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PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER - DE WEGWIJZER
De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar. Abonnementsprijs is €12,50 per jaar.
IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

De volgende Wegwijzer verschijnt rond 25 maart 2021 en beslaat
een periode van 8 weken.

Kopij via e-mail (tot 23 mei) uiterlijk inleveren op 10 maart 2021
of in de brievenbus bij Het Kruispunt.

Hoofdredactie Wegwijzer: wegwijzer@pglandsmeer.nl
mw. Cora Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 4825381
mw. Saskia Mulder-Visser, Zwaansburg 7, T: 4822098
Distributie: dhr. Jelle Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

HET KRUISPUNT - www.pglandsmeer.nl

Dorpsstr 35 / Calkoenstr 12a, T: 4821402 / 06 340 14205
Beheerders kerk: beheerder@pglandsmeer.nl

mw. Anneke van Zanten, Radboud 11, T: 4826128
Autodienst: Gera Knibbe, T: 4822478

Predikant: dominee@pglandsmeer.nl
mw.ds. Herrianne Allewijn, Gruttolaantje 2, T: 4822490
Vrije dagen: maandag en woensdag

Preses: preses@pglandsmeer.nl
mw. Flora Doeven, Noordeinde 145, 1121AK, T: 06 425 37107

Scriba: scriba@pglandsmeer.nl
mw. Ellen de Paauw- van der Neut, Raadhuisstraat 28, 1121XD, T: 4821599

Pastoraal team: pastoraat@pglandsmeer.nl

Voorzitter: mw. Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145,1035 PT. T: 06 283 39814
Cobie Beenhakker T: 4821258, Anniek Goede T: 6312650,

Joke Grevenstuk T: 4821181, Hanny de Jong T: 4823622, Gea Olofsen T: 4825285,
Joost Oortwijn T: 6837565, Cora Rijswijk T: 4825381, Mieske Slik T: 4824733,
Marianne de Vries-de Gier T: 06 120 56475,

Marianne de Vries-Nugteren T: 06 465 23019, Wendy Zoutendijk T: 4826753

College van Kerkrentmeesters: cvk@pglandsmeer.nl
Secretariaat: mw. Ank de Cleen, Dr. M.L.Kingstraat 31, 1121 CR, T: 4822673

Giften, Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:

Penningmeester: dhr. Hans Klaasen, Schoolstraat 16, 1127 PZ Den llp, T: 4824166
of stuur een e-mail naar: penningmeester@pglandsmeer.nl

Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,- (ovv Collectebonnen)
Financiéle bijdragen: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestantse Gemeente
Landsmeer

Kerkelijk bureau: kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl
mw. Anneke van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 1121 HS, T: 4826128

Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl

Secretariaat: mw. Jannica Visscher, Nijenrode 35, 1121 HR, T: 6313297
Financiéle bijdragen: NL73 RABO 0334433983 tnv Diaconie Protestantse
Gemeente Landsmeer

Oecumenisch beraad:

Penningmeester: mw. Corry Stellema-van Leeuwen, Robinsonhaven 20,
T: 3378400

Financiéle bijdragen: NL84 RABO 0334 4264 13 tnv Oecumenisch Beraad



Een nieuw jaar ligt voor ons: 2021. We starten dit jaar nog weer
anders dan anders. En ook nog in een fase dat er weinig mogelijk
is in ons sociale verkeer. Het ziet ernaar uit dat dit nog wel enige
tijd zo zal doorgaan. Ons jaarthema was en is: het goede leven.

Persoon Wijzer

Mijn naam is Cobie Beenhakker — de Bruine, geboren 28 maart
1941 te Kollum (Fr).

Ons gezin kwam in 1955
vanuit Kollum naar
Landsmeer waar  mijn
vader Gemeenteschilder
werd. Heel toevallig was
(de toenmalige)
burgemeester Post ook een
Kollumer. Ik heb een leuke
tijd gehad in Kollum en dan
als 14 jarig meisje te
moeten verhuizen was erg
moeilijk. Ik werd door mijn
ouders Japke genoemd,
naar mijn overleden oma,
maar ik ging naar de Bavinckschool (Mulo) in Amsterdam en dan
Japke heten. Mijn moeder was bang dat ik geplaagd werd, dus
werd ik Cobie genoemd. Ik ga dus 2 naamig door het leven.

Na een paar jaar op de MULO leerde ik mijn overleden man Joop
Beenhakker kennen die ook op de Mulo zat en in Tuindorp
Oostzaan woonde. Na mijn examen kwam ik bij Emergo te
werken, aan het Zuideinde 72-74 en in 1960 verhuisde het bedrijf
naar het Grote Huis. ik heb daar een mooie tijd gehad. Vooral
door onze directeur P.D. Goede, een door mij zeer gewaardeerd
mens, die helaas te vroeg is gestorven. In 1963 zijn wij getrouwd
in Landsmeer door burgemeester Post. Hij zei toen, als ik je vader

Proeven we nog iets van het goede leven in deze tijd? In elk geval
mogen we dit nieuwe jaar ingaan met de verwachting, dat er
ergens in dit jaar een nieuwe tijd aanbreekt....

Ds. Herrianne Allewijn

niet naar Landsmeer had laten komen, waren jullie nooit
getrouwd. We zijn in de Geref, kerk getrouwd door dominee van
Wattum. We hebben 2 kinderen gekregen Anneke en Rene en
veel leuke dingen gedaan, tot het noodloot toesloeg, Joop werd
ernstig ziek in 1989 en zou nog maar een half jaar te leven
hebben. Het zijn gelukkig nog 2 jaren geworden en hij heeft zijn
3 kleinkinderen nog kunnen meemaken. Hij is 4 augustus 1992
overleden op 51 jarige leeftijd. Ikzelf was toen ook 51 jaar. Het
was een zware tijd. [k heb me verzet en geprobeerd kerkenwerk
te doen en verschillende andere vrijwilligersbaantjes zoals
Elisabethbodes  rondbrengen,  Oecumenische  diensten
verzorgen in de Keern, en later in het verzorgingscentrum
Jonkerhof toen mijn vader daar was. Mijn moeder is al 1996
overleden en mijn vader in november 2011. Ja die miste ik ook
erg. Daarna ook nog mijn broer Piet in 2013 en broer Koos in
2018, dan voel je je wel alleen.

Maar er zijn ook veel zegeningen in mijn leven geweest.
Dankbaar voor alles wat ik met mijn ouderlijk gezin heb gehad,
met Joop en met mijn kinderen en kleinkinderen. Ben nog in
goede gezondheid en ben blij dat ik er nog voor mijn kinderen
kan zijn, ook al is een kleinzoon van 30 met kanker ook een grote
zorg. Verder doe ik mijn best om als wijkdame er voor de ouderen
te zijn. Vooral in deze coronatijd.

Ik ben er van overtuigd:

Wat de toekomst brenge moge , mij geleid des Heeren hand.

Ik wens u allen een Gezegend 2021!



Ter overwegine E- -

Een gezegend nieuw jaar! Dat wensen we elkaar toe. Dit jaar via

de zoom, via de online verbinding, op afstand en toch zoekend Gezegend jij die treurt en rouwt en die troost vinden zal.
naar nabijheid.

Hoe vreemd is dit jaar gestart. Zonder het grote vuurwerk. Gezegend jij, zachtmoedige, die weerloos dient alom.
Zonder de vele mensen die zich rond middernacht op straat

begeven om elkaar het goede te wensen. Zonder Nieuwjaars Gezegend jij die recht zoekt. Het zal rijzen als de zon.
begroeting, waar we elkaar gewoonlijk het goede toewensen

voor de komende tijd. Thuis, bij de online viering, kon er nog Gezegend jij, meedogende, die deelt in alle leed.

worden mee geproost, dankzij de inspanningen van het College

van Kerkrentmeesters. Gezegend jij die in je hart de woning van de Ene weet.

En zo ging het nieuwe jaar van start. Dat dit een gezegend jaar

mag zijn. Zegenen, dat is: elkaar het goede wensen. Dat is waar Gezegend jij die gaat in vrede. In elke voetstap kom je thuis.
we op hopen en dat is waarnaar we uitzien: dat er onder ons,

tussen ons, iets van het goede leven te proeven valt, te genieten. Gezegend jij om wat je hebt geleden en welkom in Gods huis!
Altijd blijft er wel een dubbelheid bestaan als het gaat over het

goede leven. Het leven is niet voortdurend ‘goed’. Tegelijkertijd

is er het besef, dat er in veel omstandigheden, ook als het moeilijk

is, nog iets van het goede te vinden is. Allen een jaar vol zegen gewenst, opdat wij ons als mensen
gezegend weten, juist in deze dagen.
De dubbelheid van het leven, een goede en minder goede kant, Ds. Herrianne Allewijn

vinden we terug in woorden van Hein Stufkens.
U vindt ze hier naast:
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Zondag 31 januari, 4e na Epifanie
Kleur: groen

Deuteronomium 18, 15-20

Marcus 1, 21-28

lemand die spreekt met gezag. Zo wordt
Jezus door Marcus beschreven. Mensen
zien dat hier iemand verschenen is die een
andere taal spreekt dan de taal die ze
gewend zijn te horen. En dat is spannend.
Maar hoe weet je of iemand echt
betrouwbaar is, of je misleidt en je
meeneemt op een weg die niet heilzaam
is, maar die chaos en wetteloosheid
veroorzaakt?

Deze morgen proberen we te verstaan wat
mensen verder helpt en toekomst geeft.

Zondag 7 februari, 5e na Epifanie
Kleur: groen

2 Koningen 4, 18-21 en 32-37

Marcus 1, 29-39

Jezus maakt de schoonmoeder van Simon
beter. 's Avonds komen er nog veel meer
zieken naar hem toe, die allemaal genezen
worden. De volgende dag probeert Jezus
uit te rusten, maar iedereen gaat naar hem
op zoek.

Zondag 14 februari, 6e na Epifanie
Kleur: groen

2 Koningen 5, 1-3 en 9-15b

Marcus 1, 40-45

In quarantaine. Hoe bekend klinkt dat in
deze dagen. Want velen onder ons maken
dat mee, wat het is om in quarantaine
geplaatst te worden. Oude tijden herleven.
In de dagen van Jezus leefden hele

groepen mensen in quarantaine.
Zijmochten zich niet mengen met mensen
die gezond waren, omdat hun ziekte
besmettelijk was. En in die dagen vaak ook
ongenesslijk. Zo plaatst dit gedeelte van
Marcus ons middenin een tijd waarin we
nu leven. En Marcus laat ons zien hoe Jezus
daar in zich beweegt.

VEERTIGDAGENTLD

Hoe de invulling van de diensten zal zijn in
de 40 dagen voor Pasen die nu aanbreken,
is op dit moment nog niet te zeggen.
Online zal er in elk geval telkens een
viering zijn. Maar voor actuele informatie:
houd u de nieuwsbrieven in de gaten.

17 februari, Aswoensdag, 19.30 uur
viering in de Schaapskooi

Zondag 21 februari, 1e van de 40 dagen
Kleur: paars

Genesis 9, 8-17

Marcus 1, 12-15

De woestijn, daarheen worden we
meegenomen op deze eerste zondag in de
40 dagentijd. Wat is de woestijn als beeld
voor deze tijd? Het is er onherbergzaam,

leerden we al uit de tocht door de woestijn
die het volk Israél maakte, toen het
wegtrok uit Egypte, land van slavernij. Ben
je vrij in de woestijn of volgelvrij? En hoe
vind je je weg daar? Jezus is 40 dagen in de
woestijn. Een tijd waarin hij zich
voorbereidt op zijn weg in de bewoonde
wereld. Wij volgen hem op zijn weg,
richting Pasen...

Zondag 28 februari, 2e van de 40 dagen
Kleur: paars

1 Koningen 19, 9-18

Marcus 9, 2-10

Een visioen wordt ons voorgehouden deze
zondag. Drie mensen spreken met elkaar:
Mozes, Elia en Jezus. Mensen die leefdenin
verschillende tijden, maar die elkaar veel
te zeggen hebben. Het geeft aan, dat Jezus
niet uit de lucht komt vallen. Hij is ingebed
in een lange traditie. Een traditie, waarin
mensen hem zijn voorgegaan, van wie hij
veel te leren heeft.

Zondag 7 maart, 3e van de 40 dagen
Kleur: paars

Exodus 20, 1-17

Johannes 2, 13-22

Jezus is niet alleen maar invoelend en
vriendelijk, zo blijkt wel uit de lezing van
deze morgen. Als hij het tempelplein vindt
als een grote handelsmarktplaats, is er een
grens overschreden. Jezus veegt het
tempelplein schoon, zodat er ruimte komt
voor waar dat plein toe bedoeld is: om je
voor te bereiden op het binnengaan van
de tempel.



__ Bijdediensten @

Zondag 14 maart, 4e van de 40 dagen Zondag 21 maart, 5e van de 40 dagen

Kleur: rozerood Kleur: paars
Jozua4,19-5,1en10-12 Jeremia 31, 31-34
Johannes 6, 4-15 Johannes 12, 20-33

Overvloed, waar schaarste ervaren wordt. Het wordt donkerder en dreigender
Daarover gaat het deze morgen. Hoe kun  rondom Jezus. Tegelijkertijd komen er
je vasthouden aan geloof en vertrouwen  steeds meer mensen op hem af. Zijn naam
dat je niet tekort zult komen, als je ziet dat  wordt bekend, ook onder mensen van
er te weinig is om iedereen te kunnen buiten Israél. Maar Jezus geeft aan dat de
bedienen? Een actuele vraag, nu de tijd is gekomen dat hij niet veel ruimte
bevolking ingeént moet worden, en erniet  meer heeft om nog met nieuwe mensen in
voldoende is voor iedereen tegelijk... contact te komen.

Weinig is genoeg voor velen, zo horen we  Hij bereidt zich voor op wat er voor hem
vandaag. Kun je daar echt op vertrouwen?  ligt. En hij weet, dat dit zwaar zal zijn.

Angst overvalt hem.




Wordingsproces PG Landsme

aar Samen op Weg

Intussen is er een gemeente ontstaan met een eigen kleur en
gezicht, met ruimte voor verschillende manieren van geloven. Het
is een gemeente die zoekt naar wat geloven vandaag kan
betekenen in een tijd waarin geloven minder gemeengoed
geworden is. Een gemeente die een plek wil zijn voor mensen in
allerlei levensfasen, voor mensen die zich allen verbonden weten
met dat eeuwenoude boek, de Bijbel, waarin verhalen over God
en mensen staan opgetekend die tot op de dag van vandaag tot
1. VOORWOORD mensen kunnen spreken.

In deze Wegwijzer het eerste artikel, het Voorwoord, over het
wordingsproces van de Protestantse Gemeente Landsmeer:
“Van ieder voor zich via samenwerking naar Samen op Weg;
van Federatie naar Fusie.”

In de komende Wegwijzers volgen onder andere artikelen
over Het Proces en een terugblik naar Toen en Nu.

Het Kruispunt, dat is de kerk waar drie kerken uiteindelijk
samenkomen. Die naam is gekozen, omdat een kruispunt de plek
is waar verschillende wegen samenkomen. Zo is de kerkelijke
gemeente, nu behorend bij de Protestantse Kerk Nederland, een
kerk geworden waar mensen vanuit verschillende achtergrond
samenkomen. Zij vormen een nieuwe gemeente, met mensen die
afkomstig zijn uit verschillende tradities. Dat samengaan is niet
zonder slag of stoot gegaan. Een periode van kennismaken met
elkaar, delen van visies, herkenning vinden, maar ook obstakels
tegenkomen. Een periode van naar elkaar toegroeien, maar soms
ook juist ontdekken hoe anders je in het leven staat, of hoe anders
je de kerkdienst beleeft. Ruim twee jaar is er gewerkt aan het
kennismaken met elkaar en het uitwisselen van wat voor een
ieder persoonlijk als belangrijk ervaren wordt op het gebied van
kerk en geloof. Het moeilijkste punt bij dat alles is, dat er maar één
toekomstig onderkomen zal overblijven voor de nieuw gevormde
gemeente. Voor beide gebouwen zijn argumenten om de keuze
te laten vallen op één van beide gebouwen.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op het huidige Kruispunt. Wel
met als voorwaarde, dat het gebouw grondig vernieuwd en
aangepast zou worden, zodat het werkelijk een nieuwe ruimte
zou zijn voor allen die daar samenkomen. Met pijn in het hart
werd afscheid genomen van de Hervormde Kerk, die aan de
burgerlijke gemeente werd verkocht, zodat deze kerk een
gebouw zou worden voor bewoners van het dorp.

Enige tijd heeft de stichting Stadsherstel eraan gewerkt om de
kerk te restaureren met het oog op dat doel. Helaas is dat niet
mogelijk gebleken. Nu komen daar Filipijnse christenen samen.

Ds. Herrianne Allewijn zegt over dat wordingsproces:

“Zelf werd ik beroepen als eerste Samen-Op-Weg predikant. Het
proces naar één gemeente was soms moeizaam en pijnlijk. Er
werd veel gevraagd van de gemeentes die samen gingen. Toch
durf ik, zoveel jaren later, wel te zeggen dat we een kleurrijke en
mooie gemeente vormen. Een gemeente, waarin mensen hart
hebben voor elkaar. Een gemeente waarin veel verschillende
talenten samenkomen en worden ingezet.

Het is goed en zinvol, dat nu is opgeschreven hoe drie gemeenten
samengroeiden tot één gemeente. Dank aan allen die dat
mogelijk hebben gemaakt.”
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Deze informatie staat alleen in de geprinte versie




Activiteiten

UIT HET GRUTTOLAANTIJE

Eigenlijk kwam wat mij betreft de datum
voor deze wegwijzer te vroeg. En dat was
omdat er nauwelijks ruimte is dit jaar om
dingen rustig te laten inwerken. December
was een vreemde maand.

Constant  schakelen: wat kan wel
doorgaan? Wat kan niet doorgaan? En als
het doorgaat, op welke manier kan het dan
verantwoord? Gelukkig zijn we met een
goed team in de gemeente. leder denkt
mee en is bereid te doen wat binnen zijn of
haar mogelijkheden ligt. Dat is heel
bijzonder.

Veel dank daarvoor!

Een speciaal woord van dank wil ik nog
uitspreken naar Nel Bakker, die na vele
jaren de Wegwijzer te hebben verzorgd,
daar nu mee stopt, vanwege haar
gezondheid. Hoe bijzonder is het, dat er
alweer nieuwe mensen bereid zijn daar
iets van op te pakken.

Dank ook aan Cor, die zovele jaren zich
heeft ingezet om Het Kruispunt te laten
draaien op zijn bijzondere wijze. Velen
hebben genoten van zijn gastvrije
opstelling en de zorg waarmee hij dingen
voorbereidde, met zijn Jannie.

En dan Teun, die ook heeft aangegeven te
stoppen met het verzorgen van de
Wegwijzer en de nieuwsbrieven. De laatste
jaren van zijn werkzame leven wil hij zich
wijden aan zijn bedrijff. Wel blijft hij
meedraaien in het beamerteam.

Voor allen geldt dat het afscheid van
bepaalde taken niet betekent dat we hen
niet meer tegenkomen. En dat is heel fijn!

En dan nu meer in de persoonlijke sfeer.
De afgelopen weken werden, naast het
werk in de gemeente, ook gekleurd door
de zorg om mijn moeder. Half december is
zij gevallen, waarbij zij haar heup brak, en
naar later bleek ook haar enkel.

Daar kwamen andere complicaties bij en
het lukte haar niet meer daar bovenop te
komen. Beurtelings, afgewisseld met
broers en zussen, bezocht ik haar. Eerst in
het ziekenhuis, na een week weer in haar
vertrouwde kamer. Binnen twee weken is
zij overleden. Zij heeft een mooie leeftijd
bereikt en is vredig ingeslapen op de
eerste kerstdag, net nadat de diensten
waren gehouden.

Die kerstdag zijn we als kinderen allemaal
bij elkaar geweest en hebben we haar ook
naar de ruimte kunnen begeleiden waar ze
werd opgebaard. Vanwege corona mocht
ze niet in het huis blijven.

De afscheidsdienst op 30 december was
met 30 aanwezigen, vanwege corona.
Maar het was goed.

Van velen van u hebben we berichten van
meeleven ontvangen. Dat is erg bemoe-
digend en dat stemt zeer dankbaar.

Ik realiseer me goed, dat mijn moeder een
mooie leeftijd bereikt heeft. En ik weet dat
ik niet de enige ben, die deze dagen een
geliefd mens moet missen en afscheid
moet nemen onder beperkende
omstandigheden. En er zijn er die het
nieuwe jaar vol zorg zijn ingegaan omdat
een geliefde ernstig ziek is.

Voor mij was het lied dat mijn moeder
uitgekozen had troostvol:

Eris een land van louter licht,
waar heil’'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat heerlijk land....

Lieve mensen, de kortste en donkerste
dagen van het jaar zijn voorbij. Het duurt

nog even. Maar we gaan de lente
tegemoet. Dat wij als bloemen mogen
opengaan en tot bloei mogen komen, ook
in de komende tijd, waar nog vele
beperkingen zullen zijn. Dat wij ons
mogen oprichten, beschenen door Gods
licht dat telkens opnieuw ons een
begaanbaar pad toont.

Ds. Herrianne Allewijn



VAN DE VOORZITTER

Een nieuw jaar is gestart en we kijken weer
voorwaarts naar alles wat deze maanden
ons weer gaan brengen.

Met de kerkenraad staan we natuurlijk nog
steeds voor de uitdaging; hoe kunnen we
de activiteiten en diensten zo slim
mogelijk inrichten rondom alle corona-
regels. Maar uitdagingen zijn er om aan te
gaan. We blijven positief en, zoals ik al in
mijn nieuwjaarstoespraak had gezegd: we
kijken vooral naar wat we wel kunnen, en
proberen niet te veel in beperkingen te
denken. We doen nu wat we binnen de
regels kunnen, en maken plannen voor
straks wanneer we wel meer mogen.
Gelukkig is het fijn dat iedereen er ook zo
in staat. Dat wij samen hetzelfde doel voor
ogen hebben. Daar prijs ik me heel
gelukkig mee. Maar het kost ook wel veel
denkwerk, en soms is dat best wel pittig.
Over een aantal weken start de
veertigdagentijd. Een tijd om weer even te
bezinnen, de tijd naar Pasen. Laten we
deze tijd ook nemen om goed voor ons
hoofd te zorgen. Ga wandelen, neem
bewust even rust, en ga eerder naar bed.
Laat de tv eens voor wat hij is, en lees
misschien net even wat meer. Laten we
hopen dat we tegen de tijd van Pasen
elkaar dan ook weer kunnen ontmoeten.
Thuis, of in de kerk. Dat een nieuwe tijd is
aangebroken op vele fronten, en dat de
plannen die wij nu maken, dan ook weer
voorzichtig doorgang kunnen vinden!
Blijf gezond en monter!

Flora Doeven

BIJZONDER JAAR
Een zeer bijzonder jaar is voorbij, we
nemen een moment van omzien,

achteromkijken naar wat achter ons ligt.
We mogen ook vooruitkijken naar wat
komen gaat. Voor alles is een tijd, een tijd
van vreugde, een tijd van verdriet, een tijd
leven een tijd van lijden. Een tijd van blij
zijn, van ontzettende boosheid.

Voor sommigen is de tijd stil komen te
staan. Er liggen al weer stenen op de
gedachtenistafel. Er is verdriet, wanhoop,
gemis. Waar is God, is zo'n vraag die
opkomt als je het zwaar hebt en alles
tegen lijkt te zitten. God, Hij doet niks, hij
kan toch ingrijpen? Dat zullen veel mensen
zich hebben afgevraagd, het afgelopen
roerige jaar als je ziek bent geworden, of
een geliefde kwijtgeraakt: waar was God?

Als je geen baan meer hebt of je bedrijf
hebt moeten sluiten, of bijna aan de grond
zit. Als je eenzaam was of een dierbare
lange tijd niet mocht bezoeken: waar was
God? Als je je partner amper mag
bezoeken in het ziekenhuis, mag zwaaien
naar je oma achter glas. Als je grootouder
wordt en je kleinkindje alleen via het
scherm mag zien. Waarom gebeurt dit
alles toch? Misschien durf je al heel lang
niet meer naar de kerk vanwege het virus
en mis je geloofsgenoten. Waar is God
toch gebleven sinds maart 20207

En wat blijft er over van zijn kerk, nu velen
de kerkgang ontwend zijn? Wat zal 2021
brengen, zullen de mensen weer
terugkomen? Natuurlijk, er zijn ook andere
vormen van kerk ontstaan. Kleinschaliger,
intiemer, creatiever. En wellicht zijn

mensen juist voor het eerst of opnieuw
geraakt door het evangelie via de online
uitzendingen. Over het hele land zien we
een toename van kijkers via de website.

Ik hoop. Ik heb hoop dat het evangelie, dat
de Heer er wel is, blijft leven.

Hij is zelfs zo nabij gekomen dat Hij als een
kind onder ons is komen wonen. Je blijft je
toch ieder jaar met Kerst weer verbazen
over zo'n God, die werkelijk in alle facetten
van een mensenleven Zijn leven met ons
wil delen. Waar God is? Onder ons, achter
ons, voor ons. En vooral IN ons.

Het Kruispunt is leeg, door de week en op
zondag. De diensten zijn online en blijven
dat voorlopig ook zolang de pandemie ons
in zijn greep heeft. Maar we houden hoop,
nu de eerste vaccinaties zijn gestart. Wie
weet zitten we met Pasen weer samen in
de kerk. Laten we dat hopen.

Ik wens ons allen Gods kracht toe in dit
nieuwe jaar 2021. In blijde en verdrietige
omstandigheden.

Want voor alles is een tijd.

Ellen de Paauw




Net als u keek de kerkenraad 12 januari
naar onze minister president die meldde
dat de lock down met drie extra weken is
verlengd. En hij meldde de zorg van het
kabinet over de Britse variant van het virus.
U begrijpt dat de kerkenraad weinig keuze
heeft. Het Kruispunt blijft dicht, alle
kerkdiensten kunt u via de computer

of tablet meebeleven. Zodra deze situatie
verbetert, zodra het kabinet en de
landelijke PKN toestemming/advies geven
om weer met maximaal 30 mensen, op
anderhalve meter afstand bij elkaar te
komen, dan gaan onze kerkdeuren weer
heel voorzichtig open.

U ontvangt dan ook een nieuwsbrief in uw
email.

Tot dan, heb geduld, houd vertrouwen!
Ellen de Paauw, scriba

PASTORAAT

Terugblik op 2020

(Tijdens) de maanden januari en februari
lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht: we
maakten plannen voor de veertigdagen
tijd. Het was het jaar dat Bonhoeffer
herdacht zou worden. Het boekje 'Een
goed verhaal' was gedrukt en kon
verkocht en uitgedeeld worden en 4 mei
zou het aan de burgemeester overhandigd
worden.

Maar eind februari veranderde de wereld:
Een onbekend virus breidt zich snel uit
over de hele wereld. Vele koren worden
hard getroffen waaronder het koor Holy
Sound. Ook in Landsmeer zijn er vele
ernstig  zieken. Van overheidswege

worden strikte beperkingen opgelegd:
geen bijeenkomsten en dus geen gewone
kerk-diensten meer. Zo min mogelijk naar
buiten, scholen gaan dicht, horeca en
musea sluiten evenals concert- en
toneelzalen.

Voor het pastoraat betekent dit dat er
geen bezoeken meer worden afgelegd en
dat er alleen telefonisch contact met
mensen wordt onderhouden. Voor
sommige ouderen worden er
boodschappen gedaan. Elke wijkmed-
werker heeft een aantal mensen onder zijn
of haar hoede om regelmatig te bellen of
een kaartje te sturen. Ook functioneren er
een paar belcirkels. Het isolement vooral
van mensen die alleen zijn, neemt ernstige
vormen aan. Dit wordt nog versterkt
doordat de mensen in verpleeghuizen
geen bezoek meer mogen ontvangen.
Wat een geluk , dankzij onder meer Teun,
dat bij ons de kerkdienst online
opgenomen en bekeken kan worden,
althans door degenen die een computer of
tablet hebben. Degenen zonder thuiskijk
mogelijkheid mogen met inachtneming
van de nodige regels in levenden lijve bij
de dienst aanwezig zijn.

Inmiddels hangen er in de lege kerk vele
mooie harten die stuk voor stuk door
mensen uit de gemeente gemaakt zijn, zo
kun je toch 'met je hart' aanwezig zijn. En
ze hangen er nog steeds, ter bemoediging.

Tegen de zomer loopt het aantal
besmettingen terug en is er weer wat meer
normaal contact mogelijk, welis-waar met
handen wassen en op anderhalve meter,

maar niet alleen meer telefonisch.

We starten de zomermaanden met een
open kerk twee dagdelen per week.
Gelukkig zijn er voldoende mensen die
twee aan twee gastvrouw / -heer willen
zijn. Vooral de ochtenden worden redelijk
goed bezocht.

In het najaar kwam de tweede coronagolf
weer in alle hevigheid opzetten. De open
kerk ging weer dicht. Alle kerkelijke
activiteiten stopten behalve de kerk-
diensten. Eerst mochten er 55 bezoekers
komen, maar later slechts 30. Mensen
werd dringend geadviseerd thuis te
blijven, pastorale bezoekjes werden weer
vaker door 'belbezoekjes' vervangen.

Op 22 november kon de gedachtenis-
dienst, waarin de overledenen van onze
gemeente herdacht worden, gelukkig
doorgang vinden. Zij het in aangepaste
vorm. Als je bedenkt hoe anders vaak het
afscheid van een dierbare dit jaar vorm
gegeven moest worden ten gevolge van
alle beperkende maatregelen, dan is
begrijpelijk hoe extra belangrijk dit
herdenken voor de nabestaanden was.

In december werden de maatregelen
vanuit de overheid toch  weer
aangescherpt omdat er onvoldoende
afname was van het aantal besmettingen.
Er kunnen ook geen kerkdiensten meer
worden gehouden, een donkere tijd juist
nu het licht van kerst gevierd wordt.
Desondanks werd de kerk prachtig
versierd en was er in het klein een



bijzondere stoet van mensen en dieren
gemaakt, op weg naar het nieuwgeboren
kind.

Deze kerstdienst die met mooie muziek en
zang in een rijk versierde kerk plaats vond,
maar waarin we de lijfelijke aanwezigheid
van elkaar zo missen, zal ons nog lang
heugen.

Maar er gloort licht: In de loop van 2021
zullen steeds meer mensen gevaccineerd
kunnen worden. Hoe zal volgend jaar kerst
eruit zien? Het virus werkt ontwrichtend
op de maatschappij en ook op onze
kerkelijke- en dorpsgemeen-schap. We
zien elkaar weinig, hooguit in de winkel.
Daarom vraag ik u met nadruk om te
blijven omzien naar elkaar. Door middel
van een kaartje, telefoontje, een bezoekje.
En niet alleen de bekende contacten, maar
juist ook de mensen die misschien verder
van je af staan. Of mensen nu wel of geen
lid zijn van de kerk: elk mens heeft
behoefte aan een beetje aandacht

Tot slot: De medewerkers van het
pastoraat staan met een luisterend oor
voor u klaar, u bent welkom om te bellen,
te schrijven of te mailen. De
telefoonnummers en adressen vindt u
voorin in de Wegwijzer, het e-mail-adres is
pastoraat@pglandsmeer.nl

Ook staan we open voor kritische
geluiden, voor hoe het beter kan of voor
wie of wat we over het hoofd zien. Laat het
ons alstublieft weten!

Namens het pastoraat,

Petra Tasseron




Datum  Ten bate van diaconaal project Afdracht diaconale collecte Kerk

29-11 KIA Kinderen In de knel Oekraine € 200,00 € 90,00

06-12 KIA Kinderen in de knel Nederland € 200,00 € 90,00 Hartelijk dank
13-12 St. Welzijn kinderen Bal Anand India € 500,00 € 90,00 voor uw gift!
20-12 PKN missionairwerk € 200,00 € 90,00

24/25/27 KIA Kinderen in de knel €1.000,00 €170,00

De feestdagen zijn voorbij en het ‘'normale’
leven neemt het weer over.

Het is natuurlijk niet ‘normaal’, als dat wel
het geval zou zijn dan konden we weer
gezamenlijk op zondag in de kerk zijn en
na afloop onder het genot van een kopje
koffie een gezellig praatje gaan maken.
Anderen zullen het ongetwijfeld in deze
Wegwijzer ook vermeld hebben, maar het
is niet anders. Corona gooit nog steeds
allesin de war.

Om toch even wat te noemen wat er zo al
in de afgelopen maand heeft plaats gehad,
wil ik in herinnering halen de door de
jeugd gemaakte filmpjes die tijdens de
diensten werden uitgezonden.

De mooi versierde kerstboom en kerkzaal
hebben vele van u alleen via de uitzending
kunnen zien. Inmiddels zijn alle
versieringen weer opgeslagen en deze
komt zeker volgend jaar weer terug.

Dat u dit heeft kunnen zien is te danken
aan het geluids- en beamerteam die er
elke week weer voor gaat zorgen dat u er
ook een beetje 'bij’ kunt zijn.

De techniek heeft bij de nieuwjaars-
toespraak van Flora een aantal mensen de

gelegenheid gegeven om via Zoom elkaar
met het glas in de hand een gelukkig
nieuwjaar te wensen.

Voor een aantal mensen was dit een
nieuwe ervaring. Het werd door iedereen
positief ontvangen.

Toch volgend jaar maar weer in de
Voorhof!

Aad Bakker

De redactie van de Wegwijzer is heel blij
om te kunnen melden dat Saskia Mulder
komt helpen bij het maken van de
Wegwijzer.

Cora Rijswijk




31 januari: Jeugdwerk (JOP) Sirkelslag
Hoe houd je jongeren betrokken bij de
kerk en bij het geloof? Dat kan
bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk. Tijdens
Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel
Nederland op hun eigen locatie een
interactief spel. Ze strijden tegen groepen
in andere plaatsen- met wie ze online in
verbinding staan- om de hoogste score. Bij
Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal
centraal. Op een ongedwongen manier
zijn  jongeren b 2o} bezig met
geloofsonderwerpen. Het vervult in
gemeenten vaak een missionaire rol. Er is
een kant-en-klaar programma voor twee
leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar)
en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar).
Collecteer mee zodat JOP nieuwe
werkvormen kan blijven ontwikkelen voor
jeugd binnen én buiten de kerk.

7 feb: Werelddiaconaat Bangladesh
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege
overstromingen. Door de
klimaatverandering zullen die helaas vaker
voorkomen. De overstromingen spoelen
de oogst van de toch al zeer arme
bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen
voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie
helpt de inwoners van Bangladesh na een
ramp, maar ook hoe ze zich zo goed
mogelijk op een overstroming kunnen
voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door
gewassen te kiezen die beter bestand zijn
tegen storm en regen.

o
sir :

interactief bijbelspel

—— — V

e —————

14 februari: Noodhulp Ethiopié

Ethiopié wordt geregeld getroffen door
extreme droogte en soms juist door
overstromingen. Oogsten mislukken dan,
vee sterft en waterbronnen drogen op.
Samen met de Kerk van Ethiopié helpt Kerk
in Actie de meest kwetsbare inwoners met
noodhulp. Maar beter is het als noodhulp
kan worden voorkomen. Daarom krijgen
boeren landbouwtraining en ze leren
welke gewassen beter bestand zijn tegen
droogte. Vrouwen leren op andere
manieren geld verdienen, zodat ze hun
gezinnen kunnen blijven voeden als de
oogst tegenvalt.

21 feb: 40-dagentijd, Diacon. Moldavié
Door de economische situatie in Moldavié
zien veel mensen geen andere
mogelijkheid dan een baan te zoeken in

het buitenland. Dat heeft desastreuze
gevolgen voor de samenleving. In
sommige dorpen wonen alleen nog
ouderen en jongeren. Kerk in Actie
ondersteunt kerken die hen stimuleren om
voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen
zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn
blij met de hulp en aandacht en bieden
jongeren, die opgroeien zonder ouders,
een plek waar ze met hun verhaal terecht
kunnen. Met de opbrengst van deze
collecte steunt Kerk in Actie het werk van
kerken voor kwetsbare mensen in
Moldavié. Helpt u mee?

28 feb: 40-dagentijd, Missionair Werk
Nederland

In Nederland gaan er steeds minder
mensen naar de kerk. Maar dat betekent
niet dat er geen behoefte is aan zingeving.
Kerken spelen hierop in met alternatieve
vormen van kerk zijn. Pioniersplekken

vormen  een nieuwe  christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de
boodschap van het Evangelie niet

losgelaten, maar op een andere manier
gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn
meer dan 150 pioniersplekken door heel
Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge
in Rotterdam: een open en betrokken
community rondom het christelijk geloof,
waar veel mensen komen met gebroken
levens, kwetsbaar en in moeilijke
omstandigheden. Met  verschillende
activiteiten, zondags en doordeweeks, zet
Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in
de wijken Pendrecht en Zuidwijk in
Rotterdam.



Met uw bijdrage aan de collecte steunt de
Protestantse Kerk pioniersplekken en
nieuwe vormen van kerk-zijn.

7 maart: 40-dagentijd, Zending Libanon
Theologisch onderwijs Midden-Oosten
Voor de kerk in het Midden-Oosten is
Libanon een belangrijk land. Er wonen
relatief gezien nog veel christenen.
Christelijke instellingen in  Libanon
hebben vaak een regionale functie, zo ook
Near East School of Theology (NEST). Dit
opleidingsinstituut leidt predikanten op
voor landen als Syrié, Armeniég,
Israél/Palestina en Libanon. Theoloog
Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in
Actie als docent theologie en geeft lessen
in systematische theologie en missiologie.
Na hun studie keren de kersverse
predikanten terug naar huis om hun eigen
gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods
woord zich door heel het Midden-Oosten!
Met de opbrengst van deze zendings-
collecte steunt Kerk in Actie Willem van
Saane en zijn predikanten in opleiding in
Beiroet.

14 maart: 40dagentijd, Binnenlands
Diaconaat

Armoede in Nederland is een groeiend
probleem. In regio’s als Groningen,
Limburg en andere gebieden aan de rand
van ons land, zijn de armoedecijfers
schrikbarend hoog. Armoede gaat hier
vaak over van generatie op generatie. Er is
weinig werk en er zijn weinig voorziening-
en om kansarme jongeren op te vangen.

Kerken willen graag helpen bij alle
problemen die hiermee samen-hangen. Ze
starten initiatieven als voedselbanken en
kledinginzamelingsacties. Ze laten kwets-
bare gezinnen letterlijk niet in de kou
staan en zorgen ervoor dat kinderen nietin
te kleine kleding naar school hoeven. De
kerken zelf zijn echter vaak klein en
hebben niet veel financiéle middelen. Met
uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk
in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en
ondersteunt in hun diaconale taak.

21 maart: 40-dagentijd, Werelddiaco-
naat Java

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar
door vulkanische grond, vooral het oosten
en het westen. Meer in het midden wonen
veel arme boerengezinnen, die maar
nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in
de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn
mensen erg arm. In Sumberejo leeft de
helft van de 1.613 gezinnen in armoede en
heeft hulp nodig om te overleven. In
Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749
gezinnen dit lot.

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale
organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De
organisatie heeft veel kennis over
duurzame landbouw. Trukajaya wil het
inkomen van de boeren, boerinnen en
landarbeiders in deze twee dorpen
verbeteren door minder gebruik van
chemicalién en een betere prijs voor hun
producten. De organisatie traint boeren en
boerinnen, laat hen werken op
demonstratievelden, zet extra koeien in en
biogasinstallaties. Men helpt deze boeren

om een codperatie op te zetten, waardoor
ze minder afhankelijk  zijn  van
tussenhandelaren en een hogere prijs voor
hun producten krijgen. Ook kunnen ze
betere landbouwmaterialen gaan
gebruiken. Javaanse kerken stimuleren
gemeenteleden om duurzame
landbouwproducten uit hun eigen
omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-
win-situatie. Helpt u mee?

OPROEP VANUIT DE DIACONIE

Beste allemaal,

In de Diaconie is ruimte voor een nieuw
gezicht. De plek van Joop willen we heel
graag opgevuld zien temeer omdat er in
oktober a.s. nog twee diakenen zijn die
mogelijk aftreden.

Wil je er over nadenken alstublieft? We
hebben een leuke groep en een voordeel
is dat je geen kerkenraadsvergadering
hoeft mee te maken. Dat doen alleen de
voorzitter met één diaken. Wil je een
omschrijving van wat we doen? Wil je wel
helpen met organiseren van maaltijden
en/of andere leuke dingen? Geen
probleem, laat even wat horen via telefoon
020 4824112 / 06 29933662 of per e-mail
diaconie@pglandsmeer.nl

We rekenen op je!

Zo kunnen we ons blijven inzetten voor
een ieder die ons nodig heeft! Alvast dank.
Hannie Trenning, voorzitter Diaconie




KERSTPAKKETTENACTIE

In december hebben de tieners van OK12+
een erg leuke actie op poten gezet. Zij
hebben namelijk kerstpakketten gemaakt
voor en weggebracht naar een aantal van
onze gemeenteleden. De tieners kregen in
november een lijstie met dingen die zij
moesten verzamelen om twee pakketten
te maken. Hoe ze de dingen moesten

verzamelen moesten ze zelf bedenken. Zo
konden ze bij familieleden rondvragen, of
geld inzamelen, zelf iets maken etc.
Vervolgens hebben zij op een gezellig
avond met elkaar alles leuk verpakt, dozen
mooi versierd en de adressen gekregen
waar zij hun pakketten mochten afleveren.
Dit hebben zij ook gedaan, en de
pakketten zijn erg leuk ontvangen! Het
was een super actie, erg leuk om te doen.

Flora Doeven




KERSTAVOND 2020

Het is 24 december, normaal is het altijd
een drukte van belang in de kerk. Alles
wordt gedaan om de kerk om te toveren
tot een stal, zodat we het verhaal van de
geboorte van Jezus weer kunnen vertellen
en uitbeelden.

Hoe anders was het dit jaar. Het verhaal is
en blijft hetzelfde, maar het coronavirus
zorgde er voor dat we het dit keer niet voor
een volle kerkzaal konden vertellen. Erg
jammer allemaal, geen Romeinen, geen
schapen, geen herders, geen engelen.
Geen mooie samenzang met z'n allen en
zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Gelukkig hebben we met behulp van de

digitale  mogelijk-
heden toch een
hoop mensen
kunnen bereiken en
zo bij eenieder toch
het Kerstgevoel over
kunnen brengen.
Met dank aan de
kinderen van familie
Sijmons, was er een
mooie film gemaakt
over meneer Pol,
met zijn dieren-
winkel aan het
Adriaan Goede Pad.
Meneer Pol had al

heel lang zijn dochter niet meer gezien. Ze
hadden ruzie en men wist eigenlijk niet
meer waarom. De kinderen uit de buurt
zorgden ervoor dat vader en dochter het
weer goed maakte, met als gevolg dat
meneer Pol sinds vele jaren met Kerst niet
alleen was. Een mooi Kerstverhaal!
Dominee Herrianne Allewijn en Nanda
Nijstad praatten het geheel aan elkaar en
dankzij de filmmakers, acteurs, zangers en
de techniek, die deze avond mogelijk
maakten, is het toch een mooie
Kerstavond geworden.

Aytin Goede



Datu
ledere donderdag

09 februari
17 februari
16 maart

Tijd
14.00

19.30
19.30
19.30

Activiteit
Kinderkoor Joebilo

Diaconie
Viering Aswoensdag in de Schaapskooi
Diaconie

Tenzu anders vermeld in Het Kru:spunt




Zondag 24 januari om 10.00 uur Zondag 28 februari om 10.00 uur - 2¢ zondag/40 dagen

Predikant: Ds. Han van Popering uit Aalsmeer Predikant: Pastor Piet van Veelen uit Bennebroek
Ouderling: Saskia Mulder Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Gera Knibbe Diaken: Hannie Trenning

Organist: Anje Rietberg Organist: Simon Plemp

Koster: Arie de Vries Koster: Arie de Vries

Zondag 31 januari om 10.00 uur Zondag 7 maart om 10.00 uur - 3¢ zondag/40 dagen
Predikant: Ds. Herrianne Allewijn Predikant: Pastor Cor Ofman uit Amsterdam
Ouderling: Marianne de Vries Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Hans Sijmons Diaken: Hans Sijmons

Organist: Simon Plemp Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Ronald de Jong Koster: Ine van Brenk

Zondag 7 februari om 10.00 Zondag 14 maart om 10.00 uur - 4¢ zondag/40 dagen
Predikant: Ds. Bart Stobbelaar uit Driehuis Predikant: Ds. Herrianne Allewijn

Ouderling: Anneke Goede Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Jannica Visscher Diaken: Jannica Visscher

Organist: Pieter-Jan Aartsen Organist: Simon Plemp

Koster: Ine van Brenk Koster: Ronald de Jongh

Zondag 14 februari om 10.00 uur Zondag 21 maart om 10.00 uur - 5¢ zondag/40 dagen
Predikant: Ds. Herrianne Allewijn Predikant: Ds. Anna Hoekstra uit Amsterdam
Ouderling: Ellen de Paauw Ouderling: Anneke Goede

Diaken: Corry Stellema Diaken: Hannie Trenning

Organist: Anje Rietberg Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Aad Bakker Koster: Aad Bakker

Zondag 21 februari om 10.00 uur - 1°¢ zondag/40 dagen

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn . .
Ouderling: Flora Doeven Zodra .de kerkdlensten. weer bezoc.ht mogen worden is er
Diaken: Gera Knibbe weer kinderoppas en kindernevendienst.

Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Jan Rijswijk

KERK TV
De diensten zijn natuurijk ook online te volgen of terug te kijken via:

www.pdlandsmeer.nl/kerktv/




Zoek de verschillen ==

Zoek de verschillen

Hosanna! Hosanna!
De Heer komt voorbij
Zwaai met de takken
en zing maar blij.

Hosanna! Hosanna!
Hij is onze Heer,
Leg alle jassen maar

voor Hem neer.

www.bijbelidee.nl



