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een geschenk! De engel Gabriél verschijnt aan
Maria en vertelt dat ze een kind zal krijgen dat ze Jezus
moet poemen.” - Lucas 1: 26
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Wachten...

dat is wel een woord dat de tijd kleurt deze dagen. Ons leven
wordt voor een deel bepaald door alle maatregelen die telkens
weer veranderen en waar je steeds opnieuw op in moet spelen.
Je kunt maar het beste ‘meebewegen’. Dat kost de minste
energie.

Mijn  naam is Harry Kruizenga,
geboren op 25-11-1942 in de
gemeente Loppersum. Ik heb daar
een geweldige jeugd gehad, spelen
bij vriendjes op de boerderij. Op 7
jarige leeftijd verhuisden wij naar
Coevorden waar mijn vader een
. autobedrijf overnam. In 1952 kreeg
mijn vader de concessie voor het ambulancevervoer in de regio.
Toen ik 18 jaar werd moest ik net als mijn beide zussen ook op de
ambulance rijden. Alleen! Ik ging naar Auto Technische School in
Apeldoorn en kwam nadien bij mijn vader in de zaak. Omdat wij
verschillend dachten over het te voeren beleid nam ik op 26
jarige leeftijd een bedrijf over en werd ik zelfstandig ondernemer.
De eerste jaren waren niet eenvoudig. In 1977 nam ik het bedrijf
over van mijn vader. Met deze overname kocht ik ook een bedrijf
in Hardenberg en later ook een bedrijf in Hoogeveen. Ik heb hele
goede jaren meegemaakt met deze drie bedrijven. Met deze
overnames kwam ik opnieuw in aanraking met het
ambulancevervoer. Dat groeide uit tot 3 ambulances en vele
taxi’s. Inmiddels reden we met 2 personen en weinig kennis van
zaken op de ambulances. Een avondopleiding van 3 jaar tot
Ambulance begeleider/verpleegkundige werd noodzakelijk. Het
waren roerige tijden en als begeleider heb ik veel meegemaakt.
Particulier ambulancevervoer had begin jaren ‘90 geen toekomst
meer dus heb ik de bedrijven verkocht. Op 52 jarige leeftijd ben

Dit jaar wordt de tijd van Advent letterlijk versterkt door het virus
dat rondwaart. We moeten wachten, afwachten tot de tijd daar is
en de maatschappij meer open kan. En dat geldt ook voor de
kerk, waar alles anders is dit afgelopen jaar en in de maanden die
voor ons liggen.

Ds. Herrianne Allewijn

ik gestopt en ben met iets anders begonnen. Dit zijn in het kort
mijn bedrijfsactiviteiten. Met 17 jaar kreeg ik verkering en op 21
jarige leeftijd trouwde ik. We kregen 4 zonen en waren heel
gelukkig met elkaar. Helaas sloeg het noodlot toe. Op 60 jarige
leeftijd overleed mijn vrouw en dan stort je wereld in.

Ik had een geweldige schoonmoeder die mij aanmoedigde om
uit te kijken naar een andere vrouw, want zei ze: “een man kan
niet alleen zijn”. Maar daar was ik nog lang niet aan toe. Ik had
veel vrienden om mij heen en ik kookte graag en nodigde ze vaak
uit om te komen eten. Een vriend voer met gasten tijdens Sail. Hij
nodigde mij uit, maar dan moest ik wel de gasten aan boord
voorzien van hapjes en drankjes. Op de laatste dag kwam Hanna
aan boord en daar werd het eerste contact gelegd van wat nu al
tien jaar voortduurt. De eerste 5 jaar reden we in de weekenden
naar elkaar toe, daarna zijn wij samen gaan wonen aan de
Robinsonhaven 6. Zij wou als echte Amsterdamse absoluut niet
in Coevorden wonen dus ik ben toen naar het Westen verhuisd
en daar heb ik nooit spijt van gehad en we zijn zeer gelukkig met
elkaar. Jullie zien mij met regelmaat in de kerk maar Hanna heeft
niets met het geloof. In het begin liep dat stroef, maar nu
helemaal niet meer. We zijn erg gelukkig en vermaken ons
uitstekend, ook in deze coronatijd.

Het is wel een ‘ik’ verhaal geworden. Daar heb ik een beetje
moeite mee, mede omdat Prediker schrijft: “Alles is ijdelheid en
najagen van wind. Verhef je niet want dan kom je ten val”.



Geef licht. Dat is de titel van een lied van Stef Bos. Hij
lied speciaal voor de tijd van Advent en Kerst dit jaal
mensen is de maand december van dit jaar don
anders. Van een aantal ouderen hoorde ik dat zij
Kerstdagen niet met familie doorbrengen zoals zij gew:
te doen. Teveel mensen bij elkaar, te grote risico’s.

Er zijn mensen die met grote zorgen het nieuwe ja
Verlies van werk, zorgen om de toekomst. Anderen ki
op een jaar waarin alles op zijn kop kwam te staan. Z
een streep door alles. Weer anderen verloren geliefdel
Sommigen zijn moe door alles wat op hen afkwarr
drukte doordat veel anders moest en regelmati
doorgaan wat gepland was. En waar de één een baan
het voor de ander zo vol en intensief, dat er een gro

is naar rust en opademen. Met name bij wie werkt in d
Het wegvallen van activiteiten wordt ervaren als een ge

Geef licht. Dat lukt dan niet. Er is meer behoefte aaniie
voor jou licht is. Die jou verlicht. .
In het lied van Stef Bos gaat het verder met de woorde

“Geef licht voor een uitweg uit het donker.
Geef wat er vaak niet is. Geef alles wat je hebt”.

Toch kan het zo zijn, dat er even of voor langere tijd nie

s

geven is. Het is op. : '
Dan moet er eerst ruimte komen om te kunnen o’/
pas van daaruit kun je weer geven.
Het mooie van het lied van Stef Bos is, dat de slotzi
“geef de liefde een gezicht”.

Het draait om de liefde. En waar vind je de liefde? Oo
verwijst het lied.

En Hij geeft licht.in deze decembermaand van 2020

het Kind, wiens geboorte we vieren. Dat Kind groeic i ;
liefde, gaf liefde en werd zo een licht voor de we en Hij geeft licht

het licht dat door dit Kind gegeven wordt kun je ze voor een uitweg uit het donker.
schijnen. 3 Voor wat er vaak niet is.

Het is een beweging van ontvangen en geven, Dus geeflicht

gnfcvr?ntgl_?nﬁt luit schij deze donkere o jehe
at het LiIcht volult schijnen ma eze ¢ .
/ g Geef de liefde een gezicht.

Ds. Herrianne Allewijn




Lockdown: Alle kerkdiensten Online, Nieuwsbrief en Kerstsfeer

Beste gemeenteleden,

Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten de
kerkdiensten de komende weken weer online te houden. In deze
donkere dagen waarin we elkaar juist graag willen ontmoeten,
zal dat opnieuw anders gaan dan we zouden willen.

Alle kerkdiensten, ook de Kerstavond- en
Kerstmorgendienst, gaan online.

De diensten worden opgenomen in een nagenoeg lege kerk en
uitgezonden vanuit Het Kruispunt (www.pglandsmeer.nl).

U kunt op de hoogte blijven via onze website en de nieuwsbrief.
Lukt het u niet om de dienst online te volgen,

krijgt u de nieuwsbrief nog niet via de e-mail of heeft u andere
vragen, neem dan alstublieft contact met Ellen op.

Wilt u de kerstsfeer komen proeven, een kaarsje aansteken, een
wens in de wensboom hangen?
Dan mag u naar de kerk komen in de dagen vé6r 25 december.
Kom dan vooral even langs, we zijn blij met uw bezoekje. Komt u
met kinderen? Voor de kinderen is er een boekje en een kaars.
Het Kruispunt is open op:
dinsdag, 22 december -
woensdag, 23 december -
donderdag, 24 december

16:00 tot 17:00 uur
16:00 tot 17:00 uur
16:00 tot 17:00 uur

Vanuit Het Kruispunt willen we u, ondanks alles, een bijzonder
mooie voorbereiding op Kerst toewensen, met nieuwe woorden,
die Dirk van der Glind schreef op het oude lied: Stille nacht.

Stille macht, breekbaar en zacht,
vonk van hoop in de nacht,
Ongewapend, voorbij elk geweld
wordt jouw boodschap van liefde verteld.
Raak met zachtheid ons aan,

Leer ons jouw stilte verstaan.

Stille macht, helende kracht,
lief geheim in de nacht,
wees te midden van wat ons verwart,
Geef vertrouwen in ’t diepst van ons hart,
als wij jouw liefde verstaan,
kondigt de morgen zich aan!

Met vriendelijke groet,
Ellen de Paauw
scriba@pglandsmeer.nl
Tel. 06 24 471 547

Ds. Herrianne Allewijn
dominee@pglandsmeer.nl



Bij de diensten (online)

Zondag 20 december, 4e van Advent
Kleur: paars/roze

2 Samuél 7, 4-16

Lucas 1, 26-38

Wat een geschenk! De engel Gabriél
verschijnt aan Maria en vertelt dat ze een
kind zal krijgen dat ze Jezus moet noemen.
De engel vertelt ook dat de nicht van
Maria, Elisabeth, zwanger is. Dat is
bijzonder, want Elisabeth is niet zo jong
meer. Twee vrouwen, die zich
terugtrekken uit het openbare leven om
zich in stilte voor te bereiden op wat hen
te wachten staat.

Donderdag 24 december, Kerstnacht
Kleur: wit, 19.00 uur en 21.00 uur
Centraal staat het geboorteverhaal van
Kerst naar Lucas en Mattedus.

In de kerstnacht wordt een kerstverhaal
verteld en gespeeld door de kinderen.
Vanwege het beperkt aantal mensen dat
aanwezig kan zijn, worden er dit jaar twee
vieringen georganiseerd.

19.00 uur viering voor de jongere kinderen
en (groot)ouders.

21.00 uur viering voor jong en oud.

Vrijdag 25 december, Kerstmorgen
Kleur: wit

Jesaja 52,7-10

Lucas 2, 1-20

Een feestelijke dienst, al zullen we het zelf
zingen missen deze kerstdagen. Dat kan
wel thuis natuurlijk. Maar dat is anders.

Toch is Kerst een feest waar meer aan te
beleven valt dan het zelf zingen. Er is een

prachtig verhaal met een goede
boodschap vol hoop, er is feestelijke
muziek, er is een warme sfeer. Kortom: er
valt veel te vieren in een tijd waarin veel
niet kan.

Zondag 27 december, Zondag na Kerst
Kleur: wit

Jesaja61,10-62,3

Lucas 2, 33-40

Jozef en Maria zijn met hun kind Jezus in
de tempel. Daar ontmoeten zij Simeon en
Hanna. Twee mensen, die intens blij zijn
met dit bijzonere kind.

Donderdag 31 dec, Oudjaar, 19.00 uur
Kleur: wit

Numeri 6, 22-27

Psalm 90, Lucas 2, 21

De laatste avond van het jaar komen we
samen in een verstilde sfeer. We laten een
veelbewogen jaar achter ons. We staan op
de drempel van een nieuw jaar. We weten
niet wat het ons brengen zal.

We bidden elkaar geloof en vertrouwen
toe, dat het jaar 2021 ons veel zal brengen
dat ons goed doet.



Bij de diensten (online)

Zondag 3 januari, Epifanie

Kleur: wit

Jesaja 60, 1-6

Matteiis 2, 1-12

De eerste zondag in dit nieuwe jaar horen
we hoe wijzen uit het Oosten op reis gaan
een ster achterna. Ze geloven dat er iets
bijzonders is gebeurd. Dat lezen ze in de
sterren en ze leiden het af aan de
verschijning van een nieuwe ster. Als ze de
ster volgen brengt die hen op ongekende
plekken.

Een feestelijke viering, met Nieuwjaars-
begroeting op een aangepaste manier.

Zondag 10 januari, 1e na Epifanie
Kleur: wit

Jesaja 55, 1-11

Marcus 1, 1-11

De hemel gaat open. Vandaag staat het
verhaal centraal waarin Jezus wordt
gedoopt door Johannes de Doper. Er klinkt
een stem uit de hemel: Jij bent mijn
geliefde zoon. In jou vind ik vreugde.

Zondag 17 januari, 2e na Epifanie
Kleur: wit

Jesaja 62, 1-5

Johannes 2, 1-11

Oecumenische dienst in het Kruispunt, in
de gebedsweek voor de eenheid.

De bruiloft van Kana is de centrale lezing
deze morgen. Op een bruiloft zijn in
gewone tijden vaak veel gasten. Op het
moment van dit schrijven is niet bekend
hoeveel gasten op een bruiloft mogen
komen. Maar op het feest in Kana zijn er
veel gasten. Er is iets te vieren. Dat doen
we met de drie kerken van Landsmeer.

Zondag 24 januari, 3e na Epifanie
Kleur: groen

1 Samuél 3, 1-10

Marcus 1, 14-20

Jezus roept zijn eerste leerlingen: Simon,
Andreas, Jakobus en Johannes. Ze zijn aan
het vissen bij het meer van Galilea, maar
laten meteen alles achter om hem te
volgen.



Meeleven

Sam’s Kledingactie

De kledingactie van 24 oktober jl in
Landsmeer heeft 1340 kg textiel
opgebracht. Sam’s Kledingactie is daar
ontzettend blij mee. Door uw hulp zijn
weer veel mensen voorzien van goede
kleding en hebben velen weer hoop op
een betere toekomst. Met de opbrengsten
van de inzamelacties steunen zij
wereldwijd mensen die in nood zitten. Elk
jaar steunen zij verschillende projecten
voor mensen die het het hardst nodig
hebben. Soms met voedselpakketten,
landbouwmaterialen en schoon water.
Maar ook mensen op de vlucht voor
oorlogsgeweld kunnen op onze hulp
rekenen. Dank voor uw hulp en dank aan
de vrijwilligers Henk en Dick voor hun
inzet.

Ide van der Wijk

KLEDINGACTIE

KLEDINGINZAMELING




UIT HET GRUTTOLAANTJE

En toen was het Advent.

Zo vergaat het mij dit jaar. Een jaar dat op
en neer gaat in een beweging van wat kan
en niet (meer) kan. Plannen maken en
weer intrekken. Net meer vrijheid voelen
om mensen te ontmoeten en dan weer
afschalen en beperken. Niet alleen bij
mezelf, maar ook bij collega’s merk ik dat
het moeizaam kan zijn. Een collega die in
het ziekenhuis werkt als geestelijk
verzorger vertelt dat het zorgpersoneel
tijdens deze tweede pandemie mat en
moe is. En er is meer agressie naar het
zorgpersoneel toe.

Toch is Advent een tijd waarin de hoop en
de verwachting groeit. En op allerlei
manieren kunnen we dat versterken door
ons te richten op wie we verwachten. Dat
kan door ook thuis mee te werken aan de
bloemschikkingen. Door dagelijks te lezen
in de Adventskalender die de Protestantse
Kerk uitgeeft. Door een stukje te branden
van de Adventskaars. Door met de
kinderen samen te werken in het
gezinsboekje ‘Het beste nieuws’. Door een
figuurtje te maken voor in de kerk.

Thuis zal ik de houtgesneden figuren gaan
uitpakken die ik nu voor het tweede jaar
een plek geef in de woonkamer. En de ster
gaat aan.

Dit alles bepaalt mij erbij dat Kerst in
aantocht is. En als het dan dit jaar niet lukt
om het uitbundig te vieren, dan moet het
op een andere manier gestalte krijgen. Het

zal de vreemdste Kerst zijn van de
Kerstfeesten die ik ooit heb meegemaakt.
Maar misschien mag het dan een
onvergetelijke Kerst worden, waarin
opnieuw duidelijk wordt hoe wezenlijk het
is dat er Licht geboren wordt in een
donkere periode. En laat die Kersttijd dan
ook de volle tijd duren: in elk geval tot
Driekoningen, 6 januari.

“Christus, ons Licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister”. (Uit lied 1005.)
Allen een tijd gewenst met hoop en liefde
die sterker wordt, groeiend vanuit dat
Licht.

Dit jaar gaat er veel NIET door: de levende
kerststal, Kerst met baby's, de
Adventsmiddag voor de ouderen onder
ons. Wel bent u welkom in een van de
diensten op zondag of om mee te werken
aan bloemschikking en om een figuurtje
‘Santons’ te maken, dat met u mee op weg
gaat naar de kerststal.

Zodra er meer mogelijk is starten we als
eerste ‘open kerk’ weer op; even samen
een kopje koffie drinken, een praatje
maken, creatief aan de gang...

Ds. Herrianne Allewijn

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Nu de kerst nadert vordert ook de
schikking in deze advent.

De schikking wordt steeds mooier
naarmate we dichter bij Kerst komen.

We beginnen met een open schaal van
bamboestokjes. Deze schaal rust op de 4
flessen. Op de website kunt u zien hoe u
deze kunt maken.

Het getal 4 verwijst naar de vier
adventzondagen, maar ook naar de vier
windrichtingen.

Een Goed Leven voor een ieder, waar je
dan ook geboren bent.

Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen
en de vier pijlers.

Elke week wordt er een fles bekleed. Een
aantal gemeenteleden maken ook voor
thuis deze schikking.

De eerste advent was de fles bekleed met
groen en een tak met knoppen. Knoppen
laten zien dat er iets verwacht wordt. Zo is
het ook met de komst van een nieuwe
wereld. Ik open mijn ziel en vul de schaal
van mijn leven met verwachting.

De tweede zondag is een fles met
berkenschors bekleed en de schaal met
bloemen van de helleboris. Een rechte en
een kronkel tak. Wat krom is zal recht
worden. Ik open mijn ziel en vul de schaal
van mijn leven met verlangen.

De derde zondag de fles is met mos
bekleed. Groen de kleur van het goede
leven. De weg die wij bewandelen om het
goede leven te mogen ervaren is voor
iedereen anders. [k open mijn ziel en vul de
schaal van mijn leven met blijdschap.

De vierde zondag is de fles bekleed met



Activiteiten

hooi. In het mandje een amaryllisbol. De
bol met knop, er is iets moois opkomst
voor de hele wereld. Ik open mijn ziel en
vul de schaal van mijn leven met
ontvankelijkheid.

Op eerste kerstdag vieren wij het nieuwe
begin!

Bent u ook zo benieuwd hoe dat in onze
schikking eruit gaat zien.

Kijk naar de online dienst en houdt onze
website in de gaten.
palandsmeer.nl/liturgischbloemschikken
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn
leven met Gods nieuwe begin.

Wij wensen u gezegende kerstdagen.
Anneke van Zanten en Ank de Cleen

SANTONS, DE SAINTS

We willen met elkaar een kerststal maken
waar een grote stoet mensen naar toe
trekt: een stoet die laat zien hoe wij met
elkaar verbonden zijn door de eeuwen
heen, tot op de dag van vandaag.

Dus niet alleen Jozef en Maria en herders
en engelen en (wat later) de koningen
kunnen afgebeeld worden. Je kunt ook
iemand maken die belangrijk voor je is of
geweest is. En als je liever een diertje
maakt kan dat ook.

Een figuur kan je maken van allerlei
materialen: Van stof of wol, gebreid of
gehaakt, van papier, karton, hout,
ijzerdraad of electriciteitsdraad, brood-
deeg, klei of een combinatie van één en
ander.

Als een figuurtje moeite heeft om rechtop
te staan, is dat niet erg. We zorgen bij het
opstellen van de stoet ervoor dat het met
behulp van een lange satéprikker of een
herdersstaf in piepschuim (of halve
aardappel) rechtop staat.

Grootte: de figuurtjes kunnen ongeveer 15
c¢m hoog worden, wat groter of wat kleiner
kan ook

Meer informatie en de vorderingen kunt u
lezen/zien op: pglandsmeer.nl/santons/

Petra Tasseron

KERSTZANG DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Het is helaas niet mogelijk om in de llper
vermaning een kerstzangavond te houden
zoals we dit al jaren gewend zijn te doen.
Als alternatief komt er een video opname
van een avond met muziek en een verhaal.
Essemie van Dunné vertelt het verhaal en
het Trio Piavento verzorgt de muziek
(Betty Lavooij piano, Andrine Stal fluit en
Anjo Fleumer fagot).

De opname staat vanaf woensdag 23
december 13:00 uur op YouTube. Zoek op
‘Doopsgezinde gemeente Den llp-
Landsmeer’ of gebruik de link die te
vinden is op de website
www.dgdenilp-landsmeer.doopsgezind.nl

OECUMENE

In verband met de coronabeperkingen
kon helaas de samenkomst van “Eet en en
Ontmoet” dit jaar niet plaatsvinden.

Wij hopen volgend jaar weer allemaal in
goede gezondheid daaraan deel te
kunnen nemen.

Namens het Oecumenisch Beraad wensen
wij u veel kracht en gezondheid toe.

In januari is de gebedsweek voor de
eenheid. Dit jaar valt deze week van 17-24
januari.

We zullen deze week starten met een
gezamenlijke dienst in het Kruispunt op 17
januari.

Op woensdag 20 januari wordt er een
vesper of avondgebed gehouden in de
Schaapskooi.

Aanvang 19.30 uur.

Corry Stellema



VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE

De gemeente Landsmeer eert dit jaar het
Pastoraal team van de Protestantse
Gemeente Landsmeer.

Dit team mag in het zonnetje worden
gezet vanwege haar jarenlange inzet, én
de heel bijzondere omstandigheden dit
jaar. Het pastoraal team werkt namens de
kerk vanouds aan de taak: omzien naar
elkaar, met een bezoek, kaartje in de bus,
aandacht voor ieders verhaal. Dit doen ze
voor de 490 leden van de kerk én voor alle
mensen die zich via een bepaalde
activiteit, cursus, leeskring, oid betrokken
voelen bij de kerk.
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Maar 2020 werd alles anders door corona.

Daar is het pastoraal team direct op
ingesprongen. Heel veel bezoekjes vanaf
de stoep, wekelijkse telefoontjes, twee
keer per week overdag met koffie/thee
klaar zitten in de Open Kerk, extra
aandacht voor mensen met dementie,
mensen die last hebben van somberheid,
eenzaamheid, die geen boodschappen
durfden doen, overal sprong (en springt)
het pastoraal team op in.

Wat doen de leden van het pastoraal team
nog meer? Marianne de Vries heeft het

pastoraal team 8 jaar gecoodrdineerd, heeft
veel geassisteerd als ouderling bij de
begrafenissen en helpt al die tijd ook bij
het schoonmaken van de kerk.

Petra Tasseron is lid van de kerkenraad,
bepaalt beleid en organiseert de Open
Kerk. Hanny de Jong heeft extra oog voor
de mensen met dementie, en organiseert
de creatieve bijeenkomsten, Paula Kempf
en Gea Olofsen doen veel bezoek werk aan
oudere leden evenals Joke Grevenstuk.
Daarnaast richt Joke zich ook op de sta-
tushouders in Landsmeer, Nieuwe Buren.
Het pastoraal team wordt bijgestaan door
een grote groep van wijkmedewerkers,
waarvoor natuurlijk ook alle lof!

Het bestuur van de Protestantse
Gemeente  Landsmeer heeft veel

bewondering en respect voor de open
houding van het team, ze zijn overal voor
in. Corona maakt het omzien naar elkaar
extra belangrijk, het pastoraal team draagt
daarin een belangrijke steen bij voor de
Landsmeerse samenleving.

De gemeente Landsmeer eert dit jaar ook
het Jeugdwerk in Het Kruispunt.

Dit jeugdwerk is voor groot en klein. Voor
leden en niet-leden. Voor alle leeftijden,
van 0 tot circa 30 zijn er activiteiten.

Denk aan de Kerst met baby's tot de
feesten van Interjel. Daar tussenin zijn er
allerlei clubs voor jongvolwassenen,
tieners en jongere kinderen.

ledere maandagavond zijn kinderen van 6
tot 12 jaar welkom bij de knutselclub waar
een aantal vrijwilligers klaarstaan.
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Bert, Ronald en Fred helpen bij het zagen,
boren en timmeren. Zij bedenken iedere
keer weer knutsels om te maken en ze

zorgen ervoor dat alle spullen klaar liggen.
Zo hielpen ze tijdens de laatste Levende
Kerststal 48 kinderen om een kerstboom te
zagen en te verven. Denk eens aan de
hoeveelheid zaagjes die ze in de
figuurzagen hebben gezet. Ze staan altijd
klaar om ergens mee te helpen, tafels te
sjouwen, alles weer schoon te maken etc.
Het zijn heel trouwe krachten en ze doen
het altijd met plezier. Als je al zoveel jaar
bezig bent voor de schoolkinderen dan
verdien je echt een schouderklopje. Dit
jaar zijn Bert en Ronald bij de gemeente
voorgedragen voor Vrijwilliger in het
Zonnetje. Het speltje en de bloemen
werden uigereikt door wethouder Elfferich
bij Bert voor de deur.

De Knutselclub is i.v.m. corona gestopt in
maart. We hopen dat dat snel onder
controle komt en we de knutselclub weer
kunnen voortzetten. Aan de leiding van de
Knutselclub zal het niet liggen.



KERST

campagne

BN Lork Geef licht aan vluchtelingen- =
. kinderen in Griekenland '




KERST IN CORONATLID

Wij zijn in deze periode op weg naar Kerst,
in afwachting van de komst en weder-
komst van Jezus Christus.

Dit jaar is er meer dan ooit behoefte aan
verbinding, saamhorigheid en verbinding.
Hoe vieren we het feest van het Licht in
coronatijd?

In de hoop dat er de komende weken geen
strengere maatregelen komen van de
overheid is het plan voor de kerst als volgt:
kerstavond 24 december komen er twee
diensten, om 19.00 en 21.00 uur.

Eerste kerstdag 25 december begint de
viering om 10.00 uur.

De kerkenraad heeft besloten dat het
bijwonen van kerkdiensten vooraf moet
worden aangemeld. U had het misschien
zelf al gemerkt, de laatste weken kwamen
er steeds meer mensen naar de
kerkdiensten. Daarom kunt u nu vooraf
aangeven, dat u de kerkdienst wilt
bijwonen (maximum van 30 mensen).

Dat kan via reserveren@pglandsmeer.nl of
bij Aytin Goede, tel 06 51 902 666.

Voor alle diensten willen we graag weten
hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Wanneer een dienst volgeboekt is, komt u
vooraan op de lijst voor de volgende
kerkdienst.  Alle  diensten  worden
rechtstreeks uitgezonden of kunt u
terugkijken via pglandsmeer.nl/kerktv
zodat de thuisblijvers ook deelgenoot
kunnen zijn aan de diensten.

Ik wens u een mooie adventstijd.

Laten wij hoopvol toeleven naar kerst.
Ellen de Paauw




VACATURES BEHEER & COMMUNICATIE
Graag wil ik het hebben over de
werkzaamheden die door diverse
vrijwilligers al jaren worden uitgevoerd. De
werkzaamheden vergen op verschillende
terreinen behoorlijk wat tijd en aandacht.
Tot op heden waren er voldoende
vrijwilligers om e.e.a. op te pakken. Maar
nu wordt het problematisch. Cor Knibbe
heeft te kennen gegeven om niet meer te
willen functioneren als beheerder van Het
Kruispunt. Kleine klusjes blijft hij nog wel
doen, maar er zal toch een beheerder
moeten worden aangesteld die de meeste
van zijn werkzaamheden gaat overnemen.
Helaas is dit niet de enige vacature binnen
de kerk. Teunvan Zanten heeft aange-
geven te stoppen als lid van de
Communicatiecommissie. De invulling van
de website, Facebook en de laatste hand
leggen aan De Wegwijzer. Verder stopt
Teun met de codrdinatie van het
beamerteam. Hij blijft samen met Bas
Mulder en Aad Bakker de wekelijkste
PowerPoint-presentatie, die tijdens de
dienst wordt geprojecteerd, in elkaar
zetten en blijft lid van het Beeld- en
Geluidteam.

Ook Nel Bakker heeft in verband met
gezondheidsproblemen aangegeven
geen deel meer uit te kunnen maken van
het team dat De Wegwijzer iedere maand
weer tot een mooi blad weet te maken. Zij
heeft dit de afgelopen 27 jaar naar volle
tevredenheid gedaan.

Mocht u enige kennis van MS Word
hebben, dan bent u de aangewezen
persoon om één en ander over te nemen.
Wilt u nadenken of u voor één van de
voorgaande vacatures de juiste persoon
bent. En geloof me, dat bent u al snel.

Reageer alstublieft ook als u een gedeelte
van de werkzaamheden wilt overnemen.
Schroom niet om u te melden voor een
vrijwilligersactiviteit die ertoe kan
bijdragen dat de kerk in zijn huidige vorm
kan blijven bestaan.

Graag zien we uw reactie of vragen
tegemoet via e-mail: cvk@pglandsmeer.nl|
of telefoon 020 - 633 20 14.

Aad Bakker

Hartelijk dank Nel voor al je werk
gedurende 27 jaar en voor de 4 jaar waar
in je mij van alles hebt geleerd over het
maken van de Wegwijzer. [k hoop dat ik zo
spoedig mogelijk de opgedane kennis op
mijn beurt weer door kan geven.

Cora Rijswijk

Beheerder
Tja, soms sta je op een tweesprong in het
leven om een belangrijke beslissing te
nemen, die, zeg maar, niet makkelijk is én
waar ik het hele jaar over heb lopen
nadenken.

Aldus heb ik besloten om te stoppen met
mijn  werk als beheerder van Het
Kruispunt. Met assistentie van mijn Janny
(en andere vrijwilligers) hebben we mooie
gebeurtenissen mogen verzorgen.

Zoals bruiloften, concerten, recepties
vanwege overdragen of beéindigen van
een bedrijf, lunches, Eet en Ontmoet met
onze nieuwe Nederlanders, ingetogen en
heel uitgebreide condoleances, etc.

Toch stopt dit per 31 december 2020.

Er zullen gerust nog wel dingetjes zijn die
ik zal blijven doen, maar de verant-
woording én het grote werk is voorbij.

We zien elkaar hopelijk in betere tijden in
de kerkdiensten als de corona onder
controle is of gewoon in het dorp in het
voorbijgaan.

Het gaat u goed in: GELOOF, HOOP en
LIEFDE. In het VERTROUWEN:

Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen!
Hartelijke groet,

Cor Knibbe




Datum Ten bate van diaconaal project
19-10 KIA Werelddiaconaat Rwanda
25-10 St.Pennywhistle

01-11 KIA Najaarszending

08-11 PKN JOP Jeugdwerk

15-11 Oecumenische dienst

22-11 PKN Pastoraat

Jaaroverzicht Collecten Oecumenische diensten 2020

19-01 St. De Regenboog
10-06 Collecte KIA
27-09 Vluchtelingenwerk Nederland

15-11 Stap Verder (Bijlmermeer)

20 december: Missionair werk

Daarom Kerst. Kerst is bij uitstek een feest
om als kerk de deuren wagenwijd open te
zetten. Veel mensen zijn op zoek naar
warmte, licht en geborgenheid. Als
christenen mogen we mensen uitnodigen
om dit bijzondere feest, de geboorte van
Jezus Christus, met ons mee te beleven.
Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse
Kerk diverse materialen en activiteiten aan
om mensen op een aantrekkelijke manier
kennis te laten maken met de
kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom
Kerst'-cd’s, speciaal bedoeld om uit te
delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden,
en hen uit te nodigen voor de kerstviering.
Ook zijn er via Zingenindekerk.nl en
Korenindekerk.nl door het hele land
laagdrempelige kerstconcerten. Collecteer
mee voor de ontwikkeling van deze
materialen en activiteiten, zodat zoveel
mogelijk mensen het goede nieuws van
Kerst horen.

Afdracht diaconale collecte Kerk

€ 200,00 € 115,65
€ 1.000,00 € 112,50
€ 200,00 € 118,30
€ 200,00 € 120,15
€ 200,00 € 126,10

Oecumene

€ 116,50 € 81,05
€ 35,10 € 51,65
€ 103,90 € 38,00
€ 5990 € 55,00

24t/m 27 december: Kinderen in de knel
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst
helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht,
groeien op in armoede of hebben hun hele
leven nog geen vrede gekend. Ze worden
misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst
verdienen zij onze bijzondere aandacht en
steun. Doe daarom mee met de
kerstcollecte, waarvan de opbrengst
bestemd is voor de kinderprojecten!

31 december: Eigen gemeente
Deze eindejaar collecte is traditioneel
bestemd voor onze eigen gemeente.

3 januari: Project Nadirkonyen

Diep in het noordwesten van Kenia ligt een
gebied ter grootte van Nederland en
Belgié, dat behoort aan de Turkana-stam
met Lodwar als districtstad. Als antwoord
op de problemen van de straatkinderen in
Lodwar werd in 1991 een centrum
opgericht waar deze ‘kinderen zonder

Hartelijk dank
voor uw gift!

toekomst’ een plek kregen om te
rehabiliteren en zich te ontwikkelen. Voor
de kinderen betekent het een nieuw plek
met mensen die om hen geven en zich
inzetten voor hun toekomst. Nadirkonyen
is de naam van de wijk waarin het straat-
kinderenproject ligt. Dit betekent in het Ki-
Turkana ‘scherp oog’ en verwijst naar de
kunst om in het pikkedonker de
zelfgebrouwen drank over te gieten vanuit
een kopje in een fles, zonder ook maar één
druppel te morsen. In het
straatkinderenproject bedoelen we met
Nadirkonyen ook scherp oog maar dan
een ‘scherp oog’ voor het welzijn van deze
kinderen.

10 januari: St. Oudezijds 100, Kruispost
Er verblijven naar schatting 35.000
mensen zonder geldige papieren in
Nederland. Daar vallen ook kinderen
onder, maar niemand weet precies
hoeveel. Het is ook niet bekend hoe deze
kinderen leven, gaan ze wel naar school?



Krijgen ze hun vaccinaties?

In  Amsterdam wordt op Kruispost
medische eerstelijnshulp verleend aan
ongedocumenteerde  patiénten. Op
jaarbasis worden ongeveer 3000 unieke
ongedocumenteerde patiénten gezien.
Aangezien kinderen Kruispost nauwelijks
bezoeken (3% van het totaal aantal
bezoeken) rees de vraag hoeveel van die
volwassenen ongedocumenteerde
kinderen in Nederland hebben en of deze
wel de benodigde zorg krijgen.

Daarnaast bestaat er een regeling voor
ongedocumenteerde kinderen die al
langdurig in Nederland verblijven, vaak
'kinderpardon'  genoemd. Het s
onduidelijk of de groep waar deze regeling
mogelijk voor geldt, wel op de hoogte is
van deze regeling.

17 januari: Oecumenische dienst

24 januari: Missionair Werk Nederland
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp
welkom is. Een moestuin voor de hele
buurt. Een mobiel koffietentje voor
mensen die een praatje willen. Kerken zijn
creatief in het zoeken naar verbinding met
hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze
van betekenis voor hun dorp of stad en
laten ze zien dat het evangelie goed
nieuws is voor &lle mensen. De
Protestantse Kerk in Nederland
ondersteunt missionair-diaconale
initiatieven van gemeenten, want zo zijn
we een kerk van betekenis.

Hannie Trenning
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Jesaja vertelde dat de wereld mooier zou worden. Geloof jij
dat ook? Help dan mee om het vrolijker en lichter te maken.
Maak een slinger van touw of van een lichtjessnoer.
Rijg er kegels aan of vouw kegels om de lichtjes heen.
Maak zoveel kegels als je wilt.

Nodig: (gekleurd) papier of vouwblaadjes van minimaal 12 cm, ronde (gebak)schotel
of bordje, kleurpotloden, schaar, perforator, lijm, olie, kwastje, touw of wol,
eventueel kerstlichtjes aan een snoer. %
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Kandelaars

Elk jaar worden er door de kinderen
kandelaars gemaakt voor de kaarsen die
tijdens de laatste zondag van het kerkelijk
jaar worden meegegeven aan de families.
Normaal gesproken werden deze gemaakt
tijdens de kindernevendienst of knutsel-

‘ :
Vanwege corona ging dat dit jaar iets
anders. Er zijn een aantal kinderen bij
iemand thuis uitgenodigd en samen
hebben zij druk geknutseld en gekleid om
toch zo op tijd alle kandelaars klaar te
hebben. We hopen zo dat met deze
kandelaars de families ook thuis de kaars
nog lang brandend kunnen houden!

Kinderdienst

29 november was de kinderdienst. De
kinderen hebben dit jaar op een andere
manier de musical ingestudeerd en
vitgevoerd. Namelijk, er is een ware film
van gemaakt.

Waar ging het verhaal over?

“De Adventsbode is een kleine krant, met
zeven trouwe abonnees. Bijvoorbeeld

mijnheer Piet Lut,

die elke week
opbelt om de
foutjes van de
krant door te
geven. Of mijnheer
Puzzelaar, die

alleen de achter-
kant van de krant
leest. De vier
medewerkers van de krant werken hard
om voor hun abonnees een goede krant te
maken, maar toch dreigen een paar weken
voor kerst drie van de zeven lezers hun
abonnement op te zeggen. Allemaal
stappen ze over naar het Larieblad, een
grote sensatiekrant onder leiding van
hoofdredacteur  Hollefraas. Bij de
Adventsbode maken ze zich zorgen.. Is
hun krant nog te redden??”

Als u bij de kinderdienst was, dan weet u
hoe dit verhaal eindigt. Maar heeft u het
nog niet gezien, kijk dan de dienst van 29
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november terug! Daar ziet u precies hoe
dit verhaal toch een goed einde heeft,
want goed nieuws is het beste nieuws!

Hé.. hebben we het stiekem toch al
verklapt ©...

Onze dank gaat dit keer met name uit naar
Bas Mulder voor het opnemen en
monteren van de film en Joost Oortwijn
voor de geweldige begeleiding en regie.

Kidsweek - Christmas editie - Gecanceld
Ook deze kerst organiseren wij weer een
kleine Kidsweek. Binnen alle coronaregels
natuurlijk, dus er wordt nog druk en
creatief gedacht wat wij allemaal kunnen
gaan doen!

Wat we alvast wel weten, is wanneer het is!
Dus houdt alvast 20-21-22 december vrijin
de agenda. Voor de tieners zullen de
activiteiten met name in de avond zijn, en
voor de kinderen overdag.

Maar, wil je er weer bij zijn, en/of op de
hoogte blijven van wat er allemaal gaat
gebeuren? Mail dan naar:
jeugdouderling@pglandsmeer.nl of naar
Iris op jeugdwerker@pglandsmeer.nl



mailto:jeugdouderling@pglandsmeer.nl
mailto:jeugdwerker@pglandsmeer.nl




www.pglandsmeer.nl/corona/

Zondag 20 december om 10.00 uur - 4° Advent

Predikant: Ds. Jan Robbers uit Driebergen
Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Corry Stellema

Organist: Simon Plemp

Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas en kindernevendienst
Dinsdag 24 december om 19.00 en 21.00 uur Kerstavond

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Hans Sijmons
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Aad Bakker

Woensdag 25 december om 10.00 uur - 1¢ Kerstdag

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn

Ouderling: Saskia Mulder
Diaken: Gera Knibbe
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 27 december om 10.00 uur

Predikant: Ds. Han van Popering uit Aalsmeer
Ouderling: Ellen de Paauw

Diaken: Jannica Visscher

Organist: Anje Rietberg

Koster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst

Donderdag 31 december om 19.00 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Hannie Trenning
Organist: Simon Plemp

Koster: Ronald de Jongh

Zondag 3 januari om 10.00 uur - Driekoningen
Nieuwjaarsbegroeting

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Flora Doeven

Diaken: Corry Stellema
Organist: Simon Plemp

Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 10 januari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Trinus Hibma uit Amsterdam
Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Hannie Trenning

Organist: Anje Rietberg

Koster: Aad Bakker

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 17 januari om 10.00 uur - Oecumenische dienst
Gebedsweek voor de eenheid - Het Kruispunt

Predikant: Ds.Herrianne Allewijn

m.m.v. de voorbereidingsgroep
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst

Wonsdag 20 januari om 19:30 uur
Vesper in De Schaapskooi
Voorganger: Ide van der Wijk

Zondag 24 januari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Han van Popering uit Aalsmeer
Ouderling: Saskia Mulder
Diaken: Gera Knibbe
Organist: Anje Rietberg
Koster: Arie de Vries
Kinderoppas en kindernevendienst
KERK TV

De diensten zijn allemaal online te volgen
of terug te kijken via:

www.pglandsmeer.nl/kerktv/


www.pglandsmeer.nl/corona/
www.pglandsmeer.nl/kerktv/
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Horizontaal: Verticaal

5 Waar passen de herders op hun schapen?
6 Wat geeft de wijze aan Jezus?

8 De wijzen ..... Jezus ( bedanken, eren)

11 Er is een kinderke geboren op .....

12 In welke streek ligt Nazaret?

13 In de ..... houden herders de wacht.

15 Waarin wordt Jezus geboren?

16 De engel zegt: Wees niet .....

17 Wie horen als eerste dat Jezus is geboren?
19 Wieg van Jezus

20 Jezus wordt in de stal .....

21 Wie zingen dat Jezus is geboren?

[y

Beroep van Jozef (Mat 13:55)

De engelen zingen: ..... zij God in de hoge
Een ..... is ons geboren ( Jes. 9:5)
Betekenis van de naam Jezus, God .....
Ander woord voor kribbe

De wijze mannen komen uit het .....
10 Andere naam voor hotel

12 Naam van de engel die bij Maria komt
14 Jezus is de zoon van .....

15 In de kribbe ligt .....

18 De wijzen volgen een .....

o U A, WN

De antwoorden kun je ook vinden in:
Mattelis 2:1-12 en Lucas 1:26-38 en Lucas 2:1-21




