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‘Laat de zon van uw aangez:cht over ons opgaan
zegen ons allen met het licht van uw ogen...

Lied 199 — Eeuwigheidszondag -
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De herfst van 2020 zet in met nieuwe maatregelen die ons Maar we gaan ons er zeker voor inzetten. Er valt veel weg de
beperken in onze contacten. En dat juist in een periode die toch komende tijd. En tegelijk worden nieuwe initiatieven ontwikkeld.
al kouder en donkerder wordt. Het zal nog meer dan anders een U leest er meer over in deze Wegwijzer.

uitdaging zijn om het contact met elkaar vast te houden. Ds. Herrianne Allewijn

Persoon Wijzer

Het Lichtschip in Zaandam was de kerk waar ik in mijn jeugd mee
verbonden was. We gingen daar elke zondag heen, in onze
zondagse kleren. Meestal zat mijn oma al in de kerk en sloten wij
aan in de rij. De kerk en het geloof speelden een belangrijke rol
in ons gezin. We lazen uit de bijbel, gingen naar christelijke
scholen, volgden catechese en naarmate we ouder werden
vormden we zelf meningen en gaf een ieder uit het gezin op
eigen wijze betekenis aan het geloof. Ik heb een enorm leuke tijd
gehad in het verenigingsleven Laus Deo, de Zondagavond Soos,
en als leiding van Gereformeerde Jeugd Zomerkampen. In dat
wereldje heb ik vrienden gemaakt, veel beleefd, gediscussieerd
en georganiseerd, het heeft me gevormd. Nadat ik de kerk wat
uit het oog verloren was, ging ik op mijn 30ste toch weer op zoek
naar bezinning, houvast en geloof in het Amsterdamse.

In de Dominicuskerk vond ik dat terug in de verhalen, de mensen
en het gezang. In de Dominicus zijn Joost en ik getrouwd en zijn
de kinderen Floor, Teddy en Hein gedoopt. In Landsmeer zocht ik
opnieuw aansluiting bij een kerk en Het Kruispunt was een plek
waar ik me thuis voelde. Een huis voor bezinning, vertrouwd, fijne
mensen en het geloof kon daar ook stromen, het zit in mijn bloed.
Ik geniet van de preken, de mensen, verschillende activiteiten en
de zang. We hebben veel meegekregen binnen deze fijne
gemeenschap, dat is mij dierbaar en waardevol.

Christa Hart




Ter overweging

KOESTER DE NAMEN DIE W1J HIER GEDENKEN
Het is de eerste regel van een lied, geschreven door Sytze de
Vries. Het zijn woorden die uitnodigen om bij stil te staan.

‘Koester de namen...’

Er wordt iemand aangesproken. lemand die iets uitstraalt van
geborgenheid, van er zijn, van een weten, groter dan wij kunnen
zien en ervaren. Koesteren... dat is: houd ze in warmte vast, laat
ze niet verloren gaan...

Van degene die wordt aangesproken gaan we naar ‘de namen’:
ieder mens ontvangt een naam. De naam kies je meestal niet zelf.
Die wordt voor je gekozen. Vaak verwijst jouw naam naar iemand
anders. lemand uit de familie, iemand die jouw ouders bijzonder
vonden, een karakter of een eigenschap die jouw ouders
aanspreekt... sommigen kiezen op een bepaald moment in hun
leven voor een andere naam. Dan is dat vaak, omdat zij dat beter
vinden passen bij een nieuwe levensfase, of omdat zij niet
gelukkig zijn met de naam die ze hebben gekregen.

Hoe dan ook, een naam is belangrijk. Zonder naam kun je niet
worden geroepen, niet worden gekend.

Zonder naam ben je niet iemand. Met een naam ben je een
waardevol, uniek mens. De namen: die zijn verbonden aan
mensenlevens van alle tijden. Door die namen te noemen, raken
deze mensen niet vergeten. Het boek in de kerk is daarvan een
stille getuige: daarin staan de namen van mensen die ons zijn
voorgegaan.

...Koester de namen, die wij gedenken...

Wij: dat zijn de mensen die hier en nu leven. Wij zijn het, die de
namen mogen blijven noemen. Wij zijn het, die de verhalen
mogen doorvertellen van de mensen met wie we ons verbonden
weten. Wij zijn het, aan wie dat is toevertrouwd: zorgen dat die
namen ook bekend blijven onder mensen die na ons komen...

Wij gedenken...

Er is één vast moment in het kerkelijk jaar waarop we gedenken
wie ons zijn voorgegaan. Dat is in de maand november. Voor
sommigenisdatop 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen.
Sommige Protestantse kerken sluiten aan bij deze oude
christelijke traditie. Andere Protestantse kerken gedenken op de
laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voordat de
Advent begint.

Gedenken: dat is terugroepen in de herinnering. Stilstaan bij wie
zijn voorgegaan. Stilstaan bij wat zij hebben betekend. Stilstaan
bij wie zij waren. Stilstaan bij wat zij hebben gedaan...

Gedenken, dat is: ervoor zorgen, dat mensen niet vergeten
worden en verloren raken. Maar dat zij tot op de dag van vandaag
met ons meereizen op ons levenspad en ons een weg wijzen naar
de toekomst. Die weg mogen wij in vertrouwen gaan. Want Eén
is er, die de namen koestert, die ons ten diepste kent..

Het lied eindigt met de woorden:
‘laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, zegen ons allen
met het licht van uw ogen...”

(u vindt dit lied in het liedboek, lied 199)
Ds. Herrianne Allewijn




Zondag 8 november, 8e van de herfst
Kleur: groen

Jesaja 48, 17-21

Matteiis 25, 14-30

De gelijkenis van de talenten staat centraal
deze zondag. Wanneer ga je goed om met
wat je is toevertrouwd? Wanneer juist
niet? Wat is een talent eigenlijk? En wat
kun je ermee?

De gelijkenis helpt ons op weg, maar
werpt ook vragen op. Een uitdaging om
ons hier verder in te verdiepen.

Op deze zondag zullen we ook aandacht
geven aan Dankdag. De diaconie zamelt
voedsel en andere dagelijkse
benodigdheden in voor de voedselbank.
Deze dagen zeer nodig...

Zondag 15 november, 9e van de herfst
Kleur: groen

Ezechiél 34, 11-17

Matteiis 25, 31-46

Oecumenische dienst in Het Kruispunt
Jezus vertelt over de dag dat de
Mensenzoon komt. Hij zal de mensen
scheiden. Tegen een deel zegt hij: wat fijn,
dat je me geholpen hebt. Tegen anderen:
waar was je, toen ik je nodig had?

Zondag 22 november, 10e van de
herfst, laatste zondag van het kerkelijk
jaar

Kleur: wit

Daniél 12, 1-4

Matteiis 5, 1-2 en 14-16

Op deze laatste zondag van het kerkelijk
jaar staan we stil bij de mensen die ons het

afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemen
hen bij de naam. We ontsteken voor hen
licht, aan het Licht van de Paaskaars. In hun
namen klinken ook de namen door van
wie al langer terug uit ons midden zijn
weggevallen.

Daarbij lezen we uit Daniél en Matteus.
Woorden die verwijzen naar wat verder
reikt dan wat wij zien.

Zondag 29 november, 1e van de Advent
Kleur: paars

Marcus 13, 24-37

Dienst met de kinderen.

Thema: zie je al wat?

Deze dienst krijgt een wat ander karakter.
De kinderen zullen hun eigen rol hebben
in deze dienst. Dit keer wel op een
aangepaste manier. Maar het wordt een
bijzonder begin om de tijd van Advent in
te luiden. We gaan op weg naar het feest,
waar een nieuw begin wordt gevierd. Licht
mag schijnen in de duisternis. Vanuit die
verwachting leven wij.

Zondag 6 december, 2e van de Advent
Kleur: paars

Jesaja 40, 1-11

Johannes 1, 19-25

Johannes de Doper wordt door priesters
en Levieten ondervraagd: ben jij de
Messias?

Johannes vertelt dat hij dat niet is en dat
na hem iemand komt die veel belangrijker
is.

Zondag 13 december, 3e van de Advent
Kleur: rozerood

Jesaja 65, 17-25

Johannes 3, 22-30

Een nieuw begin, dat komt niet vanzelf.
Dat is wat de profeet Jesaja zegt, en waar
Johannes zijn eigen invulling aan geeft.
Beiden zijn zij wegbereiders. Mensen die
de weg vrij willen maken voor wie op zoek
zijn naar een nieuw begin. Zij zijn ervan
overtuigd dat er een nieuw begin gemaakt
kan worden. Zij zien uit naar iemand die de
wereld in een ander Licht zal zetten.

De doop van Liam David, zoon van Alireza
Emamalizadeh en Sheida Shams



Activiteiten

MEELEVEN

Deze informatie staat niet in de online
editie!

Neem voor eer informatie contact op met
het Kerkelijk Bureau

kerkelijk.oureau@pglandsmeer.nl

Je hebt iemand nodig,
Stil en oprecht
Die, als het er op aankomt
Voor je bidt en voor je vecht
Wanneer je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
Dan pas kun je zeggen:
Ik heb een Vriend
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UIT HET GRUTTOLAANTIJE

Hoe het bij u is ontvangen? Net op een
moment dat er weer een aantal
activiteiten zou starten, blijken weer
maatregelen nodig om minder te laten
doorgaan. Ik vermoed dat het de komende
tijd nog wel vaker zo zal gaan. Alles wat we
organiseren is onder voorbehoud, in de
hoop dat het kan doorgaan.

Het zal de nodige veerkracht van ons
vragen en daar hebben we het maar mee
te doen.

Nu kan het voorkomen, dat je even
boodschappen doet en dan plotseling
tegelijk met een aantal andere gemeen-
teleden op afstand en met mondkapje
staat bij te praten.

Het plan is om een soort van routekaart te
maken. Afhankelijk van de ernst van het
aantal besmettingen kunnen we onze
activiteiten aanpassen.

Plannen blijven we maken. Het is alleen
onduidelijk wanneer iets wel of niet kan
doorgaan.

Voor de komende maand, tegen de tijd dat
deze Wegwijzer uitkomt, kan er misschien
weer iets meer... In elk geval blijven de
diensten op zondag doorgaan...

Laten we dus voor elkaar blijven zorgen en
naar elkaar omzien... juist in de dagen dat
het buiten donkerder wordt en kouder, de
dagen korter, en een aantal mensen door
de maatregelen in grote problemen komt.
We gaan deze dagen langzaam toe naar de
tijd van Advent: een tijd, die ons verhaalt
van hoop en Licht in het donker. Mogen
we vanuit dat perspectief op weg gaan...
Ds. Herrianne Allewijn

ACTIVITEITEN

Deze dagen, zo hebben we in de
kerkenraad besloten, komen we alleen
samen op zondag. De andere activiteiten
zijn in elk geval voor twee weken gestopt.
Daarom houdt u een aantal dingen
tegoed, zoals de avond over God en de
pandemie.

De leeskringen zijn ook even stil gezet,
evenals de Bijbelkring en koffie met noten.
En de kerk is door de week nu niet open
voor een kopje koffie of thee.

Wat gaat er wel door?

Op dit moment verkennen we wat er
mogelijk is met Sint-Maarten. Vooralsnog
is het plan om met kinderen in de kerk bij
elkaar te komen om 17.00 uur. De kerk is
dan in sfeer, met lichtjes. Daar luisteren we
en kijken we naar het verhaal over Sint-
Maarten. Met de kinderen zingen we een
paar Sint Maartenliedjes. We sluiten af met
een lekkere traktatie.

Dit keer geen pannenkoeken helaas.
Samen eten zit er niet in nu.

11 november, 17.00 uur in Het Kruispunt.
Aanmelden gewenst bij Aytin Goede.
Jeugdouderling@pglandsmeer.nl



Activiteiten

Project ‘Santons’

Wat is dat? Vraagt u zich wellicht af. In een
aantal kerken is dit project al uitgevoerd.
Het is een oude traditie die stamt uit het
Zuiden van Frankrijk. In de tijd van de
Advent worden er poppetjes gemaakt die
verwijzen naar mensen, die het Kerstfeest
een plek geven in hun eigen leven.

Er wordt wel verteld dat deze traditie
teruggaat tot Franciscus van Assisi, het jaar
1223.

Dat was het jaar dat Franciscus een
‘levende kerststal’ maakte in een grot,
waar mensen en dieren een rol in
speelden. Op deze manier wilde hij Kerst
onder de mensen brengen en laten zien
wat de geboorte van Jezus in deze wereld
kon betekenen voor ‘gewone’ mensen. Zo
maakte hij duidelijk dat Jezus onder
mensen geboren wordt, ieder jaar
opnieuw.

Hieruit ontstonden in kerken de eerste
kerststallen, met geschilderde en vergulde
beeldjes.

Tijdens de Franse revolutie in 1794 werden
de kerststallen verboden. Vanaf dat
moment begonnen mensen thuis een
kerststal te maken. In het geheim maakten
ze zelf hun kerstfiguurtjes van materiaal
dat voorhanden was; brooddeeg, klei, stof,
papier-maché...

De autoriteiten lieten het toe. Ze dachten
dat het onschuldig was.

Wat ze niet beseften was, dat mensen,
door het maken van de figuurtjes, meer en
meer  betrokken raakten bij het
Kerstgebeuren. Zo, met hun eigen
beeldjes, gaven zij het Kerstverhaal van
generatie op generatie door.

Naast de traditionele kerstfiguren kregen
ook andere mensen een plek rondom de
stal: ‘gewone’ mensen. Mensen die je in je
eigen tijd kon tegenkomen, of mensen die
veel betekenen.

We zullen deze tijd naar Kerst dit jaar
anders ingaan. In de kerk hangen nog
steeds de harten die we maakten bij het
project: hart voor elkaar.

niet op dezelfde manier vorm kunnen
geven als in andere jaren.

Doet u mee? Doe jij mee?

Wil je iemand maken, die voor jou
belangrijk is(geweest)? lemand die jou
inspireert? lemand die jou is voorgegaan
op jouw levenspad? Eén figuurtje is mooi.
Meer mag ook.

Er is al iemand die zich heeft aangemeld
om schapen te maken.

Zolang er geen activiteiten in de kerk zijn
wordt u gevraagd om thuis figuurtjes te
maken. Een pakketje met klei kan worden
thuisgebracht of worden meegenomen op
zondag vanuit de dienst. We zien ernaar
uit dat er een mooie stoet richting de
kerststal gaat ontstaan. Een stoet van
mensen die laat zien hoe wij met elkaar
verbonden zijn door de eeuwen heen tot
op de dag van vandaag.

In de tijd van Advent willen we een mooie
ruimte maken waar de figuurtjes op
komen te staan die iedereen thuis kan
gaan maken. Zo wordt het een grote stoet
richting de Kerststal, die we dit jaar ook

En hoewel we dus niet het Kerstfeest zo
kunnen vieren als we al jaren gewend zijn,
laten we zo toch zien aan elkaar wat dit
feest voor ons nu betekent: wij leven van
de hoop op een nieuwe tijd.

Petra Tasseron



Activiteiten

EEN GOED VERHAAL WOII

Het eerste verhaal in het boekje is
geschreven door Anneke Wielenga.

Naast haar eigen verhaal noemt ze ook in
het kort het verhaal van haar schoonvader.
Dochter Babette vertelt.

“Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,

Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.”

- Psalm 43 Vers 4 -

De eerste achttien doden.

Het is december 1940 als de Duitsers een
rijtjeshuis in Delft binnenvallen en Hendrik
Wielenga oppakken. Een paar maanden en
een schijnproces later fusilleren de
Duitsers Wielenga als een van de eerste
achttien op de Waalsdorpervlakte.

De 37-jarige Wielenga laat een vrouw en
een vierjarig zoontje achter. Hoewel de
jonge weduwe zich niet uit het veld laat
slaan en haar mannetje staat in de jaren
die volgen, heeft deze gebeurtenis een
stempel op haar leven gedrukt en op de
levens van de toekomstige generatie.

Na het allerverwoestende bombardement
op Rotterdam horen vele Nederlanders op
dinsdagavond veertien mei 1940 om
zeven uur ‘s avonds via de radio de
proclamatie van generaal Winkelman.
Nederland heeft zich overgegeven aan de
Duitsers. De oorlog is teneinde. Na vijf
dagen oorlog volgt een vijfjarige Duitse
bezetting.

Bernhard |Jzerdraat, een onderwijzer uit
Schiedam, is een van de eerste
Nederlanders die meteen het gevaar ziet
en op vijfften mei in het eerste
Geuzenbericht oproept tot verzet tegen
de bezetter. Er volgen meerdere
Geuzenberichten die worden
overgeschreven en doorgestuurd met als
doel een Geuzenleger op de been te
brengen en de nazi’s te verdrijven uit
Nederland.

Wielenga is een voormalig onderofficier in
de Nederlandse landmacht en werkt als
elektrotechnicus in Delft. Hij komt in
contact met de Geuzen tijdens een
wandelmars en gaat als luitenant van de
Geuzen een groep leiden in zijn
woonplaats Delft. Wielenga is niet de
enige in Delft die tegen de Duitsers in
opstand komt, want professor
Schoemaker leidt op zijn beurt de Delftse
OD-groep  oftewel de Ordedienst.

Wielenga en Schoemaker splitsen Delft in
tweeén en bij een Engelse invasie zal
Wielenga met zijn Geuzen het noordelijke
deel van de stad voor zijn rekening nemen
terwijl Schoemaker met zijn OD-ers zich op
de zuidelijke helft concentreert. Aan
wapens beschikt Wielenga voorlopig
alleen maar over een uit een sloot
opgeviste mitrailleur, een (Duitse) revolver
en een dolk.

De Geuzen maken schetstekeningen en
plattegronden waarop ze kabelleidingen,
troepenbewegingen,
benzineopslagplaatsen, afweergeschut en
munitietransporten in kaart brengen. Het
plan is dat deze informatie via
bevelhebbers van de achtergebleven
Nederlandse militairen wordt
doorgezonden naar Engeland. Dit zal de
Engelsen helpen bij hun plannen om de
Duitsers aan te vallen en Nederland te
bevrijden.

Hoewel de Geuzen geheimhouding
zweren als ze lid worden van het
Geuzenleger is een Schiedamse Geus
loslippig en praat zijn mond voorbij bij zijn
broer in Arnhem. Zijn broer vertelt op zijn
beurt aan zijn beste vrienden wat hij
gehoord heeft en zo gaat het balletje
rollen en komt het verhaal bij een NSB-er
terecht en uiteindelijk bij de Arnhemse SD
(Sicherheitsdienst) die op 19 november
1940 de trein pakken naar Schiedam.

De Schiedamse Geus wordt opgepakt en
tijdens een verhoor geeft hij de naam van
een andere Geus. Deze Geus geeft op zijn
beurt de naam van een andere Geus en
viteindelijk  zijn er arrestaties in



Activiteiten

Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam.
Begin december is het de beurt aan de
Delftenaren en dus ook aan Wielenga.
Honderden Geuzen komen terecht in de
barakken van het Oranjehotel in
Scheveningen waar ze wachten op een
proces.

Na een paar weken van verhoren,
begrijpen de Geuzen inmiddels dat de
Duitsers hun acties hoog opnemen en ze
rekenen er niet meer op binnen een paar
weken thuis te komen. Gevangenisstraffen
zijn onontkoombaar, maar op werkelijk
zware straffen rekenen ze niet. Zoveel
hebben ze tenslotte niet gedaan. De
Duitsers denken hier heel anders over.
Tegen 43 Geuzen zal een proces gevoerd
worden. Ze worden onder andere
beschuldigd van: begunstiging van de
vijand; spionage; ontwrichting van de
militaire macht, ongeoorloofd bezit van
wapens en beschadiging van militaire
installaties.

Op 24 februari begint het proces. De
Duitsers grijpen het proces aan om het
opkomende Nederlandse verzet de kop in
te drukken. In de rechtszaal worden de
personalia van verdachten voorgelezen,
waarna ze worden afgevoerd naar een
andere zaal en vervolgens een voor een
worden binnengeroepen voor verhoor
door de drie rechters, allen in uniform. Ook
Wielenga wordt verhoord. Hij benadrukt
dat de andere Delftenaren van niets
wisten. “lk en ik alleen was in Delft de
man”, deelt hij de rechters aan het eind
van zijn verhoor ongevraagd mee.

Na vijf dagen zijn de verhoren afgelopen
en op zaterdag 1 maart horen de Geuzen
de strafeisen. Net als velen andere hoort
Wielenga de doodstraf tegen hem eisen,
maar net als zijn mede-Geuzen ondergaat
hij dit uiterst kalm. Maandag houden de
advocaten voor de vorm hun pleidooi en
dan is dinsdag 4 maart de uitspraak.
Hendrik Wielenga, 37 jaar,
elektrotechnicus, tweemaal doodstraf.

Het is 12 maart als de vrouw van Wielenga
te horen krijgt dat ze op bezoek mag bij
haar man. Het is de eerste keer dat ze hem
ziet tijdens zijn arrestatie. De stemming is
optimistisch want niemand kan zich
voorstellen dat de doodsvonnissen ook
daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
Op 13 maart 1941 rond het middaguur
worden achttien mannen uit hun cellen
gehaald en krijgen vijftien van hen te
horen dat de vonnissen diezelfde middag
om vijf uur voltrokken zullen worden. De
drie jongsten krijgen gratie en worden
vervangen door drie Amsterdammers die
mee  hebben gedaan aan de
Februaristaking.

Vervolgens worden ze teruggebracht naar
hun cel en wachten ze op het lot wat hen
later die middag te wachten staat.

Als het tijd is om te gaan heft één van de
vijftien het Wilhelmus aan. De anderen
vallen in. Dan worden ze uit hun cellen
gehaald, een rij wordt geformeerd. En
plotseling, als het commando weerklinkt
waarop ze zich in beweging moeten
zetten, zingen ze. Eerst wat aarzelend
onzeker maar dan steeds krachtiger klinkt
het ontroerende psalmvers ‘Nu ga ik op tot
Gods altaren’. Buiten wachten de
vrachtauto’s en worden ze naar de
Waalsdorpervlakte gebracht. Daar klinken
na een poosje de salvo’s.

Ik zie hoe 't eerste morgenlicht
door 't hooge venster draalt -
mijn God, maak mij het sterven licht,
en zoo ik heb gefaald,
gelijk een elk wel falen kan,
schenk mij dan Uw gena,
opdat ik heenga als een man
als ik voor de loopen sta.

Het lied der Achttien Dooden -
Jan Campert
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VAN DE VOORZITTER

De donkere dagen komen eraan, of beter
gezegd, ze zijn er al. De herfst is echt
ingetreden en iedereen zie je in zijn of haar
jas gedoken over straat lopen. Juist in
tijden zoals nu voelen we de eenzaamheid
het meest. Corona raakt ons daarin ook
nog eens. Waar we voorheen in deze tijden
in een café, of in de kerk -elkaar
ontmoetten, zijn we nu aangewezen op de
vier muren van ons eigen huis. Met
misschien de sporadische bezoeker die je
dan wel mag ontvangen. Dan voelt thuis
ineens niet meer zo fijn, maar misschien
meer als een plek waar je vastzit, en niet
wegkomt. Of wellicht niet weg durft. En
dan heb je nog geluk als je samen bent,
een gezin hebt, of een huisgenoot. Niet
iedereen heeft dat geluk.

Gelukkig is onze gemeente warm, en ook
de kerk is een warme plek, een thuis voor
iedereen. Misschien nu fysiek iets minder
warm omdat we de kerkzaal niet tijdens de
dienst mogen verwarmen, maar de
warmte van het Woord en de mensen is
juist nu extra voelbaar. Laten we ons
daaraan warmen. Ben je eenzaam, bel
iemand van het pastoraal team, kom naar
de dienst of kijk thuis naar de dienst en
weet je te allen tijde verbonden.

Je bent niet alleen. Wij zijn samen kerk.

Ik besluit graag met de woorden van het
lied “lk zal er zijn” van de band Sela:

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Lieve groeten,

Flora Doeven

VERSLAG KERKENRAAD

In de vergadering van de kerkenraad op 6
oktober hebben we afscheid genomen
van Joop de Jong. Met dank voor zijn inzet
de afgelopen acht jaar als diaken.

De corona maakt plannen maken
ingewikkeld. Wat doen we met Sint-
Maarten, met de gedachteniszondag, met
kerst?

De diensten wijzigen nogal door de
verscherpte coronamaatregelen en daar
krijgen we opmerkingen over. Mensen
missen unaniem het meezingen in de
dienst, het gezamenlijk Onze Vader, en de
koffie na de dienst. Sommigen missen het
amen na de preek. Sommigen missen het
staan bij de zegen. Sommigen missen het
napraten na de dienst. Stuk voor stuk
worden die veranderingen bepaald door
het coronavirus.

Op het moment dat u dit leest is de situatie
verslechterd, terwijl wij tijdens de
vergadering begin oktober nog wat meer
hoop hadden.

In deze vergadering heeft Iris Koppejan,
onze jeugdwerker, een overzicht gegeven
van haar inzet het afgelopen jaar en de
plannen voor de tijd die voor ons ligt. Ze
heeft een aantal wekelijkse activiteiten
met de jeugd. En daarnaast
o Kaartjes maken en
gemeenteleden met Kerst
e Koken bij ‘Samen eten, ja gezellig’ in
maart

e Kidsweek in juli

Onze jeugd is zeer enthousiast over Iris, ze
is een aanwinst voor onze gemeente.

sturen naar

In deze vergadering van de kerkenraad
werden de begrotingen van College van
Kerkrentmeesters en Diaconie besproken
en goedgekeurd.

We besluiten de vergadering met de hoop
dat wij als gemeente om blijven zien naar
elkaar in deze ingewikkelde tijd.

ACTUEEL

Vanwege de verscherpte maatregelen om
het coronavirus eronder te krijgen is de
kerk vanaf half oktober door de week
gesloten. De geplande activiteiten van de
komende weken gaan niet door. Alleen
voor de kerkdienst op zondag gaat de deur
nog open. Dus geen Open Kerk op dinsdag
en donderdag, geen  Bijbelkring,
Leeskring, Koffie met noten, en de
Bonhoefferkring. Dat vinden we reuze
jammer, want wat voor de een heerlijk
rustig kan zijn, kan voor de ander erg
eenzaam zijn. Daarom: laten we naar
elkaar omkijken in deze periode. Met een
telefoontje of een bezoekje op de stoep.

Hoelang dit duurt? Zodra de minister-
president meldt dat de situatie verbetert,
of dat we als regio Zaanstreek-Waterland
op het corona dashboard er beter
voorstaan, dan bent u ook door de week
weer van harte welkom in Het Kruispunt.
Ik hoop dat dat heel snel weer gebeurt.
Zodra de kerk weer een beetje open mag
gaan hoort u ervan tijdens de kerkdienst of
via de nieuwsbrief.

Ellen de Paauw



MULTIFUNCTIONELE DORPSKERK

Wat kunnen kerk en dorp voor elkaar
betekenen.

Zaterdagochtend 26 september ging Mark
Schippers, ambassadeur van de Dorps-
kerkenbeweging met de aanwezigen in
gesprek over wat dorp en kerk voor elkaar
kunnen betekenen. Dat gesprek vond
plaats in Het Kruispunt in Landsmeer. De
dorpskerkenbeweging zoekt naar
manieren om kerk in, véan en véoér het dorp
te zijn.

Hoe wordt de kerkelijke gemeente in
relatie tot het dorp beleefd?

Hij stelde onder meer de vraag: Op wat
voor vervoermiddel lijkt jullie dorpskerk?
Is het een sneltrein die aan veel
dorpsbewoners bijna ongezien voorbij
raast?... Is het een hop on hop off bus of
een open bus met voor veel mensen een
nogal hoge instap? Een paard en wagen,
iets wat 'uit de tijd' is? Op welke manier kan
de kerk een vervoermiddel zijn dat
mensen dichter bij elkaar of bij de Ander
(God) brengt

Het lijkt er op dat in onze, wat hij noemde
post seculiere tijd, het religieuze en het
seculierewereldlijke) steeds meer door
elkaar heen gaan lopen: er ontstaat een
beweging van binnen naar buiten, vanuit
de kerk naar de samenleving en
omgekeerd vanuit de samenleving naar de
kerk. Uiteindelijk zal dat niet tot
'verwatering' leiden, maar juist tot
verdieping van wat het betekent goed te
leven. Voorbeelden:

« Kunst in de kerk : schilderijen met
Bijbelse voorstellingen worden in de kerk
toegelicht: welk verhaal speelt zich hier

voor onze ogen af. lets van buiten de kerk
komt naar binnen. Een kunstexpositie in
de kerk. Concerten in de kerk

+ Kerkin de kroeg: Sommige gemeenten
zijn zo klein dat men elkaar in het
dorpscafé ontmoet en daar een viering
met elkaar beleeft. Een beweging van de
kerk naar buiten

Hoe zou je de integratie van kerk en dorp
kunnen bevorderen, hoe kunnen we de
drempelvrees voor niet kerkelijke mensen
verminderen.

Hij stelde de vraag: Ben je zelf weleens in
een moskee geweest? Maar een paar
mensen knikten. Het geeft een beetje weer
dat wij ook een drempel ervaren om iets
nieuws te gaan ontdekken. Wat kan de
drempel verlagen?

« Hij vroeg zich af hoe het met de
verstaanbaarheid is van religieuze taal.
Hoe kan je moeilijke woorden als
opstanding, genade, zo vertalen dat ook
mensen, die niet religieus zijn opgevoed,
begrijpen wat er gezegd en gezongen
wordt. Dit doet geen afbreuk aan de
inhoud, maar maakt juist dat mensen zich
weer aangesproken, aangeraakt voelen.

« Enover de kerk als gebouw: Hoe kan je
de kerk niet alleen letterlijk maar ook
figuurlijk weer een meer centrale plaats in
het dorp geven. Hoe kan je zorgen dat het
kerkgebouw dienstbaar is aan het dorp,
aan dorpelingen, zonder dat het een
verdienmodel wordt: Open staan voor
yoga, voor lezingen, ouderengym enz. Als
'het dorp' de kerk niet meer kan vinden
verliest de kerk aan betekenis (aldus Klaas
Touwen op de website over de
dorpskerkenbeweging). Mark noemde
nog het mooie voorbeeld van

Scheveningen: vroeger hingen de netten
te drogen in de kerk!

« Over samenwerken met andere
maatschappelijke instanties in het dorp.
Bij voorbeeld met Samenmeer (het
Dienstencentrum) en met Wonen plus:
Zou je samen een flyer kunnen maken over
het aanbod wat betreft bijv. busreisjes
voor ouderen, gezamenlijke maaltijden,
een kerstviering.

« Over een andere vorm en een ander
tijdstip: wellicht een paar keer per jaar een
ontmoetingscafé in de kerk op zondag
eind van de middag voor jonge gezinnen
rond een thema.

Het bovenstaande is een verre van
volledige weergave van wat deze ochtend
besproken is. Het is een eerste aanzet van
een beweging, die verder uitgewerkt dient
te worden. Wilt u mee denken? Voor meer
informatie kan ik u de inspirerende web-
site  over de dorpskerkenbeweging
aanraden.
www.pkn.nl/dorpskerkenbeweging/

Als u dit leest en denkt, ...

JAN ik lees hier iets waar ik me één of
twee uur per week voor in wil zetten, waar
ik samen met anderen aan wil werken,
schroom dan niet om contact op te
nemen.

Petra Tasseron
pastoraat@pglandsmeer.nl



http://www.pkn.nl/dorpskerkenbeweging/
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Datum Ten bate van diaconaal project
09-08 Eigen gemeente

09-08 KIA Noodhulp Libanon

16-08 KIA Noodhulp Libanon

23-08 St. Heifer

30-08 St. Hartekind

06-09 KIA actie Sprinkhaan

13-09 Startzondag Jeugd

20-09 KIA actie Sprinkhaan

27-09 Oecumenische dienst

04-10 Leger des Heils

11-10 Leefkringhuis Amsterdam Noord

We mogen ons als gemeente gelukkig
prijzen met zoveel goedgeefse leden. De
actie “Word Maatje van een plaatje” die het
College van Kerkrentmeesters in het
voorjaar heeft opgestart is succesvol
geweest.

De plafondplaten zijn allemaal geplaatst,
en de factuur is volledig betaald door de
donaties vanuit de gemeente.

De ervaring met dit project heeft geleerd
dat heel veel mensen betrokken zijn bij
onze gemeente. En dus als er specifiek
voor een bepaald doel geld gevraagd
wordt, hier ook hun bijdrage aan willen
leveren. Als er, waarschijnlijk volgend jaar,
weer een beroep op uw financiéle
medewerking wordt gevraagd, voor een
nieuw project, hoop ik dat we weer bij u
aan mogen kloppen

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage.
Aad Bakker

Diaconale collecte

€ 200,00
€2.000,00

deze periode
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 200,00

€ 928,00

€ 200,00
€1000,00

15 november: Oecumenische dienst

22 november: Pastoraat Nederland
Omzien naar mensen binnen en buiten de
kerk.

Pastoraat heeft te maken met omzien naar
en aandacht hebben voor elkaar.
Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak
ook buiten de muren van de kerk. Zeker
ook voor mensen in kwetsbare
omstandigheden. Wat kan het belangrijk
zijn: een luisterend oor, een begrijpend
woord, een hand op de schouder. Op deze
Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit
naar het gedenken van de overledenen.
De kerk toont haar menselijk gezicht aan
iedereen die ervoor open staat. Nogal wat
gemeenten hebben minder
formatieruimte voor de predikant(en),
terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk
niet  afneemt. Het leiden wvan
uitvaartdiensten door gemeenteleden kan
een oplossing zijn. De Protestantse Kerk
biedt hiervoor trainingen aan.

Totale opbrengst

Kerkrentmeesters

Hartelijk dank

voor uw gift!

Met deze collecte maakt u het ontwikkelen
van deze en andere trainingen mogelijk.

29 november: Advent, Kinderen in de
Knel Oekraine

De School van onze Dromen biedt
kinderen veiligheid.

In veel staatsinternaten in Oekraine is de
situatie voor kinderen slecht: gebrekkig
onderwijs, minimale zorg en onverschillig
personeel. De directrice van het internaat
in de stad Vynnyky wilde het anders en
richtte de School van onze Dromen op.
Deze school zet zich in om het onderwijs in
internaten positief te veranderen. Ze
trainen personeelsleden hoe ze een
goede, liefdevolle relatie  kunnen
opbouwen met de kinderen, hun ouders of
verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe
onderwijsmethoden die het
zelfvertrouwen en de creativiteit van de
kinderen bevorderen. Breng licht in het
leven van deze kinderen met deze
adventscollecte.



Diaconie

6 december: Advent, Kinderen in de
Knel Nederland

Kinderen betrekken bij diaconaat.

leder kind heeft recht op genoeg eten om
gezond te blijven, op onderwijs om iets
van het leven te kunnen maken en op een
liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er
wereldwijd miljoenen kinderen die in een
onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er
voor deze kinderen zijn en kinderen in
Nederland daarbij betrekken. Dat doen we
met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt
Rainbow, de duif, een centrale rol.
Rainbow vliegt de wereld over en komt
terug met verhalen van kinderen ver weg.
Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie
creatieve ideeén en materialen voor
plaatselijke kerken om kinderen te
betrekken bij diaconaat. Collecteer mee
om kinderen al op jonge leeftijd
enthousiast te maken voor (wereld)
diaconaat.

13 december: St. Bal Anand Umang

Wij zijn een stichting, opgericht in juni
2006, die zich inzet voor de gehandicapte
kinderen die wonen in het kindertehuis Bal
Anand in Mumbai (voorheen Bombay),
India.

In dit tehuis worden kinderen opgevangen
die vlak na hun geboorte zijn afgestaan, te
vondeling zijn gelegd, wees zijn geworden
of die zwervend op straat zijn aangetroffen
en waarvan geen familie meer achterhaald
kan worden.

Voor veel van deze kinderen wordt
geprobeerd een gezin te vinden dat hen
op wil nemen ter adoptie. In eerste
instantie altijd binnen India, pas als dat
niet lukt wordt eventueel in het

buitenland naar een adoptiegezin
gezocht. En gelukkig worden veel
kinderen geadopteerd!

Helaas wordt er voor de kinderen die een
lichamelijke en/of geestelijke beperking
hebben vaak geen gezin gevonden.

Omdat er ook geen andere optie
voorhanden was om deze kinderen zorg te
bieden bleven deze kinderen tot voor kort
in Bal Anand wonen. Daar werd
geprobeerd hen een zo goed mogelijke
zorg te bieden: voeding, medische zorg,
therapie en - indien mogelijk- ook
scholing.

Maar met het verstrijken van de jaren werd
een aantal van deze kinderen ‘te oud’ om
nog langer in het kindertehuis te wonen.
Wettelijk gezien mdchten ze er zelfs niet
eens blijven wonen! Een andere plaats om
te wonen was er voor hen ook niet. Familie
‘buiten’ is er niet en zonder begeleiding
voor zichzelf zorgen kunnen deze
kinderen niet. Een behoorlijk groot
dilemmal!

De directrice van het kindertehuis, Miss
Sulu Kalro, wilde ook beslist niet dat ‘haar’
kinderen op straat zouden belanden. Ze
wilde gaan proberen voor deze kinderen
een goed onderkomen voor de toekomst
te vinden. Hoe ze dat moest doen was voor
haar echter een groot probleem. Plannen
waren er wel maar geld niet.

Miss SuluKalro begon vol goede moed met
fondsenwerving binnen India en hoewel
ze daar wel wat bronnen aan heeft kunnen
boren leverde dit lang niet voldoende geld
op om de plannen voor de kinderen te
kunnen gaan verwezenlijken.

GEEN ADVENTSVIERING

Helaas! Als u het nieuws volgt begrijpt u
dat de diaconie ook de adventsviering
voor dit jaar moet schrappen. Het is voor
ons onmogelijk dit te doen volgens de
regels die momenteel gelden. Wel zal er
net als met Pasen en Pinksteren een
Kerstgroet worden rondgebracht.

We hopen alles komend jaar weer te
kunnen opnemen. Ondanks alles wenst de
diaconie u alvast Gezegende dagen toe!
Hannie Trenning




SINT MAARTEN

Dit jaar is Sint Maarten anders dan anders. Zoals alles anders is. We
starten om 17:00 uur met inloop en om kwart over 5 beginnen we
met het vertellen van het verhaal. Daarna zingen we samen liedjes
(alleen de kinderen, ouders mogen stil blijven dit jaar @) en
daarna gaan we allemaal weer onze eigen weg!

Het is jammer dat we dit jaar geen pannenkoeken gaan eten. Maar
toch hopen we jullie allemaal weer te zien voor deze superleuke
Sint Maarten-traditie.

*In verband met de steeds veranderende maatregelen, is onze
Sint Maartenviering nog even onder voorbehoud. Houd onze
facebookpagina in de gaten voor de meest actuele status of stuur
even een mailtje naar jeugdouderling@pglandsmeer.nl om zeker
te weten of de viering doorgaat!

BRAND EEN KAARSJE

Op pagina 18 van deze Wegwijzer vind je een knutsel-lantaarn.
Een lantaarn geeft met een kaarsje licht en warmte.

Met Sint Maarten lopen we met lampionnen. Dat zijn ook een
soort lantaarntjes, zij geven ons licht en warmte op onze weg door
de kou. En op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
22 november, steken we een kaars aan om de mensen te
herdenken die we zijn verloren in het afgelopen jaar doordat zij
zijn overleden.

Met een kaarsje in een lantaarn kun je dus je weg vinden, iemand
herdenken, maar ook licht en warmte sturen naar mensen die het
extra nodig hebben. En vooral in deze tijd met Corona en veel
zieke mensen, zijn er vast wel mensen voor wie jij dit kaarsje kan
laten branden. (of als je de knutsel van de achterkant maakt...
voor wie jij het kaarsje mooi inkleurt natuurlijk!)

Voor wie steek jij het kaarsje aan?

De Adventsbode = 5.

Xerwhrarsie

verenne

Wowrbuddar

o b e

=S

ADVENT EN KINDERDIENST
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken
we in de adventstijd met elkaar na. Zo leven we toe naar kerst, het
feest van de geboorte van Jezus. Zijn komst is goed nieuws voor
de hele wereld. Voor elke week is er een grote poster van een
krantenpagina: “De Adventsbode” Hiermee vertellen we elke
week weer goed nieuws!

29 november is eerste advent. En dan starten we met de
kinderdienst. Ook in deze coronatijd gaan we er natuurlijk weer
een bijzondere dienst van maken met een leuke musical. Door
veel en creatief na te denken hebben we een goede manier
bedacht om er toch, ondanks alle regels, een toffe dienst van
maken, die zowel in de kerk, als online thuis te zien kan zijn!



INTERJEL

Mijn naam is Aart Goede jr. en ik ben 20 jaar. Ik woon met mijn
ouders, broer Tom en zusje Sara op de Dorpsstraat tegenover mijn
grootouders. Ik ben op dit moment 4e-jaars Technische Bedrijfs-
kunde aan de HvA.

In mijn vrije tijd train ik voor de triathlon. (Dat is zwemmen, fietsen
en hardlopen.)

In de vakanties kun je mij altijd vinden in het bedrijf van mijn
vader. Ook help ik mijn opa Aart sr. met het verzorgen van de
geiten, kippen en de emoe.

Sinds september ben ik voorzitter van Interjel, de
jeugdvereniging van onze Protestantse gemeente.

Aart Goede

KERSTPAKKETTEN

Aankomende kerst ga ik samen met de tieners van OK12+
kerstpakketten maken! Deze kerstpakketten zijn bestemd voor
ouderen en mensen die het verdienen om in het zonnetje gezet
te worden. Voor iedereen is deze coronaperiode lastig. Veel
ouderen voelen zich eenzaam omdat ze hun familie en vrienden
minder vaak mogen zien. Ook brengt de coronacrisis veel stress
en zorgen mee voor andere mensen. De angst om ziek te worden,
je baan te verliezen of misschien stress om een ziek familielid.
Weet jij misschien iemand die we in het zonnetje kunnen zetten
met een mooi kerstpakket? Stuur dan hun contactgegevens
(naam, telefoonnummer, adres) door naar mijn e-mail adres:
jeugdwerker@pglandsmeer.nl

Iris Koppejan



mailto:jeugdwerker@pglandsmeer.nl

Activiteiten

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN ADVENT
Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal
voor ieder mens anders zijn. De
adventsperiode doet ons beseffen dat de
plaats waar je wiegje of kribbe heeft
gestaan, wel bepalend is voor je
levenskansen, maar dat het niet alles zegt.
Of je nu in Oekraine, Indonesié, of
Nederland geboren bent, het gaat erom
dat je tot bloei kunt komen.
De geboorte van Jezus laat ons zien dat
wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in
Gods Licht.
De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij
behulpzaam zijn, zodat ieder mens een
goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods
licht.
www.pglandsmeer.nl/
liturgischbloemschikken

Samen bloemschikken

Op 29 november is de eerste zondag van
de advent.

We gaan samen een liturgische schikking
maken. Omdat we nog niet allemaal naar
de kerk kunnen, willen we dit samen met u
maken, zodat u thuis ook een liturgische
schikking heeft. We gaan online laten zien
hoe we de schikking maken, zodat u thuis
mee kan doen en als het te snel ging terug
kan kijken.

Wilt u ook meedoen?

Geeft u dan vooraf op, graag voor
7 november en bewaar in ieder geval een
paar lege wijnflessen.

Dit kan bij Anneke van Zanten of Ank de
Cleen of per e-mail

bloemschikken@pglandsmeer.nl
Ank de Cleen

Thema: Bloeiend in Gods Licht De basis van de schikking

De basis voor deze schikking zijn de lege
flessen en het mandje.

We beginnen dan ook met het mandje.
Het lijkt ingewikkeld, maar dat valt wel
mee. Heeft u toevallig bamboe, laat het

dan alstublieft weten.

Kerst 2019


http://www.pglandsmeer.nl/liturgischbloemschikken
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mailto:bloemschikken@pglandsmeer.nl
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Tijd ' Act|V|te|t

14.00 Kinderkoor Joebilo
| ledere donderdag 17.30 Koor The Sunflowers
12 november 14.00 Pastoraal team
17 november 10.00 Open kerk

20.00 Bijbelkring

14.30 Open kerk, gesprek

10.00 Leeskring “God en ik”

19.30 Diaconie
27 november 10.00 Leeskring Bonhoeffer
1 december 10.00 Open kerk

20.00 Kerkenraad
3 december 14.30 Open kerk, creatief met aandacht
4 december 10.00 Koffie met noten
8 december 10.00 Open kerk
14 december 20.00 College van Kerkrentmeesters
17 december 09.45 Leeskring “God en ik”
18 december 10.00 Leeskring Bonhoeffer

Mochten de coronamaatregelen in november weer aangepast worden dan
kunnen deze activiteiten ook weer doorgang vinden.

We houden u op de hoogte via nieuwsbrief en website.

Vooralsnog zijn deze activiteiten voorlopig!




Kerkdiensten (ook online)

Zondag 15 november om 10.00 uur
Oecumenische dienst

Predikant: Joop Lavooij

Mmv de voorbereidingsgroep
Organist: Anje Rietberg
Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 22 november om 10.00 uur
Laatste zondag Kerkelijk jaar

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Anneke Goede
Diaken: Hannie Trenning
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Aad Bakker

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 29 november om 10.00 uur - 1¢ advent

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Ellen de Paauw
Diaken: Hans Sijmons
Organist: Simon Plemp

Koster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 6 december om 10.00 uur - 2¢ advent

Predikant: Ds. Robert Jan van Amstel uit Rotterdam
Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Gera Knibbe

Organist: Anje Rietberg

Koster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 13 december om 10.00 uur - 3¢ advent

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Jannica Visscher
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

KERK TV
De diensten zijn natuurlijk ook online te volgen of terug te
kijken via: www.pglandsmeer.nl/kerktv/

Het doopvond wordt gevuld voor de
doopdienst van Liam David (25 oktober)


http://www.pglandsmeer.nl/kerktv/

