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De herfst valt in deze weken.

Dat betekent dat de dagen korter worden en dat we ook van
zomertijd naar wintertijd gaan. In het kerkelijk jaar is het de tijd
om de oogst binnen te halen. Daarover meer in het stukje ter
overweging.

Ik ben Joop de Jong, geboren op 12 oktober 1954, in de
Kanaalstraat te Amsterdam. Mijn ouders kregen eerst een
dochter en twee jaar later kwam ik. Na 14 dagen zijn mijn ouders
naar het Afrikanerplein verhuist waar ik mijn eerste levensjaren
door bracht. Daar ging ik via de kleuterschool naar de koningin
Wilhelmina school. In deze periode was mijn vader als diaken
druk in het kerkelijk werk bezig, van de Bethelkerk. In de
zomervakantie 1961 verhuisde mijn ouders naar een bouwwijk,
tuinstad Osdorp, waar ik naar de Johannes school ging, die nog
in houten gebouwen zat en ook op zaterdagochtend open was.
Daar de strenge winter van 1962/63 bewust mee gekregen, de
Elfstedentocht op de tv gezien, die mijn opa in de massa heeft
uitgereden. Het heeft op mij wel indruk gemaakt. Na de lagere
school, andere opleidingen gedaan. In de jaren 70 kwam ik in
contact met Youth for Christ en bezocht met regelmaat de
koffiebars, zoals in de kelder van de Koningskerk en in de eerste
Jan Steenstraat. Ook kwam ik in Amstelveen, daar raakte ik
bevriend met Hanny. Na vele jaren met diverse vriendengroepen
kwamen wij elkaar weer op een andere manier tegen, dat na de
vakantie van '78 op een ouderwetse verlovingop de 11 vande 11
gevierd werd en vervolgens op 19 oktober 1979 met ons huwelijk
afgesloten werd. We betrokken een woning in de Amsterdamse
Gaaspstraat, tot we een woning in Landsmeer kochten en in 1984
hierin trokken. Het leven in Landsmeer was en is goed en we
hadden beide een drukke baan.

Het is nog steeds een periode die anders is dan anders.

Maar gelukkig zijn er wel meer mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten en elkaar te spreken. Dat is winst in een tijd, waarin
het ‘spontane’ toch gemist wordt.

Ds. Herrianne Allewijn

Ons leven veranderde met de komst van de kinderen, in januari
1988 werd José en in januari 1991 werd Jacco, geboren. We
gingen naar de kerk, waar de kinderen zijn gedoopt, opgroeiden
en naar school gingen, Hanny ging als diaken in het kerkelijk werk
en ik nam de leiding in de kindernevendienst op me. Dat heb ik
14 jaar met veel plezier gedaan. 4 oktober 2012 ben ik als diaken
ingezegend voor dit § P

werk, dat ik met de )
leden van de diaconie
met veel plezier en
mooie  herinneringen
nu op 4 oktober ga
afsluiten.

Het was een mooie en warmhartige periode in mijn leven.

In deze tijd van Coronacrisis is alles anders voor iedereen, echter
blijft mijn hoop elkaar weer in een volle kerkdienst en
gezondheid te mogen ontmoeten, dus geen afscheid maar tot
ziens in de kerkdienst en in het dorp.

Joop de Jong



Ter overweging ==

Oktober is de maand waarin de oogst is binnengehaald en waar Juist in een tijd die we nu meemaken kan dat de oogst zijn, die
het moment aanbreekt om te bekijken wat die oogst is. Welke ons geschonken wordt: waar de ene mens er voor de ander is,
vruchten zijn er gerijpt? Wat heeft het goed gedaan dit jaar en waar de ene mens de ander ziet.

wat minder? Wat is er om te bewaren en waarmee je de donkere Mogen wij, als gemeente, in de sporen gaan van Wie ons daarin
en koude dagen van de winter door kunt komen? En wat gooi je een weg gewezen heeft. We lezen in deze periode van het

weg, omdat het niet bijdraagt aan een goed leven? kerkelijk jaar juist over mensen die door Jezus worden
Wat valt er te delen van de opbrengst van het afgelopen jaar? En uitgenodigd om keuzes te maken, zodat ze vrij zijn om met hem
wat is voor niemand van waarde? op weg te gaan. Vaak volgt een weg met vallen en opstaan. Geen

mens is perfect. Maar de herfst helpt ons om weg te doen wat
Terugkijkend naar de afgelopen maanden zal deze periode voor niet goed was en verder te gaan met wat bewaard moet worden.
velen een tijd geweest zijn van minder contacten, minder op pad Ds. Herrianne Allewijn
zijn, en als je dan op pad ging dan was dat meestal minder ver...
Kortom: veel was minder dan anders.
Toch waren er ook die zeiden: ik heb nieuwe dingen ontdekt. lk
heb meer rust gevonden. |k ben anders naar mijn leven gaan
kijken.
Temidden van alles wat minder was, is er ook een ‘meer”:
iets om te oogsten.

‘Het goede leven'. Dat is het jaarthema, waar we mee op weg
gaan dit jaar. Toevallig of niet, maar het blad ‘Open Deur’ heeft
een nummer gewijd aan dit thema.

Daarin staan de woorden, die ook terugkwamen in de dienst van
13 september:

Slechts het water dat wij te drinken geven
zal ons verkwikken.
Slechts het brood dat wij te eten geven
zal onze honger stillen
Slechts het gewaad dat wij wegschenken
zal ons bekleden
Slechts het woord dat leed verzacht
zal ons troosten
Slechts de zieke die wij bezoeken
zal ons genezen
Slechts de gevangene die wij verlossen
zal ons bevrijden




Zondag 11 oktober, 4e van de herfst
Kleur: groen

Ezralen3,1-6

Matteiis 22, 1-14

Het volk Israél zit in ballingschap in
Babylonié. De mensen krijgen de kans om
terug te gaan naar Jeruzalem. Daar mogen
ze de tempel herbouwen. Zo gloort er een
nieuwe toekomst voor een volk dat geen
toekomst had.

Zondag 18 oktober, 5e van de herfst
Kleur: groen

Ezra 3,10 - 4,5 en 4, 24- 5, 5a

Matteiis 22, 15-22

De herbouw van de tempel in Jeruzalem is
begonnen. Mensen juichen, anderen
huilen. Er is weerstand, waardoor de bouw
stil komt te liggen. Na een oproep van
profeten gaat de bouw toch weer door.

Zondag 25 oktober, 6e van de herfst
Kleur: groen

Nehemia 7, 72b-8, 18

Matteiis 22, 34-46

In deze dienst wordt de doop bediend
aan Liam David, zoon van Alireza en
Sheida

Dienst met kinderen

Een feestelijke dienst. Liam David zou
worden gedoopt begin maart. Dit was de
eerste dienst die uitviel door de lockdown
vanwege het coronavirus.

Intussen hebben we een weg gevonden
om weer samen te komen in Het Kruispunt
op een manier, die veilig is.

In deze dienst zullen we ons ook speciaal
richten op de jongsten onder ons: de
kinderen.

‘Een open boek’. Dat is het thema van deze
morgen. Jeruzalem is herbouwd. Nu gaat
het erom, dat mensen weer weten hoe ze
op een goede manier kunnen
samenwonen en samenleven.

Een open boek, dat is ook een beeld voor
een mensenleven. In een open boek kan
een nieuw verhaal worden geschreven.
Nieuwe toekomst.

Zondag 1 november, 7e van de herfst
Kleur: groen

Spreuken 9, 1-18

Matteiis 25, 1-13

De gelijkenis van de vijf wijze en de vijf
dwaze meisjes blijft spannend. Wie is wijs?
Wie is dwaas?

Het gaat erom dat waakzaamheid altijd
nodig is. lets wat we in onze wereld maar
al te vaak onder ogen moeten zien.

Zondag 8 november, 8e van de herfst
Kleur: groen

Jesaja 48, 17-21

Matteiis 25, 14-30

De gelijkenis van de talenten staat centraal
deze zondag. Wanneer ga je goed om met
wat je is toevertrouwd? Wanneer juist
niet? Wat is een talent eigenlijk? En wat
kun je ermee?

De gelijkenis helpt ons op weg, maar
werpt ook vragen op. Een uitdaging om
ons hier verder in te verdiepen.

Een vleugje rozengeur komt langs,
een boom verschiet van kleur.

de zwaluw trekt al richting zuid;
de herfst staat voor de deur.

De dagreis van de zomerzon,
wordt korter voor het oog,
steeds vroeger zakt zij in de zee;
"t wordt herfst, is haar betoog.

De wind rukt uit in volle vaart
en gooit zich in de strijd,
neemt brutaal van alles mee;
de herfst is nu een feit.

De nachten lang, de dagen kort
en weinig zonlicht meer,

maar God, de Schepper blijft altijd;
mijn Herder en mijn Heer.

Deuteronomium 31:8 - Lukas 24:29
Aagje Lingen (dichter)



Meeleven e ...

De rubriek Meeleven staat alleen in de gedrukte versie.

Meer informatie of interesse in de volledige versie,
neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau:
kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl
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Wat een mooi bericht, dat Flora Doeven
bereid is de taak van voorzitter van de
kerkenraad op zich te nemen. En onze
jeugdwerker Iris heeft aangegeven dat ze
zich graag wil blijven inzetten voor de
kinderen en jongeren in onze gemeente.
Daar zijn we blij mee.

Vooruitkijkend:  vanuit  verschillende
kanten komen al berichten dat intochten
van Sinterklaas niet kunnen doorgaan.
Maar voor die intocht is er altijd een ander
van wie we het feest vieren: Sint Maarten.
We denken nu al erover na hoe we dat dit
jaar zullen vieren. Misschien net iets
anders dan andere jaren. Maar we gaan
het vieren op 11 november, vanaf 16.30 in
de kerk.

Dan volgt de tijd van Advent en Kerst.
Vooralsnog kunnen we niet overzien hoe
we dat gaan invullen.

Kortom: de komende maanden zullen een
uitdaging zijn, maar we gaan ervan uit dat
we inspiratie zullen ontvangen en dat
ieder van ons naar vermogen mag
bijdragen om deze tijd op een goede
manier door te komen met elkaar.

Ds Herrianne Allewijn

God en de Pandomie

In de vorige Wegwijzer stond ook een
bijeenkomst aangekondigd over het boek
van Tom Wright: God en de Pandomie.
‘Sommigen zien in het coronavirus een
bewijs dat we leven in de -eindtijd.
Anderen zien het virus als een manier van
God om ons wakker te schudden. Weer

anderenvinden dat het de schuld is van de
Chinezen, de regering, de WHO.

Tom Wright onderzoekt deze reacties op
het virus en vindt dat ze tekortschieten. In
plaats daarvan nodigt hij uit om anders te
kijken en te reageren. Hij put daarbij uit
leringen en voorbeelden uit de Schrift.

Na een inleiding over het boek, zullen we
met elkaar in gesprek gaan over wat Tom
Wright aanreikt.

Datum: donderdag 22 oktober,

tijd: 20.00 uur

plaats: Het Kruispunt

(bij voldoende belangstelling kan er
eventueel ook nog een bijeenkomst over-
dag worden georganiseerd). Aanmelden is
gewenst (maar als u niet bent aangemeld,
bent u ook welkom). Aanmelden kan via
dominee@pglandsmeer.

Bijbelkring
De bijbelkring is eenmaal bij elkaar
geweest. De komende keer, dinsdag

20 oktober, zullen we nog met de 10
woorden of 10 geboden bezig zijn.
Daarna kiezen we weer een ander
onderwerp. We komen bij elkaar om 20.00
uur in Het Kruispunt.

Leeskringen

De leeskring die zich verdiept in het boek
‘God en ik’ van Alain Verheij is weer
gestart, op de donderdagmorgen,
eenmaal per maand.

Ook zal de vrijdagmorgenkring weer
starten, waar we gedichten lezen van
Dietrich Bonhoeffer.

Voor beide kringen geldt: we lezen samen

en voorbereiding is niet nodig.
We komen bij elkaar in Het Kruispunt, van
10.00 - 11.30 uur. Zie verder de agenda.

ledere eerste donderdagmiddag van de
maand is er gelegenheid om, naast de
koffie en thee, ook creatief met aandacht
te zijn. In een ontspannen sfeer is het
mogelijk om kaarten te maken

ledere eerste vrijdag van de maand is er
Koffie met noten. We beginnen om 10.00
uur en eindigen om 11.00 uur. Van harte
welkom!

En dan kunt u dinsdagmorgen (10-11.30)
en donderdagmiddag (14.30-16.00) altijd
binnenlopen voor een kopje koffie of thee.
De kerk is open!

OECUMENE

Het oecumenisch beraad is bij elkaar
geweest. Ad Slik, een van de leden vanuit
de Protestantse Gemeente, heeft afscheid
genomen. Als lid in zijn plaats is Hans
Zoutendijk toegetreden tot het beraad.

Oecumenische ontmoetingsdag

Dr. Fokko Omta, predikant in Nieuwe
Niedorp, is op zoek gegaan naar de ware
aard van de mens. Hij heeft onderzoek
gedaan naar de betekenis van ‘zonde’ in
een tijd waarin velen (van ons) niet meer
geloven in ‘God als persoon’, maar wel
openstaan voor het ‘goddelijke’.

Vrijdag 30 oktober, aanvang 11.00 uur in
Heiloo. Meer informatie op de website:
www.oecumenischplatformnh.nl



Op 25 augustus kwam de kerkenraad voor
het eerst bijeen in het nieuwe seizoen.
Hans Klaasen presenteerde het jaarverslag
van het College van Kerkrentmeesters.

Dit werd met complimenten aangenomen
en geaccordeerd.

We bespreken de lopende acties:

Open Kerk op dinsdag en donderdag. We
hopen ermee door te gaan zolang corona
onder ons is. Het CvK heeft het plafond in
de  voorhofzaal laten  vervangen,
compliment voor hun daadkracht!

In de zondagse kerkdiensten start de
jeugdraad weer met kindernevendienst.
De gastvrouwen/-heren draaien weer
mee, net als de lektoren. Na de kerkdienst
koffiedrinken starten we voorzichtig weer
op. Het is wel een risicofactor dus we
bekijken het van week tot week.
Compliment aan de jeugdraad en aan
jeugdwerker Iris Koppejan, de Kidsweek
2020 was een heel groot succes.

De eerste activiteiten hebben al weer
plaats gevonden, Bijbelkring, Leesclub
Alain Verheij. Lezing over Jan Mankes;
Dorpskerkenbeweging en Koffie met
noten.

Afscheid: we nemen afscheid van diaken
Joop de Jong met een compliment voor
zijn inzet. Ik eindig dit kerkenraadsverslag
met mooi nieuws: Flora Doeven,
jeugdouderling, gaf deze vergadering aan
dat ze voorzitter wil worden.

Op startzondag maakte ze het bekend in
de gemeente en kon u haar al feliciteren
met haar nieuwe functie: voorzitter van de
Protestantse Gemeente Landsmeer.

Ellen de Paauw

VAN DE VOORZITTER

Zondag 13 september werden we welkom
geheten door Flora Doeven met de
volgende tekst:

Lieve mensen, welkom op deze
Startzondag. Hier in de kerk, maar ook de
mensen thuis! Nu zult u denken, “wij zijn
toch al welkom geheten?”. Dat klopt.
Maar voor mij is dit ook een ander soort
startzondag. Vanaf vandaag start ik
namelijk ook officieel als de nieuwe
voorzitter van onze kerkenraad.

Veel mensen weten dit niet, maar achter
de schermen ben ik het afgelopen jaar al
als technisch voorzitter van kerkenraad
actief geweest. Dat hield vooral het
voorzitten van de vergaderingen in.
Echter, de afgelopen tijd, waarin Corona
de boel flink heeft opgeschud, heeft die
taak voor mij wat meer lading gekregen.
De kerkenraad kreeg immers een boel
verantwoordelijkheid. Het welzijn van
onze gemeente tijdens de kerkgang en het

meer dan ooit omzien naar eenieder.

Ik voelde dat er vanuit de gemeente
behoefte was aan richting en
duidelijkheid. We hebben daarom ook
enorm hard gewerkt als kerkenraad om te
zorgen dat er regelgeving kwam m.b.t. de
diensten, maar ook is er onder andere een
telefooncirkel opgezet en - binnen de
kaders - ontmoeting door middel van
koffiedrinken.

Wat de toekomst gaat brengen weten we
niet. Maar het is wel goed om ons er actief
mee bezig te houden. Voor de korte
termijn, met de dagelijkse dingen, maar
ook met de visie en missie van onze
gemeente voor de komende jaren. En
daarom wil ik graag voor u een
aanspreekpunt zijn, het gezicht van onze
kerkenraad. lk hoop dat u mij het
vertrouwen geeft dat ik het juiste zal doen
en u op de juiste manier zal vertegen-
woordigen. |k sta open voor al uw vragen,
opmerkingen, grieven en  mooie
berichten.

U kunt mij bereiken via telefoon, post, de
mail preses@pglandsmeer.nl of natuurlijk
gewoon persoonlijk in een gesprek. Ik zal
op vragen ongetwijfeld niet altijd direct de
antwoorden hebben, maar heb een
prachtige groep mensen met mij die voor
u klaarstaan op allerlei viakken en ik beloof
u en mijn kerkenraadsleden altijd naar
oplossingen te zullen blijven zoeken.
Want het goede leven betekent ook een
goede kerkgang. Voor iedereen.

Dank u wel!

Flora Doeven



e

VAT . T

"
- - )

et N ¥

L




Kerkrentmeesters

"WLJ ZIJN WEL KLAAR MET HET VIRUS,
maar het virus is niet klaar met ons”.
Dit zijn de woorden van de minister-
president, die ons erop wijst dat we nog
steeds ons aan de regels moeten houden
om het virus buiten de deur te houden.
Mede daarom wil ik graag het e.e.a.
uitleggen wat we zoal doen in het
kerkgebouw.

Om te beginnen met het verwarmings-
systeem zoals dat in de kerk zit. De lucht
wordt verwarmd en daarna via de norzzles
aan de beide zijden naast het liturgisch
centrum de kerk in geblazen.

Het systeem is ooit zo gemaakt dat hete
lucht recirculeert, de oude lucht wordt
weer opgevangen om zo weer verwarmd
de kerkzaal in te gaan.

In de Corona tijd is het niet wenselijk om
gerecirculeerde  lucht opnieuw te
gebruiken. Deze wijsheid komt o.a. van de
leverancier van de installatie.

Om toch zoveel mogelijk verse lucht in de
kerk te krijgen hebben we de laatste tijd de
ventilatoren in de achterzaal aangezet
tijdens de dienst en de tussendeuren open
gehouden.

Dit om een lichte onderstroom van lucht te
krijgen die via de achterzaal wordt
afgevoerd en via een natuurlijke toevoer
via de toren weer aan te vullen.

Als het weer wat kouder gaat worden, en
de verwarming moet weer gaan branden,
gaan we ervoor zorgen dat de verwarming
bij aanvang van de dienst de kerk op
temperatuur heeft. Tijdens de dienst zal er
geen circulatie in de kerk aanwezig zijn. Dit

is om te voorkomen dat er eventueel
aanwezige aerosolen door de kerk
verspreid gaan worden.

Helaas is het zo dat, zeker als het een stuk
kouder is geworden, de temperatuur in de

kerkzaal gedurende de dienst naar
beneden zal gaan.
U wordt aangeraden om met uw

kledingkeuze daar rekening mee te
houden. De jas nemen we toch al mee de
kerkzaal in, dus dat helpt al.

Laten we hopen dat we er tijdens de dienst
toch lekker warm bij zitten.

Aad Bakker

Diaconie

11 oktober: Leefkringhuis

Amsterdam Noord

‘Het Leefkringhuis’ is een uniek concept,
waarbij hulp wordt verleend in geval van
problemen via één loket. Het maakt niet
uit wat er aan de hand is: huisuitzettingen,
afsluiting energie, financiéle problemen,
problemen met de kinderen,
relatieproblemen, huiselijk geweld, enz.
Dag en nacht, zeven dagen in de week, zijn
hulpverleners aanwezig. Het is ooit
opgericht door betrokken buurtbewoners,
die zagen dat kinderen op straat sliepen.
In de afgelopen 30 jaar zijn duizenden
mensen van jong tot oud geholpen.

“Een prachtig voorbeeld van laag-
drempeligheid,”schrijft minister Asscher in
zijn voorwoord in het boek dat op de
feestdag werd gepresenteerd. Het feest
werd gevierd met een Open Huis, en een
straatfeest voor de kinderen uit de buurt.

18 oktober: Werelddiaconaat, Rwanda
Met zusters werken aan voldoende eten
De gemeenschap van  zendings-
diaconessen in Rwanda telt ongeveer
veertig zusters. Zij willen een christelijk
getuigenis voor hun omgeving zijn.

De zusters werken als lerares, verpleegster
en kerkelijk werkster in de
dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze
bieden ook een landbouwprogramma en
een trainingscentrum voor kleine boeren
om de voedselzekerheid en onderlinge
samenwerking in de regio te verbeteren.
Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en
boeren om hun economische positie te
verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen
voeden en geld hebben om hun kinderen
naar school te laten gaan



25 oktober: Stichting Pennywhistle
Nieuwsbrief zomer 2020

Wij spreken de wens uit dat het u allen
goed gaat. Wij realiseren ons dat het voor
iedereen een onzekere en moeilijke tijd is.
Laten wij hopen dat wij op afstand elkaar
blijven vasthouden en elkaar blijven
bemoedigen.

In februari/maart heeft Geertje Goede
samen met haar dochter Lotte,
Kathmandu bezocht, nog voor het Corona
virus de hele wereld in haar greep heeft
genomen. Zij zijn daar vijf weken geweest.
Het was heel fijn om een paar weken op te
trekken met de familie: “wij hebben samen
getekend, muziek gemaakt, gegeten en
veel van elkaar geleerd”.

In een gesprek met de directeur Dibesh
Khatree gehoord dat hij druk bezig is om
met de sponsor uit Zwitserland en de
Nepalese overheid in de nabije toekomst
een grade 11&12 te realiseren (klas 5 en 6
middelbare school). Dit zou betekenen dat
ook voor de leerlingen van de Hamro
Sunshine school het afronden van het
Highschool-programma mogelijk wordt.
Daarnaast meldde Dibesh dat de school
een schoolband heeft opgericht. Zodat de
leerlingen naast sportactiviteiten nu ook
na schooltijd muziek kunnen maken. Dit
jaar bezoeken 203 leerlingen de school,
ook de kinderen van de Lotusfamily
volgen onderwijs op deze school. Lotte
Geuzebroek heeft tijdens de gymlessen op
school een aantal voetbaltrainingen
verzorgd. Bij de eerste les bleek de school

over maar twee ballen te beschikken, één
voetbal en één basketbal. Met geld van
bekenden heeft Lotte samen met de
directeur 6 voetballen en 6 basketballen
plus nog wat pionnen en netten gekocht.

1 november: Zending, Indones
met vrouwen in de hoofdrol

De lokale kerkgemeenschappen op Papua
spelen een Dbelangrijke rol in de
samenleving, vooral in de vaak afgelegen
gebieden waar onderwijs en
gezondheidszorg slecht functioneren. Het
zijn de vrouwen die de handen uit de
mouwen steken en de sociale en pastorale
activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk
in Actie ondersteunt de kerk op Papua in
het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat
een netwerk van actieve vrouwen die een
belangrijke rol spelen in de kerk en
samenleving. Ook krijgen vrouwen les in
hygiéne, voeding, naaien en
maatschappelijk werk. Steun het opleiden
van deze vrouwen met deze collecte!

8 november: JOP: Opvoeden doe je niet
alleen

Veel ouders vinden geloofsopvoeding
belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar
kun je terecht met je vragen? Daarom
hebben ouders een gemeenschap om zich

Ker )

heen nodig die hen ondersteunt en hun
een plekje biedt om ervaringen uit de
wisselen. De kerk is geroepen om die
gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant

helpt kerken bij het zijn van die
gemeenschap, met werkvormen en
producten waarmee gemeenten

dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo
kunnen gemeenten ouders helpen bij de
grote opdracht iets van Gods daden door
te geven aan volgende generaties.

HARTELIJK DANK!

Namens alle medewerkers van het
Wereldhuis wil ik u heel hartelijk bedanken
voor de opbrengst van uw collecte van 12
juli. Vriendelijke groet en Gods Zegen u!
Geeske Hovingh

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
Inzameling Voedselbank

Dit jaar zamelen we weer voedsel in voor
de Voedselbank in Amsterdam Noord.
Tijdens de coronacrisis kon dit niet omdat
de kerk gesloten was. Nu we weer beperkt
naar de kerk kunnen gaan willen we ook
weer onze jaarlijkse inzameling houden.
Op zondag 1 en 8 november kunt u uw
gaven weer aanleveren in de kerk. Bent u
niet in de gelegenheid te komen dan mag
u het ook brengen bij Hannie Trenning,
Roerdompstraat 18 tel. 020 4824112.

Wij zorgen dan dat er een mooie partij
voedsel, zeep, wasmiddel etc.
weggebracht kan worden. Alvast dank
voor uw inzet!

Hannie Trenning



STARTZONDAG

Zondag 13 september 2020 was het
startzondag. We begonnen dit jaar niet
met het ontbijt, maar met een mooie
kerkdienst rondom het jaarthema: “Het
goede leven”.

Het was een prachtige dienst, met mooie
woorden, liederen, filmpjes en live muziek
van Bas Mulder en Anje Rietberg.

Na de dienst hebben we lekker gekletst
onder genot van een lekker bakje koffie en
thee. Flora en Sara hadden cakes

gebakken.

Hierna startte de fietspuzzeltocht. We
gingen in groepjes uiteen het Twiske in
voor een spannende puzzeltocht. De
vragen waren leuk en ook lastig! Maar het
was een heerlijke dag, dus iedereen heeft
zich goed vermaakt en hard gepuzzeld.

Uiteindelijk druppelden de groepjes weer
terug in de kerk. De antwoordformulieren
werden ingeleverd bij Hannie en Aytin.

Ondertussen was het wachten op een
heerlijk broodje hotdog, en iedereen kon
lekker op de bankjes buiten, op afstand,
met elkaar de ervaringen van de
puzzeltocht delen.

Nadat iedereen een broodje had gegeten
was het tijd voor de prijsuitreiking.

Dirk en Aart Goede jr. wonnen de eerste
prijs, de tweede prijs ging naar Hans
Sijmons, David Knibbe en huisgenoten, en
de derde prijs was voor Aad en Nel Bakker.

Hannie Trenning was verantwoordelijk
voor de geweldige fietspuzzeltocht. Coren
Janny Knibbe voor de heerlijke hotdogs en
Aytin voor alle hand- en spandiensten
(zonder duim).

Een goed begin van het nieuwe seizoen!
Flora Doeven



__Jeugd
Gebedje

Vandaag zijn we samen in de kerk.
We zingen samen, praten samen,
Luisteren samen, leren samen.
We doen de Bijbel open

En lezen in Uw boek

Dank U wel

Voor de woorden die U geeft.

Help ons om te begrijpen wat er staat.
Geef dat Uw woorden ons op weg helpen

Om de wereld een stukje mooier te maken. E
Amen
Maak een mooie boekenlegger om niet te &

vergeten waar je bent, of om te onthouden
waar staat wat jou raakt.

Benodigdheden:
Schaar,
kleurpotloden,
stiften,

lijm.




Datum

Activiteit

ledere donderdag 14.00 Kinderkoor Joebilo
09 oktober 09.30 Pastoraal Team
12 oktober 20.00 College van Kerkrentmeesters
13 oktober 10.00 Open kerk
15 oktober 14.30 Open kerk
20 oktober 10.00 Open kerk
19.30 Diaconie
20.00 Bijbelkring
22 oktober 14.30 Open kerk
20.00 ‘Goed Leven’; God en de Pandomie
27 oktober 10.00 Open kerk
20.00 Jeugdraad
29 oktober 14.00 Open kerk
20.00 Werkgroep Eredienst
03 november 20.00 Kerkenraad
05 november 14.30 Creatief met aandacht en open kerk
06 november 10.00 Koffie met noten
11 november vanaf 16.30 Sint Maarten

Tenzij anders vermeld in Het Kruispunt %
S . - , ’




~ Kerkdiensten =

Zondag 11 oktober om 10.00 uur Zondag 1 november om 10.00 uur
Predikant: Ds. A. v.d. Deijl, Hoofddorp Predikant: Ds. Bart Stobbelaar, Driehuis
Ouderling: Ank de Cleen Ouderling: Flora Doeven

Diaken: Jannica Visscher Diaken: Corry Stellema

Organist: Anje Rietberg Organist: Anje Rietberg

Koster: Ine van Brenk Koster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 18 oktober om 10.00 uur Zondag 8 november om 10.00 uur
Predikant: Pastor Cor Ofman, Amsterdam Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Ellen de Paauw Ouderling: Marianne de Vries

Diaken: Hans Sijmons Diaken: Jannica Visscher

Organist: Anje Rietberg Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Ronald de Jongh Koster: Ine van Brenk

Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 25 oktober om 10.00 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Hannie Trenning
Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Jan Rijswijk ; [ s
Kinderoppas en kindernevendienst Het Beeld- en geluidsteam Jlijje
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