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Om te beginnen

Op het moment dat u dit nummer van De Wegwijzer in handen
krijgt, zal de start van het nieuwe kerkelijk seizoen in zicht zijn:

13 september is het startzondag. Deze keer in een iets andere
vorm, zoals veel anders gaat deze dagen. We luiden het nieuwe

Persoon Wijzer

Nu ben ik gevraagd een
stukje te schrijven om
over mijzelf wat te
vertellen.

Mijn naam is Marianne
de Vries - Nugteren en
ik ben in 1947 geboren
in Tuindorp Oostzaan,
als middelste kind.

Ik heb een oudere zus
en een jongere broer.
Mijn vader was werkzaam bij de NDSM als werkvoorbereider, en
heeft in 1948 op de Stoombootweg (was toen Landsmeer) een
timmerbedrijf over kunnen nemen met woonhuis.

Zodoende verhuisden wij naar Landsmeer.

Mijn kleuterschool was op de hoek Zuideinde/Stoombootweg
genaamd ‘het Meertje'. Wij werden lid van de Hervormde Kerk in
Landsmeer en gingen naar de zondagsschool in een houten
gebouwtje aan het Zuideinde.

Onze lagere schooltijd hebben wij doorgebracht op de
Meteorenschool aan de Kometensingel in Tuindorp Oostzaan,
waar wij 2x per dag met z'n drieén heen liepen.

Daarna heb ik drie jaar op de Prinses Beatrix huishoudschool
gezeten, en ben vervolgens naar Amsterdam gegaan om een
tussenjaar INAS opleiding te volgen omdat ik te jong was om al
geplaatst te worden voor een verpleegsteropleiding.

Helaas heb ik wegens langdurig ziek zijn van mijn moeder de
opleiding moeten stoppen om thuis te kunnen helpen het gezin

jaarthema in: ‘het goede leven'. Meer daarover vindt u in deze
Wegwijzer. Van harte uitgenodigd om de komende tijd te
ontdekken wat het goede leven kan betekenen...

Ds. Herrianne Allewijn

draaiende te houden.

Inmiddels waren we verhuisd naar het Noordeinde in Landsmeer
en gingen wonen in het oude huis van de familie Rollema, met
een stuk grond erachter met veel bomen waar grote uilen in za-
ten, vandaar de naam het “Uilenbos.” Na een jaar kreeg mijn
vader een sloopvergunning, en vergunning om daar zelf een huis
te mogen bouwen.

In de strenge winter van 1962/63 heb ik tijdens het schaatsen op
de Breek verkering gekregen met Bertus, we hebben heel wat
afgereden..., van december tot begin maart waren we niet van
het ijs en de verlichte baan af te slaan.

Inmiddels zijn wij al jaren getrouwd, hebben zoon Martin en
dochter Mirjam gekregen, als ook een pleegzoon Enzo.

Zijn grootouders van 4 kleinkinderen tussen de 15 en 22 jaar.

Na 35 jaar op de Kadoelenweg gewoond te hebben, zijn we in
2003 teruggekomen naar Landsmeer, nu de Burg. Postweg.

Mijn hobby’s zijn, wandelen, fietsen, zingen, muziek, tuinieren en
lezen.

Verder heb ik altijd met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan en
in de kerk help ik al jaren, ik denk zo’n 35 jaar in het schoonmaak
team en als pastoraalmedewerkster (wijkdame) probeer ik ook
mijn steentje bij te dragen.

Ik wens allen gezondheid toe, in deze vreemde tijd en hoop dat
wij elkaar gauw weer kunnen ontmoeten in de kerk.
Marianne



Het goede leven, wat is dat eigenlijk?

Nederland is één van de meest welvarende landen in de wereld.
Entochis het leven er niet zomaar altijd ‘goed’. In deze tijd waarin
het coronavirus mensen in de greep houdt, merken we des te
meer dat gezondheid niet vanzelfsprekend is, dat kwetsbaren
nog meer beschermd moeten worden, dat je baan zomaar kan
wegvallen, dat vrijheid onder druk kan komen te staan, dat een
hele samenleving anders moet gaan functioneren.

Het goede leven...

dat roept beelden op van het paradijs of de hof van Eden.

Op dit moment is er in museum Orientalis een tentoonstelling
over de zoektocht van mensen naar het paradijs, of naar de plek
van 'het goede leven'. Die zoektocht blijkt eeuwen oud. Die plek,
waar het leven goed is, kun je een plek van verlangen noemen.
Een prachtige plaats, waar je ongestoord en vrij kunt leven,
zonder zorgen voor de dag van morgen. Bij de tentoonstelling
word je meegenomen op de zoektocht naar die ene plek,
waarnaar mensen al zo lang op zoek zijn.

Bestaat dat goede leven wel? Is er wel een plek, waar het goed
leven is? We leven in een wereld die vaak het tegendeel laat zien
of ervaren. ‘Het goede leven’ is er niet altijd en overal. Maar het
heeft wel zin om samen te zoeken naar dat ‘goede leven?

Wat maakt het leven ‘goed’? Wat maakt jouw leven ‘goed’?

En wat wordt ons aangereikt om iets van dat ‘goede leven’ te
proeven? Ook vanuit bijbels perspectief is daarover veel te
ontdekken.

Voor dit jaarthema heeft lllustrator Gerdien van Delft (Studio
Rebel) een afbeelding bij het thema gemaakt.

"Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die
elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen
samenbindt. De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’
is hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het
rode gedeelte een kaars is symbool dat uit dit 'samen’ iets nieuws
voortkomt."

Ds. Herrianne Allewijn
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Zondag 23 augustus,

10e van de zomer

kleur: groen

Jesaja51,1-6

Matteiis 16, 21-27

Kijk naar de rots waaruit jullie gehouwen
zijn, naar de holte van de put waaruit jullie
gegraven zijn...

Waar komen we vandaan? Waarheen zijn
we op weg? Je kunt van ver komen, de weg
kwijtraken en heel veel moeten
doorworstelen om weer ergens uit te
komen en nieuw perspectief te zien.
Jezus geeft aan dat de weg van mensen
niet gemakkelijk is. Maar alles is niet voor
niets...

Zondag 30 augustus, 11e van de zomer
kleur: groen

Jeremia 7, 23-28

Matteiis 17, 14-20

Er wordt een zieke jongen bij Jezus
gebracht. Zijn leerlingen hebben al
geprobeerd de jongen te genezen, maar
dat is niet gelukt. Jezus bevrijdt hem.

Zondag 6 september, 12e van de zomer
kleur: groen

Ezechiél 33, 7-11

Matteiis 18, 15-20

Jezus vertelt aan de mensen wat zij
moeten doen als iemand hen kwaad doet:
aanspreken onder vier ogen, aanspreken
met getuigen en als het echt niet anders
kan, hen behandelen als tollenaars of
heidenen.

Zondag 13 september,

13e van de zomer

kleur: groen

Exodus 32, 7-14

Matteiis 18, 21-35

STARTZONDAG

Wat is een goed leven? In een tijd, waarin
veel gebeurt, waarvan je denkt of voelt: dit
is helemaal niet goed, is dat een
spannende vraag. Op allerlei manieren
zullen we gaan bekijken wat een goed
leven kan zijn. Vanmorgen staat daarbij
een gedeelte uit de bijbel centraal, waarin
mensen in de schuld staan bij elkaar. Tot
op de dag van vandaag is dat herkenbaar.
Hoe ga je, als schuldeiser en als schul-
denaar, om met elkaar? Wat zou hier
kunnen bijdragen aan 'het goede leven'?

Zondag 20 september, 1e van de herfst
kleur: groen

Daniél 1, 1-21

Matteiis 20, 1-16

Daniél en drie andere jongemannen uit
Juda gaan naar het hof van koning
Nebukadnessar van Babylonié. Ze komen
in dienst van de koning, maar weigeren
wijn te drinken en van de koninklijke tafel
te eten. De vier jongens lijken wijzer dan
de magiérs van Babylonié.

Zondag 27 september, 2e van de herfst
kleur: groen

Daniél 2, 1-2a en26-49

Mattelis 21, 23-32

Oecumenische dienst in Het Kruispunt
Daniél is aan het hof van koning
Nebukadnessar. De  koning  heeft
gedroomd. Niemand blijkt in staat om te
vertellen wat de koning gedroomd heeft
en wat die droom kan betekenen. Daniél
lukt dat wel. De droom voorspelt voor de
koning niet veel goeds: zijn rijk zal uit
elkaar vallen. Een hand van buitenaf zal dat
bewerken. Bijzonder is wel, dat de koning
Daniél niet bestraft omdat hij een
boodschap heeft, die niet zo gunstig is. Hij
zet Daniél juist op een belangrijke positie.
Heeft de koning zicht op wat ‘het goede
leven’ inhoudt?

Zondag 4 oktober, 3e van de herfst
kleur: groen

Daniél 6, 1-29

Matteiis 21, 33-43

Afscheid en bevestiging ambtsdragers.
Vanmorgen is daar het bekende verhaal
van Daniél in de leeuwenkuil. Daniél kan
namelijk het bevel niet opvolgen om
alleen nog de koning te eren. Voor Daniel
zal een koning nooit de plaats kunnen
innemen van Wie hij veel hoger acht: de
God van zijn volk. De wet, bedoeld om
hem in de val te lokken, lijkt succesvol.
Maar de leeuwenkuil blijkt voor Daniél niet
zijn einde.

Hier raken dood en leven elkaar: wat de
dood van de een zou moeten bewerken,
wordt juist een teken van leven.

Ds. Herrianne Allewijn
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UIT HET GRUTTOLAANTIJE

Het einde van de zomervakantie is in zicht
op het moment dat ik deze woorden
schrijf. Een vakantie, die voor velen anders
liep dan gepland. Voor zover een vakantie
was gepland, tenminste. Veel ouderen
hebben een geplande vakantie niet laten
doorgaan. Anderen vonden een andere
bestemming, vaak iets dichterbij huis.
Weer anderen gingen toch maar op weg.
Zelf ben ik een weekje op de Veluwe
geweest en een paar dagen in Drenthe. En

dat leverde weer nieuw zicht op
Nederland. Fietsen, wandelen, een
museum...

Het is goed dat de kerk regelmatig openis,
en dat je er even kunt binnenlopen voor
een praatje en een kopje koffie of thee.
Fijn, dat er een team klaarstaat om de
koffie te verzorgen en mooi om zo elkaar
even te kunnen begroeten en iets uit te
wisselen. De komende tijd staan we voor
de uitdaging om ons gebouw weer tot een
plek van ontmoeting te maken rondom
geloof, hoop en liefde. Dat zal dan
misschien in kleinere groepen zijn, dat we
samenkomen voorlopig. Maar het is wel
belangrijk om elkaar te blijven zien.

Toen we dinsdag 4 augustus jl. met een
klein groepje in de kerk aan het bespreken
waren hoe we de komende tijd ingaan,
kwam het verschrikkelijke bericht vanuit
Libanon. Naast alle zorgen om een virus
dat opnieuw de kop op steekt, is daar die
explosie die in één klap zoveel menslevens
verwoest.

Hoe bijzonder om te zien, dat vanuit
allerlei landen meteen hulp wordt
aangeboden.

De laatste weken heb ik regelmatig
contact met Ds. Tony Masent in Zuid-
Afrika. De situatie rondom het virus daar is
ernstiger dan hier in Nederland. Er zijn veel
mensen werkloos geraakt, voor wie ook
geen andere inkomsten beschikbaar zijn.
Dat levert grote problemen op. Net
voordat de lockdown inging was er bericht
dat eindelijk handtekeningen gezet
konden worden voor de oprichting van
een gezamenlijk fonds tussen de
Immanuélkerk in Paarl en Het Kruispunt in
Landsmeer. Die handtekeningen moeten
nu alsnog worden gezet... dit soort
procedures duren daar zeer lang, zo blijkt.

Voor de komende maanden kijk ik niet al
te ver vooruit. Toch wil ik een paar dingen
plannen voor de komende tijd, en dan
hopen dat het door kan gaan. In elk geval
ziin er de kerkdiensten en het
koffiedrinken op dinsdag en donderdag.

Mogen wij, temidden van wat niet goed is,
toch iets proeven van het ‘goede leven’
dat ons vanuit bijbels perspectief wordt
voorgehouden: gaan wij samen dit nieuwe
seizoen in als mensen die zich gezegend
weten en die van daaruit anderen tot
zegen kunnen zijn!

Ds. Herrianne Allewijn

ACTIVITEITEN

Dit keer geen activiteitenwijzer, mede
doordat nog niet duidelijk is hoe we het
komende half jaar alles kunnen inrichten
om op een veilige manier samen te komen.
Wel gaan we langzaamaan weer een
aantal activiteiten opstarten.

Vanaf 23 augustus is er op zondag weer
kindernevendienst tijdens de kerkdienst.

Koffie met noten, vanaf vrijdag 2 oktober
Er is al koffiedrinken op dinsdag en
donderdag in de maand september. Vanaf
vrijdag 2 oktober is er dan ook koffie en
verdiepen we ons weer in liederen. Of we
op dat moment zingen, is nu nog niet
duidelijk. Maar luisteren naar liederen kan
in elk geval en ons verdiepen in de tekst en
de achtergrond van het lied kan ook.
Kortom: er is nog genoeg om samen uit te
wisselen onder het genot van een kopje
koffie. Vaak zijn de liederen een opmaat
naar mooie gesprekken.

Data: 2 oktober, 6 november, 4 december
Tijd: 10-11 uur

Plaats: het Kruispunt

In gesprek over 'het goede leven'.

Een aantal bijeenkomsten rondom het
jaarthema.

Wat is een goed en zinvol leven?

Juist in een tijd, waarin we telkens weer
merken, hoe belangrijk het is om
zorgvuldig met elkaar om te gaan, en
waarin we meer aangewezen zijn op een
kleinere kring van vaste contacten, komt
deze vraag in een nieuw licht te staan.



Activiteiten

De eerste bijeenkomst zal zijn rondom de
schilder Jan Mankes. (1889-1920), door
Rémon van Gemeren

Dit jaar is het 100 jaar geleden, dat Jan
Mankes overleed. Hij is niet oud geworden:
33 jaar. In die relatief korte tijd liet hij
zoveel achter, dat hij nog steeds mensen
aanspreekt. In zijn werk, de schilderijen die
hij maakte. En ook in wie hij was, als
iemand, die wat hij zag probeerde weer te
geven, niet naar de werkelijkheid, maar
zoals hij die werkelijkheid waarnam.

Jan Mankes trouwde met Annie Zernike,
de eerste vrouwelijke predikant in
Nederland. Zij was werkzaam in de
Doopsgezinde Kerk.

Rémon van Gemeren schreef een biografie
over Jan Mankes: Jan Mankes, schilder van
tederheid.

Hij zal deze bijeenkomst vertellen over
leven en werk van Jan Mankes, waarbij ook
beelden worden getoond.

Datum: woensdag 23 september

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Het Kruispunt

De tweede bijeenkomst zal gaan over het
boek van Tom Wright: God en de
pandemie.

‘Sommigen zien in het coronavirus een
bewijs dat we leven in de eindtijd.
Anderen zien het virus als een manier van
God om ons wakker te schudden. Weer
anderen vinden dat het de schuld is van de
Chinezen, de regering, de WHO.

Tom Wright onderzoekt deze reacties op
het virus en vindt dat ze tekortschieten.

’s Werelds
origineelste theoloog
geeft zijn visie op
corona en wat volgt
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In plaats daarvan nodigt hij uit om anders
te kijken en te reageren. Hij put daarbij uit
leringen en voorbeelden uit de Schrift.

Na een inleiding over het boek, zullen we
met elkaar in gesprek gaan over wat Tom
Wright aanreikt.

Datum: donderdag 22 oktober

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Het Kruispunt

Aanmelden is gewenst, aanmelden kan via
dominee@pglandsmeer.nl

Maar als u niet bent aangemeld, bent u
ook welkom. (bij voldoende belangstelling
kan er evt ook nog een bijeenkomst op de
dag worden georganiseerd.)

Bijbelkring, op dinsdagavond

Het afgelopen jaar stonden de tien
woorden centraal, of de tien geboden. Wat
zeggen die woorden ons vandaag? Wat
betekenden ze toen, wat nu?

Totaan het nieuwe jaar zal dit opnieuw het
thema zijn.

Data: 15 sept., 20 okt., 17 nov.

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Het Kruispunt.

Voorlopig is dit waarmee we starten.

In de loop van het seizoen komen er
ongetwijfeld meer activiteiten. daarover
meer in volgende wegwijzers en/of op de
website

VANUIT DE OECUMENE

In de week van 19-27 september is de
vredesweek van 2020.

De dienst in het kader van de vredesweek
is op zondag 27 september.

Op woensdag 23 september is er een
vesper in Het Kruispunt om 19.30 uur.
Aansluitend is de inleiding over de schilder
Jan Mankes.




WAT LEREN WE VAN CORONA?

We gaan in september beginnen met een
nieuw seizoen, het najaar. We zoeken naar
oude ritmes, routines en passen ze aan aan
het nieuwe normaal. Gaan de activiteiten
in Het Kruispunt weer als vanouds
beginnen? Kunnen we ons oude leven
weer oppakken? Nee, dat gebeurt zeker
niet.

Corona beperkt ons leven en is tegelijk ook
een uitdaging. Corona dwingt ons na te
denken over hoe we omgaan met de
wereld om ons heen. Want laten we eerlijk
zijn: ergens is er iets niet goed gegaan.
Ergens heeft ‘hebben’ de overhand
gekregen op ‘zijn’.

Ed Hoornik schreef er een gedicht over.

Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord
geschreven

Het werkwoord hebben en het werkwoord
zijn.

Hiermee wais tijd, was eeuwigheid gegeven
De ene werkelijkheid, de and'’re schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is boven die dingen uitgeheven.
Vervuld worden van god’lijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken.

Is kind worden en naar de sterren kijken.
En daarheen langzaam worden opgelicht.

POSITIEF

Wat heeft het voorjaar ons gegeven?

Wij hadden de tijd om te resetten,
nadenken over wat we echt belangrijk
vinden.

Wij zagen de lucht oplichten, geen
vliegtuigstrepen, geen vervuiling meer.
Wij hoorden de vogels, niet meer
overstemd door motorgeluid.

Wij poetsten, ons huis is nog nooit zo
schoon geweest.

Wij werkten in de tuin, in de natuur,
hebben extra oog voor iedere bloem.

Wij waren weer heel ontspannen thuis,
best wel lekker.

Wij kregen Amsterdam weer terug, zonder
toeristen.

Wij hoeven niet meer 3x te zoenen,
hopelijk blijft dat zo.

Wij keken trots naar onze kinderen met
hun jonge gezinnen, hoe goed en rustig zij
thuiswerk en kinderen managen.

Wij voelen onze betrokkenheid bij elkaar.
Bezorgdheid voor familie en vrienden in
de risicogroep.

Wij voelen ons saamhorig door onze
gezamenlijke angst voor het onbekende
virus.

En we lezen weer vaker een goed boek.

VASTHOUDEN

Corona is bij uitstek een periode waar we
pas op de plaats maken, tijd om stil te
staan bij de betekenis van de woorden
‘hebben’ en ‘zijn’.

Bij het begin van het nieuwe seizoen
willen we dit goede vasthouden. Wel
moeilijk, vakanties lonken en vliegtuigen
vliegen weer. De saamhorigheid is minder
vanzelfsprekend dan dat het was in het
voorjaar.

In de Bijbel gaat het voortdurend over
‘hebben’” en ‘zijn. In Mattels 19
ontmoeten we iemand die Jezus vraagt
wat te doen om het eeuwige leven te
verwerven. Dat is, denk ik, een vraag die
wij ons ook moeten stellen en die we ieder
vanuit ons hart zullen moeten
beantwoorden. Wat kan ik doen om de
schepping, het leven te behoeden en
bewaren?

Laten wij als kerkgemeenschap in onze
kerk, in ons huis, in onszelf wensen dat wij
mogen zien en vinden wat we zoeken: de
schat van eeuwig leven

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken.

Is kind worden en naar de sterren kijken.
En daarheen langzaam worden opgelicht.
Ellen de Paauw



MULTIFUNCTIONELE DORPSKERK

De kerkenraad nodigt u uit voor een
bijeenkomst op zaterdagmorgen 26
september over de rol van onze kerk in ons
dorp. Mark Schippers, ambassadeur van de
dorpskerkenbeweging vanuit de
Protestantse Kerk Nederland is onze gast.

Kerk in, van en voor het dorp is niet altijd
vanzelfsprekend  meer.  Bijna  elk
dorpsaanzicht in  ons land wordt
gekenmerkt door een kerktoren. Dat
tekent de rol die de kerk vanouds in het
dorp heeft: middelpunt van de
samenleving. Ook vandaag de dag.
Dorpskerken vervullen, onder meer door
hun diaconale activiteiten, een
maatschappelijke functie. Ze maken deel
uit van de dorpscultuur.

Om dat zo te kunnen houden, is de
dorpskerkenbeweging in  het leven
geroepen. (Hiervoor is op 14 juni jl.
gecollecteerd.)

Veel mensen roemden in de eerste
coronaperiode de saamhorigheid: ‘Sdmen
tegen corona’. We zijn nu maanden verder.
Om de verbondenheid van kerk en dorp te
voeden organiseert Het Kruispunt een
bijeenkomst voor iedereen die mee wil
denken over de multifunctionele
dorpskerk op 26 september, 10.30 uur,
Calkoenstraat 12a. De koffie staat klaar
vanaf 10.00 uur.

ledereen is welkom maar vol=vol.

Laten we ons met elkaar verbonden
voelen in en buiten de kerk.

NIEUWE SEIZOEN
De kerkenraad heeft zich beraden over het

nieuwe seizoen. Alle uitvoering van
plannen die ik hieronder beschrijf zijn
uiteraard afhankelijk van de corona
situatie van dat moment.

AANMELDEN VOOR DE DIENST

De kerkenraad heeft besloten dat iedereen
dit nieuwe seizoen weer welkom is in de
dienst. U hoeft zich niet meer aan te
melden. De afgelopen weken bent u
gewend aan de nieuwe regels, niet zingen-
niet staan-collecte na afloop-looprichting
etc, we gaan ervan uit dat u deze regels
volgt. We moeten wel iedere zondag een
lijst bijhouden wie er aanwezig is, dus we
noteren bij binnenkomst uw naam.

KINDERNEVENDIENST
Op het moment dat u dit leest zijn de

scholen weer begonnen. Kinderen zijn
weer welkom in de kerk.

De kindernevendienst is na lange
afwezigheid weer gestart. Heeft u jonge
kinderen? Wilt u dan voorin de kerk zitten,
zodat de kinderen niet tussen de
gemeenteleden door hoeven te lopen?

ZOLDERGROEP
Voor de jeugd van 12 jaar en ouder starten
we in september weer met de

zoldergroep.

KOFFIE NA DE DIENST

Er is weer koffie na afloop van de dienst.
In het vertrouwen dat u de anderhalve
meter afstand houdt is er weer ruimte voor
koffie en contact. Zo hopen we de
saamhorigheid van onze gemeente te
voeden.



LECTOR

Voor de bijbellezingen is weer een lector
beschikbaar. De predikant bepaalt per
dienst of hij/zij daar gebruik van maakt.
We vragen de lector om voorin de kerk te
zitten om niet vlak langs andere mensen te
hoeven lopen.

AVONDMAAL

Voor het avondmaal zijn nog geen

concrete plannen, maar we hopen dat dit
najaar wel weer te vieren.

DINSDAGMORGEN,
DONDERDAGMIDDAG
Wegens gebleken succes blijft
de kerk open op
dinsdagmorgen en
donderdagmiddag. Heel fijn
dat zovelen van u de weg naar
de kerk weten te vinden op
deze doordeweekse dagen
voor een kopje koffie en voor
ontmoeting met elkaar. We
hopen dat er voldoende animo
blijft om gastvrouw/gastheer te
zijn  voor de koffie/thee
ochtend/middag. Het was

een groot gemak om het
rooster voor juli en augustus te
maken, dat was al heel mooi.
De koffie/thee staat ook in
september voor u klaar!

STARTZONDAG
Op zondag 13 september is het startzondag.

\,n\"i-‘"“,'\c"'.‘.';

De kerk is open. \

U bent welkom vanaf 10 uur bij de feestelijke kerkdienst. Jaarthema van dit nieuwe
seizoen is ‘Het goede leven'.

Na de dienst is er koffie met wat lekkers. Hannie Trenning en Aytin Goede hebben
aansluitend een leuke activiteit voor ons geregeld, Aytin beschrijft dit op pagina 16 in
deze Wegwijzer. Rond 13.30 uur besluiten we de startzondag met een broodje.

Ellen de Paauw

LEVEN



Collecten — 0 000

Datum Ten bate van diaconaal project  Opbrengst diaconale collecte Kerkrentmeesters

21-06 KIA Werelddiaconaat Columbia € 200,00 €115,00

28-06  Roosevelthuis € 500,06 €105,00 Hartelijk dank
05-07  KIA Binnenlands Diaconaat € 200,00 €103,00 voor uw gift!
12-07  Wereldhuis Amterdam €1000,00 € 95,00

19-07 St. Pastoraal diaconaalcentrum € 200,00 €110,00

26-07  Koninklijke Pit Pro Rege € 200,00 €107,00

02-08 St. de Regenboog en Corona € 200,00 €110,48

Kerkrentmeesters

De zomervakantie is bijna weer voorbij, gelukkig gaan een aantal activiteiten weer van start. De afgelopen tijd is er veel gebeurd in het
kerkgebouw t.a.v. onderhoud en aanpassingen. Eén van de laatste aanpassingen voor dit jaar is het vervangen van de plafondplaten in
de Voorhofzaal. Dit om de akoestiek te verbeteren, waarbij er plafondplaten zijn uitgezocht die het geluid voor 100% absorberen.
Hierdoor wordt het beter om elkaar te verstaan als er meerdere mensen met elkaar praten.

Zoals al eerder gemeld heeft het CvK een actie op touw gezet onder de naam:

‘WORD MAATIJE VAN EEN PLAATIJE’

Er is al veel geld binnen gekomen. Maar u begrijpt het al,
het gestreefde bedrag is nog niet opgehaald. De platen
zijn al besteld, en worden eerdaags geplaatst (of is
inmiddels al gebeurd, als deze Wegwijzer op de mat valt).

Mocht u door de afgelopen vakantietijd nog geen
donatie hiervoor hebben kunnen doen, dan vragen we u
om één of meerdere plaatjes te sponseren door € 10,- per
plaatie over te maken op  bankrekening
NLRABOO0334401739, t.n.v de Protestantse Gemeente
Landsmeer onder vermelding van ‘PLAFONDPLATEN'.
ledereen zal u daar dankbaar voor zijn en zeker het
College van Kerkrentmeesters.

Aad Bakker




23 augustus: Stichting Heifer

In Afrika staat de landbouwsector sterk
onder druk. Boeren beschikken niet over
de juiste technieken en middelen en
hebben te maken met de gevolgen van
klimaatverandering.  Dit  leidt  tot
uitgeputte bodems en slechte oogsten.
Daarnaast is op het platteland de toegang
tot markten vaak lastig. Terwijl door de
snelgroeiende bevolking de vraag naar
voedsel stijgt.

Juist de kleinschalige boeren hebben de
potentie om met eenvoudige middelen
meer voedsel te produceren. Voor zichzelf
en hun omgeving. In onze projecten leren
boeren hun weerbaarheid te versterken
door samen te werken, te leren en te
sparen. Ze passen klimaat-slimme
technieken toe in de landbouw en het
beheer van bodem, bos en water. En de
sterke combinatie van veehouderij en
landbouw verschaft hen een stabieler
inkomen, waardoor zij droge periodes
makkelijker overbruggen.

30 augustus: Stichting Hartekind
Jaarlijks worden er 1.500 kinderen in
Nederland geboren met een aangeboren
hartafwijking. Ongeveer twee-derde van
deze kinderen moet vlak na hun geboorte
een zware openhartoperatie of
hartkatheterisatie ondergaan om te
overleven. En is de hartafwijking ernstig
dan is één operatie vaak niet genoeg.
Bovendien is na de operatie het kinderhart
nog niet normaal en hebben de kinderen
vaak veel beperkingen en een kortere
levensverwachting.

Vijftig jaar geleden overleed maar liefst
75% van de kinderen met een aangeboren
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artafwijking. Vandaag de dag zijn dit er in
Nederland nog ongeveer 150 per jaar.
Maar dit zijn er nog steeds 150 te veel!
Bovendien betekent overleven helaas vaak

een leven met in meer of mindere mate
beperkingen. Zo zijn hartfalen,
(levensbedreigende) hartritmestoornissen
en neurocognitieve stoornissen een groot
probleem voor Hartekinderen. Maar liefst
50% van de kinderen met een ernstige
hartafwijking heeft als gevolg van een
slechte zuurstofvoorziening hersenschade
opgelopen en dat kan als gevolg hebben
onder andere leerproblemen, een laag 1Q,

achterstand, concentratieproblemen,
gedragsproblemen en psychische
problemen.

6 september: Werelddiaconaat

Ghana is een overwegend christelijk land,
maar in het droge noorden vormen
christenen een minderheid. Daarom is het
belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel
Bijbelkennis hebben, maar ook investeren
in de dialoog tussen christenen en
moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt
de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk
werkers en jeugdleiders hiervoor op.
Daarnaast organiseert de kerk

alfabetiseringscursussen waarbij zowel
volwassenen als jongeren leren lezen aan
de hand van teksten uit de Bijbel. Zij
vergroten daarmee hun kans op werk, en
daarmee neveninkomsten, naast de
landbouw. De kerk investeert bovendien
in werkgelegenheid voor jongeren.

13 september: Eigen jeugd

Vandaag op startzondag collecteren wij
traditioneel voor onze eigen jeugd. Met
deze collecte worden onder meer
materialen en spellen aangeschaft.

20 september: Zending Wereldwijd-
Versterk de kerk

ledere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil
een licht op een berg zijn: een baken van
hoop. Gezicht van Christus, zoals in de
Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor
iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet
als een kerk gevestigd is in een land waar
bijna geen christenen zijn of waar
christenen in verdrukking leven. Kerk in
Actie ondersteunt deze kerken in de
minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden
van predikanten, bij het bieden van
diaconaat en noodhulp of bij het weer
opbouwen van kerken, huizen en scholen
in door geweld getroffen regio’s.

27 september: Oecumenische dienst
Het Oecumenisch beraad zorgt zelf voor
een collectedoel.



4 oktober: Leger des Heils

In De Noordkaap zijn 30 studio’s
beschikbaar. Wij bieden deze mensen
begeleiding om hun zelfredzaamheid te
behouden of te vergroten.
Aandachtspunten hierin zijn onder meer:
het aanleren van woonvaardigheden,
sociale vaardigheden, financién, zingeving
en psychische gesteldheid. De
woonbegeleiders werken herstelgericht,
daarbij wordt er gekeken naar de dromen
en wensen van de deelnemer zelf.

ledere deelnemer heeft een eigen studio
en daarnaast wordt er aandacht besteed
aan de meerwaarde van groepswonen.
Deelnemers leren omgaan met hun buren,
zo is er meer sociale controle dan bij
individuele huisvesting. Daarnaast worden
er groepsgerichte activiteiten
aangeboden en is er aandacht voor
eenzaamheidspreventie.

Crisisopvang gezinnen

In de Noordkaap zijn 45 studio’s
beschikbaar voor gezinnen in crisis. We
bieden onderdak en ondersteunen
gezinnen in het stabiliseren van de
crisisproblematiek en het toewerken naar
passende huisvesting. We werken vanuit
de herstelgerichte aanpak, waarbij elk
gezin de regie houdt over zijn eigen leven
en wordt begeleid door een persoonlijk
begeleider. Zo bieden wij ondersteuning
bij het vinden van scholen voor de
kinderen en het aanvragen van een
uitkering. Ook geven wij aandacht aan
opvoedingsvraagstukken en taalpro-
blemen.

Hannie Trenning

Thema Startzondag 2020




KIDSWEEK

In de week van 20-24 juli was de allereerste
Kidsweek.

Een week vol activiteiten voor de jeugd
van Landsmeer in en rondom onze kerk.
De organisatie lag in handen van onze
jeugdwerker Iris Koppejan, Flora Doeven,
Moniek Knibbe, Luuk Mulder en Aytin
Goede.

De week was een groot succes. Er is
gespeeld, geknutseld, heel veel gedanst,
en zelfs gerapt. Elke dag waren er andere
activiteiten. Zo was er onder andere een
heel toffe rapper uitgenodigd, die aan
onze tieners heeft verteld over zijn leven,
keuzes en zijn connectie met God. Dat was
een bijzondere middag met daarna een

heuse workshop waarbij zelfs de leiding
even moest zweten op een toffe rap!

Elke dag en met elke activeit werden zowel
de basisschool- als tienergroep weer
groter. Wij hebben in totaal 43 unieke
kinderen bij ons gehad in de week! Daar
mogen we heel trots op zijn.

Op vrijdag hebben we afgesloten met een
feestelijke middag voor alle kinderen.

Het was een groot succes, en we kijken nu
al weer uit naar Kidsweek 2021!

Wil je hier ook aan bijdragen door bv.
organisatie en/of als leiding? Geef dat
even aan bij de jeugdouderlingen!

STARTZONDAG
Zondag 13 September is het weer zover.
We vieren dan weer de start van het

nieuwe kerkelijk jaar. Om het jaar leuk te
starten, organiseren wij een leuke
fietspuzzeltocht voor jong en oud. Wat
heeft u nodig. Een centimeter, een pen,
uiteraard een fiets en een goed humeur.
Wij hopen dat u allen mee doet. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd, niet waar?

De fietstocht begint om 12:00 uur en u
kunt zich opgeven via de mail,
jeugdouderling@pglandsmeer.nl. U kunt
zich ook opgeven via het bord in de hal.

Na de fietstocht sluiten we af met een
broodje en wat te drinken.

Laten we er met z'n allen een leuke dag
van maken!
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Vriendenboek

Ik heet: Luuk Mulder

Mijn ouders zijn: Alfred en Saskia
Adres: Zwaansburg

Mijn verjaardag is op: 4 juni

Ik ben nu: 17 jaar

Broers: Bas, Jelle en Tijs

Hobby’s: basketbal, tekenen en fotograveren
Ik doe graag: basketballen en met vrienden afspreken
Lievelingsdier: tijger

Ik lees graag: mijn appjes

Lievelingseten: pannenkoeken

2

Ik hou niet van: mijn kamer opruimen
Op televisie kijk ik graag: actie
Mijn school: CIOS Haarlem sport opleiding '\ _

Mijn lievelingskleur is: oranje
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1 september . Pastoraal team
3 september / Werkgroep Eredienst

§ 14 september d College van Kerkrentmeesters
15 september J Bijbelkring
22 september . Diaconie
23 september . Vesper in de Vredesweek

Lezing over de schilder Jan Mankes

29 september ) Jeugdraad
2 oktober 4 Koffie met noten

§ 6 oktober / Kerkenraad

i 20 oktober d Bijbelkring
22 oktober d Inleiding en gesprek over ‘God en pandemie’
Tenzij anders vermeld in Het Kruispunt [
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Zondag 23 augustus om 10.00 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Ellen de Paauw
Diaken: Jannica Visscher
Organist: Pieter Jan Aartsen
Koster: Aad Bakker

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 30 augustus om 10 uur

Predikant: Ds. Trinus Hibma uit Amsterdam
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Hans Sijmons

Organist: Simon Plemp

Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 6 september om 10 uur

Predikant: Mw. Anita Winter
Ouderling: Flora Doeven
Diaken: Joop de Jong

Zondag 27 september om 10 uur
Oecumenische dienst

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn en Ide van der Wijk
Mmv de voorbereidingsgroep

Organist: Pieter Jan Aartsen

Koster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 4 oktober om 10.00 uur

Afscheid aftredende ambtsdragers en bevestiging nieuwe

ambtsdragers

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Anneke Goede
Diaken: Gera Knibbe
Organist: Pieter Jan Aartsen
Koster: Aad Bakker

Kinderoppas en kindernevendienst

Organist: Anje Rietberg
Koster: Ronald de Jong
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 13 september om 10 uur

Startzondag

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Corrie Stellema
Organist: Pieter Jan Aartsen
Koster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 20 september om 10.00 uur

Predikant: Ds. Pieter Pronk
Ouderling: Marianne de Vries
Diaken: Hannie Trenning
Organist: Anje Rietberg
Koster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst




