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De Wegwijzer, het kerkblad van de Protestantse
Gemeente in Landsmeer.

U bent lid van onze kerk en daarom hebben wij
gemeend u en alle leden van onze kerk, speciaal
in deze Coronatijd, een Wegwijzer te bezorgen.

Stelt u het op prijs om ons kerkblad te
ontvangen? Wij hopen dat het goed met u gaat.
Laat alstublieft iets van u horen.
pastoraat@pglandsmeer.nl

In de Wegwijzer schrijven we wat er zoal gebeurt
in onze kerkgemeenschap.

De kerk is nu gesloten door het Caronavirus, maar
dat betekent niet dat er niets gebeurd.

ledere zondag om 10.00 uur organiseren we
een online kerkdienst (blz. 5).

U kunt deze uitzendingen volgen en terugkijken
via onze website (www.pglandsmeer.nl).

Onze jeugdwerker organiseert voor de jeugd de
online OK12+ bijeenkomsten (blz 14).

In de tussentijd zijn wij het kerkgebouw aan het
onderhouden en vergroenen en ondersteunen
we veel andere doelen .

Naast al deze activiteiten, heeft het pastoraal
team belrondes georganiseerd, speciaal om
degene die alleen thuis zit of iemand die soms
behoefte heeft aan een gesprek, hiervoor de
gelegenheid te geven.

Wilt u ook contact of deelnemen in zo'n ronde,
geef dit dan door aan iemand van het Pastoraal
team. (Contact informatie in kolom hiernaast).

Heeft u vragen of opmerkingen stuur die svp
naar: communicatie@pglandsmeer.nl of bel
met 06 3832 2320.

Communicatie Commissie

Aanmelden voor de nieuwsbrief op de website:
www.pglandsmeer.nl/nieuwsbrief
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De zomermaanden breken aan.

Bijna ongemerkt dit keer. Zonder wat gewoontegetrouw in deze
tijd van het jaar gebeurt: diploma-uitreikingen en bijbehorende
examenfeesten, eindmusicals van de basisscholen, uitvoeringen
en optredens, mensen die op reis gaan naar verre
bestemmingen, of iets dichterbij...

en de mensen die thuis wachten, totdat iedereen weer terug is.
Meer mensen zullen de zomermaanden thuis doorbrengen of
dichterbij huis.

Daarom is de kerk de komende weken extra opengesteld. Naast
de vieringen op zondag is er gelegenheid voor een kopje koffie
of thee. Van harte welkom!

Ds. Herrianne Allewijn

Persoon Wijzer

Toen mij werd gevraagd een KORT stukje te schrijven voor de
Wegwijzer, moest ik even denken hoe ga ik dit doen. Het wordt
een stukje in telegramstijl.

Naam: Aart Dirk Goede, geboren 19 mei 1940, in de Dorpsstraat
8 te Landsmeer, in een gezin met 5 kinderen, 3 jongens en
2 meisjes. lk was de nummer 2 van de 5.

In 1965 trouwde ik met Anneke en wij kregen samen 4 kinderen,
Geertje, Mieke, Lotty en Dirk. Zij zorgden ervoor dat ons gezin
werd verblijd met 11 kleinkinderen, de oudste nu 30 jaar en
jongste 5 jaar oud. Wat een rijkdom om zo'n prachtige familie om
ons heen te hebben!!

Mijn activiteiten in onze kerk begon als leider van de toenmalige
zondagsschool, nu de kindernevendienst. Daarna diaken,
jeugdouderling, scriba, voorzitter van het Ouderlingenberaad en
ook nog een tijdelijk kosterschap. Al de werkzaamheden heb ik
met heel veel plezier gedaan. Het waren ook wel eens spannende
tijden en mijn vrouw en kinderen zeiden dan: “Zet je bed maar in
de kerk.” Dat is er gelukkig nooit van gekomen! Ook heb ik graag
meegewerkt aan diverse actie, zoals “Congo Roept”, “Sarajevo”

en de inrichting van
de kerkzaal enz.

Dan nog even in het
kort mijn  bezig-
heden. Toen ik op
17-jarige leeftijd bij
mijn vader in dienst
kwam heb ik mee
mogen werken aan
de toekomst van het
bedrijf. Van kalkput
tot hoogwaardige Eiproducten, die op dit moment wereldwijd
worden gebruikt in een grote diversiteit aan levensmiddelen. lk
kijk op dit alles terug met grote trots, maar zeker ook met grote
dankbaarheid.

Tot slot hoop ik dat ik samen met mijn lieve vrouw Anneke nog
vele jaren met u allen in onze KERK met blijdschap en
dankbaarheid bijeen mogen komen.

Aart Goede




Hart voor elkaar..., hartverwarmend zijn de vele harten die ons
met elkaar verbinden in de ruimte van de kerk. Hoe bijzonder is
het, om zo - op afstand en toch nabij- samen te zijn.

Als we naar de harten kijken, dan zien we hoeveel verschillende
talenten daarin tot uiting komen. Er zijn harten van stof, genaaid,
geborduurd. Harten van karton, prachtig versierd. Harten van
hout, door de een met een figuurzaag gemaakt, door de ander
beschilderd en mooie foto’s, fotocollages en zelfs een filmpje.
Wat ook bijzonder is: verschillende generaties hebben harten
gemaakt: kinderen, jongeren, volwassenen van allerlei leeftijden.
Het geeft een beeld van hoe veelkleurig we als gemeente van
Landsmeer kunnen zijn.

De harten zullen nog wel enige tijd in de kerk blijven. Maar we
hebben daarbij een nieuwe actie ontwikkeld: nu de zomer-
maanden aanbreken, willen we graag iedereen uitnodigen om
talenten te delen. Wat is jouw talent? Waar ben je goed in? Wat is
jouw passie? Waar ga je voor? Wat vind je leuk, interessant?

Juist nu we elkaar niet op onze ‘gebruikelijke” manier kunnen zien
en ontmoeten, willen we dat met elkaar delen. De talenten
komen te hangen aan de talentenboom, en aan het eind van de
zomer kijken we wat eraan hangt, om dan met startzondag,
13 september, daar verder mee te kunnen.

Lied 970 uit het liedboek is ooit geschreven voor een bijeenkomst
van de wereldraad van kerken, waar vertegenwoordigers uit
kerken vanuit de hele wereld samen waren. Het sluit aan bij het
beeld van Pinksteren: vlammen zijn er vele.., ranken zijn er
vele..., gaven zijn er vele..., leden zijn er vele...

Hoe rijk kunnen we zijn, juist daar, waar we ook verschillend zijn.
En natuurlijk, soms is het ook ingewikkeld en lastig om met al die
verschillen om te gaan. Maar toch: als we daarnaast ons richten
op dat ene Licht, die ene stam van de wijnstok, de Geest, die ons
tot één gemeenschap maakt, dan zijn de verschillen te
overbruggen en kunnen we de rijkdom ervan ervaren.

Ds. Herrianne Allewijn

Het werd van hogerhand geregeld
ontmoet elkaar niet meer aan huis,
houd afstand, wees alert

blijf het liefst gewoon maar thuis.

Bedrijven, winkels zijn gesloten
ouderen zitten eenzaam en alleen,
Lockdown legt zijn stempel

het virus is dodelijk en gemeen!

Kerken mogen niet meer open
alleen te volgen digitaal,
iedereen heeft ermee te maken
en het treft ons allemaal.

Maar één Deur staat wijd open
je mag komen als je wilt,

er is een rijk gedekte tafel

die ieders honger stilt.

Bij God is er geen Lockdown
kom binnen zet je neer,

bij Hem is er geen afstand

Hij is jouw Heiland en jouw Heer!

Want de Hemel kent geen zieken
er is geen virus of IC,

louter vreugde, louter blijdschap
volkomen rust en vree!

Alles is volmaakt en veilig
want Jezus als de Weg,
bevrijdt ons van elk onheil
dat heeft Hij ons gezegd!

Els Hengstman-van Olst
www.gedichtensite.nl



Langzaam starten we weer op als het gaat
om de aanwezigheid van meer mensen in
de kerkruimte tijdens de diensten. Het
gaat allemaal anders dan gewoon. En we
weten niet wanneer dat verandert en hoe.
Maar het is in elk geval mogelijk om met
iets meer mensen samen te komen.
Tegelijk blijven de diensten online te
volgen. Zo kan ieder, in de kerkruimte of
thuis, de dienst volgen.

In de maanden juli en augustus zullen de
gastpredikanten voorgaan, die al een
afspraak hadden staan en bereid zijn te
komen in deze tijd.

De komende weken zullen de lezingen uit
het evangelie van Mattels centraal staan.

Zondag 12 juli, 4e van de zomer

kleur: groen

Jesaja 55,6-13

Matteiis 13, 1-9 en 18-23

Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier.
Het zaad komt op verschillende plekken
terecht. Op de ene plek komt het tot bloei,
op de andere plek komt er niets van
terecht. Zo is het ook met de woorden van
God, zegt Jezus...

Zondag 19 juli, 5e van de zomer

kleur: groen

Jesaja 40, 12-25

Matteiis 13, 24-30 en 36-43

Jezus vertelt over een zaaier die goed zaad
zaait op zijn akker. Midden in de nacht
komt er nog een zaaier. Hij zaait onkruid
tussen de goede planten. Wat moet de
boer doen? Hij laat het staan, zegt Jezus.

Want als hij het weghaalt beschadigt hij de
goede planten.

Zondag 26 juli, 6e van de zomer

kleur: groen

1 Koningen 3, 5-12

Matteiis 13, 44-52

Jezus vertelt twee verhalen over de
waarde van het koninkrijk. In allebei de
verhalen verkopen mensen alles wat ze
hebben om de kostbare schat van het
koninkrijk te krijgen.

Zondag 2 augustus, 7e van de zomer
kleur: groen

Nehemia 9, 15-20

Matteiis 14, 13-21

Bij het vallen van de avond denken de
leerlingen: Jezus moet de mensen nu maar
wegsturen. Dan kunnen ze nog eten
kopen voor het donker wordt. Maar Jezus
wil dat ze nu juist blijven. Er zijn vijf broden
en twee vissen; er is meer dan genoeg. Het
is een wonder.

Zondag 9 augustus, 8e van de zomer
kleur: groen

Jona2,2-11

Matteiis 14, 22-33

De leerlingen gaan met hun boot naar de
overkant van het meer. Ze komen in een
storm terecht. Doodsbang zijn ze, hoe
moet dit verder? Lopend over het water
komt Jezus naar hen toe.Zondag 16
augustus, 9e van de zomer

kleur: groen

Jesaja 56, 1-7

Matteiis 15, 21-28

Jezus ontmoet een vrouw met een hele
zieke dochter. Als zij Jezus om hulp vraagt,
antwoordt hij dat hij haar niet kan helpen,
omdat ze niet uit Israél komt. "Je geeft het
brood van de kinderen toch niet aan de
honden?” Maar de vrouw antwoordt dat
een paar kruimels voor haar al genoeg zijn.

Zondag 23 augustus, 10e van de zomer
kleur: groen

Jesaja 51, 1-6

Matteiis 16, 21-27

Kijk naar de rots waaruit jullie gehouwen
zijn, naar de holte van de put waaruit jullie
gegraven zijn...

Waar komen we vandaan? Waarheen zijn
we op weg? Je kunt van ver komen, de weg
kwijtraken en heel veel moeten
doorworstelen om weer ergens uit te
komen en nieuw perspectief te zien.

Jezus geeft aan dat de weg van mensen
niet gemakkelijk is. Maar alles is niet voor
niets...

Ds. Herrianne Allewijn
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IN MEMORIAM...

Voor alles wat er gebeurt is er een uur, zo
begint Prediker 3. En dit gedeelte heeft
Aad Naves uitgezocht om te laten klinken
bij zijn afscheidsdienst. Die dienst was
zaterdag 20 juni in Uithoorn. Daar, zo had
Aad aangegeven, wil ik begraven worden,
bij zoon Tjeerd en zijn vriendin Pien. Door
alle maatregelen vanwege corona hebben
Aad en Gerda ervoor gekozen om de
dienst te houden in de aula van de
begraafplaats daar.

Arie Naves, Aad werd geboren op 31 mei
1937 in Leiden. Daar groeide hij op als
oudste van vier kinderen. Een harmonieus
gezin. Aad maakte de oorlog mee als kind
in Leiden. Zijn verhaal is opgenomen in het
boekje ‘Een goed verhaal’. Toen hij 11 jaar
was, wist hij wat hij wilde worden: hij wilde
instrumentenmaker worden. Die oplei-
ding was in Leiden. Het was het begin van
en mooie carriére. Toen Aad 21 jaar was,
overleed plotseling zijn vader. Dat
betekende dat hij kostwinner werd. Hij
kreeg een baan aan de Universiteit van
Amsterdam, waar hij lange tijd met veel
plezier werkte. Uiteindelijk mocht hij
zichzelf ‘meester-instrumentmaker’
noemen. De laatste 15 jaar van zijn
werkzame leven werd Aad docent aan de
Leidse instrumentmakers School. Hij vond
het mooi om zijn kennis te kunnen
overdragen aan jonge mensen.

Intussen was hij Gerda tegengekomen bij
de scouting. Zij trouwden in de Pieterskerk
in Leiden eind december, nu bijna 60 jaar
geleden. Zij woonden eerst in Amsterdam
en verhuisden later naar Landsmeer.

Twee zonen werden er geboren: Tjeerd en
Christiaan.

Toen Aad werkte in Leiden kreeg oudste
zoon Tjeerd een fataal ongeluk, met zijn
vriendin Pien.

Een enorme slag voor het hele gezin...
Naast zijn werk had Aad een grote hobby:
stoomtreinen. Hij bouwde ze zelf.
Daarnaast maakte hij ook klokken. En in
onze kerk zijn de kandelaars en de
wereldbol, waar de kaarsen op worden
aangestoken, van de hand van Aad. Aad
was een betrokken lid van de kerk. De kerk
is altijd belangrijk geweest in zijn leven. Hij
was kerkvoogd, dacht mee bij het Samen
Op Weg proces. Hij was een trouw
bezoeker van de vespers, van de
Bonhoefferkring, van ‘koffie met noten’.
Aad bleef leren.

Aad deed ook mee aan het project waarin
jongeren ouderen hebben geinterviewd.
Van hem is er nog een poster waarop staat
wat voor Aad belangrijk was in zijn leven.
Enige tijd terug werd Aad ziek. Lang
sloegen behandelingen aan. Dat was nu
niet meer het geval.

“lk heb een goed leven gehad”, zei hij.
Graag wilde hij liederen van Huub
Oosterhuis bij zijn uitvaart.

"Zo vriendelijk en veilig als het licht’ en ‘de
steppe zal bloeien’.

Met Gerda aan zijn zijde tot op het laatst
was Aad dankbaar voor wat hij ontvangen
had en voor het meeleven ook uit de
gemeente. Op zondag 14 juni 2020 is Aad
rustig ingeslapen.

Hij was opgebaard in zijn werkplaats,
tussen zijn werktuigen.

Gerda, Christiaan en zijn gezin, familie en
vrienden wensen wij toe dat zij zich
gedragen weten, nu zij Aad moeten
missen. Dat zijn naam genoemd mag
blijven worden. Dat hij tot hen mag blijven
spreken in wat hij achterlaat...

De steppe zal bloeien...

Ds. Herrianne Allewijn



UIT HET GRUTTOLAANTJE

Elkaar ontmoeten..., het zat er nauwelijks
in de laatste maanden. En dan bedoel ik:
elkaar zien en spreken, zonder daarbij te
denken aan de nieuwe ‘regels’. Die regels
zullen nog wel een tijd blijven, zolang het
virus niet echt bedwongen is. Maar toch is
er een beetje meer ruimte.

Het is vreemd, dat de overgang naar meer
mensen in de dienst voelt, alsof het ineens
een stuk drukker is, terwijl we met minder
mensen samen zijn, dan voor corona.
Omdat we nog niet ‘gewoon’ kunnen
samenkomen op zondag, zijn we aan het
zoeken naar andere mogelijkheden om
elkaar te treffen. Alles veilig en
verantwoord.

Om te beginnen gaan we de kerk
openstellen om er even binnen te kunnen
lopen en een kopje koffie te kunnen
drinken. Dat kan tweemaal per week. In elk
geval in de maanden juli en augustus.

In de kerk kunt u de harten bewonderen
die zijn gemaakt in de afgelopen weken.

Dan komt er nog een talentenboom te
staan, waaraan bladeren met talenten
gehangen kunnen worden. Op die manier
kunnen we nog beter in kaart brengen wat
we samen in huis hebben en eventueel
wat we daarvan met elkaar kunnen delen.
Op dit moment is het nog steeds moeilijk
om ver vooruit te kijken. Daarom plannen
we nog niet al te ver vooruit. Maar wel
hopen we 13 september onze startzondag
te kunnen houden.

Nu we elkaar iets meer kunnen
ontmoeten, merk ik ook, dat het ontroert

dat dit weer mogelijk is. En ook dat het
wennen is voor degenen die minder de
straat op geweest zijn de afgelopen tijd.
Het kan moeilijk zijn om de eerste stappen
te zetten in een ruimte, waar meer mensen
bij elkaar zijn, en waar alles er toch anders
aan toegaat. Net was ik even bij de
tandarts. Als je binnenkomt, moet je je
handen desinfecteren, net zoals nu in de
kerk. Er wordt van tevoren gevraagd of je
geen gezondheidsklachten hebt, of een
van je huisgenoten. En op de vloer staan
allerlei pijlen met hoe je lopen moet en
waarschuwingen, zodat je 1,5 meter
afstand houdt van elkaar. Het roept
dubbele gevoelens op, merk ik: aan de ene
kant fijn en goed, dat alles eraan wordt
gedaan om op een veilige manier te
werken. Aan de andere kant geeft het een
gevoel van vervreemding, dat je elkaar
niet meer onbevangen kunt zien. Het is
wennen. |k weet niet of u daar iets van
herkent...

Hoe dan ook, de afgelopen tijd heeft veel
pijn en moeite gekost, met name onder de
mensen die ziek geworden zijn, de
mensen in de zorg, ouderen en jongeren,
de mensen die in hun portemonnee
geraakt zijn doordat hun bedrijf plotseling
werd stilgezet, mensen die ineens
geisoleerd raakten doordat er geen
passende hulp geregeld kon worden...
Sommigen werden stilgezet, anderen
wisten niet hoe ze alles nog voor elkaar
moesten krijgen omdat ze het extra druk
hadden.

Tegelijkis er een ander soort ruimte en rust
gekomen. Minder lawaai van verkeer en

vliegtuigen, schonere lucht, meer tijd voor
elkaar...

Ook voor de kerk is deze tijd een periode
om opnieuw te kijken waar we staan.
Online vieringen zijn door meer mensen
gevolgd dan er in de kerk komen. Juist nu
zoeken mensen naar een ‘ander verhaal’.
Een verhaal dat je eigen levenin een ander
perspectief zet. Een verhaal van hoop,
troost en liefde. Een verhaal dat vertelt dat
jij ertoe doet, (ongeacht je afkomst, je
huidskleur, je seksuele geaardheid).

Allen een goede zomer gewenst. *Ga met
God en Hij zal met u zijn...! Tot wij weer
elkaar ontmoeten’.

En hopelijk is dat sneller dan verwacht.
Ds. Herrianne Allewijn

EEN GOED VERHAAL, herinneringen
aan de Tweede Wereldoorlog.

Afgelopen winter hebben een aantal
gemeenteleden gehoor gegeven aan de
vraag hun verhaal, hun ervaringen,
herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog op papier te zetten — of op
papier te laten zetten via een interview. Dit
heeft geresulteerd in een boek dat dankzij
enkele sponsoren voor slechts vijf euro te
koop is. Echter, juist toen de verkoop van
dit boek startte brak de Coronacrisis los. En
was er dus ook geen verkoop mogelijk bij
de koffie na de dienst. Het enige
verkooppunt was en is nog steeds 't
Winkeltje van Hetty Hartman aan de
Dorpsstraat. Dat gaat nu veranderen. De
Coronamaatregelen zijn iets versoepeld



Activiteiten

en u kunt, op uitnodiging, weer
kerkdiensten bijwonen. In de hal van de
Voorhof staat een tafel met daarop
boeken. Daar kunt u €5 in een doosje doen
(gepast, niet wisselen) en een boek
meenemen. U kunt het bedrag ook
overmaken op de rekening van de kerk
onder vermelding van: boek Een goed
Verhaal. Het rekeningnummer s
NL86RABO0334401739 ten name van
Protestantse Gemeente Landsmeer.

Jan Rijswijk
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KOFFIE EN EEN KAARSJE IN DE KERK

je bent van harte welkom!

Gedurende de maanden juli en augustus is
behalve zondagochtend, de kerk ook
doordeweek twee keer open!

Voor aanwezigheid bij de zondagochtend
dienst is vooraf aanmelden nodig. Dit kan
tot (uiterlijk vrijdag 17.00 uur)

bij (pastoraat@pglandsmeer.nl) of

bij onderstaande telefoonnummers.

Maar op de dinsdagochtend en
donderdagmiddag mag je gewoon de

kerk binnen lopen. Je kunt dan op je
gemak eens even alle zelfgemaakte harten
bekijken, er is de mogelijkheid om een
kopje koffie of thee te drinken, je mag een
kaarsje aansteken.

Je kunt even rustig rondlopen, of gaan
zitten om een praatje te maken met een
andere bezoeker of met de aanwezige
gastvrouw of gastheer. Uiteraard allemaal
op veilige afstand.

Soms is er zachte muziek, soms is er stilte...

Dus, voel je welkom op:

Dinsdagochtend 10.00-11.30 uur of
Donderdagmiddag 14.30-16.00 uur

Als je dit leest en af en toe als gastheer of
gastvrouw aanwezig zou willen zijn, dan
zijn we daar blij mee: Graag een email naar
pastoraat@pglandsmeer.nl

Namens Ellen de Paauw, T: 4821599 en
Petra Tasseron, T: 0628339814.
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TALENTEN

In onze gemeente zitten heel veel mensen.
Mensen van alle leeftiiden en
achtergronden. En die hebben allemaal
talenten. ledereen heeft één of meer
talenten. Daar ben je mee geboren, of je
hebt het ontwikkeld in de loop der jaren.
Heeft u, of heb jij een talent? Bijvoorbeeld,
knutselen,  schilderen,  boekhouden,
koken, debatteren, lezen, of iets heel
anders? Wij willen het graag weten!

Om elkaar beter te leren kennen, en om
nog leukere activiteiten te kunnen
organiseren, zouden wij het leuk vinden
om te weten waar uw of jouw hart nou
sneller van gaat kloppen!

Of u nou 1 of 100 bent, we zijn naar
iedereen benieuwd!

Knip deze strook uit en lever ‘m in bij de
kerk (Mag in de brievenbus) of maak een
foto van deze pagina en mail deze naar
jeugdouderling@pglandsmeer.nl



mailto:jeugdouderling@pglandsmeer.nl

Regeren is vooruitzien is het gezegde. Nu
regeert de kerkenraad niet en vooruitzien
gaat ook mondjesmaat. Want de toekomst
ligt in de mist. Hoe zal het zijn over twee
weken, over een maand.

Op het momentdat ik dit schrijf mogen we
met 30 mensen in de kerk zijn, misschien is
het alweer anders als u deze Wegwijzer
leest. Op dit moment lijkt het coronavirus
zich langzaam terug te trekken, maar lees
ik in Trouw ook over de tweede golf.

Het Kruispunt hangt inmiddels vol met
harten. Van papier, karton, van stof, uit
hout gezaagd, allemaal prachtig versierd
met woorden, met kleur. Als teken van
verbondenheid met elkaar, symbool van
liefde, van zorg voor elkaar. En gelukkig
zijn er weer wat mensen in de kerkdiens-
ten, zodat we de verbondenheid weer in
het echt voelen.

Compliment aan iedereen die de harten
maakt en achterlaat in de kerk, compli-
mentaanu Q.

Onze kerkdiensten: In juni waren 30
stoelen in de kerk bezet. In juli zetten we er
10 stoelen bij, zo breiden we langzaam uit.
Er is een looproute, een in- en uitgang in
de kerkzaal, collecte bij de uitgang,
voorzangers want zingen is niet gepermit-
teerd en na de dienst loopt iedereen naar
buiten. Op dit moment van schrijven is er
nog geen koffie na de dienst, misschien
zijn de richtlijnen van de Protestantse Kerk
alweer gewijzigd als u dit leest. De online-
diensten zijn en blijven goed bekeken,
over onze gemeentegrens heen.

Koffie staat voor ontmoeting. We waren
gewend om elkaar te spreken, te
ontmoeten, mee te leven bij een kop koffie
na afloop van de dienst. De kerkenraad
krijgt veel signalen dat u dat mist.

Daarom is vanaf juli de kerk open op
dinsdagmorgen van 10-11.30 en op
donderdagmiddag van 14.30-16.00 uur.

In de Voorhof staat koffie/thee klaar en
kunnen we op anderhalve meter weer
samenzijn, elkaar ontmoeten. In plaats van
met acht stoelen rond de tafel heeft nu
iedere gast zijn eigen tafel. Maar we zitten
gezellig in een kring, het is heel sfeervol.
Namens de kerkenraad nodig ik u van
harte uit om eens op de koffie te komen!
De kerkenraad bespreekt intussen de
startzondag op 13 september, de start van
de kindernevendienst na de grote
vakantie. Alles onder voorbehoud van de
dan geldende regels.

In het najaar hopen we een bijeenkomst te
plannen in Het Kruispunt over de Dorps-
kerkenbeweging, over de verbinding
tussen dorp en kerk. Bijna ieder dorp heeft
in haar profiel een kerktoren in het
centrum van het dorp. De kerk als
middelpunt  van de samenleving.
Dorpskerkenbeweging vervullen onder
meer door hun diaconale activiteiten een
maatschappelijke functie. Ze maken deel
uit van de dorpscultuur. Ter inspiratie
willen we daar graag als gemeente verder
over praten. Daar hoort u vast en zeker nog
van.

Wellicht ten overvloede: Wilt u naar de
kerkdiensten komen en bent u nog niet
uitgenodigd, stuur aub een e-mail naar
scriba@pglandsmeer.nl o.v.v. naam en
telefoonnummer. Wilt u voorzanger zijn in
de kerkdiensten, stuur aub een e-mail.

Namens de kerkenraad wens ik u een
zonnige zomer en misschien tot ziens inde
kerk op dinsdagmorgen, donderdag-
middag en zondagochtend.

Laten we ons met elkaar verbonden
voelen want

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt

Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid
Eén hand alleen kan geen touw

Om een bundel knopen.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt

Wie dan valt heeft niemand om haar te
helpen

Wie dan schreeuwt heeft niemand die haar
hoort

Wie alleen loopt gaat gebukt onder haar last
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar
verdriet.

Maar in de gemeenschap
Heeft ieder duizend handen
Heeft ieder duizend voeten
Loopt niemand ooit alleen.
Ellen de Paauw



Datum Ten bate van diaconaal project
26-04 NBG

03-05  Kerkin Actie - Noodhulp
10-05 St. De Regenboog groep
17-05 Care for Children

24-05  Werelddiaconaat Oeganda
31-05 Pinksterzending Marokko
14-06 PKN, Dorpskerkenbeweging

Actie ‘Word maatje van een Plaatje’

Als de maatregelen rond de COVID-19 wat
versoepeld gaan worden hopen we de
kerkdiensten weer te gaan uitvoeren met
alle mensen die voorheen ook in de kerk
kwamen. Daarbij hopelijk natuurlijk ook
iedereen die de afgelopen tijd de
onlinediensten hebben gevolgd via
internet.

Na afloop van de dienst zijn we gewend
om een heerlijk kopje koffie met z'n allen
te drinken in de Voorhofzaal. Op dit
moment is dat vanwege de maatregelen
nog niet mogelijk.

De Voorhofzaal is zoals al eerder gemeld,
voorzien van Ledverlichting. Dit ziet er
heel mooi uit.

Een veel gehoorde klacht in het verledeniis
dat de akoestiek in de Voorhofzaal te
wensen over laat.

Een aantal van u komt daarom helaas niet
bij het koffiedrinken na afloop van de
dienst. Om de akoestiek te verbeteren
willen we de huidige plafondplaten
vervangen door een type die het geluid
beter absorbeert.

Opbrengst diaconale collecte

€ 500 €155
€ 500 €145
€2.000 €160
€2.000 €135
€ 200 €140
€ 200 €155
€ 200 €165

Nu begrijpt u dat ook hiervoor geld nodig
is. We willen graag dat u één of meerdere
plafondplaten gaat sponseren.

Bij de verbouwing van het kerkgebouw
(15jaar geleden) hebben we een actie
‘Duitje voor een ruitje’ gehad.

Nu willen we de actie ‘Word maatje van
een Plaatje’ opzetten.

Onze gedachte gaat uit dat u voor € 10.-
een plafondplaat doneert. Er zitten
ongeveer 270 platen in het plafond. Totaal
willen we € 2700- ophalen, hiermee
kunnen de kosten voor het plafond
betaald worden.

Wilt u één of meerdere platen doneren
stort dan uw bijdrage op rekening
NL86RAB0O0334401739 t.n.v. Protestantse
Gemeente Landsmeer onder vermelding
van ‘PLAFONDPLATEN".

Als het lukt, kunnen we straks weer
gezellig met elkaar koffiedrinken en
verstaanbaar met elkaar praten.

Kunnen wij op u rekenen?

Aad Bakker

College van Kerkrentmeesters

Hartelijk dank
voor uw gift!

VANUIT DE DIACONIE

De diaconie heeft moeten besluiten, hoe
spijtig ook, de jaarlijkse bustocht dit jaar te
laten vervallen. We hopen dat we volgend
jaar weer met een volle bus een mooie
dagtocht kunnen maken.

Dit jaar gaat Joop de Jong de diaconie
verlaten. We zijn op zoek naar een
enthousiast iemand die ons team wil
versterken vanaf 4 oktober.

We hebben een heel gezellige groep en
het is fijn een nieuwe medewerker te
mogen verwelkomen in oktober. Er is nog
even tijd dus je kunt er nog over nadenken
of je ons team wilt komen versterken. Je

kunt je opgeven bij mij of via
diaconie@pglandsmeer.nl
Hannie Trenning



12 juli: Wereldhuis, Amsterdam
In het Wereldhuis komen vooral
arbeidsmigranten, afkomstig uit alle delen
van de wereld. Een klein deel van de
bezoekers zijn uitgeprocedeerde
vluchtelingen. Daarnaast zijn er ook
slachtoffers van  mensenhandel of
mislukte  huwelijksmigratie in  het
Wereldhuis te vinden.
Voor de bezoekers betekent het
Wereldhuis een plek om even op adem te
komen en gezelligheid te vinden. Het is
ook de plaats om een sociaal netwerk op
te bouwen, iets wat veel migranten
ontberen. In het Wereldhuis kunnen de
gasten nadenken over de eigen situatie en
samen met anderen toekomstplannen
maken. Kortom, het Wereldhuis stimuleert
dat mensen eigen initiatieven ontplooien
en het heft in eigen hand nemen.

Het Wereldhuis heeft de bezoekers veel te

bieden op het gebied van advies,

ondersteuning en scholing. Een greep uit
het aanbod:

Spreekuur en hulp in geval van nood.

o Juridische ondersteuning.

o Begeleiding bij het maken van
toekomstplannen; ook bij terugkeer
naar het moederland.

o Gezondheidsvoorlichting en
medisch spreekuur.

o Taal-en computercursussen.

o Een wekelijkse vrouwendag, zodat
een veilige ruimte voor vrouwen is
gewaarborgd.

o Ruimtes voor
vergadering en discussie.

een

ontmoeting,

Het Wereldhuis beschikt over een keuken,
zodat mensen samen kunnen koken.
Diverse kunstenaars exposeren in het
Wereldhuis. Jaarlijks organiseert het
Wereldhuis een symposium, zodat de
opgedane kennis en ervaring gedeeld
wordt met de Amsterdamse politiek en
samenleving.

Diaconaal werk is: helpen waar geen
helper is. Deze hulp kan ook zijn: zodanig
helpen dat mensen zichzelf kunnen
helpen. Daarvan is het Wereldhuis een
voorbeeld.

19 juli: Wereldhuis ‘Stap Verder’ Bijimer
Stap Verder is een samenwerkingsproject
van de Sociéteit Afrikaanse Missién (SMA)
en de Stichting Pastoraal Diaconaal
Centrum  Bijlmermeer (SPDCB). Als
kerkelijke organisaties willen wij een
bijdrage leveren aan het welzijn van de
inwoners van het stadsdeel.

Op de locatie Stap Verder ontwikkelen wij
activiteiten en projecten om inwoners van
Zuidoost een stap verder te brengen.

De komende drie jaar zijn dat

1. Nederlandse taalles en Taalmaatjes die
met mensen in de dagelijkse praktijk van
de markt, bezoek aan een instantie, e.d.
hun taalvaardigheid oefenen.

2. Een Kenniscentrum over toegang tot
voorzieningen. Met spreekuren waarin
bezoekers in een rustig gesprek met een
spreekuurmedewerker om informatie
kunnen vragen en bespreken wat de beste
werkwijze is om te krijgen wat zij nodig
hebben. Ook problemen kunnen

vertrouwelijk besproken worden.

Met een sociale kaart die op den duur ook
op internet geraadpleegd kan worden en
Praktische hulp zoals een postadres, een
plek om de was te doen, een douche te
nemen, een maaltijd te koken

3. Ondersteuning van ouders en kinderen
bij opvoeding en scholing.

Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost
hebben zich als migrant vanuit de rest van
Nederland en de wereld in Amsterdam
Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanezen,
Pakistani,  Polen,  Brabanders en
Surinamers komen hier terecht in een
ander soort samenleving, van dorp naar
stad, van agrarische samenleving naar
dienstverlenende, van een monocultuur
naar vele culturen, van
zelfvoorzienendheid naar een complexe
verzorgingsstaat waarin de overheid je
leven reguleert met de bijbehorende
bureaucratie.

26 juli: P.L.T. Hulp voor Helden

Het thuisfront is van onschatbare waarde
voor een militair. Het begint al bij de
voorbereiding op de missie. Na het
afscheid volgen spannende maanden
waarin het gezin in feite een eigen
uitzending moet draaien. Het thuisfront
beleeft bijzondere momenten zonder de
aanwezigheid van de militair. Bijvoorbeeld
een kinderverjaardag, diploma-uitreiking,
Sinterklaas of de kerstdagen. Het gemis
van papa of mama is dan extra voelbaar.



2 augustus: Stichting De Regenboog en
Corona

ledereen veilig binnen, ook zij zonder huis,
maar niemand eenzaam binnen.

Maar wat nu als iemand het inloophuis of
de nachtopvang in wil die ziek is? Naar huis
sturen kan niet. Hiervoor hebben we Villa
Buitenlust in het Westerpark ingericht. Dit
is normaal een sociale firma en
logeeropvang voor mensen die er
bijvoorbeeld psychisch even doorheen
zitten. Nu is het een isolatieplek waar
daklozen met ziekteverschijnselen twee
weken onder begeleiding van GGD-
getrainde vrijwilligers kunnen verblijven.
Tot op heden is het alleen nog niet nodig
geweest. Het gaat relatief goed met de
daklozen. Weinig zieken binnen deze
groep. Dus dat is mooi nieuws!

We zijn heel blij dat we dak- en thuislozen
nog steeds, of eigenlijk, juist nu een plek,
een warme maaltijd, een douche en
schone kleding kunnen geven. Dat we
zelfs zieke daklozen een onderkomen
kunnen bieden. En dat alles onder veilige
omstandigheden gebeurt.

Alle steun is van harte welkom!

9 augustus: Extra Collecte College van
Kerkrentmeesters

We gaan langzaam weer terug naar de
kerkdiensten. In de periode van de
onlinediensten is er hard gewerktin enom
het kerkgebouw. Met behulp van de
diaconie zijn er zonnepanelen geplaatst
en is er spouwmuurisolatie en Ledverlich-
ting aangebracht in De Voorhof. Dit alles

om onze kerk ‘groen’ te maken.

Om alle werkzaamheden van Onderhoud,
maar ook voor het Pastoraat te kunnen
blijven uitvoeren vragen wij u om met
deze collecte het behoud van uw kerk te
kunnen blijven realiseren.

16 augustus: Zomerzending Rwanda
Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft
bijzondere aandacht voor jongeren,
armen en slachtoffers van genocide. De
kerk betrekt jongeren actief bij het
gemeenteleven en geeft hen een eigen
plek in de kerk. Geef voor hoop, hulp en
verzoening in Rwanda.

Hannie Trenning

EEN BEDANKJE IS OP ZIJN PLAATS!
Vanuit De Regenboog Groep doen we er
altijd alles aan om daklozen zoveel
mogelijk stabiliteit te geven en hen in het
vizier te houden en te beschermen.
Daarom houden wij onze inloophuizen,
ook nu, met man en macht open.
Natuurlijk wel met maatregelen als
handen wassen, zo nodig temperatuur
meten en iedereen netjes op 1,5 meter
afstand van elkaar.

Dit betekent dat er veel minder mensen
tegelijk binnen kunnen zijn. Vandaar dat
we de capaciteit flink hebben uitgebreid.
Denk aan ruimere openingstijden en meer
locaties. Twee van onze buurthuizen zijn
nu bijvoorbeeld inloophuizen. Zo kunnen
we toch veel bezoekers ontvangen. Verder
‘runnen’ we nu een tijdelijke noodopvang

in een sporthal in Amsterdam-West waar
100 daklozen veilig kunnen overnachten
en hebben we een locatie waar nu zo'n
1000 maaltijden per week worden gekookt
voor de inloophuizen.

Ook hebben we er direct vanaf het begin
van de coronacrisis voor gezorgd dat onze
maatjesprojecten (op afstand) door
konden draaien en dat we er met
thuisbezigheden konden blijven zijn voor
honderden dagbestedingsdeelnemers. Zo
helpen we de mensen die wel een huis
hebben, maar ontvankelijk zijn voor
sociaal isolement of een verslechtering
van hun psychische gesteldheid, ook nog
steeds. En dit hebben we allemaal zo snel
op touw kunnen zetten, mede dankzij de
jaarlijkse gulle gift van de Diaconie
Landsmeer. Hartverwarmend en hartelijk
dank!

Fré Meijer

Fondsenwerver - De Regenboog Groep




KINDERDIENST

We hebben een heel leuke
kinderdienst gehad. Dit jaar hebben 5
kinderen afscheid genomen van de
kindernevendienst.

Zij gaan dit jaar naar het voortgezet
onderwijs. Tijs en Anna Sophie gaan
beiden naar het Bernard Nieuwentijt
College, Maud gaat het IVKO onveilig
maken, Milya volgt haar broer naar het
SVPO, en ook Lieneke volgt haar broer
naar De Kolom. Spannende tijden, en
wij wensen ze nogmaals veel succes op
hun nieuwe school!

KIDSWEEK 2020

De week van 20 juli gaat er wat leuks
gebeuren! Dan organiseren de
jeugdwerkers een spelweek voor alle
kinderen! Van maandag tot en met
vrijdag zijn er in de ochtend van 09:00-
12:00 activiteiten voor kinderen van 4
tot 12 jaar en vanaf 13:00-16:00 uur
activiteiten voor de jeugd vanaf 12 jaar!
Je krijgt een stempelkaart voor de
activiteiten zodat je nooit iets mist en
we eindigen op vrijdag met een

feestelijke  afsluiting voor beide
groepen!

Alle kinderen zijn welkom, je vriendje,
vriendinnetje mag mee, je buurjongen
of meisje, iedereen mag meedoen. Je
hoeft je alleen op te geven!

Wil je meedoen?

Geef je dan op door een mailtje te
sturen naar
jeugdouderling@pglandsmeer.nl  of
jeugdwerker@pglandsmeer.nl

KINDERKNUTSELDIENST

Van Pasen tot en met Pinksteren
hebben jullie het misschien op de
zaterdagmiddagen om 17:00 uur
voorbij zien komen;

De KinderKnutselDienst!

Aytin, Anneke en Meneer Aad hadden
elke week een leuk programma, met
een mooi verhaal, een toffe knutsel,
leuke muziek en een spannend proefje!
Teun en Aad hebben er elke week voor
gezorgd dat het weer strak
vitgezonden werd en jullie het
allemaal goed konden zien.

De uitzendingen werden goed
bekeken en waren erg leuk! Na de
zomer komt er misschien wel een
vervolg, dus houdt de Wegwijzer in de
gaten!

Heb je de diensten niet kunnen zien,
dan kun je ze altijd nog terugkijken op
www.pglandsmeer.nl/knutsel/
Aytin Goede



http://www.pglandsmeer.nl/knutsel/

~ Vriendenboek =

Ik heet: Moniek Maria Anthonia Knibbe

Mijn ouders zijn: Eric en Gera Knibbe

Adres: Zonnehof

Mijn verjaardag is op: 14 januari / Ik ben nu: 19 jaar

Mijn broer: Bart (21)

Mijn hobby: zingen, muziek maken, kickboksen, tekenen,
knutselen en schilderen

Ik doe graag: met vrienden en familie afspreken

Mijn lievelingsdier: hond

Ik lees graag: : literaire thrillers, dus spannende boeken
Lievelingseten: chocolade

Ik hou niet van: stomme mensen

Op televisie kijk ik graag: comedy / series

Mijn school: Ik heb net eindexamen gedaan en ben geslaagd, dus even geen school!!
Mijn lievelingskleur is: blauw

Mijn grootste droom: zingen voor een enorm publiek)

Later word ik: zangeres/muzikant

Het leukste van de kerk is: het zingen



Kerkdiensten (online)

Zondag 5 juli om 10.00 uur
Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Ellen de Paauw
Diaken: Hannie Trenning
Koster: Ronald de Jong
Zondag 12 juli om 10.00 uur
Predikant: Ds. Jan Robbers uit Driebergen
Ouderling: Aytin Goede
Diaken: Jannica Visscher
Koster:
Jan Rijswijk
Zondag 19 juli om 10.00 uur
Predikant: Ds. Bart Stobbelaar uit Driehuis
Ouderling: Flora Doeven
Diaken: Hans Sijmons
Koster: Aad Bakker
Zondag 26 juli om 10.00 uur
Predikant: Dhr. Gijs Bleijenberg uit Elspeet
Ouderling: Saskia Mulder
Diaken: Joop de Jong
Koster: Ine van Brenk

Zondag 2 augustus om 10.00 uur

Predikant: Ds. Carola Dahmen uit Oostzaan
Ouderling: Marianne-de vries

Diaken: Corry Stellema

Koster: Ronald de Jongh

Zondag 9 augustus om 10.00 uur

Predikant: Ds. Bart Stobbelaar, Driehuis
Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Gera Knibbe

Koster: Arie de Vries

Zondag 16 augustus om 10.00 uur

Predikant: Ds. Henk Koolhaas (Aalsmeer}
Ouderling: Anneke Goede

Diaken: Hannie Trenning

Koster: Jan Rijswijk




