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De Wegwijzer, het kerkblad van de Protestantse
Gemeente in Landsmeer.

U bent lid van onze kerk en daarom hebben wij
gemeend u en alle leden van onze kerk, speciaal
in deze Coronatijd, een Wegwijzer te bezorgen.

Stelt u het op prijs om ons kerkblad te
ontvangen? Wij hopen dat het goed met u gaat.
Laat alstublieft iets van u horen.

In de Wegwijzer schrijven we wat er zoal gebeurt
in onze kerkgemeenschap.

De kerk is nu gesloten door het Caronavirus, maar
dat betekent niet dat er niets gebeurd.

ledere zondag om 10.30 uur (vanaf 14 juni
weer om 10:00 uur) organiseren we een online
kerkdienst (blz. 5).

U kunt deze uitzendingen volgen en terugkijken
via onze website (www.pglandsmeer.nl).

Onze jeugdwerker organiseert voor de jeugd de
online OK12+ bijeenkomsten (blz.13).

In de tussentijd zijn wij het kerkgebouw aan het
onderhouden en vergroenen (blz.11) en
ondersteunen we veel andere doelen (blz.12).

Naast al deze activiteiten, heeft het pastoraal
team belrondes georganiseerd, speciaal om
degene die alleen thuis zit of iemand die soms
behoefte heeft aan een gesprek, hiervoor de
gelegenheid te geven.

Wilt u ook contact of deelnemen in zo'n ronde,
geef dit dan door aan iemand van het Pastoraal
team. (Contact informatie in kolom hiernaast).

Heeft u vragen of opmerkingen stuur die svp
naar: communicatie@pglandsmeer.nl of bel
met 06 3832 2320.

Communicatie Commissie

Aanmelden voor de nieuwsbrief op de website:
www.pglandsmeer.nl/nieuwsbrief
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Deze weken is het bijna niet mogelijk om ver vooruit te kijken. Je
kunt veel plannen en organiseren, maar of het allemaal ook kan
doorgaan wat gepland is, dat is een grote vraag. Dit geldt in het
algemeen: er kan altijd van alles gebeuren. Maar in deze tijd gaat
dat in het bijzonder op voor iedereen. Door de komst van dat
vreemde virus hebben we geen idee, welke kant we uitlopen: op
weg naar meer vrijheid, of juist worden teruggefloten, omdat een
beetje meer vrijheid toch teveel blijkt. We gaan het zien...

Ds. Herrianne Allewijn

Persoon Wijzer

Ik ben op 2 juni 1968 geboren op de Houtsniplaan 2 waar ik sinds
augustus vorig jaar niet meer naar binnen kan lopen.

Na 52 jaar een heel raar gevoel. Als jongste van drie broers en een
halfzus ben ik op een Pinksterdag geboren, dit jaar dus op 3e
Pinksterdag, dus de cirkel is bijna rond.

Ik heb 2 jaar ‘School met de Bijbel’ gedaan en toen ging ik naar
een LOM school in Purmerend. Daarna 4 jaar naar het ITO en toen
nog 2 jaar naar de LTS voor een timmeropleiding. Daar heb ik in
1989 mijn diploma gehaald.

Vanaf begin 2007 ben ik bij de Het Kruispunt kosterdiensten gaan
draaien. Later kwam daar ook de knutselclub bij en sinds een paar
jaar ook de beeld en geluiddienst. Ook heb ik een paar keer
geholpen met ‘Nieuwe Landsmeerders/Buren’, help bij Sint
Maarten en sinds dit jaar ook bij ‘Samen eten, ja gezellig'.

Sinds 2011 doe ik ook veel vrijwilligerswerk voor Zwembad de
Breek. Zoals technische dienst, gras maaien, bomen snoeien en
hulp in de keuken e.d.

Ronald de Jongh




Ter overweging

‘Wij leven van de wind. Het is de eerste regel van een
Pinksterlied (lied 687). Woorden, die raadselachtig klinken. Want:
wat is dat eigenlijk: leven van de wind

Bij wind denk ik als eerste aan beweging. Waar wind is, zie je
dingen bewegen: bladeren aan de bomen, water, waarin rimpels
of golven ontstaan. Op de fiets voel je goed of je de wind mee
hebt, of tegen. En dat is zeker ook zo op het water: daar kun je de
wind in de zeilen hebben, of juist niet.

Wind maakt geluid. Zonder wind noem je het: windstil.

Pinksteren is het feest, waarop die wind vrij spel heeft.

De wind komt opzetten vanuit een onverwachte en onzichtbare
hoek. De wind overvalt.

Waar komt die wind vandaan? ‘Uit de hoge’, zegt het lied.

En een ander lied (lied 691) verbindt de wind met de Geest van
God. Die wind maakt onrustig, laat mensen soms opstaan tegen
geweld en kwaad.

Die wind is als adem, die ons leven doet.

Het gaat hier dus om de positieve kanten van de wind. En niet om
de vernietigende kracht, die van een orkaan uitgaat.

In deze weken weten we intussen van een ander soort ‘adem’, die
mensen ziek kan maken. De adem van iemand die is besmet met
het coronavirus. Ook om dat soort wind, adem gaat het niet.
Zonder adem is er voor mensen niet te leven. Op Pinksteren
vieren we dat adem ‘uit de hoge’ ons nieuw leven inblaast, ons
bezielt en in beweging zet. ‘Een koele bries die zuivert'.

Na de storm volgt de stilte. En nu niet een stilte, waarin alles wat
leeft is gestopt met bewegen.

Het is een stilte, die weldadig is.

‘[n stilte werkt de Geest van God... Zij geeft de moed om door te
gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, omgeeft ons als een
mantel..." (lied 691)

Dat de wind van Pinksteren ons allen gaande houdst, inspireert en
samenbindt, zodat wij vernieuwd elkaar ontmoeten in de
komende tijd.

Ds. Herrianne Allewijn




Zondag 31 mei, Pinksteren

kleur: rood

Exodus 24

Handelingen 2, 1-13

Het blijft een mysterie, hoe de Geest wordt
uitgestort op mensen. Je ziet niet hoe het
gebeurt. Je ziet wel het effect ervan:
mensen worden enthousiast, raken
geinspireerd, komen in beweging.

Zou na Pinksteren weer iets mogelijk zijn
van een ontmoeting met elkaar op een
andere manier?

We gaan het zien. In elk geval gaan we op
een hart-verwarmende manier Pinksteren
vieren met elkaar. Wellicht zijn er dan al
veel ‘harten’ ingeleverd die de kerk
kleuren.

Zondag 7 juni, Trinitatis

kleur: wit

Exodus 34, 4-9

Matteiis 28, 16-20

Oecumenische dienst

m.m.v. oa. Ide van der Wijk

Voor deze zondag staat een oecumenische
dienst gepland. Mogelijk kunnen we
daarvan iets laten doorklinken. Drie kerken
samen op het feest van de drie-eenheid.

We zullen de dienst vormgeven met
vertegenwoordigers vanuit de drie kerken.
De dienst zal nog steeds online zijn, vanuit
Het Kruispunt.

Vanaf 14 juni beginnen de online
kerkdiensten weer om 10:00 uur.

Zondag 14 juni, 1e na Trinitatis

kleur: groen

Jesaja12,1-6

Matteiis 9, 35- 10, 15

Na Pinksteren komen de verhalen uit het
evangelie van Mattelis aan de orde.
Vanmorgen roept Jezus zijn leerlingen en
zendt hen de wereld in. Hij geeft hen een
opdracht mee: breng vrede in de huizen
waar je ontvangen wordt. En als je niet
welkom bent: ga dan verder en schud het
stof van je voeten.

Het is een mooie aanmoediging om je
energie goed in te zetten.

Zondag 21 juni, 1e van de zomer

kleur: groen

Jeremia 20, 7-13

Matteiis 10, 16-33

Een dienst met verrassingen

In de woorden van Jezus klinken
waarschuwingen door voor de leerlingen.
Jezus belooft hen niet een weg die alleen
maar voorspoed en geluk brengt. Wat hij
wel belooft is, dat zij deze weg niet zonder
bijzondere Kracht hoeven te gaan.

En ja, ook kan de weg veel mooie en
inspirerende dingen opleveren.

Zondag 28 juni, 2e van de zomer

kleur: groen

Jeremia 29,1 en 4-14

Matteiis 10, 34-42

Deze morgen staan woorden van Jezus
centraal, die te denken geven, en die ook
vragen oproepen.

Jezus zegt dat zijn komst ook scheiding
teweeg brengt in families, tussen vrienden
en bekenden.

Dat heeft ermee te maken dat Jezus
mensen vraagt om keuzes te maken. En
waar de een voor kiest, daar kan de ander
een totaal andere keuze maken.

Zondag 5 juli, 3e van de zomer

kleur: groen

Zacharia 9, 9-12

Matteiis 11, 25-30

‘Komt allen tot mij, die vermoeid zijt...’
Deze woorden van Jezus nodigen uitom je
lasten niet alleen te dragen, maar je toe te
vertrouwen aan iemand die betrouwbaar
is. Dat doe je niet zomaar.

Jezus trekt met mensen op, deelt zijn leven
met hen, zodat mensen leren wie hij is.
Wat kan dat voor ons nu betekenen?

Ds. Herrianne Allewijn




Meeleven

UIT DE GEMEENTE

Toen op 24 april j.I. volslagen onverwachts
de burgemeester. ‘langs kwam’ bij het huis
van onze dochter, had ik geen flauw idee
waar dat over ging en Joop evenmin.

Een lintje van Zijne Majesteit

voor veel jaren (43) kerkmuziek en
daarnaast voor ander, minder naar buiten
bekend vrijwilligerswerk, dat had ik nééit
bedacht. Orgel en kerkmuziek zijn immers
niet populair .

Maar nu achteraf ben ik er best blij mee,
het voelt als waardering.

Vooral muziek maken in de kerk met
kinderen doe ik heel graag, al kom je
daarmee nooit op The Voice Kids.

Hartelijk dank aan Teun en Flora voor dat
geweldige filmpje in de kerkdienst van

26 april.

Ik heb genoten van de persoonlijke
concertjes van alle spelende kinderen!
Uiteraard ook voor de beelden van mijn
cantorij in Ransdorp-Holysloot.

En natuurlijk dank voor de mooie bloemen
en later voor de vele kaartjes en mailtjes
met felicitaties van jullie uit de gemeente.
Anje Rietberg

www.pglandsmeer.nl/2020/04/27/lintje

|
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Meeleven

“Licht van harten,

vuur ons aan en waai”
Lied 696




UIT HET GRUTTOLAANTIJE

De weken na Pasen hadden in het teken
moeten staan van de viering van 4 en 5
mei. Er was door velen al maanden naar
toe gewerkt om dit een bijzonder karakter
te geven, omdat we nu 75 jaar een ‘vrij’
land zijn. De vlag was er: op Koningsdag,
op 4 mei halfstok, op 5 mei weer in top.
Maar we hebben dit vooral thuis, in eigen
kring, gevierd en met televisiebeelden
herdacht. Om iets voor 20.00 uur op 4 mei
kwam er toch een kleine delegatie van
Amicitia om de ‘last post’ te laten klinken.
Zeer indrukwekkend...

In de online-vieringen klonk wel het
Wilhelmus. En we hebben nu twee nieuwe
leden van de orde van Oranje Nassau in
ons midden. Prachtig nieuws.

In de maand mei gaan we ons langzaam
voorbereiden op meer ontmoeting in het
Kruispunt.

Als de ontwikkelingen rondom het virus
positief blijven, kan er steeds meer. Maar
alles zal voorlopig niet zijn als vanouds.
Afstand en extra hygiéne blijven
noodzaak. Hoe en wat, daarover volgt
meer in de komende weken. En het is
goed, dat er een ‘crisisteam’ is, dat handen
en voeten geeft aan wat er deze weken
nodig is en gewenst.

Normaal gesproken vormen de maanden
mei en juni een periode, waarin we dingen
afronden en alvast vooruitkijken naar het
volgende seizoen. Dat is dit keer ook
anders, omdat we niet ver vooruit kunnen
kijken.

Pinksteren dient zich ‘zomaar’ aan over
een paar weken. Het groeiende aantal
harten in de kerk laat zien dat de Geest
waait en inspireert, zodat we de lange
adem hebben die deze dagen nodig is.

Telefonisch of contact per mail kan
altijd. Op donderdagochtend van 10:00
tot 11:00 uur ben ik er in elk geval. Maar
ook op andere momenten ben ik
bereikbaar.

Het doet goed om mensen ook in
levenden lijve te ontmoeten. Dat gebeurt
rondom de diensten en ook op de
woensdagavond als een ‘vast’ moment in
de week. Daarnaast komen er andere
bijeenkomsten weer op gang, in de ruimte
die ‘corona-proof’ is ingericht nu.

Bezoek thuis, is nog geen gewoonte. Maar
om te beginnen bij goed weer in de tuin is
dat mogelijk. En in geval van nood zoeken
we naar een passende oplossing.

Ds. Herrianne Allewijn

HART VOOR ELKAAR

Als ik af en toe even in Het Kruispunt ga
kijken, sta ik elke keer weer versteld van
alle nieuwe harten die er gemaakt zijn.
Het lijkt wel een soort 'wonderbare
vermenigvuldiging'. Inmiddels hangen er
al vijf slingers met harten in de kerk,
slingers van verbondenheid. Zo kunnen
we in deze periode weliswaar niet lijfelijk,
maar wel met ons hart hier aanwezig zijn.
En wat zo leuk is van al die harten: Ze zijn
allemaal verschillend, er is geen hart
hetzelfde. Net zoals wij allemaal
verschillend zijn van elkaar. Een prachtige
kleurrijke verscheidenheid aan harten.
Afkomstig van mensen die allemaal van
elkaar verschillen.

Maar in één ding zijn we hetzelfde: We
hebben allemaal hart voor elkaar. En laten
we hopen dat dat woordje ‘elkaar’ niet op
houdt bij de grenzen van de kerk of de
gemeente Landsmeer, maar dat het veel
ruimer is: dat het alle mensen op deze
aarde omvat.

Hieronder een paar regels uit de bundel
‘Verbondenheid’ van dichteres Rudi
Jacobs- Mees, waar ik aan moest denken:

De naaste zij ons na
Een warmtestroom van hart tot hart
moet door de wereld gaan
elk kind, elk mensenkind
een deel van 't eigen ik -bestaan
Niet links, niet rechts
niet slechts het midden
maar de verbonden ronde kring
die heel de aarde omsluit
De naaste zij ons na



Mijn gedachten gingen ook naar de
kinderen op Lesbos. Toen ik dit stukje
schreef was het Moederdag. Deze
kinderen hebben geen moeder én geen
vader meer...

Hoe treurigstemmend is het dan dat wij als
Nederland niet ook een aantal van deze
kinderen opnemen. Kinderen, die geen
ouders meer hebben, en in Lesbos in
overvolle kampen zitten. Hoe kunnen we
ook hart voor hen hebben.

TALENTEN

In de zomer willen we met jong en oud
aandacht geven aan de talenten die er zoal
bij de grote en kleine (!) mensen van onze
gemeente leven.

Als ik dit schrijf moet het nog Pinksteren
worden, daarom moest ik aan het
onderstaande stukje denken. En ook
omdat het volgens mij alles met Talenten
te maken heeft :

Meister Eckhart, een middeleeuwse
mysticus, heeft het in zijn preken onder
meer over de geboorte van God in onze
ziel. Hij noemt dat 'de godsgeboorte' en
ook wel de 'ziele vonk'. Dit is niet alleen iets
wat met Pinksteren speelt. Het is, volgens
Eckhart, een zich voortdurend voltrekkend
proces dat levenslang doorgaat. Hieraan
kan de mens niets toe- of afdoen. Het
enige dat je als mens te doen staat is: je
open stellen voor wat daar, in de grond
van je ziel, opwelt, stroomt en leeft.

(Bron: auteur Helmer le Cointre uit
Contextuele berichten)

Wat heeft dat nu met je talenten te maken?
Wanneer ik kan opgaan in dat wat ik het

liefste doe en ben, dan val ik als het ware
samen met wat er uit mijn eigen grond,
mijn eigen ziel, opwelt, dan ben ik in mijn
element...

Het betekent dat je, dat wat je ten diepste
beweegt of dat waar je goed in bent of dat
wat je graag doet alle ruimte mag geven:
Ruimte voor je talent! Dat gaan we
komende zomer doen. Wordt vervolgd!
Petra Tasseron

COLUMN VAN DE CLASSISPREDIKANT
We zouden naar lerland. Een lang
gekoesterde wens. Lange wandelingen
door het groene glooiende landschap.
Natuurlijk in de regen, maar als je daarop
rekent kan het alleen maar meevallen. En
‘s avonds naar de pub, de huiskamer van
het dorp. Vorig jaar waren we in Engeland,
en iedereen zong mee. Dear me. Dus
zouden we nu naar lerland.

Enfin, dat gaat niet door natuurlijk. De reis
is verzet naar oktober, maar ik moet het
nog zien. Maakt ook niet uit, lerland ligt er
volgend jaar ook nog wel. Toch was ik in
mijn hoofd al aan het bedenken wat we
zouden meenemen. lk ga op reis en ik
neem mee. Opladers, schoenen, het
waterdichte jack in ieder geval. Het werd
druk in mijn hoofd, want een parallel
drong zich op.

Wat willen wij uit deze crisis eigenlijk
meenemen? Kerk zijn in deze tijd is enorm
veranderd. Veel van wat we soms al sinds
mensenheugenis deden kan niet meer.

Talloze doodgewone dingen waarover we
niet eens nadachten zijn geschrapt.
Behalve fysieke diensten ook veel
bezoekwerk en alle vergaderingen.
Tegelijk  zijn daar allerlei nieuwe
activiteiten voor in de plaats gekomen,
andere vormen ook. We bellen weer. Er
wordt gestreamd dat het een lieve lust is,
en we videovergaderen alsof we nooit
anders gedaan hebben.

Wat willen we uit deze crisis eigenlijk
meenemen? Zou het niet goed zijn als we
allemaal een of twee concrete zaken
bedenken die we nieuw zijn gaan doen in
deze tijd en die we willen meenemen. Té
goed om na Corona weer los te laten! Even
goed zou het zijn om een paar zaken te
bedenken die we door Corona niet meer
konden en die we - als we eerlijk zijn -
helemaal niet gemist hebben. Niet
belangrijk genoeg om na Corona weer op
te pakken.

Elke crisis is ook een kans. Een open deur
natuurlijk, maar deuren staan alleen maar
open omdat het zo heerlijk is om ze in te
trappen. Deze crisis is dus ook een kans om
de kerk op te frissen. Sommige zaken
vasthouden, andere loslaten. Ik ga op reis
en ik neem mee dus. Zeker. Maar ik laat
ook dingen thuis. Als u nou over de kerk
gaat nadenken, dan ga ik nog even
dromen van lerland in oktober. Van de
groene velden, zelfs van regen. En van de
pubs. Dear me.

Peter Verhoeff

www.classisnoordholland.nl
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DAT GAAN WE LATER NOG WEL VIEREN
Hoeveel dingen sparen we nu op voor
later, voor ooit als alle coronaperikelen
achter de rug zijn? Als we weer handen
schudden, naast en bij elkaar zitten,
wanneer alles weer als vanouds is?

In onze kerk hebben we heel wat moeten
laten liggen vanwege corona. Denk maar
aan de doop van Liam David.

We willen Corry en Anje persoonlijk
feliciteren met hun koninklijke
onderscheiding.

We willen familie bij overlijden persoonlijk
condoleren.

Er is geen uitstapje dat de Diaconie
organiseert. Geen ‘Samen eten, ja gezellig’,
Bijbelkring, Koffie met noten,
gespreksgroepen, geen Interjel en OK12+,
knutselclub. En niet alle bekende
gezichten doen mee met de digitale
contacten.

Wat we ook missen is het medeleven in
verdriet van gemeenteleden, afscheids-
diensten zonder medeleven van een volle
kerk. De gesprekjes bij de koffie, heel
belangrijk om de warmte van elkaar te
voelen, mede leven en mede vieren.
Gemeenteleden die ziek zijn en je niet op
kunt zoeken, geen handdruk als
medeleven kunt geven.

We waarderen extra hoe fijn het is om
elkaar van dichtbij in de ogen te kunnen
kijken, een schouderklopje te geven of te
ontvangen. Dat zullen we nog lang
moeten missen, vermoed ik.

De afgelopen en komende weken
ledere zondag is er kerkdienst die u vanaf
uw computer kunt meebeleven.

ledere zaterdag is er voor de jeugd een
knutseldienst voor de jeugd die je vanaf je
computer kunt meebeleven.

Onderhoud van de kerk gaat onverwijld
door, de kerk wordt groener.

Diaconie krijgt aanvragen om hulp en
organiseerde een Paasattentie en een,
Pinkstergroet.

Pastoraal team organiseert belrondes en
wil meeleven met iedereen die daar
behoefte aan heeft.

Kerkhonger, vooruitblik

De landelijke Kerk adviseert gemeenten

om de komende tijd, naast online vieren,

te oefenen met kerk-zijn in een anderhalve
meter setting.

Ds. René de Reuver: “God dank, mogen we

elkaar van de overheid binnenkort weer

ontmoeten. Tegelijkertijd is het een
bitterzoet advies. Kerk-zijn in een
anderhalve meter setting is echt een
andere beleving dan dat we gewend zijn."

Daarmee staat de kerkenraad in

Landsmeer voor nieuwe uitdagingen.

e Hoeveel mensen kunnen er in de kerk
als we gepaste afstand houden?
Minder dan we gewend waren. Wie
mogen er dan komen?

¢ Koffie na de dienst waarderen we bijna
allemaal, valt dat nog te realiseren?

e Zingen in de kerk, daarover komt
steeds meer informatie. Al zingend
heeft het gevreesde virus heel wat
koren en kerkgangers besmet.

En onze gemiddelde leeftijd maakt ons
bevattelijker voor Covid19, welk risico
vinden we aanvaardbaar?

Want risico is er, zolang er geen vaccin
tegen corona is...

Onze kerk gaat in juni heel voorzichtig
weer open. Aan de online diensten werken
nu ongeveer 8 tot 12 mensen mee.

Er mogen vanaf juni 30 mensen in de kerk
komen. Daarvoor nodigen we mensen uit,
maximaal 15 mensen per dienst. Dus u
moet echt gebeld zijn voordat u kunt
komen. Als het goed gaat in juni en het
coronavirus blijfft onder controle, dan
breiden we het aantal aanwezigen heel
voorzichtig uit.

Beste gemeenteleden, wat is uw mening?

Als de kerkdeuren weer open zouden

gaan:

e Durft udan te komen?

e Durft u dan te zingen?

e Heeft u ideeén over de kerkgang de
komende maanden?

De kerkenraad hoort graag van u!

E-mail: scriba@pglandsmeer.nl

Ellen de Paauw
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De collecte voor Pastoraat en Jeugdwerk en het onderhoud van het kerkgebouw.

Momenteel is ons pastoraal en diaconaal team volop bezig met het onderhouden van
contacten. Heeft u nog geen contact gehad, maar wilt u dat wel, mag u natuurlijk contact
opnemen met het Pastoraal team via telefoon of e-mail (zie blz 2). Daarnaast zijn we nog steeds
volop bezig buiten en in de kerk. Afgelopen week is er led verlichting geplaatst in de hal en de

Voorhof zalen.

Om alle werkzaamheden van het onderhoud, maar ook voor het Pastoraat te kunnen blijven

uitvoeren vragen wij u om de collecte voor het behoud van uw kerk niet te vergeten.

U kunt uw gift nu natuurlijk niet in de collectezak doen.

Via de webpagina collecten en op blz. 2, vindt u alle gegevens.
www.pglandsmeer.nl/collecten/
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In de afgelopen tijd zijn er diverse
werkzaamheden aan het kerkgebouw
uitgevoerd.

In de vorige Wegwijzer was er al melding
gemaakt van de zonnecollectoren die in
een kruisvorm op het dak van de kerk zijn
geplaatst. Gezien het voortreffelijke
voorjaars weer van de afgelopen tijd is er
heel wat energie teruggeleverd aan het
elektriciteitsnet. Op bijgaande foto is te
zien dat er op een mooie dag ongeveer
55 kWh wordt opgewekt.

Verder is in de gehele Voorhof (hal,
beneden- en bovenzalen) de verlichting
vervangen door Led-armaturen Het ziet er
mooi uit, en laten we hopen dat iedereen
er weer snel gebruik van kan maken.

Aad Bakker

En bij de toren is het ook weer netjes!
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14 juni: Dorpskerken willen van
Betekenis zijn.

Binnen de dorpskerkenbeweging van de
Protestantse Kerk helpen de dorpskerken
elkaar om als kleine geloofsgemeenschap
van betekenis te blijven voor elkaar én
voor het dorp. Centraal staat niet de vraag
‘Hoe lang redden we het als krimpende
gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk
bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat
kan bijvoorbeeld met pastorale en
diaconale aandacht voor dorpsbewoners,
samenwerking met de dorpsraad, open
vieringen op feestdagen of een open
kerkgebouw als huiskamer van het dorp.
Om dorpskerken te ondersteunen zijn

uitwisseling van ervaringen en
regiobijeenkomsten rond kerk-en-
leefbaarheidsvraagstukken van groot

belang. Met deze collecte steunt u de
dorpskerken in Nederland in het zoeken
naar nieuwe wegen op oude gronden.

21 juni: Werelddiaconaat Colombia-
Opvang en hulp voor ontheemden.

Enkele jaren geleden werden in Colombia
vredesakkoorden getekend tussen de
regering en haar grootste tegenstander,
de FARC. Toch is er in grote delen van het
land nog geen sprake van vrede. Een
kleine rebellengroep en ook para-
militairen gaan onverminderd door met
het (gewapend) intimideren van de
bevolking. Hierdoor worden nog steeds
mensen uit hun woonplaats of van hun

land gejaagd. Zij trekken naar de stad,
waar zij in de armste volkswijken
belanden. Samen met lokale
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen
daar een nieuw bestaan op te bouwen,
bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of
winkel. Ook ontvangen zij psychologische
hulp voor het verwerken van hun trauma'’s.

28 juni: Roosevelthuis

Het F.D. Roosevelthuis in Doorn, gebouwd
in 1968 en gelegen op het zeer fraaie
Landgoed Hydepark, is sinds eind 2015
niet meer voor zorgvakanties gebruikt,
vooral omdat diverse voorzieningen
achtergebleven waren bij de hedendaagse
eisen. Het gebouw is inmiddels volledig
verdwenen. De vrijgekomen ruimte is
‘teruggegeven aan de natuur’.

Het Roosveltpaviljoen, als onderdeel van
Nieuw Hydepark.

Inplaats van het F.D. Roosevelthuis is
elders op het Landgoed Hydepark -op het
mooiste gedeelte- een geheel nieuw
complex met de naam Nieuw Hydepark
gebouwd en begin 2016 in gebruik
genomen. Ongeveer de helft van het
complex bestaat uit het zorgvakantiehotel
met de naam ‘Rooseveltpaviljoen’. De
andere helft is in gebruik bij Protestantse
Kerk in Nederland voor opleidingen,
conferenties e.d.

Het is een prachtige accommodatie met
veel comfort, waaronder op iedere kamer
van het zorghotel, zowel voor de gasten

als de vrijwilligers, douche- en
toiletvoorzieningen en een tv. Het

gebouw bevat veel glas, heeft een ruim en
bijzonder mooi terras en biedt naar alle
kanten een prachtig uitzicht.

5 juli: Binnenlands Diaconaat

Armoede onder kinderen is een groot
probleem in Nederland. Eén op de negen
kinderen in Nederland groeit op in
armoede, dat zijn er twee per klas! Dat
moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in
Actie diaconieén in hun werk voor
kinderen in armoede, met advies en
informatie. Ook brengen we diakenen met
elkaar in contact, zodat zij van elkaar
kunnen leren. Verder ondersteunen we
diaconieén via de Actie Vakantietas met
rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke
zomerspulletjes, zodat kinderen de lange
zomervakantie door kunnen komen.
Hannie Trenning



AFSCHEID KINDERNEVENDIENST

Op zondag 21 juni nemen 5 kinderen
afscheid van de kindernevendienst.

Maud, Tijs, Anna-Sophie, Lieneke en Milya
maken de overstap naar de middelbare
school en zeggen onze kindernevendienst
vaarwel! Normaal gesproken was dit altijd
een feestelijke dienst waarbij veel familie
aanwezig zou zijn.

Helaas gooit Corona roet in het eten.
Endatiser al zo veel...

Er is al geen kamp, bij sommigen geen
eindmusical. Het schooljaar eindigt anders
dan anders.

Toch gaan wij met de tieners het afscheid
vieren. Online, in een speciale dienst. Wat
we gaan doen? Dat blijft nog even geheim
voor iedereen, maar zetten jullie allemaal
wel alvast 21 juni 10:00 uur in je agenda?
Dan kunnen jullie online deze heel
bijzondere dienst meebeleven, en geloof
me, het wordt leuk!

Flora
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OK12+ online

Om de week, op vrijdagavond van 19.30-
21.00 uur is er normaal gesproken OK12+,
onze tienerclub. Helaas kon het
samenkomen met de tieners door het
corona-virus niet doorgaan. Echter, het
virus kon niet voorkom en dat we elkaar
toch blijven zien al is dit dan wel online.
Tijdens deze online samenkomsten
kunnen de tieners delen hoe het met hun
gaat. Voor hun valt deze tijd ook niet mee.
Alle leuke dingen waar ze zich op
verheugd hadden gaan opeens niet door.
Natuurlijk ook nog je ouders die voor
leraar gaan spelen, ik kan me zo
voorstellen dat je daar af en toe helemaal
moe van wordt. Tijdens de samenkomsten
hebben we het hier over en bespreken we
ook de zorgen die we hebben over het
corona-virus.

Daarnaast doen we ook gezellig spelletjes
want hetis belangrijk om ook wat afleiding
te hebben. Zo doen we Quizzen,
Weerwolven online en Spyfall (heel leuk
online spel waarbij je de spion moet
ontmaskeren).

Al zijn de onlinebijeenkomsten best heel
leuk, ik mis het wel om de tieners in het
echt te zien en samen dingen te
ondernemen. Ik hoop dat de tijd waarin dit
weer kan snel zal aanbreken. Het enige wat
ik dan ga missen is de mute knop (daarmee
kun je ervoor zorgen dat iedereen even stil
is) want dat is eigenlijk best heel makkelijk
wanneer je zelf even aan het woord bent.
E-mail: jeugdwerker@pglandsmeer.nl

Iris
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Zetfde ﬂ Gebocen I de julste @ﬂ@[r@fl@ﬂ

Gebruik Mijn naam
niet verkeerd

Je mag niemand *
doden

Je mag niemand
vals beschuldigen

Heb eerbied voor je
vader en moeder

Maak van de Sabbat
een heilige dag

Je mag niet jaloers
zijn

Je mag niet stelen

Maak geenbeelden om
woor te buigen

Aanbid geen andere
God, aanbhid alleen Mij

Je mag geen overspel
plegen (echthreken)




Zondag 7 juni om 10.30 uur
Oecumenische dienst

Predikant:
Organist:

Vanaf 14 juni beginnen de kerkdiensten om 10.00 uur.

Ide van der Wijk
Pieter-Jan Aartsen

Zondag 14 juni om10.00 uur

Predikant:
Ouderling:
Diaken:
Organist:

Ds. Herrianne Allewijn
Anneke Goede
Jannica Visscher

Anje Rietberg

Zondag 21 juni om 10.00 uur
Dienst met de oudste kinderen

Predikant:
Ouderling:
Diaken:

Organist:

Ds. Herrianne Allewijn
Ellen de Paauw

Hans Sijmons

Anje Rietberg

Zondag 28 juni om 10.00 uur

Predikant:
Ouderling:
Diaken:
Organist:

Ds. Herrianne Allewijn
Ank de Cleen

Gera Knibbe
Pieter-Jan Aartsen

Zondag 5 juli om 10.00 uur

Predikant:
Ouderling:
Diaken:
Organist:

Vanaf 14 juni beginnen de kerkdiensten om 10.00 uur.

Herrianne Allewijn
Ellen de Paauw
Hannie Trenning
Anje Rietberg
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U kunt de kerkdiensten rechtstreeks volgen via onze website. PRl Y&
Hier kunt u ze ook op een later moment terugkijken. ‘

www.pglandsmeer.nl/kerktv/

- .
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Vriendenboek

Ik heet: Charlotte Marie Klaver

Mijn ouders zijn: Jan Pieter en Sabine klaver
Adres: Regenboog

Mijn verjaardag is op: 31 mei

Ik ben nu: bijna 8 jaar

Broertjes/zusjes: Anna Sophie en Matthias

Hobby’s: atletiek, zwemmen, piano spelen en wandelen

Ik doe graag: buiten spelen, kanoén, loomen, tekenen en knutselen
Mijn lievelingsdier is: dolfijnen, dwerghamsters en konijnen

Ik lees graag: Dolfje Weerwolfje en stripboeken
Lievelingseten: pannenkoeken en patat

Ik hou niet van: kriebelbeestjes!

Op televisie kijk ik graag: Spangas, klokhuis, jeugdjournaal
en Klaas kan alles

Mijn school is: P.C.B. de Hoeksteen, groep 4

Mijn lievelingsvak: alle vakken

Mijn grootste droom: wereldkampioen skeeleren worden
Later word ik: juf

Het leukste van de kerk vind ik: de kindernevendienst (volgens Charlotte de ‘kinderlevendienst’)



