


De Wegwijzer, het kerkblad van de Protestantse
Gemeente in Landsmeer. Dit stukje tekst is speciaal
voor de leden die dit blad niet regelmatig of zelfs, in
deze versie, nog nooit hebben ontvangen.

U bent lid van onze kerk en daarom hebben wij
gemeend alle leden van onze kerk, speciaal in deze
Coronatijd, een Wegwijzer te bezorgen. Wij hopen
dat het goed met u gaat. Laat alstublieft iets van u
horen.

Stelt u het op prijs om ons kerkblad te ontvangen?
In de Wegwijzer schrijven we wat er zoal gebeurd in
onze kerkgemeenschap.

De kerk is nu gesloten door het Caronavirus, maar
dat betekent niet dat er niets gebeurd. ledere
zondag om 10.30 uur organiseren we een online
kerkdienst (blz. 5). ledere zaterdagmiddag (17.00
uur) is er een online Knutsel-kinderdienst waarin we
knutselen met de jonge kinderen en een verhaal
vertellen, wat aansluit bij de kerkelijke periode
(blz.15).

U kunt deze uitzendingen volgen en terugkijken via
onze website (www.pglandsmeer.nl).

Voor de iets oudere jeugd organiseren we de
OK12+ online bijeenkomsten (blz.13).

In de tussentijd zijn wij het kerkgebouw aan het
vergroenen (blz.9) en ondersteunen we de
Voedselbank in Amsterdam (blz.12).

Naast al deze activiteiten, heeft het pastoraal team
ook belrondes georganiseerd, speciaal om degene
die alleen thuis zit of iemand die soms behoefte
heeft aan een gesprek, hiervoor de gelegenheid te
geven (blz. 9 en telefoonnummers hiernaast).

Wilt u ook deelnemen in zo'n ronde, neem dan aub
contact op met iemand van het Pastoraal team.
Heeft u vragen of opmerkingen stuur die svp naar:
communicatie@pglandsmeer.nl of 06 3832 2320.
Communicatie Commissie

Aanmelden voor de nieuwsbrief op de website:
www.palandsmeer.nl/nieuwsbrief
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Deze Wegwijzer is de tweede die uitkomt sinds we moeten
thuisblijven, afstand houden en vooral vaak onze handen
moeten wassen. Sinds die tijd is de kerk een plek, waar af en toe
iemand rondloopt, waar een team aan het werk is om de online-
diensten te kunnen uitzenden, met 1 ouderling, 1 diaken en
mijzelf als voorganger. En daar komt dan een organist bij en

Persoon Wijzer

Na veel papiertjes vol geschreven te hebben, tracht ik nu voor
'lang verhaal kort' te gaan. Ik ben geboren op Zuideinde 70. Mijn
ouders hadden een groentewinkel (kom ik dan toch uit een
rodekool?). Heb nog 1 zus en 3 broertjes. In 1952 is de zaak
verhuisd naar Van Beekstraat 1B.

Mijn kleuterschool was in gebouw 'Het Meertje' bij de
Stoombootweg-brug. De lagere school was op het Noordeinde,
maar intussen was de school te klein en wij konden in de
consistorie van de kerk terecht tot november 1953. Toen werd de
'School met den Bijbel' geopend aan de Calkoenstraat. Via Ulo
Noord ben ik naar de Middelbare Handelsavondschool gegaan,
diploma gehaald. Ook nog actief lid geweest bij de toen nog
jongensclub 'Waakt en bidt', later werd de G.J.V. gevormd, ben
daar nog enige jaren voorzitter geweest.

66/4, mijn militaire loopbaan begon! Met de motor (NSU/ later
Matchless) naar legerplaats Ossendrecht/Bussum/Garderen. In
Kolonel Palmkazerne te Bussum opleiding tot sergeant
verzorging/ foerier. Als foerier bij de 42 bevocie legerplaats De
Wittenberg te Garderen gediend, hele mooie tijd gehad.

Leerde Janny kennen bij de Christelijke dansschool van Elly
Bogaard, "Dansen in eigen milieu", 2 september 1970 zijn wij
getrouwd, gingen wonen op de Van Beekstraat 69. Aangezien in
ons huis voorheen een bakkerij was gevestigd, was er ruimte
genoeg om ‘oliebollen te bakken' voor de kerk.

Drukte van belang! Onze winkel aan de Van Beekstraat 1 B, werd
een gezellige buurtsuper.

In mei 1970 werd ik lid van de Vrijwillige Brandweer. Diverse
functies bekleed. 32 jaar kledingmeester; 23 jaar secretaris (met

andere muzikale ondersteuning. Op woensdagavond vergadert
het ‘crisisteam’. Daar worden plannen uitgewerkt om het
onderlinge contact gaande te houden.

Zo gaan we op weg naar Pinksteren...

Ds. Herrianne Allewijn

pen en papier heel veel
geschreven); 23 jaar
ondercommandant en lid van
het rampenbestrijdingsteam.
Binnen de kerk: ouderling en
diaken geweest; meegewerkt
aan S.OW. proces; renovatie
kerkgebouw; vanaf 1998 zitting
in het CvK als beheerder. Met
Janny heb ik veel recepties en
bruiloften verzorgd, eventueel
met hulp als de groep te groot
was.

Zeer trots ben ik op mijn koninklijke onderscheiding welke ik in
2005 kreeg bij mijn afscheid na 35 jaar Brandweerdienst. Ook
werd ik in dat jaar ereburger van Landsmeer.

Na het sluiten van onze winkel 'De Vitaminebron', ben ik in 1984
gaan werken bij Ven levensmiddelen Groothandel in Diemen.

In 2008 ben ik met prepensioen gegaan, een hele mooie periode
VEN en Sligro afgesloten. Wij komen er nog regelmatig inkopen
doen voor de kerk.

Onze zoon Olaf woont in Elst met vrouw en zoon Nick.

Onze dochter Joyce woont met man en zoon Dex in Landsmeer.
Dankbaar dat het goed met ze gaat. Op 31 mei (1e Pinksterdag)
hoop ik mijn 'vijffenzeventigste' verjaardag te vieren.

Janny en ik hopen u binnenkort weer in goede gezondheid in de
kerk te ontmoeten.

Cor Knibbe




‘Ik wens jullie vrede!’. Die woorden, te vinden in Johannes 20,
vanaf vers 19, klinken op een andere manier in een tijd, dat vrede
niet vanzelfsprekend is. In de maand mei van 2020 kijken we
terug op 75 jaar vrijheid. Het vieren daarvan gaat in de
omstandigheden van deze dagen niet zoals gepland. Maar het
feit alleen al, dat we zo lang in een vrij land mogen wonen, is
reden tot dankbaarheid.

Het is niet voor niets, dat er een vast tijdstip in het jaar is, waarop
we stil staan en herdenken wie de mensen waren, die in
oorlogstijd stierven, omdat zij vochten voor vrijheid. Dat we
herdenken wie slachtoffer werden van het feit, dat anderen
bepaalden dat zij geen recht hadden op vrijheid.

Dat mensen nietin vrijheid kunnen leven, omdat anderen hen die
vrijheid ontzeggen, daarvan is het leven van Jezus een sprekend
voorbeeld. In de dagen tussen Pasen en Pinksteren wordt verteld,
dat de leerlingen van Jezus leren leven met wat zij hebben
meegemaakt de laatste dagen voor Pasen, met het gemis van
deze geliefde mens. Maar zij leren ook, dat het niet stopt met de
dood van deze leermeester. Hij opent hen de ogen en de harten,
hij verschijnt in hun midden. Onverwacht. Hij komt door dichte
deuren. Dat is een grote vrijheid. Deze Jezus is niet gebonden aan
tijd en ruimte, aan een vaste plek. Hij beweegt zich vrij. Geen
mens kan hem meer vangen of beperken.

De leerlingen worden op het spoor gezet van een nieuwe
vrijheid. De Ander komt tot hen, spreekt hen aan en toont
vergezichten. Er zijn mensen, in oorlogstijd, in omstandigheden
die hen beperken,die iets van die vrijheid hebben kunnen
proeven.

René van Loenen schreef een lied, gebaseerd op de twee pijlers
van vrijheid in de ogen van Dietrich Bonhoeffer:
Verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid.

Lied van de vrijheid

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,

is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is

geen wildernis,

geen vrijplaats voor geweld,

maar zaad en woord,

gezaaid, gehoord,

een vruchtbaar, open veld.

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,

maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt

een lied dat zingt

van wederzijds respect

voor wie je bent,

gezien, gekend

als vrouw, als man, als mens.

Uit Bonhoeffer 75, op het spoor van bevrijding.
Melodie: O Heer, die daar des hemels tente spreidt,
Adriaan Valerius, Nederlandsche gedenck-clank)
Ds. Herrianne Allewijn



Zo lang de maatregelen rondom het virus
niet veranderen, gaan we door met elke
zondag een online dienst.

De komende weken zal er verder gelezen
worden uit het boek Exodus, en we volgen
de leerlinghen van Jezus in de tijd tussen
Pasen en Pinksteren. Centraal staat de
vraag: hoe leren mensen omgaan met
omstandigheden die totaal veranderd zijn,
en waarin niets meer vanzelfsprekend is.

Zondag 10 mei, 5e van Pasen

Kleur: wit

Exodus 19

Johannes 14, 1-14

Mozes klimt de berg op om te leren
verstaan wat God voor heeft met zijn volk.
Soms moet je je afzonderen om een
nieuwe weg te vinden. Boven op de berg,
in afzondering, hoort Mozes hoe hij een
richting moet uitzetten en hoe hij leiding
moet geven. Daarnaast klinken de
woorden die Jezus spreekt tot de
leerlingen: “wees niet ongerust, maar
vertrouw op God en op mij.”

Van twee kanten wordt mensen moed
ingesproken in dagen vol onzekerheid.

In deze dienst verzorgt ds. Peter Verhoeff,
de classispredikant, de overweging.

Zondag 17 mei, 6e van Pasen

Kleur: wit

Exodus 20, 1-21

Johannes 16, 16-24

Tien woorden ontvangt Mozes.
Richtingwijzers voor het leven. Die tien
woorden leveren zoveel stof om bij stil te

staan, dat we dat nietin één dienst kunnen
samenvatten. Met de Bijbelkring kunnen
we zeker een avond vullen met één van die
tien woorden. Waar Mozes tien woorden
geeftaan het volk, om vanuit te leven, daar
geeft Jezus ook woorden mee aan zijn
leerlingen: vraag, en je zult ontvangen...,
juistin een tijd vol pijn en verdriet.

Zondag 24 mei, 7e van Pasen

Kleur: wit

Exodus 23, 1-17

Johannes 17, 1-13

Nadat Mozes de tien worden heeft
ontvangen, wordt nu uitgelegd, wat dat
voor het ‘gewone’ leven betekent. In een
tijd, waarin gezocht wordt naar een andere
manier van samenleven is dat een
spannende vraag. Daarnaast horen we hoe
Jezus de mensen, die hij achterlaat, niet als
wezen ziet. Hij heeft hen een nieuwe
gemeenschap gegeven, waarin zij zich
thuis mogen weten. In deze dienst zal ds.
Niek Scholten voorgaan.

Zondag 31 mei, Pinksteren

Kleur: rood

Exodus 24

Handelingen 2, 1-13

Het blijft een mysterie, hoe de Geest wordt
uitgestort op mensen. Je ziet niet hoe het
gebeurt. Je ziet wel het effect ervan:
mensen worden enthousiast, raken
geinspireerd, komen in beweging...

Zou na Pinksteren weer iets mogelijk zijn
van een ontmoeting met elkaar op een
andere manier? We gaan het zien. In elk

geval gaan we op een hart-verwarmende
manier Pinksteren vieren met elkaar.
Wellicht zijn er dan al veel ‘harten’
ingeleverd die de kerk kleuren.

Zondag 7 juni, Trinitatis

Oecumenische dienst mmv oa.

Ide van der Wijk

Kleur: wit

Exodus 34, 4-9

Matteiis 28, 16-20

Voor deze zondag staat een oecumenische
dienst gepland. Mogelijk kunnen we
daarvan iets laten doorklinken. Drie kerken
samen op het feest van de drie-eenheid.
Op dit moment is nog niet te overzien hoe
we dat kunnen vormgeven, maar wel dat
er fets vanuit de drie kerken van
Landsmeer te zien of te horen kan zijn.




Meeleven

Dan nog een feestelijk bericht: helaas
konden we geen koningsdag vieren op de
ons zo vertrouwde manier. Maar wel
mogen we twee nieuwe leden van de Orde
van Oranje-Nassau welkom heten in onze
kerkelijke gemeenschap: Corry Stellema
en Anje Rietberg. Zij zijn mede voor hun
werk in onze kerk, toegelaten tot deze
orde. Wat een feest!

In de online dienst is er aandacht aan
besteed (mocht u dat hebben gemist, dan
kunt u dit nog terugkijken). Vanaf de plek
van de Wegwijzer willen we hen van harte
feliciteren en als de tijd daar is, zullen we
het zeker met elkaar nog eens vieren.

Ds. Herrianne Allewijn

UIT DE GEMEENTE

Bedankt voor de bloemen, dat zegt de
Paus ieder jaar met Pasen. Nu dit jaar alles
anders is heeft de Paus geen bloemen uit
Nederland. Hoe eng is het dat zo'n
boosaardige virus rondwaart, maar
gelukkig is het inmiddels uit mijn lijf. Ik wil
u hartelijk danken voor het prachtige
boeket dat ik van de kerk ontving.
Bedankt voor de bloemen!

Ellen de Paauw

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en
kaarten op mijn verjaardag.

Toch een beetje feestelijk.

Henny Konradt

DE BLOEMEN GINGEN NAAR

23-2: Mw. Adrie de Lange
01-3: Mw. Ariet Goede
08-3: Dhr. Bertus de Vries
15-3: Mw. Corrie Goede
22-3: Mw. Gerda de Baare
29-3: Dhr. Riad Bhar
05-4: Fam. Kellersmann
12-4: Dhr. Joop de Jong
19-4: Mw. Ellen de Paauw
26-4: Mw. Gea Olofsen
Hannie Trenning



UIT HET GRUTTOLAANTJE

Het gewone is bijzonder deze dagen.
Dingen die vanzelfsprekend waren,
waarover je niet zomaar hoefde na te
denken, zijn plotseling speciaal geworden:
een boodschap doen is nu een
onderneming, waarbij je moet nadenken:
wat is het handigste tijdstip? Moet ik wel
naar de winkel? Zal ik naar de winkel gaan
of alles thuis laten bezorgen? En eenmaal
in de winkel is het slalommen rondom de
vakkenvullers en andere klanten. Kom je
een pad uit, bots je bijna tegen iemand die
net hetzelfde pad in wil.

Maar gelukkig is daar het winkelwagentje
dat je als een soort stootblok voor je uit
rijdt, en dat zorgvuldig gedesinfecteerd is
bij het handvat.

De meimaand zéu een maand zijn vol van
activiteiten en  evenementen: de
herdenking van 75 jaar leven na de oorlog,
waarin zovelen niet overleefden, het
vieren van de bevrijding en het feit dat we
al 75 jaar in vrijheid leven. Moederdag valt
in mei. Hemelvaart en Pinksteren.
Bijzondere jubilea in families.
Verjaardagen. Vakanties. Festivals.

Dat waar al lange tijd naar toe gewerkt
werd, waarnaar uitgekeken werd, het valt
allemaal weg.

En hoe belangrijk is dat alles uiteindelijk,
als je in deze dagen ook ontdekken kunt
wat er werkelijk toe doet: dat je een huis
hebt om in te wonen, dat je te eten hebt,
dat je nog mensen ziet, al is het dan kort en
in het voorbijgaan, dat je nog wel contact
hebt met anderen, dat er mensen zijn, die
aan je denken, dat je de zon ziet opkomen

en ondergaan, dat je nog gezond bent...
Tegelijk beseffend, dat dit alles niet
gewoon is, maar zo bijzonder.. En
denkend aan allen, voor wie ook dit
‘gewone bijzondere’ er nu niet is.

Het gebeurt regelmatig dat mensen
worden stil gezet, doordat hen iets
overkomt. Het gewone is niet meer
gewoon, als je ernstig ziek wordt, als je
zorgen hebt om een geliefd mens, als je
iemand verliest, als je zonder werk komt te
zitten.., of omgekeerd: als het geluk je
ineens toelacht, als je verliefd bent.

Maar nu worden we allemaal tegelijk stil
gezet. En dat is een andere ervaring.
Hartelijk dank voor reacties, berichten,
bloemen...

Vanaf nu zal ik een vast uur in de week
klaar zitten voor telefonisch contact, op
donderdagmorgen van 10-11 uur. Bel
gerust voor een praatje, een mededeling.
Maar vanzelfsprekend ben ik ook
bereikbaar op andere dagen en
momenten.

Allen een hartelijke groet, en in deze stille
tijd: dat we via onze harten-actie een
mooie slinger van contacten mogen
maken, van hart tot hart verbonden met
elkaar.

Ds. Herrianne Allewijn

Nagekomen bericht van overlijden

Op 24 april is Johan Diemel overleden op
87 jarige leeftijd in Purmerend.

Johan is jaren penningmeester van het
College van Kerkrentmeesters geweest.
Hij is in besloten kring begraven.

HART VOOR ELKAAR

Onder het motto 'Binnenblijven, bezig
blijven'. Hoe zou het zijn als iedereen -
door alle leeftijden heen - één of meer
harten zou maken die uiteindelijk samen
een lange slinger van harten gaat vormen.
Tegen de tijd dat we dan echt weer elkaar
in een dienst mogen ontmoeten hangt
daar een feestelijke slinger.

ledereen die dat leuk vindt, maakt één of
een paar harten. Dat kan van textiel (dat
oude bloesje, dat leuke lapje, opvullen met
watten of bonen of...). Dat kan van triplex
(die eventueel door een ander wordt
beschilderd of versierd met glitters) Of van
dik karton. Aan elk hart een lus van een lint
en een klein kaartje van de maker. De
grootte ongeveer 15-25 cm groot of wat je
zelf leuk vindt.

In de komende maanden gaan we ze
verzamelen en we zien wel hoeveel het er
worden. De klare harten kunnen in bv. een
dicht gebonden boterhamzakje in de
brievenbus van de kerk gedaan worden.
De triplexharten, die nog afgewerkt
moeten worden, kunnen eveneens in de
brievenbus van de kerk gedeponeerd
worden. Die worden dan bij anderen langs
gebracht voor verder versieren of
beschilderen.

'Als je niet in levende lijve aanwezig kan zijn
dan in ieder geval wel met je hart'

Mocht u nog vragen hebben, bel gerust of
mail naar pastoraat@pglandsmeer.nl
Petra Tasseron, T: 06 2833 9814



Activiteiten

EEN GOED VERHAAL WOIlI

Mick Kellersman vertelt:

Wat zaten we in angst tijdens het
bombardement op de Euterpestraat (de
latere Gerrit van der Veenstraat). Het was
op mijn 13de verjaardag. Toch niet meer
dan een paar honderd meter van waar we
woonden. Een paar klasgenootjes
woonden in de gebombardeerde huizen
in de Euterpestraat. Het doel van dat
bombardement was het schoolgebouw
waar in de kelder een aantal
verzetsmensen gevangen werd gehouden
en verhoord - wat ongeveer hetzelfde was
als gemarteld worden. Of de Dolle
Dinsdag, het schooljaar was net weer
begonnen, toen de nonnen van het RK
Lyceum voor meisjes tegen ons zeiden "als
er morgen in de stad wordt geschoten dan
moeten jullie niet naar school komen
hoor". Het zou nog een lange winter
worden voordat er werd geschoten in de
stad. En die lange winter staat nog steeds
bekend als de hongerwinter. Mijn moeder
had kennissen met een groot gezin en die
hadden een groot bedrijf. Ze hadden ook
tamelijk grote voorraden eten in huis en ik
mocht daar meerdere dagen in de week
komen eten en kreeg dan voor mijn
moeder eten mee. Mijn moeder lag toen
ziek in bed. We kregen ook wel eens eten
van de gaarkeuken. Ik herinner me altijd
nog de suikerbieten waar de klei nog aan
zat. Maar wat was het wittebrood uit
Zweden dat uit de lucht kwam vallen
heerlijk.

George Kellersman vertelt:

Net zoals Mick, had ook ik van die
herinneringen. Nooit zal ik vergeten hoe ik
met mijn vader en moeder op vrijdag 10
mei 1940 heel vroeg in de morgen op
straat stond. Vliegtuigen in de lucht die
aanvallen uitvoerden op Schiphol. Kleine
witte plofjes in de lucht van het

luchtafweergeschut. En- niet te vergeten
de grote witte parachutes waarmee Duitse
militairen neerdaalden.

Eén van de Duitse vliegtuigen stortte neer
in het weiland dat schuin tegenover mijn
school lag aan de Amsterdamscheweg in
Amstelveen. Mijn twee jaar jongere neefje
was met zijn ouders bij ons gekomen en hij
vertelde dat er die ochtend een vink door
zijn raam was gevlogen. Zijn vader, mijn
oom gaf de verklaring dat de vink een
mitrailleurkogel was geweest. Die kogel
was door het raam gegaan en in het kozijn
van de tegen overgelegen deur blijven
steken.

Zo kunnen sommige gebeurtenissen je
heel helder bij blijven. Bij voorbeeld dat
mijn school werd gevorderd door de
Duitse Wehrmacht en wij dus een andere
school moesten delen voor een paar
ochtenden per week. Die andere school
was in het dorp en dan kwam ik langs de
molen de Dikkert, die net gerenoveerd was
en nieuwe wieken had. Op een ochtend
zagen we daar een aantal vreemde
militairen. Geen Duisters, want ze hadden
heel andere uniformen. Ze spraken een
erg vreemde taal en zagen eruit als een
‘pindaman’. Er was kennelijk een klein
detachement Japanners in de molen
onder gebracht. Sensationeel, Jappen in
Amstelveen. Er waren tijdens de
oorlogsjaren veel onbegrepen zaken.
Stukjes van een legpuzzel die niet pasten.
Na de oorlog, toen de volwassenheid voor
de deur stond werd er veel duidelijk. De
legpuzzelstukjes vielen op hun plaats. De
oorlog werd een overgang tussen twee
heel verschillende tijdperken, véér de
oorlog en na de oorlog. Er is veel vernield.
Natuurlijk in materiéle zin was de
vernieling niet te schatten zo groot, maar
in morele zin was de vernieling niet
minder. De meest afschuwelijke wapens
werden uitgevonden en - erger - ook
gebruikt. Aangrijpender dan symbolisch,
maar een werkelijkheid die zich niet laat
indenken. Op een dag verschenen er een
paar van mijn klasgenoten met een gele
ster op hun jas. Nog geen jaar later waren
ze weg. Waarheen? In de krant kwam ik in
1945 hun namen tegen



In een periode waar we iedere mededeling
van de minister-president afwachten en
alles ongewis is, is het bijna onmogelijk
plannen maken. ledere week komt de
kerkenraad in kleine bezetting bijeen. Hoe
houden we contact zonder elkaar iedere
zondag te ontmoeten?

We zijn heel blij met de online
kerkdiensten, blij met het technisch
vernuft van Aad Bakker en Teun van
Zanten. En de speciale uitzendingen voor
de kinderen, zaterdagmiddag.

De opnames van de zaterdag en de viering
op zondagmorgen zijn natuurlijk ook op
een ander tijdstip te bekijken.

We willen zo min mogelijk deelnemers bij
de opnames van de online kerkdiensten.
Uit voorzorg roosteren we oudere en/of
kwetsbare ambtsdragers tijdelijk niet in.
Zo proberen we het corona virus verre van
ons te houden.

Met deze Wegwijzer willen we ook contact
met u houden. Verbinding en bezinning
zijn extra essentieel in deze moeilijke tijd.
Het virus legt alles stil, nu ja, van alles dat
de mensen hebben bedacht. Voor het
overige schiet als altijd de lente in de
bomen, stromen rivieren traag door het
laagland en rolt de zee aan op lege
stranden- (Wim Boevink in Trouw).

De bomen naast de kerk staan in bloei, de
lente geeft hoop.

Ellen de Paauw, scriba

PASTORAAT IN CORONATIID

Wij zijn een protestantse gemeente waar
ieder mens welkom is, waar Het Verhaal
doorverteld wordt, waar gezocht en
geloofd wordt, waar vertrouwen en twijfel
hand in hand gaan.

We hebben een pastoraal team, dit bestaat
naast dominee Herrianne Allewijn uit een
aantal gemeenteleden.

Als pastoraat richten we onze aandacht op
ouderen, zieken, mensen voor wie het
leven soms een worsteling is. Mensen met
verlieservaringen, met verdriet om een
gestorven geliefde, mensen van wie de
relatie op de klippen liep, met verdriet
over het gemis van een kind, het gemis van
een baan, het gemis van je familie in je
moederland, van je vertrouwde cultuur.
We onderhouden contact met jonge
mensen en jonge gezinnen, die midden in
het labyrint van het leven staan. We staan
open voor de zoektocht naar wat hun
leven betekenis geeft.

Maar in deze coronacrisis lijkt het alsof we
teruggeworpen zijn op onszelf, vele
ontmoetingsplekken waaronder ook de
kerken, zijn gesloten. Velen kunnen thuis
de online opgenomen dienst bekijken,
maar elkaar even ontmoeten, een praatje
maken tijdens de koffie na de dienst (of
tijdens één van de vele activiteiten) is er nu
niet bij.

Telefonisch Pastoraat

Dat is de reden, dat het pastoraat nu vooral
via belcontacten en telefooncirkels
verloopt. Mensen die het prettig vinden
om regelmatig gebeld te worden, hebben
een belmaatje gekregen of zijn samen met
anderen in een belcirkel verbonden

Zoek je iemand om in vertrouwen mee te
praten?

Heb je behoefte aan een luisterend oor?

Wil je iets bespreken waar je al een poosje
mee rondloopt?

Vind je het gewoon gezellig om even een
praatje te maken?

Dan staan wij, ook in deze coronatijd open
voor contact. Via de mail of telefonisch kan
je iemand van het pastoraal team
benaderen. Uiteraard zijn de gesprekken
strikt vertrouwelijk.

Ons emailadres is
pastoraat@pglandsmeer.nl of telefonisch
via T: 06 2833 9814.

Alle contactpersonen met telefoonnum-
mers van het pastoraat vindt u in de
colofon op pagina 2.

Petra Tasseron



Collecten E- -

Datum  Ten bate van diaconaal project Opbrengst diaconale collecte Kerk

22-03 Vakanties met aandacht € 5,00 (aangevuld tot € 200,-) € 92,50

29-03 Werelddiaconaat Ghana € 5,00 (aangevuld tot € 200,-) € 80,00 Hartelijk dank
05-04 Jeugdwerk Jop € 5,00 (aangevuld tot € 200,-) € 82,50 voor uw gift!
12-04 Kinderen in de knel India € 5,00 (aangevuld tot € 200,-) € 120,00

19-04 Oudezijds 100 € 5,00 (aangevuld tot € 200,-) € 87,50

Kerkrentmeesters

Zoals u waarschijnlijk al gezien en of
gehoord hebt zijn we aardig bezig om het
kerkgebouw te vergroenen. Hieronder
wordt verstaan dat we ernaar streven om
zowel het milieu te sparen als ook de
kosten voor het gebruik van ons
kerkgebouw naar beneden te krijgen.

Nadat er vorig jaar een groep kerkleden bij
elkaar is gekomen om te kijken naar de
mogelijkheden om de kerk te vergroenen,

De ledverlichting zal in de komende tijd in
de Voorhofzalen worden aangelegd. Wij
zijn ontzettend blij met de financiéle
bijdrage door de diaconie, zonder dit was
het niet mogelijk geweest. Dank daarvoor.
De afgelopen weken is er ook aan het dak
onderhoud gepleegd. Nieuwe stukken
dakbedekking, lood is op sommige
plaatsen vervangen en dakpannen en
nokvorsten zijn weer vastgezet.

Daarnaast is er, zoals elk jaar, onderhoud
gepleegd aan de brandmeld- en
ontruimings-installatie. Dit zijn wettelijk
verplichte keuringen, die helaas allemaal
veel geld kosten.

Om dit te kunnen blijven volhouden doe ik
een beroep op u.

Aad Bakker

is er gelukkig door de diaconie een flink
bedrag ter beschikking gesteld om dit
voor elkaar te krijgen.

Inmiddels zijn er 28 zonnecollectoren op
het dak in de vorm van een kruis aan
gebracht, die ervoor moeten gaan zorgen
dat we ongeveer de helft van ons
elektriciteitsgebruik zelf kunnen gaan
opwekken. De afgelopen maand is dat met
het mooie zonnige weer aardig gelukt. Zo
hebben we in de eerste helft van april al
750 kWh kunnen opwekken.

Verder is er spouwmuurisolatie in de
Voorhof aangebracht, dit zorgt niet alleen
voor een prettiger binnenklimaat, maar zal
ook zeker de hoeveelheid gas die gebruikt
wordt voor de verwarming de komende
jaren verminderen.




10 mei: Stichting de Regenboog

De Regenboog Groep wil dat Amsterdam
een plek is waar iedereen zich thuis voelt.
Of je nu psychische problemen hebt,
dakloos bent, drugs gebruikt of schulden
hebt. We stimuleren iedereen om het
beste uit zichzelf te halen. We
ondersteunen Amsterdammers in sociale
armoede. Dat doen we met vrijwillige
maatjes en buddy’s, inloophuizen,
maatschappelijk werk, re-integratie en
veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht
voor elkaar; van mens tot mens.
Eenzaamheid

In Amsterdam zijn 80.000 mensen ernstig
eenzaam. Maatjes van De Regenboog
Groep fungeren als sociaal vangnet van
iemand zonder netwerk. We
ondersteunen bovendien partners en
familie van deze kwetsbare mensen.
Tenslotte organiseren we laagdrempelige
activiteiten, zodat eenzame stadsgenoten
in contact komen met nog onbekende
anderen.

Frans'ervaring

“Toen ik op mijn 45ste arbeidsongeschikt
werd, heb ik me aangemeld als vrijwilliger.
Mijn eerste maatje kwam al jaren zijn huis
niet meer uit, als gevolg van schizofrenie.
Ik zocht hem wekelijks op. We hebben veel
gepraat, maar ik vond dat we ook iets
moesten gaan doen. We gingen in een
plantsoentje zitten, naar een museum en
ook vissen scoorde goed bij hem.” Aldus
Frans Lischen, vrijwilliger.

17 mei: Stichting Care for Children

Tot onze vreugde kunnen wij u meedelen
dat deze stichting nieuwe bestuurders
heeft gevonden. De nieuwe bestuursleden
brengen alle drie grote ervaring in het
besturen van een stichting mee, in het
bijzonder voor wat betreft het
ondersteunen van kansarme (wees)
kinderen en jongeren die leven in
ontwikkelingslanden, met name in Birma.
Na ruim zeventien jaar is dit mijn laatste
verslag, aldus Simon Goede. Ik dank u heel
hartelijk voor alle steun die ik van u heb
ontvangen. Zonder deze steun had ik mijn
functie als penningmeester/secretaris en
als begeleider van de vrijwilligers niet
kunnen vervullen en had de stichting niet
kunnen bestaan. Met veel trots en
vertrouwen draagt zij de ‘erfenis’ van Cor
Visser aan de nieuwe bestuurders over.

In Birma zijn er stappen gezet om het
onderwijs te verbeteren. Als eerste stap is
men begonnen met het kleuteronderwijs.
In 2019 hebben de Europese Unie (EU) en
de regering van Birma een overeenkomst
getekend voor een subsidie van 221
miljoen euro voor hervormingen in het
voortgezet onderwijs. Het zal echter nog
vele jaren duren voordat het onderwijs op
het niveau van de westerse wereld is. De
economische groei in het land is nog
steeds erg hoog (> 6%) en behoort tot de
hoogste ter wereld. De inflatie bedroeg in
2019 8%.

De kinderen en de staf van de weeshuizen
zijn u buitengewoon dankbaar voor alle
steun die de stichting in 2019 van u en van
alle donateurs klein en groot, particulier en

van kerken en van de vrijwilligers heeft
gekregen. Care for Children heeft deze
steun ook in de toekomst hard nodig.
www.careforchildren.nu

24 mei: Werelddiaconaat Oeganda-
Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala
leven duizenden kinderen op straat. Ze
worden hier door volwassenen neergezet
om te bedelen. Ze gaan niet naar school,
worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in
Actie werkt samen met drie organisaties
die dit probleem aanpakken. Zij vangen
straatkinderen op, proberen hen te
herenigen met hun familie, zorgen dat ze
weer naar school gaan en werken aan
preventie in het gebied waar veel van deze
kinderen  vandaan komen.  Geef
straatkinderen een nieuwe kans via deze
collecte.

31 mei: Pinkstercollecte, Zending
Marokko- steun in de rug voor jonge open
kerk. In Marokko is het niet toegestaan om
christen te zijn, behalve voor niet-
Marokkanen. Steeds meer migranten
willen via de woestijn en Marokko Europa
bereiken, maar stranden in dit Noord-
Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook
komen steeds meer christenen uit andere
Afrikaanse landen in Marokko studeren.

Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze
kerk leidt predikanten en leken op,
bevordert de dialoog tussen verschillende
religies en culturen en biedt hulp aan
gestrande migranten die, vaak slachtoffer



van mensenhandel, getraumatiseerd en
totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit
werk voor deze kleine maar groeiende kerk
in Marokko.

HARTELIJK DANK!

Voor de gift van uw gemeente van
€500,00. Wij ontvingen uw bijdrage op
22 maart 2020. Uw kerk heeft
gecollecteerd voor het Nederlands
Bijbelgenootschap. Mede dankzij uw
bijdrage maakt u het mogelijk dat we door
kunnen gaan met onze expertise op het
gebied van bijbel vertalen en uitgeven. We
vinden het fijn dat u het Bijbelwerk op
deze manier steunt. Daardoor levert u een
belangrijke bijdrage aan onze missie: de
Bijbel dichtbij brengen.

Nederlands Bijbelgenootschap

\
VOEDSELBANK

Amsterdam

DIACONIE IN CORONATIJD

Diaconie, veel mensen weten niet wat wij
doen en dat wil ik graag een klein beetje
uitleggen.

Wij verlenen individuele hulpverlening en
bijstand aan mensen die afhankelijk zijn
van voedselbank of schuldhulpverlening.
In principe geven wij geen geld maar
ondersteunen wij met bijvoorbeeld de
aanschaf van een wasmachine of iets wat
noodzakelijk is en er geen potje voor is bij
de gemeente, en dat komt de laatste tijd
best vaak voor. Wij noemen dit ‘stille
armoede’”.

Wij helpen ook mensen die geen lid zijn
van onze kerk omdat we van mening zijn
datieder mens het recht heeft geholpen te
worden.

Ook ondersteunen wij de Voedselbank in
Amsterdam-Noord, Het Leefkringhuis in
Amsterdam-Noord en Het Wereldhuis in
Amsterdam.

De Voedselbank bijvoorbeeld doneren wij
financiéle hulp en in onze kerk staat een
mand waarin gemeenteleden regelmatig
houdbare etenswaren kunnen doneren,
welke dan weer door een van de diakenen
naar de Voedselbank wordt gebracht.
Momenteel is de kerk dicht in verband met
het Coronavirus en dan geven wij meer
financiéle hulp. De diaconie heeft in deze
moeilijke tijd een extra donatie aan de
Voedselbank Amsterdam gedaan van
€1000,00.

Er zijn mensen die het echt niet breed
hebben en wij zijn dan altijd genegen een
tas boodschappen langs te brengen wat
zeer wordt gewaardeerd.

Tijdens de St. Nicolaas periode hebben we
de jeugd (van ouders die afhankelijk zijn
van de Voedselbank) tussen 12 en 18 jaar
een leuke cadeaubon mogen geven om
zelf iets te kunnen kopen.

Afgelopen week gingen we samen met de
jeugd van onze kerk op pad om de
ouderen een zakjes met paaseitjes te
brengen als blijk van aandacht.

Het is vooral dankbaar werk om mensen te
helpen!

Wilt u een vertrouwelijk gesprek met een
van ons of kent u iemand die hulp kan
gebruiken? Neemt u dan contact op via
diaconie@pglandsmeer.nl

Hannie Trenning
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Horizontaal:

1 Waar mogen de discipelen vertellen over Jezus? Over de hele ... ( relwed )

4 De Heilige Geest geeft je ... (trachk )

7 3000 mensen gaan ook in Jezus ... ( logeven )

9 Petrus zegt tegen een verlamde: Zilver en ... heb ik niet. ( dugo )

10 De discipelen mogen van Jezus vertellen tot aan de uiteinden van de ... ( erada )
13 Jezus is opgestaan uit de ... ( dodo )

14 De Heilige Geest komt wonen in je... ( rath )

16 Petrus zegt: Je mag een nieuw ... beginnen, en de Heilige Geest ontvangen. ( vleen )
17 Petrus durft nu over Jezus te spreken, hij is niet meer ... ( gabn )

18 In welke plaats ontvangen de discipelen de Heilige Geest? ( lamejezur )

19 Petrus zegt: Jezus wil je zonden ... ( vengever )

20 Petrus geneest een verlamde in de ... van Jezus. ( amna )

Verticaal:

Welke belofte gaf Jezus voor Hij naar de hemel ging? Ik ben met je alle ... (denga )
Als je in Jezus gelooft wordt je een ..... van God. ( dink )

Op het pinksterfeest is er veel ... in Jeruzalem ( lovk )

In Jeruzalem zijn veel buitenlanders uit verschillende ... ( denlan )

De nieuwe gelovigen breken het ... met elkaar. ( dobro )

De Heilige Geest helpt je om over Jezus te ... ( telverlen )

Als je in Jezus gelooft ben je een ... (logevige )

11 De mensen ... zich, want iedereen hoort hen in zijn eigen taal spreken. ( baverzen )
12 De mensen loven God, ander woord voor loven. ( denkan )

15 Wat verschijnt er boven het hoofd van de disipelen? ( vmlamen )

Voo WwhHN
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Kaarten voor bij de paaseierenactie van
de diaconie.

In deze gekke tijd werden er natuurlijk wel
en juist paaseitjes uitgedeeld aan ouderen
uit de gemeente. Maar dit keer wilden we
er graag iets extra’s bij doen. En wat is er
nu leuker dan een mooie, zelfgemaakte
paasgroet van de kinderen?

Dat vonden wij van wel. Een groot aantal
kinderen uit de gemeente is aan de gang
gegaan en zij hebben met elkaar meer dan
75 kaarten getekend, gekleurd en
geknutseld! Gelukkig waren er zoveel
mooie kaarten gemaakt dat er ook een
aantal kaarten naar het pastoraal team
kon. Die heeft deze ook uitgedeeld aan
een aantal mensen!

Dank aan alle kinderen die dit zo mooi
hebben geknutseld!

Paas-challenge

Sinds een paar jaar hebben wij in de
Paasnacht altijd een paas-challenge voor
onze tieners. Door middel van verhalen en
opdrachten lopen ze dan met elkaar het
paasverhaal door.

Dit jaar stond het uiteraard ook weer op de
planning, maar door alle Corona-

het dit
doorgaan. Of... toch wel. Want bij Jop
waren ze zo snel en creatief dat zij in plaats
van de normale challenge een heuse
Online-Paas-Challenge hebben gemaakt.
Spelen met elkaar, maar wel iedereen in
het eigen huis. Onze jeugdwerker Iris had

maatregelen kon jaar niet

een livestream gemaakt waarin alle
deelnemers konden aansluiten, en een
appgroep waarin de deelnemers hun
antwoorden konden delen. Door middel
van filmpjes en live uitleg van Iris werden
de spellen uitgelegd, en kon iedereen
thuis de opdrachten uitvoeren.

Sara Goede deed ook mee: “alle
opdrachten vond ik leuk om te doen,
vooral de opdracht dat we bij de buren
paaseitjes voor de deur moesten leggen
met een mooie boodschap! Ik heb het bij
opa en okke gedaan aan de overkant!” Sara
is gedeeld 4e geworden, een mooie score!

Marusha had de challenge gewonnen.
Heel knap gedaan!

Knutsel - in beweging!!

In de Samenleesbijbel Junior vonden wij

een mooi Pinksterknutselwerkje!

Je kunt de Geest van God niet zien, net

zoals je de wind niet kunt zien. Maar je ziet

wel wat de Geest doet, net zoals je kunt

zien wat de wind doet. De onzichtbare

wind zet dingen in beweging. Dat zie je

aan de bomen, een vlag, een

windmolentje of een vlieger. Warmte kun

je ook niet zien. Maar zou het wel iets in

beweging kunnen zetten, denk je?

Probeer maar!

Je hebt nodig: een vel stevig papier, een

schaar, een touwtje, een warme

verwarming of een brandende kaars.

Zo ontdek je wat warmte doet:

-Knip een spiraal uit het vel papier

-Prik een gaatje in het midden of het
uiteinde van de spiraal en maak daar het

touwtje.
-oud de spiraal aan het touwtje vast, en
hang hem boven een warme

verwarming of een brandende kaars. Let
op dat het papier niet te dicht bij de kaars
komt.
-Kijk eens wat er gebeurt!
Let op: Het maken van de spiraal is best
moeilijk en een kaars aansteken kan
moeilijk zijn. Vraag dus of een volwassene
je helpt.

We gaan deze knutsel ook maken in de
online Knutsel-kinderdienst op zaterdag.
www.pglandsmeer.nl/knutsel/



http://www.pglandsmeer.nl/knutsel/

Zondag 10 mei om 10.30 uur

Predikant: Ds. Peter Verhoef,
Classispredikant Noord-Holland

Ouderling: Flora Doeven

Diaken: Jannica Visscher

Organist: Pieter-Jan Aartsen

Zondag 17 mei om 10.30 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Hannie Trenning
Organist: Anje Rietberg

Zondagvond 24 mei om 10.30 uur

Predikant: Ds. Niek Scholten uit Aerdenhout
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Gera Knibbe

Organist: Anje Rietberg

Zondag 31 mei - Pinksteren om 10.30 uur
Viering Avondmaal

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Saskia Mulder
Diaken: Hannie Trenning
Organist: Pieter-Jan Aartsen

Zondag 7 juni - Oecumenische Dienst om 10.30 uur
Voorganger: Ide van der Wijk

ledere zaterdagmiddag organiseren we om 17.00 uur een
online Knutsel-kinderdienst.

Afgelopen zaterdagen hebben we de betekenis van het plaatje
op de Paaskaars uitgelegd, we zijn gestart met het maken van
de harten en we hebben bloemen gemaakt. Laat even weten
wat je ervan vond en breng je hart voor de hartenslinger naar
de kerk (zie ook blz.7). ledere zaterdag en natuurlijk zondag
laten we dan zien hoe lang de slinger al is geworden.
Afgelopen week zijn we ook begonnen met een leuke proef
over vuur op de kaars. Hoe gaat de vlam uit, uitblazen een
emmer water...1?

Kijk zelf ook eens terug, misschien is deze uitzending ook leuk
voor uw kinderen of kleinkinderen?

Meer informatie en vorige uitzendingen terugkijken via:
www.pglandsmeer.nl/knutsel/

Informatie en reacties graag naar:
kinderen@pglandsmeer.nl
Aytin Goede en Anneke van Zanten



http://www.pglandsmeer.nl/knutsel/
mailto:kinderen@pglandsmeer.nl

Vriendenboek

Ik heet: Elisabeth Marijke Eveline van Eunen, maar iedereen noemt me gewoon Elisa
Mijn ouders zijn: Micha en Desirée van Eunen

Adres: Speksnijdersweg

Mijn verjaardag is op: 2 maart

Ik ben nu: 5 jaar

Broertjes/zusjes: Ik heb een broer en die heet Nathan

Ik doe graag: ik kleur graag, ik speel graag spelletjes
op m’n tablet of Nintendo DS, ik bouw graag met
lego en ik fiets graag zonder zijwieltjes

Mijn lievelingsdier: een eenhoorn
Ik lees graag: paardenboek
Lievelingseten: kaas en chocola
Ik hou niet van: saus

Op televisie kijk ik graag:
Frozen 2 en Miraculous Ladybug

Mijn school: De Hoeksteen

Mijn lievelingskleur is: roze

Mijn grootste droom: dat ik een eenhoo
en Nathan de regenboog

h !

Later word ik: iemand die pifiata’s maakt *nhoorns en regenbogen)

Het leukste van de kerk is: het meezingen me de‘\liedjes



