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___Om tebegirnen ________...._.@o

Een teken van leven

Het voorjaar laat ons volop tekenen van leven zien en horen en het voorjaar is vroeg dit jaar. Bomen lopen uit, vogels laten zich horen,
zelfs is er al een kievitsei gevonden en de eerste pulletjes zijn gesignaleerd.

Wat de maanden maart en april nog gaan bieden, als het om het weer gaat? (dit stukje schreef ik begin maart).

Tja, en binnen een paar weken werd alles anders. Een virus grijpt om zich heen en legt alles plat. Op straat is het stil. Af en toe nog een
paar mensen. Wat uitwisseling op de plaatsen waar je nog wel mensen tegenkomt, zoals bij de supermarkt. En daar moet je dan ook
op gepaste afstand van blijven.

Net heb ik, telefonisch, gesproken met de mensen van de Abdij van Egmond, die de winkel beheren. Ook daar is alles dicht. Maar er
wordt nog wel gewerkt. Paaskaarsen worden gemaakt, andere bestellingen worden verwerkt. De broeders, velen op leeftijd, hebben
geen contact met de buitenwereld. Maar er wordt ook daar gewerkt: het dagelijks gebed, meerdere malen per dag, gaat door.

Ds. Herrianne Allewijn, tel 0204822490 - dominee@pglandsmeer.nl

Ontluikend licht

We leven deze maanden in een vreemde tijd, waarin een bijna onwerkelijk
klein virus de hele wereld op zijn kop zet en ons leven ontregelt.
Noodgedwongen worden we uit onze dagelijkse routine gehaald, we moeten Ontluikend IiCht
thuis werken, vergaderingen gaan niet door, kerkdiensten en concerten
worden afgelast. Allerlei plekken waarin mensen elkaar ontmoeten zijn
opeens niet meer toegankelijk.

Deze ontregeling biedt misschien ook kansen: Er ontstaat een onverwachte
ruimte. Ruimte voor bezinning, voor reflectie. Bijna als monniken worden we
teruggeworpen op 'onze cel', onze woning. En in deze ruimte kunnen we, net
als de monniken eeuwenlang deden, God zoeken in de stilte van ons hart.
Deze ontstane ruimte biedt ons ook de mogelijkheid om wakker te worden,
onze ogen te openen voor wat er gedaan moet worden, om oog te hebben
voor onze buren, de oude mevrouw op het hoekje van de straat, aandacht
voor de mensen om ons heen of wat verder weg. Ongeacht of iemand wel of
niet lid van de kerk is.

Wat kunnen we doen?

Waarschijnlijk noem ik niets nieuws: aanbieden boodschappen te doen, een
kaartje in de brievenbus, een telefoontje, e-mail contact, appen. En als het niet
lukt om de juiste woorden te vinden: op internet zijn mooie gedichtjes,
bemoedigende woorden in overvloed aanwezig. Maar vaak zijn de eigen
stuntelige bewoordingen wel zo hartverwarmend!

Zo kunnen we elkaar door het donker naar het licht dragen in de
gemeenschap van Landsmeer en van onze kerk

Petra Tasseron, tel. 0628339814 - pastoraat@pglandsmeer.nl
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Het was 11 maart 2020, de straten waren leeg,
winkels waren dicht en mensen bleven thuis
De lente wist van niets

En bloemen bleven opkomen en opengaan
En de zon bleef stralen

En de zwaluwen keerden terug

En de hemel kleurde rood en blauw

‘s Ochtends werd het brooddeeg gekneed

en de tulbanden in de oven geschoven

Het werd steeds later donker en

‘s ochtends kwam het licht

drong vroeg binnen door de op een kier staande ramen.

Het was 11 maart 2020 jongeren studeerden online

En ‘s middags wachtte zoals gebruikelijk het tressette kaartspel
Het was het jaar waarin je alleen naar buiten mocht om
boodschappen te doen

Al gauw ging alles dicht

Ook de kantoren

Het leger begon alle uitgangen en landsgrenzen te bewaken
Want er was niet genoeg plek voor iedereen in de ziekenhuizen
En mensen werden ziek

Maar de lente wist van niets en de scheuten bleven uitlopen

Het was 11 maart 2020 dat iedereen verplicht in quarantaine
werd geplaatst

Opa’s en oma'’s, families en ook jongeren.

Toen werd het echt angstig

En alle dagen leken op elkaar

Maar de lente wist van niets en de rozen bloeiden opnieuw
Men herontdekte het genot om samen te eten.

Om te schrijven en de verbeelding de vrije loop te laten

Om te lezen en je te laten meeslepen door de fantasie

Er waren er die een nieuwe taal leerden, die gingen studeren
en opnieuw het laatste ontbrekende doctoraalexamen erbij
pakten, die begrepen wat het is om echt met volle aandacht lief

te hebben, die stopten met het voor lief nemen van de
onwetendheid, die het kantoor sloot en een eethuisje opende
met slechts acht couverts.

Die de verloofde verliet om de liefde voor zijn beste vriend van
de daken te schreeuwen

Er waren er die dokter werden om eenieder te kunnen helpen
die anderendaags nodig zou kunnen hebben

Het was het jaar waarin men het belang van een goede
gezondheid inzag en van oprechte genegenheid

Het jaar waarin de wereld leek stil te staan

En waarin de economie te gronde ging

Maar de lente wist van niets en de bloemen maakten plaats
voor vruchten.

En toen kwam de dag van de bevrijding

We zaten voor de televisie en de premier vertelde live op alle
media dat de noodtoestand ten einde was

En dat het virus had verloren

Dat alle Italianen samen hadden gewonnen

En toen gingen we de straat op

Met tranen in onze ogen

Zonder mondkapjes en handschoenen

onze buurman omhelzend

alsof het onze broer was

En dat was het moment dat de zomer aanbrak
omdat de lente het niet wist

en was doorgegaan om er te zijn
Ondanks alles

Ondanks het virus

Ondanks de angst

Ondanks de dood

Omdat de lente van niets wist

En iedereen leerde

Wat de kracht van het leven is

Irene Vella (Italié)

Italiaans gedicht over het Coronavirus



Ter overweging ==

Met het oog op het verschijnen van het boekje met verhalen uit de WO I, en de herdenking dit jaar van 75 jaar vrijheid schreef ik
onderstaande overweging. Van corona was toen nog nauwelijks sprake. Veel is anders geworden deze dagen.

Toch kan ook dit gezegd worden:

Dit jaar staat het voorjaar in het teken van herdenken: het is 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het was een
donkere tijd in ons land. Veel mensen overleefden die oorlog niet. Door geweld dat hen werd aangedaan, door ziekte en honger, door
bombardementen, die soms niet op de plekken terecht kwamen, waar dat gepland was.

Velen kwamen beschadigd uit die oorlog. Ze overleefden concentratiekampen, ze kwamen uit de onderduik, ze verloren geliefden, hun
status en bezittingen, hun huis en ze liepen trauma’s op.

ledereen moest na die oorlog een nieuwe weg zien te vinden. Het leven zien op te bouwen, zo goed en zo kwaad als dat ging.

Nieuw leven, dat is er niet zomaar.

Het is opnieuw een balans zoeken en zien te vinden, na een periode, waarin vrijwel niets meer vanzelfsprekend was.

Terugkijken na 75 jaar. Veel verhalen uit die oorlogstijd zijn nooit verteld, en degenen die ze konden vertellen, zijn er niet meer. Soms
worden nog ontdekkingen gedaan, en ze leiden tot een tot dan toe onbekend verhaal. Denk aan het boek 't Hooge nest’, door Roxanne
van leperen, dat onlangs verscheen.

Soms gaan ook mensen van nu op zoek naar de verhalen die met de oorlog te maken hebben en die tot op de dag van vandaag de
relaties beinvioeden. Denk aan het boek ‘Versteende stilte’, van Lenie Degen.

Met Pasen vieren we dat een mens, die zelf ervaren heeft hoe geweld hem tot zwijgen probeerde te brengen, kennelijk zoveel had
meegegeven, dat zijn stem nog spreekt tot op de dag van vandaag. Geweld heeft niet het laatste woord. Telkens weer staan er mensen
op, die doorgeven wat leven doet: lemand geeft zichzelf om anderen het leven mogelijk te maken. Jezus ging daarin anderen voor.
Anderen gingen in zijn voetspoor. Als dat niet goddelijk is.

Zo kostbaar is het leven. Zo kostbaar is vrijheid.

Vandaag wonen en leven mensen in ons midden, die komen uit oorlogsgebied. Er wonen mensen onder ons, die ervaren hebben dat
zij niet vrij zijn om te spreken.

Hoe bijzonder is het, dat wij nu 75 jaar in vrijheid leven

Ds. Herrianne Allewijn




Bij de online diensten

Zondag 5 april, Palmzondag

kleur: paars

Exodus 11, 1-10, Matteiis 21, 1-11

Hier was een dienst met de kinderen
gepland, allerlei voorbereidingen waren al
getroffen in de maand februari. In deze
vorm kan dit niet doorgaan. Wel zijn we nu
aan het kijken of er op 5 april een deel van
de dienst speciaal op de kinderen gericht
kan worden. Dat zou dan vooral het aan
het begin van de dienst zijn.

Deze zondag horen we hoe de laatste
plaag Egypte in het donker stort. Dat is het
begin van de bevrijding van het volk Israél.
Soms liggen licht en donker erg dicht bij
elkaar. Ze hangen zelfs samen: wordt het
nu anders? Dat is de vraag. Als je bevrijd
bent, wordt alles dan anders?

Niet zomaar. Dat leren we van de weg die
Jezus gaat. Hij laat zien hoe alles anders
kan worden.

In deze viering leren we de eerste stappen
op weg naar vrijheid te zetten.

Hoe het allemaal verder gaat met de
diensten in de maand april en daarna, is nu
nog niet te overzien. In elk geval kunnen
we niet met grotere aantallen samen-
komen tot en met 6 april. Dan is de stille
week al ingezet.

We gaan proberen zoveel mogelijk met de
livestream op te vangen. De begintijd van
de online zondagochtenddiensten wordt
verschoven naar 10:30 wuur. Deze
uitzending kunt u live in de eigen
huiskamer meebeleven. Volgt u verder de
berichtgeving via de website en/of de

nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor

aanmelden op de website.

STILLE WEEK
De week voor Pasen wordt in de
christelijke traditie de ‘Stille Week’

genoemd. Het is een week, die inzet met
Palmpasen. Dat is de zondag met het
dubbele gezicht: aan de ene kant vrolijk en
vol verwachting, aan de andere kant met
de sluier van dreiging en angst.

De dagen die volgen verdichten zich: alsof
je een tunnel inloopt en niet weet waar het
einde is en of er wel een einde is. Zo volgen
we in de stille week Jezus, die, na zijn
intocht in Jeruzalem, het net om zich voelt
sluiten.

Dit jaar is het in deze week, dat de
theoloog Dietrich Bonhoeffer, 75 jaar
terug zijn laatste dagen inging. Hij werd
terechtgesteld, op persoonlijk bevel van
Hitler, vanwege zijn aandeel bij het
beramen van een aanslag op de Fihrer.
Teksten van Bonhoeffer zullen deze week
meeklinken in de bijeenkomsten.

ONLINE VESPERS:

Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag

8 april, 19.30 uur vanuit Het Kruispunt.
Een moment van stilte en bezinning,
afgewisseld met muziek en liederen.

Donderdag 9 april, Witte Donderdag,
19.30 uur

kleur: wit

Exodus 12, 1-28, Johannes 13, 1-15
Dienst van Schrift en Tafel

Een viering waarin we Jezus volgen na zijn
intocht in Jeruzalem. Hij gaat zijn laatste
dagen in. En hij voelt de dreiging sterker
worden. Het is dan, dat hij met zijn
leerlingen aan tafel gaat en met hen brood
en wijn deelt. Tot zijn gedachtenis. Een
aansporing om niet te vergeten hoe hij zijn
weg naar vrijheid aflegt in een wereld die
donkerder wordt en waar het net om hem
heen zich sluit. Jaren later zal Dietrich
Bonhoeffer proberen te verstaan wat
Jezus” weg betekent in een tijd, waarin het
nazisme steeds meer mensen buitensluit
en met geweld uitbant. Juist op deze dag,
75 terug, werd hij terechtgesteld, vanwege
zijn aandeel in het verzet in Duitsland.

We vieren met elkaar de maaltijd. Maar
anders dan gewoon, omdat we niet
letterlijk bij elkaar aan tafel kunnen zitten:
u wordt van harte uitgenodigd om thuis
mee te vieren, met een stukje brood, of
matse en met wijn of druivensap.




Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, 19.30
uur

kleur: paars

Exodus 12, 29-42, Johannes 18, 1-19,42
De Goede Vrijdag staan we stil. Gewoonlijk
worden overal in het land gezongen: de
Matthes-, de Johannes Passion.

Dit jaar zal de muziek zeker klinken, maar
zonder publiek. Vanavond is dit het uur
waarop niets rest dan simpele woorden,
sobere muziek, beelden, die hun eigen taal
spreken.

Goede Vrijdag heeft een invalshoek, die
vraagt om bezinning, om vragen als het
gaat om onschuldig lijden, om vragen aan
jezelf: hoe verhoud ik mij tot deze
geschiedenis van Jezus? Wie was hij? Wie
ben ik? Enkele teksten van Dietrich
Bonhoeffer zijn op muziek gezet. Deze
zullen mogelijk klinken.

Zaterdag 11 april, Paasnacht, 21.00 uur
verschillende lezingen, waaronder
Exodus 13, 17- 15, 1a, Matteiis 28, 1-10

De Paasnacht is een bijzondere nacht. In
de viering op de avond is dat mee te
maken. Beginnend in stilte, in het donker,
maken we de overgang naar nieuw leven,
van donker naar lichtt De nieuwe
Paaskaars wordt binnen gebracht. Teken
van een nieuw begin. Van Licht, dat door
het donker heen breekt.

Zoals het volk Israél door de Jordaan ging
om dan de slavernij achter zich te laten en
te proeven van de vrijheid, zo mogen wij in
die Paasnacht leren verstaan en ervaren
wat nieuw leven voor onszelf kan
betekenen.

De nieuwe Paaskaars laat twee mensen zien,
die een enorme druiventros dragen. Mozes
had twee verspieders gestuurd om het land
te verkennen, waarheen het volk Israél op
weg was. Een land vol belofte, zo blijkt. Van
druiven wordt wijn gemaakt. En wijn wordt
gedeeld aan de tafel, waar Jezus met zijn
vrienden het Pesach-feest viert, het Joodse
Paasfeest.

Zondag 12 april, 1e van Pasen

kleur: wit

Exodus 15, 1b-20, Johannes 20, 1-18
Een feestelijke dienst zou dit moeten zijn,
waarin we op weg gaan naar de bevrijding.
Het is in de tijd van Pasen (de tijd tussen
Pasen en Pinksteren), dat 5 mei valt. Pasen
is het feest, waar we ons bevrijd mogen
weten. Dat ervaart ook het volk Israél, als

het uit Egypte vertrekt.

Wat ongelofelijk leek, is toch gebeurd: na
een tijd van slavernij en een tocht vol
angst met de vijand op de hielen, mag het
volk proeven van de vrijheid. Vrijheid is er
niet zomaar. Dat is wel duidelijk. Je moet
soms door veel heen om in vrijheid te
kunnen leven. Hoe kostbaar is het, om in
een vrij land te mogen wonen.

Maar ook op het persoonlijke vlak kun je
soms gevangen zitten door wat je
overkomt. Dat is zo voor de mensen die
dichtbij Jezus staan. Wat is vrijheid voor
hen? En voor ons nu?

Velen van ons zullen deze dagen het
gevoel van gevangen zitten ervaren.

Zondag 19 april, 2e van Pasen

kleur: wit

Exodus 15, 22-16, 27,

Johannes 20,19-23

De Israélieten zijn bevrijd uit Egypte. Maar
al snel slaat hun blijdschap om in
gemopper en geklaag. Hoe komen we aan
eten en drinken? Wie zorgt er nu voor ons?
Mozes weet het ook niet. God antwoordt
en geeft zijn volk manna om te eten en
water om te drinken.

Zondag 26 april, 3e van Pasen

kleur: wit

Exodus 16, 28- 17, 7, Johannes 21, 1-14
De Israélieten zijn op weg naar het
beloofde land. God heeft hen bevrijd, maar
waar is Hij nu? Mozes zegt tegen de
mensen dat ze een kruik met manna
moeten bewaren, zodat iedereen later kan



Bij de online diensten

zien wat God met hen doet. Ook komt er
water uit de rots waar Mozes met zijn staf
tegenaan slaat.

Zondag 3 mei, 4e van Pasen

kleur: wit

Exodus 17, 8-16, Johannes 10, 1-10
Mozes staat op een hoge berg met zijn staf
in de hand. Zo lang Mozes zijn arm
omhoog houdt, winnen de Israélieten van
de Amalekieten. Laat hij zijn armen zakken,
dan verliezen ze. Adron en Chur onder-
steunen de armen van Mozes en zo wint
Israél.

Ds. Herrianne Allewijn

Symbool van het licht dat de duisternis
overwint: Aandacht voor de Paaskaars

Je zou denken dat het na Kerst wel erg
rustig moet zijn in de kaarsenmakerij. Niets
is minder waar! Tussen Sinterklaas en Kerst
beginnen we met het gieten van de
paaskaarsen voor het volgende grote
christelijke feest: Pasen.

De paaskaars is de belangrijkste kaars voor
een geloofsgemeenschap. In de paasnacht
wordt een nieuwe kaars de kerk
binnengebracht. De kaars staat symbool
voor het Licht van Christus. Het licht is
sterker dan de duisternis, het leven
overwint de dood! Als leerling-
kaarsenmaker maak ik dit jaar voor het
eerst paaskaarsen. We beginnen in
december met het gieten van de kaarsen
en zijn hier vervolgens tweeénhalve
maand elke dag mee bezig. De
paaskaarsen worden één voor één
gegoten in aparte mallen. We maken vijf
verschillende maten. De grootste kaars die
we maken is 1 meter en 50 cm lang en
heeft een conische doorsnede van 8 tot
11cm. Dat betekent dat de kaars aan de
onderkant 3 cm breder is dan aan de
bovenkant en taps toeloopt. De kaars
wordt gegoten in een aluminium buis. Zelf
ben ik 1.65 meter lang, ik moet dus op een
krukje gaan staan om de paraffine in de
buis te kunnen gieten. Er gaan bijna twee
emmers paraffine in de buis. Paraffine is 90
graden en ik moet de emmer ter hoogte
van mijn borst houden om goed te kunnen
gieten, een warm en zwaar werkje. Als de
paraffine stolt, krimpt deze en ontstaat er
een holte in de kaars.

We steken de kaars dan door en vullen de
holte met paraffine. Dit stollen en vullen
doen we minimaal twee keer. Zo zit er
geen lucht in de kaars en brandt de kaars
mooi gelijkmatig op. Uiteindelijk gaat er
12 liter paraffine in een paaskaars van
anderhalve meter lang. Het gieten en
vullen duurt drie dagen, sneller gaat niet.
Op de vierde dag wordt de kaars gelost.
Het gevaarte weegt dan, inclusief buis en
kop, zo'n 15 kilo. Ik til de buis op om de

pistonkop los te slaan met een rubberen
hamer. Gelukkig doe ik aan fitness, maar
ook dit is zwaar werk. Met de ene hand en
arm til je de buis op en met de andere
hand sla je met de hamer.

Als de pistonkop los is, ben je er nog niet.

De kaars zit nog in de aluminium buis. Als
ik de buis goed voorbereid heb met een
losmiddel kan de kaars er met weinig
krachtsvertoon uit komen. lk pak de mal
met beide handen vast, breng hem
omhoog en laat hem met een klap met de
breedste opening op de grond komen.
Met een beetje geluk komt de kaars dan
los en kun je de buis er vanaf halen.

Maar meestal is er meer kracht en
uithoudingsvermogen voor nodig om de
kaars te kunnen lossen.Tegen die tijd heb
ik het warm, mijn gezicht is rood en
bezweet. Als de kaars eenmaal uit de mal
is, is dat telkens weer een moment van
geluk. Omdat het zo’'n mooi product is,
omdat de kaars is gelukt, omdat hij mooi
glad is en zo groot! De kop wordt
bijgesneden en de was applicatiesworden
er op bevestigd. Het maken van de
paaskaars kost tijd, geduld, kracht en
vooral aandacht. Zodat de kaars daarna
ook de aandacht kan krijgen binnen de
geloofsgemeenschap.

Symbool van het licht dat de duisternis
overwint

Inge van den Hout.
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Bel contact

Het is natuurlijk voor ons allemaal belangrijk om een beetje op onze buurtgenoten en kerkgenoten ,(e\efoon
te letten.

Je mag elkaar blijven bellen, dus vergeet dat niet, sommige mensen hebben dat nu meer dan ooit

nodig. Als je het pastoraal team wilt helpen met het bellen of andere taken, neem dan contact op

met Petra of Marianne.

Om in de woorden van de koning te spreken: C:rke\

“Het Coronavirus kunnen we niet stoppen, de Eenzaamheidsvirus wel!”

God,
het is stil op straat

een kwaad virus waart als een spook

rond over uw wereld

en wij weten niet hoe en
wat en hoelang.
Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.
Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw!

Amen.
...bij Lied 1003 "Stil is de straat"

Gebeden in een tijd van corona:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/gebeden-in-een-tijd-van-corona/



https://pglandsmeer.us17.list-manage.com/track/click?u=3f5df5f9688421769ea30d8a9&id=30262317ac&e=fc0c8b1bb0

GROENE KERK
Om o.a. het milieu te sparen zijn wij als
kerk bezig om de kerk te vergroenen. Zo
zijn wij van plan om Led verlichting aan te
brengen . Op de foto (pag. 10) is te zien dat
er spouwmuur isolatie is aangebracht in
de spouw van de Voorhofzaal.

Laat de zon maar komen. Aan het eind van
de maand worden er zonnecollectoren op
het dak geplaatst in de vorm van een kruis.
Symbolisch is het heel mooi om het
hemelse licht, waardoor we ons laten
sturen, op te vangen met een kruis.
Hiermee zal ongeveer de helft van ons
jaarverbruik aan elektriciteit worden
afgedekt.
Aad Bakker




UIT HET GRUTTOLAANTIJE

Dit zijn tijden, waarin elke dag opnieuw
iets gebeurt, waardoor dat wat je net hebt
bedacht en besloten, anders wordt. Er is
veel overleg, ook met een kleine groep uit
de gemeente, omdat er veel besproken
moet worden. Wat doen we met de
diensten van de komende tijd?

Wat te doen met de activiteiten die
gepland staan?

Hoe lang gaat dit duren?

Wat is verantwoording nemen voor
elkaar?

Kunnen we wel of niet op bezoek gaan?
Hoe houden we contact met elkaar, als we
elkaar niet fysiek ontmoeten?

De doopdienst van de zoon van Alireza en
Sheida is helaas niet doorgegaan.

In de afgelopen twee weken zijn er in mijn
directe  omgeving twee mensen
overleden.

Het is deze dagen niet mogelijk om
afscheid te nemen van geliefden, zoals
velen van ons dat graag willen en soms
ook al hebben voorbereid.

In de persoonlijke sfeer kreeg ik zojuist
met een overlijden te maken. Het was niet
mogelijk om een afscheidsdienst te
houden met alle mensen, die er graag bij
wilden zijn. Er is nu besloten afscheid te
nemen in de thuissfeer met de direct
betrokkenen en vanuit het huis direct naar
de begraafplaats te gaan voor de
begrafenis. Op een later tijdstip zal er een
herdenkingsdienst zijn, waar dan wel tijd
en ruimte is voor ontmoeting.

Vandaag heb ik de paaskaars opgehaald in
de abdij van Egmond. De abdijwinkel is

gesloten. Bij uitzondering mocht ik binnen
via de achterdeur. Binnen zaten een paar
mensen kaarsen te maken en te versieren.
Paaskaarsen lagen klaar om opgehaald te
worden. Op de terugweg in de auto en
hoorde ik dat nu door de bisschoppen is
besloten de Paasdiensten niet door te
laten gaan. Dat is een ingrijpende
beslissing, om af te zien van de viering die
juist het hart vormt van de christelijke
traditie. Deze avond, 18 maart, is er
vergaderd met het dagelijks bestuur van
de kerkenraad via een videoverbinding.
We gaan dat nu elke week doen.

En dan tot slot: het lijkt meer op de
achtergrond na alle bekommernis rondom
het coronavirus. Maar het is er: het boekje
met de verhalen van gemeenteleden die
de oorlog hebben meegemaakt.

Op zondag 22 maart is er aandacht aan
besteed in de online-dienst (zie website).
Het feestje rondom dit boekje kan nu niet
doorgaan helaas. Dat komt nog later, en de
Burgemeester wil daar graag bij aanwezig
zijn. Toch willen we niet langer wachten
om het boekje beschikbaar te stellen.
Degenen die eraan hebben meegewerkt
ontvangen een exemplaar. En vanaf 23
maart is het boekje te koop in ‘'t Winkeltje,
Dorpsstraat 53A, tegenover de Deen of via
boek@pglandsmeer.nl.

Bijzonder, dat dit tot stand gekomen is,
dankzij de inzet van veel mensen. Heel
veel dank allen!

En wat een bijzondere verhalen, met
prachtige foto's. Een  waardevolle
herinnering om te delen met verschillende
generaties.

Via telefoon en e-mail ben ik goed
bereikbaar, aarzelt u niet om te delen wat
u bezig houdt.

En als het nodig is, kom ik langs.

Mits ik gezond ben/blijf.

Rest mij u vanaf deze plek toe te wensen:
Ga met God, en Hij zal met u zijn, tot wij
weer elkaar ontmoeten.

Een bemoedigende groet,

Ds. Herrianne Allewijn

T: 4822490 - dominee@pglandsmeer.nl

EEN GOED VERHAAL

Herinneringen aan de tweede
wereldoorlog. In de vorige Wegwijzer
heeft u er al over kunnen lezen.
Zevenentwintig verhalen zijn verteld en
opgetekend door gemeenteleden;
jongeren en ouderen met elkaar in
gesprek. Het resultaat is een mooi boekje.
Niet iedereen is in de gelegenheid
geweest om zijn of haar verhaal te
vertellen. Daarom hieronder het verhaal
van.

Ervaringen van Adrie de Lange uit de
Tweede Wereldoorlog.

In de oorlog woonde
Nieuwendam. Zij vertelt:

Ik kom uit een gezin met drie kinderen: ik
had een oudere zus en een jongere broer.
Mijn vader was politieagent. Later kwam ik
erachter dat hij ook in de ondergrondse
zat. Hij heeft daarover nooit verteld.

Na de oorlog was hij bij de Binnenlandse
Strijdkrachten actief. Hij reed op een
motor met zijspan.

Wat mij het meest bij staat van de oorlog,
is de hongerwinter. Er was geen brandstof.
Veel mensen haalden hout in het

Adrie in


mailto:dominee@pglandsmeer.nl

Activiteiten

Vliegenbos. Maar wij mochten daar geen
hout halen, omdat mijn vader bij de politie
zat. We mochten alleen takjes rapen. lk
herinner me, dat mijn moeder huilend bij
het kookstel zat, omdat ze de aardappels
niet gaar kreeg door gebrek aan brandstof.
Zelf hadden we een kleine tuin, waarin
groente werd geteeld. Op een dag was de
boerenkool gestolen.

Mijn vader ging naar de Wieringermeer
om eten te halen. En hij ging ook wel naar
de Veluwe.

Mijn moeder kwam van de Veluwe. Daar
woonde haar familie nog.

Op een dag in de winter van 1944 werd er
gezegd dat er aan de andere kant van de
dijk een bootje lag, waar je aardappelen
kon halen. Ik was toen 12 jaar, en ik ging er
met mijn moeder heen. We namen juten
zakken mee. Ze vonden het bootje en ze
begonnen aardappelen te rapen, samen
met andere mensen. Toen was er
plotseling geschreeuw: een Duitser met
het geweer in de aanslag. Hij was het die
schreeuwde. Ze moesten alles
terugleggen. Eén man ging ervandoor
met zijn zak. De Duitser, die vlakbij mij
stond, schoot op hem.

Ik raakte totaal in paniek. Het was heel
angstig. Ik wist niet dat het geweer geen
kogels meer bevatte. |k weet nog dat de
Duitser zei: ‘leer’. Hij stelde mij gerust.
Maar de aardappelen mochten niet mee.
Ze waren voor de Duitsers. Ook de juten
zakken bleven achter in het bootje. Ook
dat was nog even spannend. Want op de
juten zakken had mijn vader een
naamplaatje gemaakt, met zijn naam erop.
Maar het had geen gevolgen.

Na de bevrijding had iedere straat zijn
eigen feest....

Berber Stam deelde een andere
ervaring.

Zij vertelt: ik was 9 jaar. Er vlogen veel
bommenwerpers over in die tijd, op weg
naar Duitsland.

Mijn vader vond dat goed. Laat die
vliegtuigen maar bombarderen.

Mijn moeder zei: daar wonen ook mensen.
Ik weet nog, dat ik in bed lag en moest
nadenken over wat mijn ouders tegen

elkaar hadden gezegd.

ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD
Bijbelkring, voor wie meer wil weten
over wat er in de Bijbel staat en
daarover van gedachten wil wisselen.
Eenmaal per maand, op de dinsdagavond,
komt deze kring bij elkaar. Dit jaar
verdiepen we ons in de 10 Geboden of de
Tien Woorden. Deze woorden liggen aan
de basis van ons rechtsstelsel.

Wellicht gaan we hierover iets online
organiseren.

HERDENKINGSCONCERT - 4 mei

Het requiem van Fauré zou worden
uitgevoerd op 4 mei, aansluitend op de
herdenkingsbijeenkomst bij het monu-
ment. Dit kan helaas niet doorgaan.
Mogelijk worden bijeenkomsten
verplaatst naar een ander tijdstip en kan
het requiem daarin nog een plek krijgen.
Er wordt nog gekeken of er toch nog live
muziek kan klinken op 4 mei, om 20.30 uur.
zie daarover nadere berichtgeving.

Ds Herrianne Allewijn

Paasbrunch

U begrijpt het wel, de bijeenkomst Op weg
naar Pasen op 7 april gaat niet door. De
diaconie kijkt of het mogelijk een
soortgelijke ochtend met lunch te houden
rond Pinksteren.

Ook het concert ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum van Holy Sound op 4
april gaat niet door, mogelijk wordt dit
verplaatst naar het najaar. Wij laten het u
weten als het bekend is.

Hannie Trenning

TELEFOONCIRKEL - PASTORAAT
Inmiddels hebben we een telefooncirkel
opgezet, waarbij we elkaar bellen om te
vragen of alles goed gaat, maar ook om
contact te houden.

Bent u hiervoor nog niet benaderd, neem
dan alstubleft contact op met ons.

Petra Tasseron, tel 06 28339814
Marianne de Vries - de Gier, tel 4823491
pastoraat@pglandsmeer.nl
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DANK VOOR UW INZET IN CORONATLID
De kerkenraad is, net als iedere
wereldburger, overvallen door de
pandemie. Het coronavirus leek eerst iets
in China, we konden ons niet voorstellen
dat het ons hele land zou platleggen.
Hebben we ooit meegemaakt dat de
kerkdeuren op zondag gesloten zouden
blijven? En hoe lang gaat dat duren, twee,
drie, vier of nog veel meer weken.

Hebben we ooit meegemaakt dat we het
laatste avondmaal op Witte donderdag af
moeten zeggen. Dat we de Goede Vrijdag
thuis blijven?

Met Pasen, het allerbelangrijkste feest in
onze kerk, waarop we ons zo verbonden
voelen met elkaar, zal de kerk leeg blijven.
Heel blij ben ik dat wij in onze kerkge-
meenschap zulke technische krachten
hebben die zich inzetten om via de
website de diensten in te vullen. En ik zie
dat velen met mij die uitzendingen
meebeleven. Wat fantastisch dat dat
allemaal kan.

Corona brengt zoveel leed, ik bekeek de
laatste beelden van de dienst van 22
maart. Ik hoorde het Taizélied Vrede Vrede
dat zo mooi klinkt en het camerabeeld
gleed over de lege stoelen, over de lege
kerkzaal. Ik vond het een heel emotioneel
moment.

Lieve mensen, laten we zolang het kan de
diensten meebeleven via de website. |k
wens u alle goeds toe in deze heftige tijd.
Laten we elkaar de Vrede wensen.
Gezegende Paasdagen.

Ellen de Paauw

BlJ EEN OVERLIJDEN IN CORONATIJD
Afgelopen weken heb ik dit helaas in mijn
directe omgeving ervaren.

Het is nu niet mogelijk om afscheid te
nemen van geliefden, zoals velen van ons
dat graag zouden willen en soms ook al
hebben voorbereid.

Is er sprake van corona, dan moet daar-
mee rekening worden gehouden en is er
nog minder mogelijk.

Het is vreemd, dat we erover moeten
nadenken, hoe we in deze tijden anders
moeten omgaan met een begrafenis of
een crematie.

Vooralsnog kan er in kleine kring, bij elkaar
worden gekomen.

In Het Kruispunt bestaat de mogelijkheid
om een live verbinding te maken, zodat
meer mensen ook vanuit hun huis het
afscheid live kunnen meekijken.

Ook is het mogelijk om vanuit het huis van
de overledene naar begraafplaats of
crematorium te gaan en daar in huis een
afscheid in besloten kring te houden (als er
geen sprake is van corona).

s
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De aula van het crematorium of de
begraafplaats is een andere mogelijkheid
waar men in kleine kring bij elkaar kan
komen.

Het is moeilijk en schrijnend, dat mensen,
juist in dagen waarin je elkaar zo nodig
hebt en je elkaar nabij wilt zijn, niet samen
kunnen komen.

Het zal anders zijn, maar een familie kan
ervoor kiezen op een later tijdstip samen
te komen om dan alsnog samen te kunnen
stil staan bij de geliefde die is overleden.

Mocht er een overlijden zijn, dan zullen we
samen zoeken naar een passende manier
om afscheid te nemen, en daar kunt u mij
vanzelfsprekend voor benaderen.

Hopen en bidden wij, dat deze weken van
corona aan ons voorbijgaan, zonder dat
we over deze dingen hoeven nadenken!

Een lied dat mij deze dagen regelmatig
door het hoofd gaat, is:

Behoed en bewaar Gij ons, lieve God
ds Herrianne Allewijn



5 april: Jeugdwerk JOP

Veel christelijke jongeren hebben het
paasverhaal al vaak gehoord. Komt de
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan?
JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een
verrassend spel voor kerkelijke jongeren:
de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-
de-mol’-achtige  elementen  kruipen
jongeren een nacht lang in de huid van
een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze
krijgen te maken met emoties als
achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid
en troost. Een deel van de opdrachten
speelt zich buiten af, de ontknoping vindt
plaats op paasmorgen. Helaas kan dit spel
dit jaar niet gespeeld worden

Maar help alstublieft mee, zodat JOP onze
jongeren bij de kerk kan (blijven)
betrekken

12 april: Paascollecte

Kinderen in de Knel India- Onderwijs
geeft kansarme kinderen een toekomst
In India worden duizenden kansloze Dalit-
kinderen gediscrimineerd en
buitengesloten. Samen met lokale
partnerorganisaties wil Kerk in Actie via
deze kinderen het onderdrukkende
kastensysteem en de cirkel van armoede
doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse
bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en
sportlessen. Zo  krijgen ze meer
zelfvertrouwen en  verbeteren hun
schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht
geschonken aan de thuissituatie van de
kinderen.

19 april: Oudezijds 100

Oudezijds 100 en Communiteit Spe
Gaudentes zijn ontstaan in de bloeitijd van
de oecumenische beweging, die zocht
naar wederzijdse erkenning tussen
verschillende kerkelijke tradities. De
gemeenschap is van meet af aan een plek
geweest waar christenen van
verschillende achtergronden hun
dagelijks leven delen. Door samen te
leven, te bidden en te werken krijgt

eenheid in verscheidenheid concreet
vorm.

Dagelijks leven

Mensen die met de gemeenschap

kennismaken, komen op een spontane
manier in aanraking met de breedte van
de kerk. Je beeld van andere christenen en
geloofstradities verandert als je samen
bidt, werkt, koffiedrinkt of de afwas doet.
Misschien fronst een protestant zijn
wenkbrauwen bij een Ave Maria in de
kapeldienst. Daarna komt hij de katholieke
voorganger weer tegen bij de afwas of de
koffie en ontstaat er als vanzelf een
gesprek. In een open sfeer kunnen we zo
elkaar bevragen en tegelijk ontdekken
waar we zelf staan. In de ontmoeting met
de ander kom ik er, met vallen en opstaan,
achter wat mijn eigen motivaties en
overtuigingen zijn.

Inspiratie
Sommige (vaak ook jonge) mensen
worden door het leven in de

gemeenschap geinspireerd om zich voor
langere tijd aan ons te verbinden. Anderen
gaan na hun kennismaking met onze
gemeenschap op zoek naar vergelijkbare



christelijke gemeenschappen of richten
zelf een nieuwe gemeenschap op. Het
brede netwerk van christelijke
leefgemeenschappen waar Oudezijds 100
en Communiteit Spe Gaudentes deel van
uitmaken, kan hierbij behulpzaam zijn.

26 april: Nederlands Bijbel
Genootschap, Een eigen kinderbijbel
voor weeskinderen in India

Met uw steun wil het NBG duizenden
weeskinderen in India een eigen
kinderbijbel geven. Hoeveel kinderen
geeft u een onvergetelijk cadeau?

India telt ongeveer 8  miljoen
weeskinderen. Deze kasteloze kinderen
gaan zonder achternaam, zonder
identiteit, door het leven.

Ze worden bij voorbaat afgeschreven door
de maatschappij.

Datum Ten bate van diaconaal project
02-02 KIA Werelddiaconaat Oeganda
09-02 PKN Catechese en educatie
16-02 KIA Werelddiaconaat Kameroen
23-02 KIA Ongedocumenteerden NL
01-03 KIA40d tijdZendingGolfstaten
08-03 KIA40d.tijd Missionairwerk
15-03 KIA Noodhulp Zuid Soedan

De kerken en christelijke organisaties in
India trekken zich het lot van de kasteloze
kinderen aan. Een deel van hen vindt een
plek in een weeshuis.

Onvergetelijk cadeau

Het NBG wil deze kinderen, die nooit
cadeautjes krijgen, een eigen kinderbijbel
geven. Dat is voor hen een onvergetelijk
geschenk. Met wuw hulp wil het
Bijbelgenootschap kinderbijbels uitdelen
onder de allerarmsten.

Steun de actie voor kinderbijbels voor
weeskinderen in India! De kosten voor één
kinderbijbel zijn 5 euro. Doet u mee?
Alvast hartelijk dank.

3 mei: Noodhulp Nigeria, 75 jaar
bevrijding, Traumahulp voor
slachtoffers Boko Haram

Opbrengst diaconale collecte
€99,30 (aangevuld tot €
€86,92 (aangevuld tot €

€ 189,10(aangevuld tot €
€103,10(aangevuld tot €

€ 91,74(aangevuld tot €
€100,85(aangevuld tot €
(aangevuld tot € 500,-)

200,) €
200,) €
200,-) €
200,) €
200,) €
200,-)

)

Bij online kerkdienst horen natuurlijk ook online collecten.

We willen u vragen uw gift over te maken naar de bankrekeningnummers van de diaconie en kerk.

Ook is het mogelijk uw bijdrage over te maken via de website van de kerk:

U mag uw gift natuurlijk ook voor de hele maand overmaken.

De penningmeesters verdelen uw gift dan over de verschillende doelen.
Bankrekeningnummers

Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75
jaar geleden werden bevrijd. Het is
waardevol om dat te kunnen doen, want
vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden
mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de
terreur van Boko Haram. Onder hen
kinderen, die soms de  meest
verschrikkelijke gruweldaden hebben
gezien. Kerk in Actie heeft samen met de
lokale organisatie een programma voor
traumaverwerking opgezet. Zo'n honderd
kinderen per jaar krijgen intensieve
begeleiding. Ze leren te praten over hun
ervaringen en krijgen hulp om hun leven
voort te zetten ondanks hun trauma. Ook
worden vrijwilligers getraind om in hun
eigen gemeenschap te werken aan
traumaverwerking. Laten we deze zondag
stil staan bij onze vrijheid en tegelijk
collecteren voor onze naasten in Nigeria.

Hartelijk dank
voor uw gift!

Online dienst

IBAN: NL73 RABO 0334433983 tnv Protestantse Diaconie Landsmeer
IBAN: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestante Gemeente Landsmeer


https://www.pglandsmeer.nl/collecten/

EN TOEN ZAT JE INEENS THUIS
En toen zat je ineens thuis! Geen juf of
meester voor de klas, maar mama en papa
die jou al je schoolwerkjes moeten laten
doen. En opeens heb je zoveel tijd over,
want je hoeft niet naar voetbal of ballet, of
theater of naar de knutselclub? Wat moet
je dan doen?

Wij hebben misschien wat leuke ideetjes

voor jel

«Je kan een mooie tekening of
knutselwerk maken voor een eenzaam
iemand uit het dorp of uit de kerk.

» Bedenk eens wie er altijd voor klaar staat,
en maak daar iets moois voor. Je kan
bijvoorbeeld bloemen knutselen, of een
mooie kleurplaat maken!

» We hoeven natuurlijk niet te hamsteren
in de supermarkt, maar als je bloem,
eieren en suiker hebt, dan kan je al
lekkere koekjes maken! Als je nou heel
veel koekjes bakt samen met mama of
papa, kun je er misschien wat weggeven
ook aan mensen die niet zo makkelijk bij
de supermarkt kunnen komen, of zelf
niet zoveel hebben!

« Zoek eens online naar mooie plaatjes of
verhalen, en maak daar een collage van!
Het is altijd goed om met leuke dingen
bezig te zijn, ook al kan het soms wel een
angstige situatie zijn allemaal!

DE KERK IS DICHT,

DE KINDERNEVENDIENST GAAT DOOR!

Ook onze kerk houdt de komende
zondagen de deuren gesloten en zendt

online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat
het kinderwerk stilvalt!

De redactie van Kind op Zondag vindt het
belangrijk dat het kinderwerk doorgaat.
Voor abonnees, maar ook voor gezinnen,
die in deze onzekere tijden de kerkelijke
gemeenschap en het vieren met jong en
oud moeten missen.

Daarom stellen we nu tijdelijk het
volledige materiaal op de website van
Kind op Zondag beschikbaar. In elk geval
voor de komende zondagen, of zolang de
kerken dicht zijn.

We hopen dat u deze boodschap
verspreidt onder ouders en andere
geinteresseerden. De kerk is dicht, maar de
kindernevendienst gaat door!
https://www.kindopzondag.nl/

PASEN

Ben je wel eens in een donkere grot
geweest? Hoe is het daar? Vaak is het er
koud en donker. Als je dan weer uit de grot
komt, knipper je een beetje met je ogen.
Deze weken hebben we gehoord over
Mozes en het volk Israél. Ze waren in een
donker land, een land waar ze het moeilijk
hadden.

Maar God zei: “ik geef jullie een teken van
leven. Ik breng jullie naar een plek waar het
fijn is.” Vandaag vieren we dat God dit
altijd blijft zeggen. Hij geeft steeds
opnieuw een teken van leven. Hij heeft
Jezus opgewekt, om te laten zien dat ook
de dood geen einde maakt aan zijn trouw.
Daarom is het feest vandaag!



SAMEN ETEN, JA GEZELLIG'

Woensdag 4 maart, waren wij met 9
jongeren (Matthijs, Dani, Steffan, Tijs, Jelle,
Nyah, Marusha, Maud en Sara) en met Iris
(onze jeugdwerker) helpen bij ‘Samen
eten’. Om 16:00 uur kwamen we bij elkaar
in de Voorhof. Wij mochten Jannica
Visscher helpen met tafels dekken, slingers
ophangen, koekjes en chocola verdelen op
borden, toetje voorbereiden en de
groenten koken voor bij de kip Pilav (dat
werd voor ons gekookt door een slager
van ons dorp). Om 17:30 uur kwamen de
mensen, we mochten koffie en thee
inschenken.

Om 18:00 uur werd het eten gebracht en
mochten wij drinken rondbrengen. We
hadden briefjes met vragen van Iris
gekregen, als we zelf geen vragen meer
wisten konden we die vragen stellen aan
de mensen naast wie wij zaten. Lekker
gekletst.

Na het eten mochten we afruimen,
afdrogen of het toetje afmaken.

Na het overheerlijke toetje mochten we
nog een keer koffie en thee inschenken.
Om 20:00 uur gingen wij naar huis.

Het was een gezellige avond, wij vonden
dit erg leuk om te doen.

Groetjes Maud en Sara
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Zondag 5 april om 10.30 uur - Palmpasen

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Flora Doeven
Diaken: Jannica Visscher

Maandag 6 april om 19.30 uur - Online Vesper
Organist: Pieter-Jan Aartsen

Dinsdag 7 april om 19.30 uur - Online Vesper
Organist: Anje Rietberg

Woensdag 8 april om 19.30 uur - Online Vesper
Organist: Anje Rietberg

Donderdag 9 april om 19.30 uur
Witte Donderdag - Dienst van Schrift en Tafel

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Anneke Goede
Diaken: Corry Stellema

Vrijdag 10 april om 19.30 uur

Goede Vrijdag - Lijdensevangelie in muziek en beeld

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Marianne de Vries
Diaken: Joop de Jong
Zaterdag 11 april om 21.00 uur
Paasnacht

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Hans Sijmons

Zondag 12 april om 10.30 uur

Feestelijke Paasmorgendienst voor alle leeftijden -

Dienst van Schrift en Tafel

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Ellen de Paauw
Diaken: Gera Knibbe

Zondag 19 april om 10.30 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede
Diaken: Hannie Trenning

Zondag 26 april om 10.30 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling Marianne de Vries
Diaken Joop de Jong

Zondag 3 mei om 10.30 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Hans Sijmons

Zoals u al gezien heeft heet deze rubriek nu Online
kerkdiensten. Voorlopig zal Herrianne alle diensten, m.u.v. de
Vespers, voorgaan in de online dienst.

Tijdens deze diensten zijn alleen de ambtsdragers en 2 mensen
van de beeld- en geluidsdiensten aanwezig.

Afgelopen periode is gebleken dat er om 10:00 uur een piek is
op het internet, omdat op dat tijdst ip alle kerkdiensten
beginnen, derhalve hebben we besloten dat wij voortaan om
10:30 uur beginnen.

De Live kerkdienst wordt uitgezonden op
https://www.pglandsmeer.nl/kerk-tv/

De collecte pagina is:
https://www.pglandsmeer.nl/collecten/
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Ik heet: Matthias Klaver

Mijn ouders zijn: Jan Pieter en Sabine klaver
Adres: Regenboog

Mijn verjaardag is op: 11 april

Ik ben nu: bijna 10 jaar

Broertjes/zusjes: Anna Sophie en Charlotte
Hobby'’s: atletiek en zwemmen

Ik doe graag: buiten spelen

Mijn lievelingsdier is: tijger

Ik lees graag: van alles, het liefst Donald Duck en Suske en Wiske
Lievelingseten: pannenkoeken en vispatatjes

Ik hou niet van: spruitjes

Op televisie kijk ik graag: klokhuis, jeugdjournaal en Robin Hood
Mijn school is: P.C.B. de Hoeksteen, groep 6

Mijn lievelingsvak: gym

Mijn grootste droom: de vetste uitvinding ooit te bedenken
Later word ik: uitvinder

Het leukste van de kerk vind ik: de kindernevendienst




