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PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER - DE WEGWUJZER
De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar. Abonnementsprijs is €12,50 per jaar.
IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

De volgende Wegwijzer verschijnt rond 4 april 2020.
Kopij (tot 5 mei) uiterlijk 9 maart 2020 per e-mail of in de brievenbus bij Het
Kruispunt.

Hoofdredactie Wegwijzer: wegwijzer@pglandsmeer.nl

mw. Nel Bakker-van Bart, Stentorstr 78, 1035 XJ A’dam, T: 6332014
mw. Cora Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 4825381

Distributie: dhr. Jelle Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

HET KRUISPUNT

Dorpsstr 35 / Calkoenstr 12a, T: 4821402 / 06-34014205
Beheerders kerk: beheerder@pglandsmeer.nl

dhr. Cor Knibbe, Violierweg 5, T: 4823192

mw. Anneke van Zanten, Radboud 11, T: 4826128
Autodienst: Gera Knibbe, T: 4822478

Predikant: dominee@pglandsmeer.nl
mw.ds. Herrianne Allewijn, Gruttolaantje 2, T: 4822490
Vrije dagen: maandag en woensdag

Scriba: scriba@pglandsmeer.nl
mw. Ellen de Paauw- van der Neut, Raadhuisstraat 28, 1121XD, T: 4821599

College van Ouderlingen (pastoraat): pastoraat@pglandsmeer.nl

Voorzitter: mw. Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145,1035 PT. T: 06 28339814
Cobie Beenhakker T: 4821258, Anniek Goede T: 6312650,

Joke Grevenstuk T: 4821181, Hanny de Jong T: 4823622, Gea Olofsen T: 4825285,
Joost Oortwijn T: 6837565, Cora Rijswijk T: 4825381, Mieske Slik T: 4824733,
Marianne de Vries-de Gier T: 06-12056475,

Marianne de Vries-Nugteren 06-46523019

College van Kerkrentmeesters: cvk@pglandsmeer.nl
Secretariaat: mw. Ank de Cleen, Dr. M.L.Kingstraat 31, 1121 CR, T: 4822673

Giften, Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:

Penningmeester: dhr. H. Klaasen, Schoolstraat 16, 1127 PZ Den llp, T: 4824166
of stuur een e-mail naar: penningmeester@pglandsmeer.nl

Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,- (ovv Collectebonnen)
IBAIc\jl Financiéle bijdragen: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestante Gemeente
Landsmeer

Kerkelijk bureau: kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl
mw. Anneke van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 1121 HS, T: 4826128

Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl

Secretariaat: mw. Jannica Visscher, Nijenrode 35, 1121 HR, T: 6313297
Financiéle bijdragen: NL73 RABO 0334433983 tnv Diaconie Protestantse
Gemeente

Landsmeer

Oecumenisch beraad:

Penningmeester: mw. C.M. Stellema-van Leeuwen, Robinsonhaven 20, T:
3378400

IBAN Financiéle biidragen: NL84 RABO 0334 4264 13 tnv Oecumenisch Beraad



OM TE BEGINNEN

De maand februari is de opmaat naar een nieuw feest: Pasen.
Maar voordat we dat feest kunnen vieren is er nog een weg te
gaan. In de natuur zien we af en toe al voorzichtig tekenen van
nieuw leven. Dit jaar al vroeg. Echt koud is het nog niet geweest.
Maar misschien komt dat nog. Hoe dan ook, we gaan op weg naar
Pasen. Ogen open, oren gespitst. Want tekenen van leven
kunnen zich zomaar, onverwacht, voordoen...

Ds. Herrianne Allewijn

Persoon Wijzer

In mei 1997 kreeg ik een relatie met Alfred en op 16 mei 2000 zijn
wij getrouwd. We hebben 4 kinderen Bas (2001), Luuk (2003) en
Jelle en Tijs (2007).

Al die tijd heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Zowel in de kerk
als daarbuiten. In het zwembad geef ik al ruim 20 jaar zwemles en
in de kerk heb 24 jaar de kindernevendienst gedaan. Daarnaast
ben ik jeugdouderling geweest en ben nu ouderling en sinds kort
in de werkgroep eredienst en liturgie. Op de basisschool van de
jongens ben ik al die jaren actief geweest, dat zal aan het eind van
dit schooljaar afgelopen zijn als Tijs naar de middelbare school
gaat.

In 2017 hebben we een hele spannende tijd gehad met de open-
hart operatie van Jelle en een zwaar jaar heeft daarop gevolgd.
Toen alles weer rustiger werd heb ik besloten meer te gaan
werken, jongens allemaal groter en Jelle zijn gezondheid stabiel,
sinds juli vorig jaar werk ik 3 lange dagen in Noord op een 0 tot 4
Ik ben op 12 maart 1977 geboren in Amsterdam als oudste van 3 groep waar echt mijn hart ligt. Ik hoop nog lang betrokken te
kinderen. Op mijn 5de ben ik naar Landsmeer verhuisd en bener  blijven bij de kerk waar ik met een fijn gevoel kom.

nooit meer weg gegaan. Saskia Mulder

Na mijn studie aan de Hogeschool van Amsterdam ben ik in de

kinderopvang terecht gekomen en heb daarin in alle facetten

gewerkt.




Ter overweging .

EEN TEKEN VAN LEVEN: STA OP!

Tekenen van leven. Die kun je op allerlei plekken zien. En in een verhaal kun je horen, hoe tekenen van leven zich aandienen. Daarom
is het zo spannend, om naar het verhaal van iemand te luisteren. Als je erop gespitst bent en jezelf openstelt voor het verhaal van een
ander, dan kun je veel ontdekken. Tekenen van leven. Veel mensen doen levenservaringen op die moeilijk, zwaar of pijnlijk zijn. En in
sommige periodes van een mensenleven lijkt alles wel tegelijk te komen: van tegenslag naar tegenslag. Dat is, wat je ‘een
woestijnervaring’ kunt noemen.

Je trekt door een gebied dat je niet kent. Je weet niet wanneer je het gebied doorgetrokken bent. Je weet niet hoe lang je in dat gebied
blijft. Je weet zelfs niet of je er ooit uit zult komen. Je leeft van dag tot dag.

In het boek Exodus uit de bijbel gaat het over dat soort ervaringen. Maar toch: zelfs in het woestijngebied, zelfs als de moed je in de
schoenen zinkt, kun je onverwacht tekenen van leven zien: een oase, een bron, manna om te eten... Je kunt een woord horen, dat je
verder helpt...

De tijd van oorlog is ook een soort woestijngebied. Er was veel ellende, haat en nijd. Er waren families, die geliefden moesten missen.
Er waren families, die uit elkaar gedreven werden omdat er verschillend gekozen werd. Er waren de tallozen die verschrikkingen
meemaakten, die hun leven voorgoed stempelden. Er waren ‘grote verhalen’, over mensen met uitzonderlijke moed. Er waren ‘kleine
verhalen’, van mensen die, zo goed en zo kwaad als dat ging, deze jaren probeerden te overleven. En er waren verhalen van families,
waarbinnen één of meerderen keuzes gemaakt werden, die -zeker achteraf- niet goed waren.

In deze weken voor Pasen zullen we verhalen van mensen horen en zien, die door woestijngebied trokken.

Er is een film van Dietrich Bonhoeffer, waarin we zijn levensverhaal volgen. Er komt een boekje uit met verhalen over de oorlog van
mensen uit onze gemeente. De meesten waren nog kind toen het oorlog was in Nederland. Er komt ook iemand die geschreven heeft
over de stilte in haar familie. Dat had alles met de oorlog te maken...

Laten we de komende weken onze ogen openen, ze laten openen...

Laten we de komende weken onze oren spitsen.

Waar zijn tekenen van leven?

Ds. Herrianne Allewijn




Zondag 8 maart, 2e van de 40 dagen
kleur: paars

Exodus 4, 18-31

Matteiis 17,1-9

Mozes gaat naar Egypte terug. Hij reist met
zijn staf in de hand. Egypte is geen fijne
plek. Mozes wil daar helemaal niet naar
toe. Gelukkig gaat hij niet alleen, zijn
vrouw en kinderen gaan mee. En in de
woestijn komt zijn broer Adron hem
tegemoet. Mattelis vertelt over de
leerlingen, die met Jezus de berg opgaan,
en daar een bijzondere ontmoeting
meemaken. Net als Mozes gaan zij op weg
naar een ‘'onbekend land'.

Zondag 15 maart, 3e van de 40 dagen
kleur: paars

Exodus 6,2-9 en 28-7,7

Johannes 4, 5-26

Mozes probeert de last van zijn volk te
verlichten. Dat is geen succes. De last
wordt juist zwaarder. Het volk wordt
moedeloos en raakt uitgeput. Mensen
verwijten Mozes, dat hij niets gedaan
krijgt.

Mozes zelf neigt ernaar alles op te geven.
Maar hij krijgt te horen dat dit niet de
bedoeling is. De strijd zal hard en fel zijn,
maar hij moet die strijd wel aangaan.
Opnieuw naar farao!

Daarnaast staat een ontmoeting van Jezus
bij de bron. Een vrouw, die haar schouders
er moedig onder zet, wordt door Jezus in
haar kracht gezet.

Er valt veel te leren van mensen in de
Bijbel...

Zondag 22 maart, 4e van de 40 dagen
kleur: paars/roze

Exodus 7, 8-25

Johannes 9, 1-13

In Egypte wordt het steeds donkerder.
Mozes en Adron moeten het opnemen
tegen een paar Egyptische machten en
krachten. Dat lukt hen. Maar het maakt
geen indruk op de grootste machthebber
in Egypte. Dan volgen er van Godswege
andere tekenen, die de strijd naar een
einde moeten leiden.

Bij Johannes ontvangt een blinde het
gezicht: hij kan zien! Hoe groot het
contrast met een farao die ziende blind
is... En wat zegt dit alles ons?

Zondag 29 maart, 5e van de 40 dagen
kleur: paars

Exodus 9, 13-35

Johannes 11, 1-4 en 17-44

Er zijn al heel wat plagen geweest in
Egypte: kikkers, muggen, steekvliegen,
zieke dieren en zweren. Vandaag horen we
dat Mozes opnieuw naar Farao gaat. Hij
voorspelt een verschrikkelijke hagel die
alles kapot zal maken.

Zondag 5 april, Palmzondag

kleur: paars

Exodus 11, 1-10, Matteiis 21, 1-11
Dienst met de kinderen, voorbereid door
leiding van de kindernevendienst

mmv kinderen, ook muzikaal.

Deze zondag horen we hoe de laatste
plaag Egypte in het donker stort. Dat is het
begin van de bevrijding van het volk Israél.
Soms liggen licht en donker erg dicht bij
elkaar. Ze hangen zelfs samen: wordt het
nu anders? Dat is de vraag. Als je bevrijd
bent, wordt alles dan anders?

Niet zomaar. Dat leren we van de weg die
Jezus gaat. Hij laat zien hoe alles anders
kan worden...

In deze viering leren we de eerste stappen
op weg naar vrijheid te zetten...

VESPERS (avondgebed)

De tijd voor Pasen is een tijd van inkeer. In
de stille week, die begint op 5 april,
Palmpasen, is er iedere avond een vesper,
telkens om 19.00 uur in Het Kruispunt. Dit
jaar klinken er in deze vespers ook teksten
van Dietrich Bonhoeffer, Theoloog, die
zich verzet heeft tegen het nazisme. Op 9
april 1945 werd hij terechtgesteld. Dit jaar
de Witte Donderdag, 75 jaar terug.

Naast de vespers in de Stille Week is er een
gregoriaanse vesper, op zondag 15 maart
om 16.30 uur in Het Kruispunt.

De schola uit Purmerend olv Tjeerd van der
Ploeg zal deze vesper verzorgen.

De vesper voor de derde zondag in de 40-
dagentijd zal dan klinken.

Van harte uitgenodigd.

Ds. Herrianne Allewijn



Meeleven .-

MEELEVEN

Dit onderdeel staat niet in de online versie



DE WEG; een actuele muziektheater
solo voor een breed publiek

Als alles bijna helemaal tot stilstand is
gekomen, op het punt staat uit elkaar te
vallen, dan komt de hoop in beweging, op
zoek naar ademruimte.

Indrukwekkend  migratieverhaal  van
gevierde mezzosopraan en harpiste.

“De Weg" vertelt het aangrijpende verhaal
van Ekaterina Levental over haar vlucht uit
de voormalige Sovjet Unie. Een verhaal
over afwijzing, verlies, veerkracht en hoop,
gezien door de ogen van een tiener.
Geillustreerd met prachtige muziek.

Op 27 maart as. organiseert de Lionsclub
Landsmeer in Het Kruispunt een voorstel-
ling van harpiste en zangeres Ekaterina
Levental. Een theatervoorstelling die op
persoonlijke en indringende wijze dichtbij
brengt wat het is om te moeten viuchten
en te kunnen aankomen. Zowel voor de
‘Nieuwe Buren’ als voor de ‘Oude Buren' in
Landsmeer zeer de moeite waard.

Plaats: Het Kruispunt Landsmeer,
Calkoenstraat 12a

Tijd:  Vrijdag 27 maart 20:00 u.
(duur: 70 min. zonder pauze)

Toegang: (incl. T consumptie) € 12,50

Voor meer informatie:

www.lionsclublandsmeer.nl

Kaarten te reserveren via:

Lionsclublandsmeer@gmail.com

Namens de Lionsclub Landsmeer

Pieter-Jan Aartsen, T: 0623229968

Vertelconcert over een tiener en haar vlucht uit de voormalige Sovjet Unie.
Ekaterina Levental vertelt haar eigen verhaal, zingt en begeleidt zichzelf op de harp.
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http://www.lionsclublandsmeer.nl/
mailto:Lionsclublandsmeer@gmail.com

UIT HET GRUTTOLAANTIJE

Op weg naar Pasen: het is wel eens vreemd
om telkens vooruit te moeten kijken. Soms
een paar weken. Dat gaat nog. Maar soms
ook meer dan een jaar. En dan is er wel
eens de gedachte: hoe weet ik wat zich
dan allemaal voordoet in de komende tijd?
Je moet er maar op vertrouwen, dat wat je
plant, ook zo uitgevoerd kan worden.
Toch: niet plannen kan ook niet.

De kunst is, om ruimte en tijd te maken
voor niet-geplande uren. Tijd om te
reflecteren, te mediteren, even afstand te
nemen en te bezien: waar ben ik op dit
moment en waar ga ik heen?

De 40 dagentijd is daarvoor erg geschikt.
Ingeplande lege tijd...

In deze weken naar Pasen toe zijn er
verschillende activiteiten die kunnen
uitnodigen om te reflecteren of mediteren.
Een vesper, een film, een goed gesprek,
verhalen van mensen over een periode in
hun leven: de tweede wereldoorlog die zij
als kind of jongere meemaakten...

Ds. Herrianne Allewijn

ACTIVITEITEN IN DE 40-DAGENTIJD
ledereen is van harte welkom bij één van
de komende activiteiten van de
protestantse gemeente in Het Kruispunt.
In Landsmeer.

Donderdag 5 maart, 19.30 uur.

Speelfilm: Dietrich Bonhoeffer

AGENT OF GRACE.

Wat doe je als het recht in je land op de
meest grove manier geschonden wordt?

Met deze vraag worstelt de Duitse
theoloog en pastor Dietrich Bonhoeffer.
Hij kiest er bewust voor om wat hij verstaat
als ‘Gods wet’ te gehoorzamen. Dat brengt
hem in conflict met het naziregime. Hij
raakt actief betrokken bij het verzet tegen
Hitler. In deze film volgen we Bonhoeffer in
zijn laatste jaren, zijn aandeel in het verzet
en zijn morele dilemma'’s. In april wordt hij
gearresteerd. De film won diverse
internationale prijzen.

75CJAAR
VR/JHEID

EEN GOED VERHAAL

Herinnering aan de tweede wereldoorlog.
Over enkele maanden vieren we 75 jaar
vrijheid'.

In het najaar van 2019 heeft de kerkenraad
besloten aan gemeenteleden die de
Tweede Wereldoorlog hebben
meegemaakt te vragen of ze hun
herinneringen wilden opschrijven of op te
laten schrijven via een interview. Dit alles
in het kader van het jaarthema ‘Een goed
verhaal. Bovendien bood dit een
uitstekende gelegenheid gemeenteleden,
jongeren en ouderen met elkaar in contact
te brengen. Interviewers zijn op pad
gegaan, verhalen geschreven, foto's
gemaakt. Inmiddels zijn er zevenentwintig
verhalen binnen. Deze zijn gebundeld tot
een boekje. Een boek met verhalen.
Verhalen van gemeenteleden. Verhalen,
herinneringen uit hun jeugd aan de
Tweede Wereldoorlog.

Van Groningen, Zeeland en Nederlands-
Indié tot Landsmeer, Amsterdam en
Oostzaan.

De presentatie van het boek is op zondag
22 maart 2020.

U kunt het boekje dan kopen voor € 5,00.
Het boekje is ook te bestellen via
boek@pglandsmeer.nl.

Deze lage prijs is mogelijk gemaakt door
onze sponsoren, de firma’s Adriaan Goede,
S. Hartog en zonen, Nanda Nijstad,
Ed Sijmons en een anonieme gever.
Waarvoor hartelijk dank!

Een klein fragment uit het boek. Hierbij
staat ook de foto hiernaast:

De opa en oma van Aad Bakker leefden in
Oostzaan waarin opeenvolgend drie NSB-
burgemeesters het tijdens de oorlog voor het
zeggen hadden. Een dorp waarin iedereen
elkaar kende en de muren oren hadden.
Toch besloten opa Dirk en oma Neeltje
Bakker dat de Joodse baby Margét Streim bij
hen een veilig thuis moest krijgen. Voor hen
betekende dat juist, dat zij hun veiligheid op
moesten geven.

De vader van Aad maakte dit mee als
tiener en hij schreef het later op.

Het boekje is natuurlijk ook geschikt om
aan uw vrienden, kinderen of klein-
kinderen te geven, bv. bij verjaardagen of
andere gelegenheden. Het biedt de
mogelijkheid een gesprek te openen.

“Een goed gesprek” als variatie op “Een
goed verhaal”. Want het thema ‘Vrijheid' is
nog steeds actueel.

Projectgroep WO2
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Activiteiten

SOBERE MAALTIJD I.p.v.

SAMENETEN, JA GEZELLIG

De 40 dagen die aan Pasen voorafgaan is
in de Rooms-katholieke kerk de vastentijd.
Protestanten vasten vaker door zich te
matigen: niet te snoepen, geen vlees te
eten, of geen alcohol te drinken. De een
doet het uit solidariteit met de
minderbedeelde medemens, de ander uit
spirituele overwegingen.

Zo wordt onze gezamenlijke maandelijkse
maaltijd in deze periode een sobere
maaltijd. We eten soep met brood en na de
maaltijd is er een inzameling voor een
goed doel.

Om ongeveer 19.15 uur, begint er een
lezing van Lenie Degen over de impact van
een familiegeheim waar niet over gepraat
mag worden.

Lenie Degen heeft vorig jaar een boek
geschreven met de titel 'Versteende stilte'.
Zij  beschrifft  daarin  hoe een
familiegeheim, iets wat helemaal
doodgezwegen werd, heeft door-gewerkt
in de onderlinge verhoudingen van de
verschillende familieleden. De oorsprong
van dit familiegeheim ligt in de Tweede
Wereldoorlog. Voor veel mensen, die deze
oorlogsperiode aan den lijve hebben
meegemaakt was dit een heftige tijd. Er
blijven vaak lang gevoelens van boosheid,
wrok en onbegrip bestaan, vooral als
mensen ' met de vijand heulden'. Lenie is
op zoek gegaan naar de verschillende
motieven die een rol speelden in de
keuzes van de hoofdpersoon. Om zo de
versteende stilte te doorbreken en het ge-

sprek weer op gang te brengen, een weg
naar verzoening.

U bent van harte welkom woensdag 1 april
vanaf 17 wuur in Het Kruispunt. Om
ongeveer 18 uur is er brood en soep en om
19.15 uur zal de lezing zijn. Einde van het
programma om 20.30uur. U kunt ook
alleen aan de maaltijd of alleen aan de
lezing deelnemen.

Opgave voor de maaltijd in het bord in de
hal of telefonisch bij uw wijkmedewerker
of via pastoraat@pglandsmeer

Petra Tasseron

PALMZONDAG 5 april om 10 uur
Kinderdienst voor en door kinderen

| Een
teken M
van

leven!

Veertigdagentijd
en Pasen 2020

JEUGD

Kinderavondmaal

Op woensdag 18 maart zullen we met de
kinderen in onze kerk het avondmaal
vieren. Voordat we dat doen vertellen we
hoe Jezus met zijn leerlingen brood en
wijn heeft gedeeld. En ook, waarom we in
de kerk nog steeds brood en wijn met
elkaar delen.

Na afloop eten we samen patatjes.
Aanmelden: Aytin Goede of Flora Doeven.

Palmpasenstokken maken

Zaterdag 4 april, 15.00 uur, Het Kruispunt
Het is een oude traditie: palmpaasstokken
maken voor de zondag van Palmpasen.
Het zijn de kinderen, die op deze zondag
met hun palmpaasstok in een optocht
door de kerk trekken. Ze gaan achter het
ezeltje aan, dat Jezus draagt bij zijn intocht
in Jeruzalem.

Bij de palmpaasstok horen allerlei
verhalen: zo verwijst de stok zelf, in
kruisvorm, naar Goede Vrijdag.

Het broodhaantje naar Petrus, die de haan
hoort kraaien, en dan weet: ‘ik heb niet
kunnen waarmaken wat ik had beloofd'.
Terwijl we de stokken versieren, zullen we
elkaar ook vertellen waarom er iets aan de
stok gehangen wordt.

Het is leuk om zelf een palmpaasstok te
maken. Heb je al een stok? Neem die dan
mee. Het is fijn als je even meldt dat je
komt. Maar als je dat vergeten bent, kun je
ook gewoon binnenlopen....

Aanmelden bij Aytin Goede, Flora Doeven
of ds. Herrianne Allewijn



HOOR ‘S EVEN

In de komende weken is er drie keer ‘Hoor
‘s even’ voor wie in groep 8 zit en in de
brugklas, dat is op donderdag 5 en 19
maart, en 2 april. We beginnen om 16.45
uur en we ronden af rond 17.30 uur.
Allemaal van harte welkom!

Ds. Herrianne Allewijn

WANNEER WAS DAT OOK AL WEER?

Onze burgemeester kwam op bezoek en ik

vertelde over de historie van de

Protestantse Gemeente Landsmeer.

Dat was een uitzoekerij. Veel jaartallen

bleef ik hem schuldig.

Wat weet u er nog van?

e Wanneer is Het Kruispunt in gebruik
genomen?

e Wanneer was de eerste dienst in de
Hervormde kerk tegenover het
raadhuis?

e Wanneer is het ‘Kerkje van Evers’ in
gebruik genomen?

e Wanneer kwam de kerk
Purmerland bij onze gemeente?

e Wanneer startte Samen op Weg,
Hervormd en Gereformeerd schouder
aan schouder?

e  Wanneer is de Voorhof gebouwd?

e Wanneer is Interjel opgericht?

En weet u nog meer jaartallen? Vertel het

me, we houden onze geschiedenis in ere.

(Antwoorden staan op pagina 12).

Ellen de Paauw

van

Interkerkelijk Koor

“*Loly sound®

o.Lv. Jan Splinter
presenteert
Jubileumconcert 50 jaar HS
1970 — 2020

Zaterdag 4 april 2020

Taborkerk, Maasstraat 2, Purmerend
Aanvang 20.00.uur / zaal open 19.30 uur

Entreeprijs : €12.50
(inclusief kopje koffie of thee in de pauze )

Combo:
TomMRadema, druims Kees Posthuma, toetsenist
Eriic Fritz, basgitaar =~ Arpad Mazurel, gitaar
Bert van'der Heide, solozang

Kaarten kunt u bestellen per e-mail bij
Jan Schoute :

HOLY SOUND 50 JAAR

Op zaterdag 4 april is het zover... ‘50 jaar
Holy Sound’, dit wordt gevierd met een
prachtig concert in de Taborkerk te
Purmerend.

Aanvang 20.00 uur. Entree € 12,50

(incl. thee of koffie in de pauze).

Kaarten kunt u bestellen bij Jan Schoute
(e-mail: schoute12@ziggo.nl) of via Hannie
Trenning, T: 020 4824112

Hannie Trenning

KERKENRAAD

In de kerkenraad keken we terug op de
geslaagde  kerstactiviteiten, advents-
middag, sing along, levende kerststal,
kerst met baby’s, kerstavond en de viering
op eerste kerstdag. Wat is er veel gedaan.
Compliment aan alle medewerkers!

Onze burgemeester Dennis Straat was te
gast in Het Kruispunt. Hij was onder de
indruk van onze activiteiten en denkt
graag mee hoe we ons kerkgebouw voor
meer doeleinden kunnen gebruiken.

We kijken vooruit naar de voorbereidingen
voor Pasen. In de stille week is het 75 jaar
geleden dat Bonhoeffer is vermoord, kort
voor het einde van WOII, dit zullen we
herdenken in enkele activiteiten.

We bespraken de voorbereidingen voor
4 mei, waar we na afloop van de
ceremonie bij het oorlogsmonument onze
kerk openstellen.

En we kijken nog verder vooruit. Hoe zien
we de toekomst van de kerk, welke
stappen gaan we zetten? Dit onderwerp
zal de komende bijeenkomsten wel vaker
op de agenda staan.

Veel lof voor het college van
kerkrentmeesters. Ze hebben veel om
handen, zijn druk met bestrijding van
houtworm, spouwmuurisolatie, onder-
houd aan het dak, ledverlichting en
zonnecollectoren.

Heel fijn is het dat onze jeugdwerker Iris
Koppejan al zo snel is ingeburgerd en dat
ze samen met de jeugdraad leuke
activiteiten onderneemt met onze jongere
leden.



Collecten

Datum Ten bate van diaconaal project
05-01 St. Nadirkonyen

12-01 St. Kruispost Oudezijds 100
26-01 PKN JOP Sirkelslag

02-02 KIA werelddiaconaat Oeganda

Kerkrentmeesters

WIE WIL BlJ DE ONDERHOUDSPLOEG?
De ‘onderhoudsploeg’, onmisbaar in onze
gemeente. Zij verzorgen klein onderhoud
in en om het kerkgebouw en het wekelijks
schoffelen, snoeien en onkruidvrij houden
van het groen rond onze kerk. Zij werken
op maandagochtend.

Deze onderhoudsploeg zou heel graag
wat handen erbij willen hebben. Voel jij je
geroepen om eens een keer mee te
werken? Naast niet al te zware arbeid, is
het koffiedrinken eveneens een gezellig
moment.

Je kunt contact opnemen met Fred Schutz,
T:4821086.

Opbrengst diaconale collecte Kerk

€ 137,25 (aangevuld tot € 1.000,-) € 92,71

€ 112,90 (aangevuld tot €1.000,-) € 8530 Hartelijk dank
€ 136,75 (aangevuld tot € . 200,-) € 100,50 voor uw gift!
€ 99,30 (aangevuld tot € 200,-) € 80,30

AFSCHEID VAN BERTUS
Bertus de Vries heeft woensdag 12
februari, als dank voor zijn inzet bij de

onderhoudsgroep, namens het CvK
bloemen en een cadeaubon ontvangen.
Met veel plezier heeft Bertus ruim 10 jaar
bij de deze groep gewerkt.

Ank de Cleen

VOORJAARSCHOONMAAK

Zo bij het ontluiken van het voorjaar,
begint het bij velen te 'kriebelen' en krijgt
menigeen 'schoonmaakneigingen'.

Nou dat kan 66k in Het Kruispunt en wel
op woensdag 25 maart. We beginnen om
8:30 uur met een kop koffie of thee.

Alle schoonmaakartikelen zijn aanwezig,
in de loop van de ochtend een traktatie.
Niets staat u dus meer in de weg, bel Cor:
06-3401420 en kom de handen uit de
mouwen steken.

Er komt ook een aanmeldingsformulier op
het bord in de hal.

Wij zien je graag tegemoet!

Cor en de reguliere interieurverzorgers

Antwoorden van
Wanneer was dat ook al weer

« 2005
- Geenidee, weet u het?
. 1927

«  Rond 2008? Weet u het?
« 19907 Of was het later?

. 1967
. 19507
Ellen de Paauw






8 maart: 40 dagentijd, Missionair

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk
komen is het vaak lastig om zomaar een
kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we
het evangelie uitdragen wanneer we geen
contact hebben met deze mensen? Met
pionieren zetten kerken een stap naar
buiten. Niet de mensen naar de kerk laten
komen, maar als kerk naar de mensen toe
gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van
kerk-zijn die passen bij de context en de
mensen die ze ontmoeten buiten de kerk.

Zij vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de
boodschap van het evangelie niet

losgelaten, maar wel op een andere
manier gedeeld wordt. De Protestantse
Kerk ondersteunt startende
pioniersplekken. Collecteer mee, of collec-
teer voor een pioniersplek in uw eigen
omgeving.

15 maart: 40 dagentijd,

Noodhulp Zuid-Soedan

Sinds de burgeroorlog in 2013 uitbrak zijn
ruim 2 miljoen Zuid-Soedanezen op de
vlucht in eigen land of naar andere landen.
Velen wonen in vluchtelingekampen.
Sommigen wonen in tenten die door de
vluchtelingenorganisatie van de
Verenigde Naties (UNHCR) zijn geleverd,
maar veel mensen wonen ook in
zelfgemaakte tenten.

De vluchtelingenkampen zijn open.
Mensen kunnen er in en uit lopen,
bijvoorbeeld om naar school te gaan of
boodschappen te doen. Veel mensen

wonen meer dan een jaar in zo'n kamp.
Voor voedsel en water zijn ze grotendeels
af-hankelijk van wat hulporganisaties hen
leveren. Via Kerk in Actie steunt u de
aanleg en reparatie van 22 waterpompen
in verschillende vluchtelingenkampen.

22 maart: 40 dagentijd,

Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van
onschatbare waarde. Jaarlijks genieten
ruim 2700 mensen die niet meer
gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van
een week vol warmte, aandacht en
gezelligheid. De diaconale vakanties van
‘Hetvakantiebureau.nl’ zijn voor velen een
begrip. Jaarlijks organiseert het bureau
z0'n 92 vakantiearrangementen voor 2700
mensen die niet meer zo makkelijk alleen
op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit
grotendeels ouderen en mensen die zorg
of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar
ruim 1750 ervaren en enthousiaste
vrijwilligers dag en nacht klaar om de
vakantiegasten een heerlijk
vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij
de activiteiten, (persoonlijke) verzorging
en bieden een luisterend oor.

29 maart: Ghana

Veel straatkinderen in Accra komen van
het platteland in het noorden. Zij
ontvluchten de armoede, de droogte, de
werkloosheid, de honger door slechte
oogsten, het gebrek aan land-bouwgrond
en onderwijs, kinderarbeid, huiselijk
geweld of een gedwongen huwelijk.

Sommigen zijn door hun familie gestuurd,
anderen besloten zelf om naar de stad te
trekken. Ouders kunnen hun kinderen
soms niet meer onderhouden of denken
dat hun kinderen in de stad meer kansen
hebben dan op het platteland. Ook weten
ze weinig over de rechten van kinderen.
Kansloos en uitgebuit in de grote stad.
Veel meisjes werken als drager of oppas, in
de horeca of huishouding of moeten
stenen hakken. Vaak worden ze uitgebuit.
Als ze te weinig verdienen, moeten ze op
straat slapen. De kinderen hebben vaak
geen opleiding gevolgd, kunnen niet
lezen en schrijven, spreken een lokale taal
en geen Engels. Ze kunnen daardoor
nauwelijks werk vinden in de stad,
waardoor velen op straat belanden in de

sloppenwijk Agbogbloshie. Ook wel
‘Sodom en Gomorra’ genoemd.
Eén ontmoeting kan een leven

veranderen.

Akua vertelt: “Een vrouw bracht me naar
Accra. Ze liet me op straat suikerriet
verkopen. Daar ontmoette ik iemand van
het Lifeline centrum. Ik besloot met haar
mee te gaan. Ze hebben me hier een vak
geleerd, dat ik de rest van mijn leven kan
gebruiken.” Met uw steun kunnen meisjes
zoals Akua een nieuw leven beginnen.

5 april: Jeugdwerk JOP

Veel christelijke jongeren hebben het
paasverhaal al vaak gehoord. Komt de
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan?
JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een
verrassend spel voor kerkelijke jongeren:
de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-



de-mol’-achtige  elementen  kruipen
jongeren een nacht lang in de huid van
een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze
krijgen te maken met emoties als
achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid
en troost. Een deel van de opdrachten
speelt zich buiten af, de ontknoping vindt
plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000
jongeren uit heel Nederland deden
afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat
JOP rond Pasen jongeren met dit
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven)
betrekken.

OP WEG NAAR PASEN

De diaconie nodigt u van harte uit om de
‘Op weg naar Pasen viering’, met ons mee
te  beleven. De viering  wordt
georganiseerd door de diaconie en vindt

plaats op dinsdag 7 april a.s., inloop vanaf
10.30 uur.

Na een kopje koffie/thee beginnen we met
het liturgische gedeelte welke verzorgd
wordt door ds. Herrianne Allewijn, Anje
Rietberg (piano) en de diakenen, daarna
zal er een gezellig samenzijn zijn. We
sluiten de ochtend af met een
gezamenlijke broodmaaltijd.

In verband met de boodschappen willen
we graag dat u zich opgeeft. Dit kan vanaf
22 maart tot vrijdag 3 april op het bord in
de hal of bij Hannie Trenning, T: 4824112
Hannie Trenning




SIRKELSLAG

Vrijdag 25 februari was het weer zo ver:
Sirkelslag 2020! Elk jaar komen er weer
veel tieners af op deze spannende spel
avond. Via de livestream volgden de
tieners het spel dat dit jaar over Jona ging.
Het spel werd gepresenteerd door
niemand minder dan Klaas van Kruistum
(de presentator van Zapplive). De tieners
moesten verschillende spellen uitvoeren
die dit jaar betrekking hadden op het
Bijbelverhaal van Jona. Van onmogelijke
geheugenspellen waarbij de kinderen een
ingewikkelde route moesten onthouden
tot geblinddoekt voorwerpen zoeken, de
tieners hebben het allemaal gedaan. De
tieners streden niet alleen tegen elkaar in
teams maar ook tegen heel veel andere
jeugdgroepen uit heel Nederland. Tijdens
een van de spellen moesten we zelfs
contact leggen met een andere
jeugdgroep (eentje uit Hilversum!) via de
telefoon. Heel leuk om zo ook met andere
jeugdgroepen in Nederland in contact te
komen. Helaas waren we niet de beste van
Nederland. We twijfelden ook wel een
beetje aan de eerlijkheid van de andere
jeugdgroepen (je moest namelijk zelf als
groep je scores door geven). Wel konden
we een winnend team aanwijzen in onze
eigen groep. Zie hiervoor de foto! Kortom
het was een erg geslaagde en gezellige
spel-avond, kom maar op met Sirkelslag
2021!

KINDERDIENST
Op zondag 23 februari krijgen de kinderen
van de kindernevendienst ‘een samen op

weg naar Pasen’ boekje. Dan kunnen ze in
de veertigdagentijd (vanaf 26 februari tot
aan Pasen) elke dag thuis een stuk je lezen
of een opdracht/spelletje doen.

Het project van de veertigdagentijd begint
op zondag 1 maart. Thema van
veertigdagen-project is “Een teken van
leven”.

Op zondag 5 april (palmzondag) is er een
kinderdienst met als thema ‘Wordt het nu
anders’. Dat wordt een hele leuke dienst,
voor kinderen, door kinderen.

Leiding van de kindernevendienst

KNUTSELCLUB

Hou je van knutselen en/of zagen en ben
je tussen de 8-12 jaar, dan ben je van harte
uitgenodigd om op de maandagen te
komen knutselen van 18:45 tot 19:45 uur.
Het is in de noord- en zuidzaal van onze
kerk en kost 50 eurocent per keer.

PALMPASENSTOK

Hieronder volgt kort de betekenis van de
verschillende onderdelen van de palmpa-
senstok. Om te weten hoe zo'n stok
gemaakt wordt.

De betekenis van de versiering:

Het palmtakje doet ons denken aan de
intocht in Jeruzalem (Palmzondag)

Het brood van het haantje: Jezus verdeelt
brood bij het laatste avondmaal (Witte
Donderdag)

De haan herinnert ons aan de haan die
kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd
dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)

Het kruis doet ons denken aan het kruis
waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag)
De eieren zijn het symbool van de steen
die voor het graf werd weggerold en als
teken van nieuw leven (Paaszondag)

Verder:

e Slingers ronde vormen die

met
symbool staan voor de kringloop van
het leven (geboren worden / sterven /
opstaan na de dood)

e Een slinger met 12 ongepelde pinda’s
als symbool voor de twaalf apostelen

e 30 rozijntjes aan een slinger als
symbool voor de 30 muntstukken die
Judas betaald kreeg voor het verraden
van Jezus.

o \Versiering met gele strikken of
bloemen als symbool voor de lente,
hoop en vertrouwen in wat komt.

e Mandarijntjes als symbool voor de
spons met water en azijn die Jezus te
drinken kreeg toen Hij aan het kruis
hing

e Lekkere snoepjes om te vieren dat het
feest is: Jezus staat op uit de dood.

Zaterdag, 4 april 2020 om 15.00 uur.



O,

\¢3¢z,u$ ligfde bza”’h}
(o)

ot

[+le]
o .
yrijded

\/

@God Rleurt jg hart

i Jezos zogken ci;; Verheug Ui
21
19 | vrij20 | za 4
epls) datl maart | maart 4’

maart | maart

m a’bﬂ

13

1912057 |22

zondag
v/d vasten

R4
zondag
lsagtare

/7

/.
W/ 77

aRTIN
Uy NV ik berg Uw woord in mijn Q

/| w4 vrij 13| do 12
y | maart | maarl |maart

- 16 |15 | 14

wog 11
maart

655

di10
maarl

Samuel Adyvies voor geloofsgroei

www.samueladvies.nl




Datum Activiteit
ledere donderdag Kinderkoor Joebilo
ledere donderdag Koor The Sunflowers
i 2 maart Meditatie en Dans
4 maart Samen eten
5 maart Creatief met aandacht
Hoor ‘s even Pastorie
4 Film Bonheuffer
# 6 maart Koffie met noten
¥ 9 maart Jeugdraad
CvK
10 maart Kerkenraad
%‘ 12 maart Leeskring ‘God en ik’
o Werkgroep eredienst
13 maart Leeskring Bonheuffer
17 maart Bijbelkring
18 maart Kinderavondmaal
19 maart Voorbereiding kinderdienst Pastorie
Hoor 's even Pastorie
24 maart Diaconie Hannie Trenning
~ 27 maart Oec. Beraad
i Voorstelling Ekaterina Levental
Nieuwe Buren
© 31 maart Pastoraal team Joke Grevenstuk
| 1 april Sobere maaltijd
2 april Leeskring ‘God en ik’
Creatief met aandacht
Hoor ‘s even Pastorie
Werkgroep eredienst
3 april Koffie met noten
4 april Palmpasenstokken maken
5 april Repetitie 4 mei concert
6 april Meditatie en Dans
‘ 6-7-8 april Vespers

P

Tenzij anders vermeld in Het Kruispunt




Zondag 23 februari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Han van Popering uit Aalsmeer
Ouderling: Anneke Goede

Diaken: Jannica Visscher

Organist: Anje Rietberg

Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 1 maart om 10.00 uur - 1¢ zondag/40 dagen

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Marianne de Vries
Diaken: Corry Stellema
Organist: Anje Rietberg

Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 8 maart om 10.00 uur - 2e zondag/40 dagen

Predikant: Pastor Piet van Veelen uit Bennebroek
Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Hannie Trenning

Organist: Simon Plemp

Koster: Aad Bakker

Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 15 maart om 10.00 uur - 3¢ zondag/40 dagen

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Gera Knibbe
Organist: David Knibbe

Koster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 22 maart om 10.00 uur - 4° zondag/40 dagen

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Ellen de Paauw
Diaken: Joop de Jong
Organist: Pieter Jan Aartsen
Koster: Fleur van Brenk

Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 29 maart om 10.00 uur - 5 dondag/40 dagen

Predikant: Mw. Anita Winter uit Amsterdam
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Gera Knibbe

Organist: Anje Rietberg

Koster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 5 april om 10.00 uur - Palmpasen
Kinderdienst

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Flora Doeven

Diaken: Jannica Visscher
Organist: Simon Plemp

Koster: Ine van Brenk

Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst

VACATURES:
Op dit moment zijn we op zoek naar:

Bij de kindernevendienst zijn we op zoek naar
versterking van ons team. We willen iedereen die het
leuk vindt om met kinderen om te gaan, uitnodigen om
eens een dienst met ons mee te draaien.

Contact en informatie bij Eric Knibbe
knd@pglandsmeer.nl - T: 06-11748015

De onderhoudsploeg is onmisbaar in onze gemeente.
Wij verzorgen klein onderhoud in en om het
kerkgebouw en het wekelijks schoffelen, snoeien en
onkruidvrij houden van het groen rond onze kerk.
Contact en informatie bij Fred Schutz, T: 4821086

Wil je een keer helpen bij de voorjaarsschoonmaak op
25 maart, neem dan contact op met Cor Knibbe.
T:06-3401420



mailto:knd@pglandsmeer.nl

Vriendenboek

Ik heet: Marjon Fransisca Sijmons

ouders zijn: Ed en Corrie Sijmons
Kingstraat

ag is op: 16 september




