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PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER - DE WEGWUZER
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Een nieuw nummer van De Wegwijzer. Deze keer met als thema:
generaties. Mensen leven in generaties. Er is altijd iemand die
véor jou geleefd heeft en er zal altijd iemand zijn die na jou komt.
Het is mooi om daar bij stil te staan, want dit feit alleen al maakt,

Persoon Wijzer

Als oudste van 6 kinderen werd ik op
10 december 1942 te Zeist geboren.
Na de Middelbare School heb ik
mijn typediploma, stenodiploma en
het diploma Nederlandsche
Handelcorrespondentie gehaald.
Daarna kreeg ik een kantoorbaan op
de boekhouding bij de Sola fabriek
in Zeist. Al gauw vroegen ze mij om
als gastvrouw en telefoniste/
receptioniste te gaan werken.

In 1959 kreeg ik mijn eerste vaste
verkering met Gerrit, dus al 60 jaar
samen.

Na 4 jaar wilden wij graag trouwen, maar er was toen ook al
woningnood. Bij toeval las Gerrit een advertentie, technisch
ambtenaar bij de gemeente Landsmeer gevraagd. In die tijd als
gemeenteambtenaar kreeg je ook een eengezinswoning
toegewezen.

Gerrit werkte zelfstandig als architect maar werd aangenomen en
zo konden wij op 26 mei 1965 trouwen omdat wij gelijk in de
woning konden trekken.

Een jaar later werd onze dochter Helga geboren en vijf jaar later
onze zoon Freddy.

Gelijk werden wij lid van de Gereformeerde Kerk in Landsmeer en
al gauw werd ik lid van het Credokoor waar ik penningmeester
werd.

dat je als mens meer of minder verbonden kunt zijn met anderen,
die niet van jouw eigen leeftijd zijn.
Ds. Herrianne Allewijn

Ik werd door de gemeente Landsmeer gevraagd of ik de
gemeentebegroting wilde typen, op een Remmington machine
met zo'n grote wagen en op stencils. Dat heb ik jaren gedaan.
Toen werd er voor 2 dagen bij Burgerzaken een medewerker
gevraagd.

Ik werd benadert en aangenomen waarna ik daar met heel veel
plezier tot mijn 65¢ heb gewerkt.

In 1975 verhuisden wij naar Oostzaan en in 2009 kochten wij ons
huidige appartement in Landsmeer aan het water en werden wij
weer lid van deze Protestantse Kerk.

Wij voelen ons hier erg fijn en thuis.

Ik wil dan ook graag betrokken blijven als vrijwilliger in deze
gemeente. Zo zit ik in het Oecumenisch Beraad als penning-
meester. Maak het koffierooster en Gerrit en ik staan op het
rooster en schenken ook de koffie.

Sinds oktober 2019 ben ik bevestigd tot diaken.

Al 6 jaar zit ik in de Adviesraad Sociaal Domein, voorheen WMO
bij de gemeente Landsmeer.

Bij Wonen Plus ben ik vrijwilliger en doe ik o0.a. huisbezoeken van
80 jarigen en heb 2 abonnees in het maatjesproject die ik
regelmatig bezoek.

Wij hopen dat wij als trotse overgrootouders van onze
achterkleinzoon Joaz van 1 jaar nog jaren in goede gezondheid
mogen genieten.

Samen met Gerrit hoop ik nog jaren van deze warme gemeente
deel te mogen uitmaken.

Corry Stellema- van Leeuwen




Ter overweging

Aan het begin van een mensenleven staan altijd twee mensen:
een biologische vader een biologische moeder. Dat deze twee
ook degenen zijn die het meest betrokken zijn bij het
nieuwgeboren kind, is niet vanzelfsprekend. Niet in onze tijd,
waarin ouders door ziekte kunnen wegvallen (denk ook aan de
ziekte aids), of door andere omstandigheden. Er zijn kinderen die
door grootouders worden opgevoed, of door andere
familieleden. Er zijn kinderen die worden opgevangen door
‘vreemden’ omdat de ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen.
Er zijn kinderen die er een ‘bonus-ouder’ bij krijgen, omdat hun
eigen ouders gescheiden zijn. Kortom: er zijn vele soorten
‘families’ waarin kinderen opgroeien.

Maar van alle kinderen kan gezegd worden dat ze te maken
krijgen met mensen uit verschillende generaties.

Ook in Bijbelse tijden zien we hoe kinderen door voorgaande
generaties worden gezien en opgenomen in de gemeenschap.
Lang niet altijd waren de biologische ouders ook degenen die
kinderen groot brachten. Denk bijvoorbeeld aan de kleine
Samuél, die als driejarige naar de tempel werd gebracht om daar
verder ingewijd te worden in het leven met God en mensen. Dat
gebeurt door Eli, die al op leeftijd is.

Maar we kennen ook verschillende mensen die op hoge leeftijd
een rol vervullen rondom een nieuw mensenleven: Simeon en
Anna, bij de geboorte van Jezus. Wijzen, die Jezus zoeken en
vinden, en die in de loop van de geschiedenis verschillende
generaties zijn gaan vertegenwoordigen: 20, 40 en 60 jaar oud.
Bijzonder is, dat mensen, ongeacht hun leeftijd, een eigen plek
innemen in de samenleving. In (Zuid-)Afrika wordt wel gezegd:
"it is the village who raises a child.” Ofwel: een kind is verbonden
met meer mensen dan alleen de ouders. Het is het dorp dat een
kind (mede) opvoedt.

Het is wel iets om mee te nemen en nog eens te overdenken in
onze dagen. Hoe kunnen wij, mensen van verschillende
generaties, iets betekenen voor elkaar?

Een mooie start kan zijn, dat we elkaar beter leren kennen.
Daarom is het ook zo bijzonder, dat ouderen de kans krijgen iets
van hun levenservaringen te delen. En dat jongeren vragen
mogen stellen... en andersom.

Mogen wij zo samen bouwen aan een gemeenschap, waarin jong
en ouder op elkaar betrokken zijn.

Ds. Herrianne Allewijn




Zondag 26 januari, 3¢ na Epifanie

Kleur: groen

Jesaja 49, 1-7

Matteiis 4, 12-22

Dienst van schrift en tafel

Jezus is zijn werk begonnen. Daarbij heeft
hij andere mensen nodig. Hij roept
mensen in hun gewone dagelijks bestaan.
En hij sluit aan bij de wereld die zij kennen
en bij de ervaringen die ze hebben
opgedaan. Dat is een gegeven, waar je tot
op de dag van vandaag iets mee kunt.

Zondag 2 februari, 4° na Epifani

Kleur: groen

Sefanja2,3en3,9-11

Matteiis 5, 1-12

Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen
die ‘zalig’ zijn. Wat is dat? Zalig betekent
dat je in Gods ogen belangrijk bent.

Zondag 9 februari, 5¢ na Epifanie

Kleur: groen

Exodus 1

Matteiis 5, 13-16

Vanaf deze zondag zullen we op weg naar
Pasen lezen uit Exodus, naast Mattedus.
Exodus is een zeer spannend boek.
Hoofdstuk 1 beneemt je al de adem. Er
wordt een plan gemaakt om het volk Israél
in Egypte in te dammen. Systematische
dwang en repressie.

Maar niet iedereen uit het volk legt zich
daar zomaar bij neer. Door twee vrouwen
wordt een tegenbeweging in gang gezet.

In het evangelie wordt mensen een hart
onder de riem gestoken: Jullie zijn het licht
van de wereld, zegt Jezus.

Zondag 16 februari, 6° na Epifanie
Kleur: groen

Exodus 2, 1-10

Matteiis 5, 17-26

De farao van Egypte heeft bevolen dat alle
Hebreeuwse jongetjes in de rivier gegooid
moeten worden. Mirjam legt haar broertje
in een biezen mandje tussen het riet bij de
rivier. De dochter van de farao vindt het
jongetje, laat hem voeden, neemt hem
mee naar het paleis en noemt hem Mozes.

Zondag 23 februari, 7¢ na Epifanie
Kleur: groen

Exodus 2, 11-25

Matteiis 5, 33-48

Mozes komt op voor een Hebreeér,
iemand uit zijn eigen volk, en slaat een
Egyptenaar. Dat loopt niet goed af. Hij
moet nu vluchten uit Egypte en komt
terecht in het land Midjan bij een priester,
Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.

Woensdag 26 februari, Aswoensdag
Kleur: paars

Met deze woensdag zet de 40-dagentijd
in. Er is een viering in de Schaapskooi, waar
ook een askruisje wordt uitgedeeld. Alle
belangstellenden zijn van harte welkom.
voor een aantal mensen betekent deze
woensdag dat zij vanaf nu zullen vasten
tot aan Pasen.

Zondag 1 maart, 1° van de 40 dagen
Kleur: paars

Exodus 3, 1-18

Matteiis 4, 1-11

Dienst van Schrift en Tafel

De woestijn is een gebied waar
verschillende mensen vanuit de bijbel in

terecht komen. Vandaag horen we hoe
Mozes een bijzondere ervaring heeft in de
woestijn. Ook Jezus wordt de woestijn
ingedreven. Voor zowel Mozes als Jezus is
de woestijn een gebied waar ze veel leren
over het leven en hun eigen plaats en
keuzes ten aanzien van dat leven.

Voor mensen van nu kan dat aanspreken:
in veel mensenlevens komt een periode
voor, waarin iets van een ‘woestijn-
ervaring’ is.

Na het carnavalsgedruis
de nonsens en jolijt

het teken van het kruis
in as, de vastentijd

In soberheid te leven
verstild in de woestijn
wordt het besef gegeven
van as tot as te zijn.

De veertig lange nachten

dagen van angst en pijn
naar vocht en voeding smachten
alleen, alleen te zijn.

Doornen in vlees gesneden
de kroon die niemand past

de man die heeft geleden
die droeg de zwaarste last.

Zijn offer ons gegeven
sterft af en bloeit weer op
uit as ontstaat nieuw leven
er groeit een nieuwe knop.

Dichiter:Cobie \V’eﬁ}eijfde PReuter
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Meeleven

Het is een wonderbaar iets,
een Moeder;

Andere mogen u liefhebben,
Uwe moeder alleen begrijpt u,
Ze werkt voor u,

Zorgt voor u,

Bemint u,

Vergeeft u alles, wat ge doet,
Begrijpt u, en het
Enige kwaad wat ze ooit doet,
Is te sterven en u te verlaten.




Lieve mensen, op het moment dat u deze
Wegwijzer in handen krijgt, is het nieuwe
jaar alweer ruim een maand oud. Toch nog
een kleine terugblik: we hebben
uitgebreid Kerst gevierd dit jaar. En
bijzonder is, dat velen dat hebben willen
meevieren. Mensen uit de gemeente,
mensen die eens een keer iets wilden
meemaken van wat er in Het Kruispunt
wordt georganiseerd. Mooi om te zien, dat
er zoveel talent binnen enkele dagen zich
heeft kunnen laten horen en zien; dat er
heerlijke taarten gebakken zijn; dat zoveel
mensen zich hebben ingezet om dit alles
mogelijk te maken. Allen veel dank!

Intussen wordt er gewerkt aan het
herinneringsboek van dit jaar, waarin we
terugkijken op 75 jaar bevrijding.

In het boek verhalen van inwoners van
Landsmeer, die nog iets van de oorlog
hebben meegemaakt. Een aantal verhalen
is ingeleverd intussen. Een aantal jongeren
houdt interviews.

Anniek Molle, die intussen begonnen is
met een opleiding fotografie, maakt foto's.
Het belooft bijzonder te worden.

Op 5 januari was de eerste dienst in het
nieuwe jaar. Een moment om elkaar het
goede te wensen, heil en zegen voor 2020.
Een prachtige terugblik op het afgelopen
jaar in woord (Ellen de Paauw) en beeld
(Teun van Zanten), liet nog eens
langskomen wat er gebeurde.

Dank daarvoor! En dank ook voor de
goede wensen die ons huis bereikten!

Vooruitkijkend: eind februari begint de 40-
dagentijd, de tijd naar Pasen toe. Het geeft
nog maar eens aan, hoe we van de ene tijd

naar de andere leven in het kerkelijk jaar.
Soms wandelt het ‘gewone’ leven daar
harmonieus doorheen. Soms staat het
‘gewone’ leven er haaks op.

Er zijn persoonlijke vreugdes en successen.
Er is pijn en verdriet. en dat kan hand in
hand gaan.

Dit jaar zal ook extra aandacht zijn voor de
theoloog Dietrich Bonhoeffer, wiens
sterfdag is op 9 april. Hij werd 75 jaar
geleden omgebracht door de nazi's.

Wat hij schreef, kan ons nog steeds tot
troost en bemoediging zijn...

Door goede machten trouw en stil
omgeven,

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,

en met u ingaan in het nieuwe jaar...
(lied 511)

Ds. Herrianne Allewijn

UIT DE OECUMENE

Veertigdagenkalender

Ook dit jaar is de 40dagenkalender
verzorgd door het Oecumenisch Beraad
Landsmeer.

Leden van de gezamenlijke kerken van
Landsmeer hebben hier hun bijdragen aan
geleverd en deze keer heeft Jan Rijswijk
hier een mooi boekje uit samengesteld.
Hartelijk dank voor het vele werk hieraan.
Het boekje is te koop voor 1 euro.

De verspreiding begint op 9 februari in de
kerk en op Aswoesdag (26 februari) begint
de kalender.

Wij hopen dat dit
voorbereiding is naar Pasen.
Corry Stellema

een  mooie

Afscheid ds. Truus de Boer

Op zondag 12 januari 2020 heeft de
Doopsgezinde kerk afscheid genomen van
Ds. Truus de Boer.

Bij haar afscheid heb ik als voorzitter van
het Oecumenisch Beraad enkele woorden
tot haar gesproken. In mijn toespraak
memoreerde ik haar tijd dat zij in ons
beraad zat. Vier jaar geleden kwam Truus
bij ons, zij had goede ideeén zoals o.a. de
Vakantie Bijbelschool die een aantal keer
werd georganiseerd.

Na de dienst was er voor ieder gelegen-
heid om Truus toe te spreken en haar de
hand te drukken. Zij was een welkome
aanwinst voor ons Beraad. Ook had zij de
oecumene hoog in het vaandel staan.
Truus bedankt en wij hopen dat jij en Nico
een mooie tijd zullen krijgen.

Ide van der Wijk

Gebedsweek voor de eenheid
Woensdag 29 januari zal in de Schaapskooi
een bijeenkomst zijn in het kader van de
gebedsweek voor de eenheid.

Er zal een vesper zijn (een avondgebed)
Voorafgaand daaraan is er een maaltijd.
Samen eten is een goed gebruik: aan tafel
leer je elkaar beter kennen. Samen eten
kan verbindend werken. Een kans dus om
elkaar aan tafel te ontmoeten vanuit de
verschillende kerken.

Opgave voor de maaltijd: voor zondag 26
januari, bij Corry Stellema, Ide van de Wijk
of Ad Slik..

Maaltijd: inloop vanaf 17.30 uur

Maaltijd: 18.00 uur

Vesper: 19.00 uur

Aansluitend koffie of thee en een kort
gesprek, mogelijk met gast.



Activiteiten -

EET EN ONTMOET

Op woensdag 30 oktober was er in

Het Kruispunt weer een ‘Eet en Ontmoet'.
Aan deze bijeenkomst hebben 140

volwassenen en kinderen deelgenomen
waarvan de helft nieuwe Nederlanders
waren die nu in Landsmeer wonen.

22 Nieuwe Nederlanders hebben de meest
fantastische maaltijden op tafel gezet.

Er was een enorme variatie in aanbod.
Maar ook 17 ‘oude’ Nederlanders hebben
hun best gedaan om lekkere Hollandse
maaltijden te laten proeven. Er bleef aan
het einde héél weinig over.

Het geheel was een geweldig succes

Er waren veel gesprekken tussen en oude
en nieuwe Landsmeerders en de sfeer was
uiterst plezierig.

Bij deze wil ik Cor Knibbe nog bedanken
voor zijn geweldige inzet. Wij hopen dat

dit evenement volgend jaar weer
gerealiseerd kan worden.

Namens het Oecumenisch Beraad
Landsmeer,

Ad Slik

NIEUWE BUREN

Even bijpraten omtrent onze diverse
activiteiten van het afgelopen jaar.

Op 6 april hebben 50 statushouders incl.
vrijwilligers een bezoek gebracht aan het
Tropenmuseum en daarbij de Hadj

ervaren in de tentoonstelling “Verlangen
naar Mekka”.

Op 17 mei hebben we met 45 personen de
Iftar maaltijd met elkaar gedeeld.

Zondag 29 september hebben we de 17¢
ontmoetingsmiddag gehad, op deze
middagen ontmoeten gemiddeld 45
personen elkaar en worden de
nieuwkomers, dit jaar uit Turkije, welkom
geheten. Na nog wat mededelingen wordt
het smul buffet geopend en contacten
onderhouden.

In februari en september is de werkgroep
bijeengeweest, hierbij komen allerhande
zaken aan de orde waar ook de

afgevaardigden van de gemeente,
vluchtelingenwerk en bibliotheek bij
aanwezig zijn. Landsmeer heeft ook dit
jaar het quotum gehaald.

Met de collecte opbrengst van de
oecumenische dienst op zondag 10
november ad € 163,45 kunnen wij onze
doelgroep blijven ondersteunen. lk heb
mij nooit gerealiseerd dat er financién
nodig blijken te zijn bij het opzetten van
dit project. De collectes kunnen niet alles
ondervangen. Zo zoek ik regelmatig naar
gulle gevers en kon er een hulptransport
naar Syrié plaats vinden. Nieuwe
fietsbanden aangeschaft. Dankzij één van
hun kon er een operatie plaats vinden van
een jonge man die anders geen opleiding
of stage had kunnen lopen, hij was niet in
staat zijn eigen bijdrage ad € 385,00 te
kunnen betalen. Tevens kon er een gezin
geholpen worden met verhuizen.

Onze diaconie ondersteunt al de

zondagmiddagen en nu heb ik een grote
gift ontvangen die mij in staat stelt zonder
financiéle zorgen 2020 tegemoet te zien.
Hartelijk dank alle gulle gevers en alle
vrijwilligers die dit werk mogelijk maken.
Joke Grevenstuk




UIT DE KERKENRAAD

In december 2019 kwamen we bijeen. De
nieuwe voorzitter opent de vergadering.
De begrotingen van Diaconie en College
van Kerkrentmeesters voor 2020 werden
vastgesteld, met complimenten aan de
beide penningmeesters.

De Jeugdraad maakte een plan om onze
nieuwe jeugdwerker Iris Koppejan in de
eerste kerkdienst van het nieuwe jaar voor
te stellen tijdens de dienst.

Tijdens deze vergadering kijken we nog uit
naar de kerstdagen. Hoe kunnen we in
onze kerk bij de kerstactiviteiten alle
Landsmeerders betrekken? Daar hebben
we diep over nagedacht. En, achteraf,
mogen we zeggen dat dat prima is
geslaagd. Complimenten aan iedereen die
een steen(tje) heeft bijgedragen aan de
adventsviering, ‘sing along’, levende

kerststal, kerst voor baby’s, kerstavond, en
de kerstmorgenviering op eerste kerstdag.

UIT DE NIEUWJAARSTOESPRAAK

Lieve mensen, We hebben sinds afgelopen
jaar een Pastoraal team, voorheen de
ouderlingen, die een belangrijke poot zijn
van onze kerk. Net als de Diakenen, de
Jeugdraad en het College van
Kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er nog
meer groepen, te veel om op te noemen,
die samen met onze predikant Herrianne
Allewijn het frame van onze kerk vormen.
We zijn actief binnen en buiten de kerk. Op
zondag en op de andere dagen in de week.
Voor onze eigen leden en voor mensen
daarbuiten. Die wijde blik willen we ook in
2020 houden.

ledere zondag bent u in Het Kruispunt
welkom. De deur is open, de verwarming
brandt, de wc's zijn schoon, de koffie staat
klaar, de kerkklok luidt, het juiste kleed op
de liturgie tafel, nieuwe waxinelichtjes in
de wereldbol, de batterijen in de
microfoons zijn opgeladen en de bloemen
op de tafel. De predikant arriveert, wordt
verwelkomd door de ouderling van dienst,
er is een collectedoel, een gastvrouw,
organist, liturgie. Het beamerteam is al
voorbereid, de kindernevendienst is er
weer klaar voor, de diaconie zorgt ervoor
dat de bloemen bij iemand van de
gemeente wordt bezorgd. Na de dienst is
er koffie, wordt de afwas gedaan, nog een
doekje over de tafels, boven opruimen,
lichten uit en afsluiten.

Al deze handelingen worden gedaan door
onze leden. Hoogstwaarschijnlijk draagt u
op uw manier daar ook een steentje aan
bij. Fantastisch! Laten we toasten op onze
kerk in het nieuwe jaar, 2020.

Op ons aller gezondheid!

Ellen de Paauw

EREDIENST

In mijn nieuwe functie komt er een berg

aan e-mails op mij af. Met daarin deze

maand artikelen over de opbouw van de
eredienst. En een kritische vraag: hoe is de
eredienst bij ons opgebouwd?

Ik lees ‘Het is kwalijk als de liturgie in een

draaiboek gegoten wordt van ‘zo doen we

dat hier'terwijl we in de dienst zingen, Zing

voor de Heer een nieuw lied, psalm 98.

Er is niets mis met een orde van dienst

waar je vertrouwd mee bent, maar als je

die altijd volgt, mis je de boot.

Ik wil u graag uitnodigen om na te denken

over de vragen:

o Herinner je je een kerkdienst waar je blij
en enthousiast vandaan kwam, gesterkt
in je geloof, geinspireerd voor de nieuwe
week?

e Wat maakte dat die viering of dat ene
onderdeel in de dienst je zo raakte?

e Wat is je lievelingslied? Wat maakt dat je
dat lied graag zingt? Wat is het verhaal
daarachter?

e Wat is voor jou extra waardevol in de
eredienst en wil je behouden? Wat zou
wel eens willen veranderen?

Het gaat hier niet om een discussie, het is
geen welles/nietes gesprek. Het gaat niet
om gelijk hebben of gelijk krijgen, het gaat
om het met elkaar delen van elkaars
geloofs- en levensverhaal. Een gesprek van
hart tot hart kan spannend zijn, maar het is
de moeite waard.

Ik ben benieuwd naar uw antwoorden!

Ellen de Paauw



KERKBALANS: GEEF VOOR JE KERK
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van
de kerken in Nederland. Al sinds 1973
werken kerkgenootschappen samen in de
actie Kerkbalans en doen zo een beroep op
de gemeenteleden voor de jaarlijkse
financiéle bijdrage.

Een van de taken van het College van
Kerkrentmeesters is het beheer van de
kerk, het gebouw en de activiteiten die
daar plaatsvinden. We zien echter dat het
ledenaantal krimpt en dat daardoor ook de
inkomsten via de actie Kerkbalans
teruglopen.

Afgelopen jaar hebben wij een
jeugdwerker aangesteld om zowel de
dominee als de jeugdouderlingen te
ontlasten en het jeugdwerk te
intensiveren. Daarnaast zijn er afgelopen
periode allerlei activiteiten in de kerk
geweest, denk daarbij aan de Levende
Kerststal, het Levend Kerstverhaal en
natuurlijk de Kerstmorgenviering.
Hiermee willen we bereiken, dat de kerk
voor iedereen toegankelijk is.

De Wegwijzer en Website zijn een

metamorfose ondergaan en we hopen dat
u daar tevreden over bent. Zoals u weet is
dit slechts een fractie van de activiteiten
die we faciliteren in onze gemeente en ons
kerkgebouw.

We hebben natuurlijk ook de vaste kosten.
Denk dan aan het onderhoud van het
kerkgebouw. Niet altijd is direct te zien
waar deze kosten voor gemaakt worden.
Om een paar voorbeelden te noemen:

Het onderhoud van de kachel, de
brandmeldinstallatie, de noodverlichting,
de  ontruimingsinstallatie  en de
geluidsinstallatie zijn posten die jaarlijks
terugkomen. Verder komtiedere 4 jaar een
inspectie van Monumentenwacht. Bij de
laatste keuring is er in het hele gebouw
houtworm geconstateerd. Dit probleem
moet natuurlijk ook aangepakt worden.

In het kader van de Groene Kerk zijn we
bezig met een plan om de kerk te gaan
verduurzamen. Er wordt gedacht aan
spouwmuurisolatie in de Voorhof en
eventueel dak- en vloerisolatie in zowel de
kerkzaal als de Voorhofzaal. Ook
zonnepanelen maken deel uit van dit plan.
Verder gaan de kosten die gemaakt
worden voor de energie ieder jaar weer
omhoog. De kosten om het gebouw te
kunnen verwarmen en van elektriciteit te
kunnen voorzien is maandelijkse rond de
€800,-.

Ik geef om een plek waar ik mijn
geloof in God kan delen

.. daaron M ik

voor W kerk.

De kerk moet al deze kosten uit eigen
middelen betalen, daarom voeren wij de
Actie Kerkbalans

Inmiddels heeft u uw persoonlijke brief
ontvangen, waarin wij u vragen om uw
bijdrage te verhogen. Wilt u daarbij ook
overwegen om uw bijdrage via een
automatische machtiging te voldoen. Dat
bespaart ons veel werk. Met uw bijdrage
maakt u al onze activiteiten mogelijk.
‘Makkelijker en  Meer’ geven, voor
hetzelfde geld!

U weet dat uw bijdrage aan de actie
Kerkbalans deels aftrekbaar is voor de
belasting. Geeft u echter met een
‘overeenkomst periodieke gift’, dan kunt u
het volledige bedrag aftrekken.

Wilt u hier meer over weten, kijk dan op
onze website of neem contact op met
Hans Klaasen via 020 4824166 of per
e-mail: penningmeester@pglandsmeer.nl.
Heeft u de brief van Kerkbalans gemist?
Geen probleem. Ons bankrekening-
nummer vindt u op pagina 2 van deze
Wegwijzer.

Hierbij wil ik u alvast hartelijk bedankten
voor uw bijdrage aan het mogelijk maken
van al deze activiteiten.

Aad Bakker

Actie

Kerkbalans
2020
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Datum Ten bate van diaconaal project Opbrengst diaconale collecte Kerk

06-10 €107,01

13-10 Werelddiaconaat Bogota € 97,59 (aangevuld tot € 200,-) € 73,09

20-10 Leger de Heils €100,70 (aangevuld tot € 200,-) € 77,55

27-10 Eigen gemeente €197,49 €134,36

03-11 Najaarszending Zambia € 114,82 (aangevuld tot € 200,-) € 75,75

10-11 Oecumenische dienst n.v.t.

17-11 Kruispost Oudenzijds €100,00 (aangevuld tot € 200,-) € 85,73

24-11 Pastoraat € 177,05 (aangevuld tot € 200,-) €151,45 Hartelijk dank
01-12 Zambia € 95,55 (aangevuld tot € 200,-) €101,05 Voor uw gift!
08-12 Colombia €135,81 (aangevuld tot € 200,-) € 70,30

15-12 Kinderen in de Knel - De Glind € 111,95 (aangevuld tot € 200,-) € 89,60

22-12 Kinderen in de Knel - Myanmar € 116,15 (aangevuld tot € 200,-) € 74,22

24-12 Kinderen in de Knel € 142,50

25-12 Kinderen in de Knel Totale opbrengst kerstcollecte €159,30

29-12 Kinderen in de Knel € 502,03 (aangevuld tot € 1.000,-) € 58,05

JAARREKENINGEN EN BEGROTING

De jaarrekeningen en begrotingen kunt u op afspraak inzien na de
kerkdienst. Voor de diaconie kunt u een afspraak maken met Kees
de Gooijer, per e-mail penningmeesterdiaconie@pglandsmeer.nl
en voor het College van Kerkrentmeesters met Hans Klaasen,
penningmeester@pglandsmeer.nl.

U kunt deze gegevens ook lezen op de website.

JAAROVERZICHT 2019 COLLECTEN OECUMENISCH DIENSTEN

27-01-RK  1¢collecte Wereldhuis € 13247
2¢ collecte Eigenwerk € 7197
16-06-PKN 1¢ collecte St. Penny Whistle Project € 99,75
2¢ collecte Eigenwerk € 57,55
22-09-DG  1¢collecte Vredesbeweging Pax € 8280
2¢ collecte Eigenwerk € 61,85
10-11-RK  1¢ collecte Nieuwe Buren € 163,45
2¢ collecte Eigenwerk € 102,45

Het Oecumenisch Beraad wil alle gulle gevers héél hartelijk bedanken
voor hun giften en hoopt dat u dat blijft doen om de mooie
werkzaamheden, zoals o.a. ‘Eet en Ontmoet’ te kunnen laten doorgaan.
Corry Stellema-van Leeuwen, Penningmeester Oecumenisch Beraad.
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2 februari: Werelddiaconaat, Oeganda
Goed boeren in een lastig klimaat

In het noorden van Oeganda is het niet
gemakkelijk om boer of boerin te zijn. De
regen wordt er steeds onvoorspelbaarder
door de wereldwijde klimaatverandering.
Soms is er droogte, soms staan de velden
onder water.

Samen met de Kerk van Oeganda steunt
Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd
om het dagelijks bestaan. Boeren leren
nieuwe, duurzame technieken voor
productie en opslag van gewassen. Ook
worden energiezuinige oventjes gemaakt,
bomen opnieuw geplant, Vvisvijvers
aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo
wordt de natuur beter beschermd en
hebben boeren een stabiel inkomen.
Collecteer mee zodat boeren niet alleen
droogte, maar ook wateroverlast het
hoofd kunnen bieden.

9 februari: Catechese en Educatie

Voor mensen die een taak of ambt
uitoefenen in de kerk is het waardevol om
te blijven leren, om verder te groeien in
hun rol. De Academie van de Protestantse
Kerk zorgt hiervoor met een relevant,
onderscheidend, trainingsaanbod.

Zo kunnen (op)nieuw  startende
ambtsdragers een ‘blended training’
Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de
theorie aangereikt in een interactieve e-
learning. In bijeenkomsten is er naast
toepassing en verdieping van de theorie
volop ruimte voor uitwisseling.

Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze
manier van getraind worden werkt en in
een behoefte voorziet. De Academie van
de Protestantse Kerk wil graag meer

trainingen op deze manier vormgeven.
Met deze collecte draagt u hieraan bij.

16 februari Werelddiaconaat
Kameroen: Samen werken aan een
stabiele toekomst

De noordelijke provincies van Kameroen
liggen in de Sahel-zone: een regio met een
grillig klimaat. Door lange periodes van
extreme droogte rukt de woestijn op.
Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen,
door onrust in de omliggende landen.
Samen met lokale kerken en de inwoners
van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een
stabiele toekomst. We ondersteunen
boeren om via duurzame landbouw
voldoende voedsel te verbouwen. Ook
krijgen boeren training over veeteelt en
waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp
aan vluchtelingen in de regio. Steun de
bevolking in dit extreem kwetsbare gebied
met uw collecte.

23 februari: Diaconaat, Nederland

Hulp voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland
zonder verblijfsvergunning 30.000
migranten. Velen zijn arbeidsmigranten.
Anderen hebben asiel aangevraagd en
geen verblijfsvergunning gekregen, maar
verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld
omdat het land van herkomst hen niet
meer accepteert. Wie ongedocumenteerd
in Nederland leeft, heeft maar weinig
rechten. Bovendien is er altijd de angst om
opgepakt en uitgezet te worden.

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke
initiatieven, zoals het Wereldhuis in
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in
Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die

ongedocumenteerden helpen met
informatie, advies en scholing. Collecteert
u mee om al dit werk mogelijk te maken?

1 maart: Zending, Golfstaten

De kracht van Bijbelverhalen

Hoewel het aantal christenen in het
Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is
een tegenovergestelde trend zichtbaar in
de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de
grote toestroom van arbeidsmigranten uit
landen als India, Nepal en de Filipijnen. De
meesten van hen zijn ongeletterd.
Tegelijkertijd willen ze graag meer leren
over de Bijbel. Kerk in Actie traint
voorgangers in de storytelling- methode:
een succesvolle interactieve methode
waarbij Bijbelverhalen mondeling worden
verteld en men met elkaar op zoek gaat
naar de betekenis ervan voor het eigen
leven. De arbeidsmigranten, die vaak een
zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten
nieuwe moed uit deze verhalen.
Bemoedig hen met uw collecte!

Hannie Trenning



KINDERNEVENDIENST

OP ZOEK NAAR NIEUWE LEIDING

Bij de kindernevendienst zijn we op zoek
naar versterking van ons team. We willen
iedereen die het leuk vindt om met
kinderen om te gaan, uitnodigen om eens
een dienst met ons mee te draaien.
Tijdens de kindernevendienst ga je met de
kinderen boven, in een eigen ruimte, het
verhaal op een voor hen begrijpelijk
niveau voorlezen of vertellen. Aan de hand
van het verhaal en wat gerichte vragen,
komt vaak een leuk gesprek op gang. Na
het gesprek gaan de kinderen aan de slag.
Ze gaan knutselen, tekenen en/of een
spelletje doen. De verhalen en de ideeén
voor de verwerking erna, halen we uit het
blad: Kind op Zondag. Je hoeft dus niet
alles zelf te bedenken, maar dit mag
uiteraard wel.

We vergaderen ongeveer 5x per jaar zo'n
anderhalf uur van 20:00 tot 21:30 uur.
Tenslotte verlenen we onze medewerking
aan verschillende kinderactiviteiten in de
kerk.

Mocht je vragen hebben of een keertje
mee willen draaien, dan kun je dit melden
bij iemand van onze leiding: Flora Doeven,
Herrianne Allewijn, Desirée van Eunen,
Karin de Gooijer, Joost Oortwijn,

Wilma Zuidema, Corrie Sijmons en bij mij
Eric Knibbe. Je kunt ook mailen naar
knd@pglandsmeer.nl

Eric Knibbe: T: 06-11748015

Rectificatie.

In het vriendenboekje van de laatste
wegwijzer stond helaas een foutje.

De mooie jongedame in kwestie heet niet
Anne Sophie, maar Anna Sophie!

SIRKELSLAG

7 februari is er weer Sirkelslag. Een leuk
interactief spel voor kinderen van 12-16
jaar wat door jeugdgroepen door heel
Nederland gespeeld wordt. Je speelt dus
met je eigen tienergroep tegen alle
tienergroepen van Nederland! Het is een
live spel, dus om half 8 start de livestream
en dan is er geen weg meer terug!

We verzamelen om 19:15 in de Voorhof, en
dan drinken we nog even een drankje en
dan van 19:30 tot ongeveer 22:00 uur zal
het spel zich afspelen!

Ben je tussen de 12 en 16 jaar en wil je
hieraan meedoen? Geef je dan uiterlijk
maandag 3 februari op bij Aytin of Flora via
jeugdouderling@pglandsmeer.nl of bij

Iris via jeugdwerker@pglandsmeer.nl
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Het kan zijn dat je steeds é{ihgen doet die God verbiedt.
Je wordt er verdrietig van,

Je wilt doen wat God wil, maar het lukt niet.

Maar weet dit:

3 _-:. ,. Isf,.ggp g‘gde ;
' '@\® e 5::::; vc::gleﬁers dle

overgebleven zijn op de

o strepen.
(D®) @Q

Iris Kopejan, onze jeugdwerker, stelt zich tijdens de
Nieuwjaarsdienst voor aan de de gemeente.
Op de achtergrond, in de presentatie, haar
huisgenoten.




Activiteit
ledere donderdag d Kinderkoor Joebilo
ledere donderdag 17.30 Koor The Sunflowers
Dinsdag 28 januari 19.30 Jeugdraad bij Flora Doeven
20.30 Kindernevendienst bij Corrie Sijmons
Woensdag 29 januari 17.30 Inloop maaltijd De Schaapskooi
19.00 Vesper Gebedsweek voor de eenheid

Vrijdag 31 januari Leeskring Bonhoeffer
Dinsdag 4 februari Pastoraal team bij Joke Grevenstuk
Kerkenraad

i Woensdag 5 februari 17.30 Maaltijd Kruispunt
g Donderdag 6 februari 14.00 Creatief met aandacht
i Vrijdag 7 februari Koffie met noten
Oecumenisch Beraad
¥ Maandag 10 februari Commissie Kerkrentmeesters
Bijbelkring
09.45 Leeskring ‘God en ik’, van Alain Verheij
19.30 Daiconie bij Hannie Trenning &

g id Woensdag 26 februari 19.30 Aswoensdagviering, De Schaapskooi -
g Donderdag 27 februari ~ 20.00 Gesprekskring Open Deur bij Christa en Joost :
L \/rijdag 28 februari 10.00 Leeskring Bonhoeffer




Zondag 26 januari om 10.00 uur Zc.mdag 1 maart. om 10.00 uur, 1¢van de 40dagen
Predikant: Ds. Herrianne Allewijn Dler!st AR IESER Tafel "
. . Predikant: Ds. Herrianne Allewijn

Ouderling: Saskia Mulder . ) .

. . . Ouderling: Marianne de Vries
Diaken: Hannie Trenning Diaken: C Stell
Organist: Anje Rietberg ola el?‘ . P'orry Jte eAma
Koster: Aad Bakker rganist: ieter-Jan Aartsen

Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas en kindernevendienst
nderopp I Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 2 februari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Trinus Hibma uit Amsterdam
Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Joop de Jong

Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Fleur van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 9 februari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Hans Sijmons
Organist: Anje Rietberg

Koster: Arie de Vries

Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 16 februari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Bart Stobbelaar uit Driehuis
Ouderling: Flora Doeven

Diaken: Gera Knibbe

Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 23 februari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Han van Popering uit Aalsmeer
Ouderling: Anneke Goede

Diaken: Jannica Visscher

Organist: Anje Rietberg

Koster: Ine van Brenk

Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst Liturgische bloemschikking in de kerstperiode, omschrijving

op de website of neem contact op met Ank de Cleen




Ik heet: Robine van der Goes

Mijn ouders zijn: Ingrid Bakker en Bert van der Goes

Mijn opa en oma zijn: Aad en Nel Bakker

Adres: Zaanse hof

Mijn verjaardag is op: 21 april

Ik ben nu: 10 jaar
Broertjes/zusjes: Duuk
Hobby’s: TikToks maken en tekenen met mijn broertje
Ik doe graag: dansen en afspreken
Mijn lievelingsdier: kittens en hamsters
Ik lees graag: Dagboek van een muts
Lievelingseten: pizza en pasta
Ik hou niet van: spruitjes

Op televisie kijk ik graag: Netflix en Nickelodeon

Mijn school: P.C.B. De Hoeksteen

Mijn lievelingsvak is: Engels

Mijn grootste droom: dat ik met mijn vriendje ga trouwen

Later word ik: manager van een bar

Het leukste van de kerk is: als we gaan knutselen




