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Om te beginnen

OM TE BEGINNEN

Een nieuw jaar is begonnen: 2019. Intussen zijn de eerste weken verstreken en begint het langzaam
aan langer licht te worden. De maand januari was vol met activiteiten, die voorbij zijn op het
moment dat u deze wegwijzer in handen hebt. De gebedsweek voor de eenheid valt in januari.
Activiteiten die in de decembermaand stil liggen, worden weer opgestart: leeskringen, bijbelkring,
jeugdwerk...Dit gaat allemaal door, terwijl in de wereld zich veel afspeelt, dat thema kan zijn in de
bijeenkomsten van mensen uit onze gemeente.

Persoon Wijzer

In Amsterdam werd ik op 10 februari 1947 geboren als 4e van het gezin.
Omdat mijn moeder overleed toen ik 14 jaar was kon ik mijn opleiding niet afmaken en moest ik
thuis aan het werk. Toen ik 16 was werkte ik op de Amro Bank (toen nog de Amsterdamse Bank) tot
ik in 1966 met Ben trouwde. Na mijn huwelijk moest ik weg bij de bank en ben ik min of meer in de
zorg terecht gekomen in het Eduard Douwes Dekker huis in Amsterdam Noord.

Ben en ik zijn 14 jaar koster geweest in onze kerk en de laatste 20 jaar voor mijn pensionering
werkte ik met veel plezier in het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis.

In ons huwelijk kregen Ben en ik 3 kinderen, Marcel, Sandra en Petra en na verloop van tijd kregen
we 5 kleinkinderen en sinds 2 jaar heb ik een mooie achterkleindochter.
Ben is overleden in 2011 en mijn leven is nu toch wel anders geworden.

Ik houd van reizen en dat hoop ik nog een poos te kunnen doen.

A.s. oktober zit ik 18 jaar in de diaconie, wat ik erg leuk vind en maak ik het
rooster voor de ambtsdragers, verzorg ik de gastpredikanten en wekelijks
de liturgiebriefjes. Het houd me bij de les en... van de straat.

Inmiddels woon ik alweer 47 jaar in de Roerdompstraat.

Hannie Trenning

Ik geef de pen door aan iemand van de Diaconie




Ter overweging

Het liedboek waar we iedere zondag uit zingen, is intussen alweer ruim 5 jaar oud. En nog zijn er
liederen, die een verrassing zijn.

De gebedsweek van 2019 wordt dit keer voorbereid door christenen uit Indonesié. In het liedboek
staat een lied dat uit Indonesié afkomstig is, en dat niet bekend is. Het is lied 936. Het begint met de
woorden: Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt. 'Kom zoals je bent, met je treurend hart,
mijn kind, en ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt...

De tekst is gemaakt door Rudolf Pantou, Hij is theoloog en kerkmusicus in Jakarta en Kalamanta.
Elly Zuiderveld vertaalde het lied.

Luister naar de wind. Dat is hier niet een stormachtige wind, maar eerder een zachte bries. Denk aan
de wind, die Elia voelde na het natuurgeweld. En denk ook aan het gesprek dat Jezus voert met
Nicodemus in de nacht. (Johannes 3). Daar zegt Jezus: de wind waait waarheen zij wil. Je hoort haar
geluid, maar je weet niet waar zij vandaan komt en waar zij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit
de Geest geboren is.

Ko Joosse, geboren 1954, theoloog en lid van de redactie van het Liedboek, schrijft over dit lied:
‘Wie ontdekt dat hij of zij een andere seksuele identiteit heeft dan de meerderheid, heeft dikwijls
een hele strijd met zichzelf te leveren. Het kan jaren duren voordat je jezelf als homo, lesbo, bi- of
transgender geaccepteerd hebt. Wie kan er niet van getuigen hoe moeizaam zulke jaren zijn
geweest, hoe doodvermoeiend het dagelijkse gevecht is om je je in je familie, op school, op je werk
of in de sportclub anders voor te doen dan je eigenlijk ten diepste bent? Een lied als dit nodigt je uit
om te luisteren, te luisteren naar de wind, de wind die waait in je eigen hart. En dat lied zingt van
liefde, de goddelijke liefde, die Christus naar je uitstraalt, en die je uitnodigt: kom maar, kom bij Mij,
kom zoals je bent, met al je lasten, met al je moeite en verdriet. Kom, mijn kind, Ik zal jou verlossen.
Bij mij vind je vrede, bij Mij mag je helemaal zijn wie je bent, met je gevoelens die je omgeving
misschien niet accepteert, maar |k wel. Ik ben bij je. Houd je maar vast aan Mij!

Dit lied is niet speciaal geschreven voor mensen die horen tot deze groep. Het is geschreven voor
iedereen die lasten te dragen krijgt, die zwaar zijn.

Koos Joosse vervolgt: *...tegenover machten en krachten die jou bedreigen, ontkennen, dwarszitten
kun je je zwak voelen, klein. Jezus belooft degene die zich tot Hem keert: overwinning over dood en
pijn, kracht tegenover de vijand die nooit ophoudt om zijn vernietigend werk te doen. Jezus is voor
ons de bron van eeuwig leven, de goddelijke mens, de menselijke God, die ons bemint!’

Christenen in Indonesié vinden steun in dit lied, dat de wereld over gaat....

Ds. Herrianne Allewijn



Bij de diensten

Zondag 10 februari, 5e na Epifanie
groen Ester 5,1-6, 11/ Lucas 5, 1-11

Het kan verkeren, zo hoor je vandaag in dit
gedeelte uit Ester. Mensen die zichzelf hoo
achten en anderen die ze bedreigend vinden,
uit de weg willen ruimen, zien vandaag hoe
een plan totaal anders uitpakt dan bedacht.
Hiernaast klinkt uit Lucas hoe er wordt
gedeeld. Wat weinig leek, wordt veel. Hoe
bouw je aan een samenleving? Wat zijn de
waarden die ertoe doen?

Zondag 17 februari, 6e na Epifanie
kleur: groen Ester 7, 1-8, 2 / Lucas 6, 17-26 Mhieien:
Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de Rathaat strémen < :
koning over de vreselijke plannen die Haman ~ BEPLE FRTPE SERVPFRRLTY IOt
heeft. De koning schrikt heel erg en is als een wonder van het licht,
bijzonder kwaad. Haman probeert te redden  BEIECEUREN EULTIE BT LT )
wat er te redden valt. Maar dat lukt niet echt.  EeladfCUTUTIE LR e LS

Tiefdes loop verdraa

Hiernaast klinken de zaligsprekingen. Niemand houdt de liefde tegeh
waar zij langs de straten gaat.
Zondag 24 februari, 7e na Epifanie Wie met liefde is gezegend,

koestert wie om liefde gaat. . ~

groen Ester 8, 3-8 en e '
God verhoede dat er iemarid Eiy v k
Ester 9,1-10 en 20-23 / Lucas 6, 27-38 Ihde fiefde wordt gekrenkt. 17

De wet om de Joden uit te roeien kan niet Ware ligfde cordeelt niemand,
worden veranderd. Daarom maakt de koning maal' nanvaardt haar als geschenk.

er een wet bij, waarin staat dat zij zich wel
; ; : Llefde \rraagt ons om ontferming
mogen verdedigen. Wat kun je doen als iets “tegen wie haar viammen dooft.

niet zomaar te herstellen is? Ook nu klinkt een _Wie haar rechten wil beschermen

deel van de zaligsprekingen. - vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
Zondag 3 maart, 8e na Epifanie “vieest ook niet bij tegenwind.

groen Jeremia 7, 1-15 / Lucas 6, 39-49 3 ishet hemels wapen
Verschillende beelden zijn het, die Jezus zijn cfatde St e
gehoor voorhoudt. Zo nodigt hij mensen uit LengIlefde niet aan banden,
om aan de ene kant kritisch naar zichzelf te (gi::f!_'laar gang de vrije loop....

kijken, en niet vooral naar een ander. Tegelijk =~ P haar bloemen nooit uit handen,
“Want haar vrucht is onze hoop!

houdt hij mensen voor wat een goede weg is Ongestraft mag liefde bloeien;:
om te bewandelen en hoe je dat doet. Deze vrijuit zoeken naar dezon. _
laatste zondag voor het begin van de liefdes loop verdraagt geen boeien, :
veertigdagentijd staan we daarbij stil. Wat laat haar stromen als een bron!
beweegt jou? Wat beweegt een ander?

Ds. Herrianne Allewijn Sytze de Vries
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In de schaduw
van uw vleugels
waak ik

met uw licht

voor ogen,
bid ik mij
het donker door,
zing ik mij
van zorgen vrij
Sytze de Vries




Activiteiten

UIT HET GRUTTOLAANTIJE

De Kersttijd en het begin van het nieuwe jaar
waren ‘gevuld’ de afgelopen periode. Er was
veel te doen voor jong en ouder.
Adventsmiddag, kerst voor baby’s en hun
ouders, Kerst Singalong, kerstavond met het
levende Kerstverhaal, muzikale evenementen
en tot slot de nieuwjaarsbegroeting, waarmee
we de Kersttijd hebben afgesloten.

Wat zal het nieuwe jaar brengen? Hopelijk veel
mooie en inspirerende ontmoetingen.

Maar het nieuwe jaar kent ook al veel zorge-
lijke ontwikkelingen. Het is belangrijk dat we er
juist voor elkaar kunnen zijn als dingen niet
goed gaan. Maar ook als we het leven vieren.
We hebben een mooie en warme gemeente,
die zich gedragen weet door de Liefde, die
Christus ons gegeven heeft.

Dank aan allen, die ook dit jaar weer goede
wensen hebben gedeeld in de vorm van
kaarten, woorden, berichten... Dat 2019 een
gezegend jaar mag zijn voor ons allen!

Ds. Herrianne Allewijn

CREATIEF MET AANDACHT

ledere eerste donderdagmiddag van de maand
is er de mogelijkheid om kaarten te maken
voor iemand die bijzondere aandacht verdient.
In een ontspannen sfeer, met een kopje thee,
wordt de creativiteit aangeboord. Er ontstaan
zo bijzondere beelden... Gewoon binnenlopen
op een moment dat schikt kan. Er staat een
stoel klaar. Donderdag 7 februari en 7 maart.

BIJBELKRING

De Bijbelkring start in februari met een nieuw
thema: de tien woorden. Belangstellenden zijn
van harte welkom!

Eenmaal in de maand op een dinsdagavond
buigen we ons over een Bijbelgedeelte en
praten daarover met elkaar.

We kijken naar de achtergrond van een
Bijbeltekst, en naar wat dat voor die dag kan
betekenen. Dinsdag 12 februari en 12 maart in
Het Kruispunt.

LEESKRINGEN

Op donderdagmorgen, eens per maand, lezen
we samen en praten daarover met elkaar. In
februari starten we met een nieuw boek: God
en ik, van theoloog van het jaar, Alain Verheij.
Een zoektocht naar wat het in onze tijd
betekenen kan om christen te zijn...

Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Donderdag 14 februari, zie agenda

Op vrijdagmorgen lezen we met elkaar het
boek ‘Ongelofelijk; van Yvonne Zonderop. Ook
hier zijn nieuwe deelnemers welkom.
eerstvolgende bijeenkomst: 15 februari.

Open deurkring,

donderdagavond, vier of vijf maal per jaar

Een gesprekgroep die bij elkaar komt rondom
het blad Open Deur. Daar zijn verschillende
thema's die besproken worden. De laatste keer
zijn fragmenten uit het gesprek van Coen
Verbraak met een aantal religieuze leiders
uitgangspunt geweest. Kijken in de ziel.
Eerstvolgende keer: donderdag 28 februari.
Informatie: Christa Hart en Herrianne Allewijn

KOFFIE MET NOTEN, elke eerste vrijdag-
morgen van de maand in Het Kruispunt.
Welkom voor een kop koffie en (nader)
kennismaken met een lied...

Ds. Herrianne Allewijn
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Kerkenraad

2019 een jaar van veranderingen

Voor sommige mensen was 2018 een jaar wat je
zo snel mogelijk wilt vergeten en voor anderen
een jaar om te koesteren.

Het foto overzicht van 2018, wat we op de
Nieuwjaars- bijeenkomst hebben gekeken,
staat inmiddels op de website en een collage
van de Kerstperiode ziet u hiernaast.

Eris weer heel veel gebeurd.

Het meest opvallende is natuurlijk het
kerkplein, wat er weer prachtig uit ziet en de
Nieuwe Wegwijzer, waarmee we een extra uit-
straling van onze gemeente naar buiten reali-
seren. We maogen hier als gemeente trots op
zijn op al deze activiteiten en vernieuwingen.
We hebben een Jeugdwerker, Walter Reitsma.
Walter is nu een jaar aan het werk in ons
Jeugdteam. Dit heeft voor een grote verlichting
in het huidige Jeugdteam gezorgd en voor een
meer continuiteit in de 12+ groep. Dit jaar gaan
we kijken hoe we dit nog verder kunnen
opbouwen. Waarbij we niet moeten vergeten
dat Walter maar één dag in de week in ons
Jeugdteam werkt. Walter heeft in 2018 zijn
master afgerond en is nu officieel

Master of Science in Economics and Business.
Ja, dat is heel wat anders dan Jeugdwerker bij
onze kerk, maar het bevalt Walter nog goed in
onze gemeente en hij oriénteert zich nog op
zijn verdere toekomst.

We hebben nog steeds een geweldig team aan
vrijwilligers, zowel binnen de kerkelijke
activiteiten als daarbuiten.

Denk daarbij aan het pastorale team, een team
van Pastoraal medewerkers en Wijkmede-
werkers. Deze groep heeft altijd aanvulling
nodig. Het gaat dan echt niet om heel veel
bezoeken, maar wel om een regelmatig bezoek
aan een paar adressen. We hebben de
gemeente nodig als voelspriet naar de
kerkenraad en dominee, zodat we altijd blijven
weten wat er in onze gemeente gebeurd.
Daarnaast hebben we een team voor
onderhoud van tuin en andere voorkomende
klussen,

een groep schoonmakers, de koffiezetters, de
kosters, de lectoren, de liturgie makers, de
bedieners voor beeld en geluid, de fotografen,
de organisten en andere muzikanten, de
bloemschikkers, de redactie en bezorgers van
de Wegwijzer, de penningmeesters en
natuurlijk de beheerders, Cor voor de algeme-
ne zaken en het organiseren van de feestjes en
Anneke voor de begrafenissen en het kerkelijk
bureau.

En niet te vergeten de kinderoppas, Kinderne-
vendienst leiding, het zoldergroepteam, de
leiders van de knutselgroep, het bestuur van
Interjel en alle andere mensen die bezig zijn
voor de jeugd. Daarnaast ook het diaconale
team dat mensen ondersteunt en natuurlijk
heel veel activiteiten organiseert.
Ongetwijfeld zal ik nog een paar vrijwilligers
niet genoemd hebben. Eigenlijk zijn we een
grote groep vrijwilligers voor onze Heer.

In al deze groepen kunnen altijd extra handjes
worden gebruikt. Dus schroom niet!

We zoeken dus niet zozeer mensen die altijd
paraat staan, maar juist mensen die zo nu en
dan even willen helpen voor kleine klusjes of
bezoekjes.

Namens al deze vrijwilligers is dit jaar Cor
Knibbe in het Zonnetje gezet op het
gemeentehuis van Landsmeer. Cor doet al
oneindig veel jaren allerlei klusjes voor en in de
kerk en eigenlijk is hij daar altijd. Daarom leek
het ons goed hem een keer extra in het
zonnetje te laten zetten door de wethouder.




Dan de kerkenraad, ook een groep vrijwilligers.
Zoals vorig jaar al aangekondigd is de kerkenraad
kleiner geworden en hebben we een aantal
nieuwe functies gecre€erd waarbij niet noodza-
kelijkerwijs deelgenomen wordt aan de
kerkenraadvergadering.

Komend jaar krimpen we waarschijnlijk nog
verder in en dat baart ons toch wel enige zorgen.
In de media en ook vanuit de landelijke kerk
krijgen wij al regelmatig berichten over een
andere indeling van het bestuur en van de
kerkelijke ambten.

Is het nog wel nodig om diakenen en ouderlingen
te hebben...?

Wij denken van wel. Er zal altijd een groepje (de
kerkenraad) leiding moeten geven in de
gemeente. Zo is dat ook afgesproken in de
Kerkorde.

Komend jaar treden af:

de voorzitter van de Kerkrentmeesters,

de voorzitter van het Ouderlingenberaad,

de voorzitter van de Diaconie en de scriba.
Bestuurlijk is dat natuurlijk wel een dingetje...

Ouderlingen

Na vele jaren diaken, ouderling,
wijkmedewerkster, nemen wij afscheid van
Tiets Has, als wijkmedewerkster wijk 4. Ze was
bescheiden maar wel op cruciale momenten
aanwezig. We laten haar node gaan, haar kennis
van de mensen uit Purmerland en Landsmeer is
voor ons heel belangrijk geweest.

We willen haar hierbij bedanken voor de
jarenlange inzet en inbreng die zij had voor de
verschillende wijken, de kerkenraad en het
ouderlingenberaad. We hebben helaas nog
niemand gevonden die haar taak over wil
nemen.

Dit betekent voor de mensen in o.a. de

Van Beekstraat, dat zij voortaan contact
opnemen met onderstaand persoon.

Gelukkig is Tiets nog wel bereid om lector te zijn

Hoe gaan we dat oplossen. Nieuwe leden staan
niet bepaald in de rij. We hopen en vertrouwen
erop dat u hierin meedenkt en meebid, zodat we
in oktober toch weer een nieuw kerkenraad-
team hebben staan.

Deelnemen aan de kerkenraad lijkt een hele
zware taak, maar eigenlijk valt dat ook wel mee.
We hebben ongeveer 8 vergaderingen per jaar
en één zaterdag bijeenkomst en daarnaast
natuurlijk nog wat werk in het eigen college.

Wilt u meer over weten over deze functies, neem
dan aub contact met mij op.

Wij wensen dat we met z'n allen kunnen blijven
werken in deze bruisende kerk en dat we de tijd
willen nemen om aandacht te geven aan de
zieken, de ouderen en eenzamen, laten we
blijven omzien naar elkaar.

Wij wensen u een gezond jaar, een bruisende kerk
...en vooral een gezegend 2019.

Teun van Zanten

in de zondagse erediensten.,

We nemen afscheid als lector van Emma Gautier,
Hannie Sijmons en Bart Knibbe.

Wij willen jullie ook hartelijk bedanken voor je
inzet de afgelopen jaren.

Mocht u ook denken dat lezen, gemiddeld 1x
per kwartaal, zie ik wel zitten, dan kunt u zich

bij mij aanmelden (0612056475).

Marianne de Vries de Gier




Kerkrentmeesters

Vanuit het CvK is er deze maand niet veel te
melden. De dingen lopen zoals ze lopen
moeten.

WEéI zijn de inkomsten van de vaste vrijwillige
bijdrage licht gedaald, maar dat zal voor
niemand een verrassing zijn.

We zien allemaal om ons heen dat het aantal
kerkgangers dalende is en die tendens zet zich
langzaam voort. Sommige mensen worden
daar niet bepaald blij van, maar anderen zien
juist nu mogelijkheden om aan het kerk zijn
een nieuwe invulling te geven.

Sporen van God in het dorp

Nieuwsgierig naar bovenstaande tendens kocht
ik dit boek, geschreven door Jacobine
Gelderloos als promotieonderzoek aan de
Protestants Theologische Universiteit.

Ze geeft aan dat er op dit punt veel negativiteit
bestaat en er (te) veel aandacht is voor overle-
vingsvragen. Misschien zouden we vanuit een
ander perspectief naar de rol van de kerk in het
dorpsleven moeten kijken. Overlevingsvragen
verdwijnen dan meer naar de achtergrond en
de unieke betekenis van kerken komt dan in
beeld. Kerk als plek van bezinning, ritueel, zorg
en gemeenschap.

Ze onderzoekt 4 dorpen in Groningen en 2 in
Brabant. Kerken met een heel diverse signatuur
en achtergrond en de dingen die ze tegenkomt
zijn ook voor ons heel herkenbaar. Ze schrijft
bijvoorbeeld over het moeizame proces van
kerksluiting en over een tekort aan
ambtsdragers.

Ook beschrijft ze de geschiedenis van de rol van
de kerk en al lezende krijg je daar een heel
goed beeld van. We lezen dat kerken tot ver in
de 19e eeuw een wezenlijk onderdeel van het
dorp waren. Vervulden soms de rol van
gevangenis, school, broodbank voor de armen,
bibliotheek en onderhielden het kerkhof.
Kerkrentmeesters moesten ook vaarwegen en
paden op kerkelijke landerijen onderhouden.
Kerkklokken waren belangrijk i.v.m. veiligheid

en de hoge ruimte werd soms gebruikt om
netten te drogen of te repareren.

Soms werd er op Hemelvaartsdag kermis
gehouden in de kerk en zeevaardersgilden in
kustplaatsen hingen er scheepjes in op.
(Oostzaan). Langzaam zie je de functie van dat
kerkgebouw veranderen, heel interessant om
te lezen.

De schrijfster laat ons niet achter met lege
handen. Ze schrijft over nieuwe mogelijkheden
en leert ons hiermee met andere ogen te kijken
naar dit proces.

Samengevat: Kerken kunnen absoluut
bijdragen aan het persoonlijk welzijn van
mensen door bemoediging, hoop, aandacht.
Ze kunnen ontmoetingsplaats zijn voor
gemeenschappelijke momenten voor ritueel
en bezinning, om zo met elkaar iets te blijven
beleven van meer dan het gewone.

Sporen van God in het dorp. Nieuwe
perspectieven voor dorpskerken.
Netty Lebbing

Enquéte Vitaliteit van de Kerk

Direct hierop aansluitend wil ik graag
aankondigen dat onze gemeente mee gaan
werken aan een onderzoek van de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU) naar de
vitaliteit van de Protestantse Gemeentes in
Nederland.

De PThU ontwikkelde een enquéte die de
gezondheid en vitaliteit van kerkelijke
gemeentes in beeld brengt. Een heldere
rapportage maakt het daarna voor de
kerkenraadsleden en andere beleidsmakers
mogelijk om goed beleid te maken op een
breed scala aan thema's, zoals
geloofsontwikkeling, visie, gastvrijheid,
betrokkenheid, diaconaat etc.

Half februari gaan we deze enquéte op een
zondag na de dienst invullen.

We hopen dat u allemaal mee wilt werken.
Teun van Zanten



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland Actie
geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn.

Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw Kerkbalans

kerk kan geven aan anderen. 2019

Protestantse Gemeente Landsmeer
NL86 RABO 0334401739



Kerkbalans

Het thema voor de jaarlijkse kerkbalans
campagne is dit jaar “Geef voor je kerk’”.

De kerk kan in deze tijd van individualisering
een plaats zijn van rust en verbinding.

U kunt aan die verbinding uw steun geven door
middel van de actie kerkbalans.

Kerkbalans is een landelijke campagne, een
initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-
Katholieke Kerk. Met meer dan 2.000 deel-
nemende kerken is het de grootste fondsen-
wervende actie in Nederland. Parochies en
gemeenten krijgen geen subsidie en hebben
daarom een financiéle bijdrage nodig van hun
leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van
waarde voor hun leden en de samenleving. De
actieperiode start bij onze kerk op 27 januari
2019.

Om ook in het komende jaar onze plannen te
kunnen realiseren hebben wij uw steun hard
nodig. We gaan een aanzet geven om te komen
tot een “groene kerk’, wat de nodige
investeringen vraagt en de aanstelling van de
jeugdwerker gaat het tweede jaar in. Bovendien
brengt het onderhoud van ons kerkgebouw de
nodige kosten met zich mee.

Inmiddels heeft u uw persoonlijke brief voor
deze actie waarschijnlijk al gehad en wij vragen
u of u uw steun zou willen voldoen via een
machtiging. Dat bespaart ons veel werk en het
is voor u ook makkelijk.

Tarieven 2019 (per dagdeel)

Huur kerkzaal (ingeschreven leden) €300
Huur kerkzaal (niet ingeschr. leden) €350
Huur Voorhofzaal €100
Huur Voorhofzaal (grote gedeelte) € 60
Huur Voorhofzaal (kleine gedeelte) € 40
Huur Interjel ruimte € 35
Huur Noord- of Zuidzaal € 35
Huur Consistoriekamer € 25

Uw bijdrage aan de Kerkbalans is (deels) aftrek-
baar voor de belasting. Geeft u een periodieke
gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken.
Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug.

U leest hier alles over op onze website.

Vul hiervoor de bijgesloten kaart in of neem
voor meer informatie contact op met

020 482 4166 of per mail
penningmeester@pglandsmeer.nl.

Huurprijzen kerkgebouw 2019

Hieronder vindt u de aangepaste huurprijzen
voor het kerkgebouw en de mogelijke diensten.
Uiteraard weet u dat de kerk verhuurd wordt
voor bruiloften en ook voor begrafenissen.
Maar weet u ook dat de kerk gehuurd kan
worden voor andere activiteiten?

Zoekt u een ruimte voor een vergadering,
evenement of een bijeenkomst?

Het Kruispunt heeft moderne audio & video
faciliteiten en een moderne keuken.

We kunnen de spreker (of een debat) live via
Internet uitzenden (en opnemen), zodat
anderen dit ook live kunnen volgen.

Naast de kerkzaal is een kleinere deelbare ruimte
beschikbaar voor vergaderingen of kleinere
bijeenkomsten.

Hieronder vindt u een overzicht van de verhuur
tarieven. Informeer vrijblijvend naar de
huurmogelijkheden bij de beheerders via

beheerder@pglandsmeer.nl.

Hans Klaasen

Geluidsinstallatie € 50
Geluid + beamer € 75
Geluid + beamer + 2e beamer € 100
Digitale beeldopname € 25
Opbaring per dag € 60
Organist € 50
Orgel € 50
Dominee € 300




Diaconie

03 februari: Werelddiaconaat

Water staat Bengalen aan de lippen.

In Nederland weten we dat wonen in een
rivierdelta gevaar met zich meebrengt.

In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen
op rivieroevers zonder dijken die hen tegen
vernietigende overstromingen kunnen
beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen
spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond
onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te
laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen
we mensen voorbereiden op rampen. We
bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp
evacuatieplannen op, trainen mensen om
gewassen te verbouwen die goed tegen storm
en zware regens kunnen en bieden direct
noodhulp na overstromingen.

10 februari: Catechese en Educatie

Eris veel te leren over het christelijk geloof en
de betekenis van het geloof voor het dagelijks
leven. Toch is het niet altijd makkelijk om
jongeren mee te nemen op deze mooie
ontdekkingsreis. JOP, Jong Protestant,
ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te
ondersteunen, zoals het catechesemateriaal
Overhoop. In dit materiaal komen alle 'basics’
van het christelijk geloof aan de orde, zoals
doop, avondmaal, wat gebeurt er in de
kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk
geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve
werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van
jongeren. Bijvoorbeeld een hedendaags thema
en maaltijd met andere gemeenteleden.

Collecten

17 februari: Noodhulp februari

Droogte overleven in Ethiopié. Ethiopiérs zijn
droogte van oudsher gewend, maar door
klimaatverandering is het steeds vaker en
langer extreem droog. Gezinnen komen in
grote nood: water en voedselvoorraden raken
op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt
steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische
kerk helpen we boerengezinnen om ook in
extreme tijden van droogte te overleven. We
verstrekken zaden van droogtebestendige
gewassen, stimuleren mensen te handelen in
bij voorbeeld zeep of snacks voor extra
inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan
met hout besparende oventjes houtkap tegen
om te voorkomen dat vruchtbare grond
wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500
gezinnen het komend jaar voldoende voedsel
en drinkwater hebben om droogte te
overleven.

02-12 Pastoraat € 131,72 (aangevuld €200,-) € 64,50
09-12 Kinderen in Colombia € 8540 (aangevuld €500,-) € 94,78 Hartelijk dank
16-12  Kinderen in Oekraine € 273,50 (aangevuld €500,-) € 81,60 voor uw gift!
23/24/25 Kinderen in de Knel € 529,50 € 109,71
30-12 Kinderen in Libanon € 120,60 € 215,80
31-12  Oudejaarscollecte € 8720



24 februari: Missionair werk

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en
kerk zijn. In de seculiere Nederlandse context is
het lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend.
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk
initiatieven die Bijbellezen bevorderen en
mensen, soms opnieuw, enthousiast te maken
voor de Bijbel. Bij contextueel Bijbellezen
bijvoorbeeld lezen mensen Bijbelverhalen met
andere ogen en zijn ze verrast over wat ze
ontdekken. Samen met lokale gemeenten en
plaatselijke initiatieven uit het hele land brengt
de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een

inspirerende manier met de Bijbel kunt werken,

Deze voorbeelden worden zo breed mogelijk
gedeeld, zodat andere gemeenten daarvan
kunnen leren.

stichting T,
hartekind

3 maart: Stichting Hartekind

Dagelijks worden in Nederland 4 kinderen
geboren met een hartafwijking. Dagelijks
krijgen 3 kinderen een openhart operatie om
te kunnen overleven en helaas overlijdt er in
Nederland nog elke 2 dagen een kind aan de
gevolgen van een hartafwijking. Stichting
Hartekind wil door middel van het financieren
van wetenschappelijk onderzoek de
overlevingskansen van Hartekinderen

vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren.

De meest voorkomende aangeboren
hartafwijkingen zijn tegenwoordig goed
operabel en de overlevingskansen zijn enorm
verbeterd. Een heleboel dingen begrijpen we
nog niet goed. Hoe ontstaan aangeboren
hartafwijkingen eigenlijk en waarom krijgen
kinderen last van ernstig hartfalen of
hartritmestoornissen na een operatie. Wat voor
medicijnen kunnen we dan het beste aan
kinderen geven en wat kunnen we nog meer
doen om te zorgen dat ze op school goed mee
kunnen komen en later een zo normaal
mogelijk mee kunnen draaien. Allemaal vragen
die we graag beantwoord willen krijgen. Dan
kunnen we nieuwe behandelingen bedenken
of de problemen voor zijn. Hiervoor is geld
nodig om dit soort onderzoeken te kunnen
doen. Kinderen met een aangeboren
hartafwijking hebben recht op een gezond
leven, overleven is niet genoeg.

Hannie Trenning

Advenstviering 2018

Ook dit jaar organiseerde de diaconie een
adventsviering. Op 14 december was iedereen
weer 's middags welkom. Herrianne verzorgde
het mooie liturgische gedeelte en Wim nam de
muzikale omlijsting voor zijn rekening.
Daarna was er een hapje en een drankje,
waarbij een advocaatje met slagroom weer
favariet bleek te zijn.

Afgesloten werd met een heerlijk buffet.

Maar wat het meeste opviel was de gezellige
sfeer. Er werd druk gepraat en veel gelachen.
Vond u het ook leuk? Zet dan alvast de datum
voor de paasbrunch in de agenda: 16 april.

U hoort hier meer over in de volgende
Wegwijzer.

Jannica Visscher
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De jeugdwerker vertelt.....

Enkele quotes
-Walter Reitsma-

Je kunt nooit bepalen of iets goed of fout is als je niet weet wat het doel ervan is. Als ik
probeer om met mijn horloge een spijker in het hout te slaan en het gaat kapot, mag ik
dan klagen of het een slecht horloge was? Hoe kun je zeggen of iemand een goed of
slecht mens is als je niet weet waar de de mens voor gemaakt is, wat de bedoeling van de
mens is?

-Theoloog Tim Keller-

Er zijn maar twee soorten mensen: degenen die zeggen tot God, “Uw wil geschiedde’, en
degenen tot wie God zegt, “Prima, doe jouw ding dan maar.”
-C.S. Lewis-

“Om Uberhaupt lief te hebben, is om kwetsbaar te zijn” 5
-C.S. Lewis- L ) ", e s

“Als iemand denkt dat hij niet verwaand is, is hij inderdaad zeer verwaaﬁd,{{j’
-C.S. Lewis- *

“Ik vind in mijzelf verlangens die door niets in deze wereld bevredi
enige logische verklaring is dat ik gemaakt ben voor een andere wer
-C.S. Lewis-

Het Christendom is, als het niet waar is, van geen belang. Als het C
het van een oneindig belang. Het enige wat het niet is, is van een

-C.S. Lewis-

Laat niet je geluk afhangen van iets dat je misschien zult verliezen. A\
-C.S. Lewis-

Met welke quote kunt u iets? Ik ben benieuwd!

-Walter Reitsma-



Ik heet: Maud Gerarda Johanna Nijstad
Mijn ouders zijn: Sacom en Nanda
Adres: Dr. M.L. Kingstraat

Mijn verjaardag is op: 5 december

Ik ben nu: 11 jaar

Zusjes/broertjes: Laura, Dana en Stijn

Mijn lievelingsdier: hond

Hobby’s: dwarsfluiten
Ik doe graag: hond (Boris) uitlaten en knutselen
Ik lees graag: iklees niet graag
Lievelingseten: pizza, patat en candy's

Ik hou niet van: spinnen

Op televisie kijk ik graag: series op netflix

Mijn school: Montessorischool, groep 7

Mijn lievelingsvak: rekenen

Mijn grootste droom: vliegen naar Abu Dhabi en bruidsmeisje zijn

-

- >
Later word ik: architect :

Het leukste van de kerk is: de kindernevendienst en ik ga heel graag

naar de knutselclub op maandagavond.




Het nieuwe jaar is weer begonnen en zo begint ook OK12+ weer op vrijdagavond. De 8e groepers
sluiten nu ook aan, het wordt nog weer extra gezellig! Dus ken je nog een leuke 8e groeper (of ouder)
neem die gezellig mee! ledereen is welkom,! De avonden zijn op vrijdag van 19:30-21:30.

Wij hebben voor de komende maanden de data al vastgelegd. Zetten jullie ze in de agenda?

Vrijdag 11 januari (nieuwjaarsborrel)
Vrijdag 18 januari (start OK12+)
Vrijdag 1 februari (Cirkelslag)
Vrijdag 15 februari

Vrijdag 1 maart

Vrijdag 15 maart

Vrijdag 29 maart

Vrijdag 5 april

Zaterdag 20 april (Paaschallenge)
Vrijdag 10 mei

Vrijdag 24 mei

Vrijdag 7 juni (C-towers)

Vrijdag 21 juni (AfsluitingsBBQ)

De leiding van OK12+

Kerstnachtdienst ' -

Kerstnacht was het weer zover. Er waren weer genoeg ingrediénten aanwezig om er een
fantastische Kerstnacht van te maken. Men werd verwelkomt door echte Romeinen en bij
binnenkomst stonden de dieren al te wachten om iedereen in Kerstsfeer te brengen. De herders, de
engelen, de drie Wijzen uit het Oosten, koning Herodes, de herbergier en natuurlijk Jozef, Maria met
een echt kindje beelden het voorgelezen verhaal prachtig uit. Dit alles onder begeleiding van mooie
beelden op de muur.

Er was veel samenzang van mooie, bekende
liederen en het gelegenheidskoor

"The Amazing Christmas Singers" zongen weer

de sterren van de hemel.

Dankzij de hulp en inzet van velen werd het weer
een onvergetelijke avond. Na de dienst was er weer
lekkere glihwein en chocomel, om gezellig na te
genieten van deze avond. En als mooie afsluiting
stond Amicitia buiten en verwende ons met een
aantal mooie Kerstliederen.




Activiteiten Agenda

Tijd
14.00

Ll Lt Lot

Kinderkoor Joebilo Het Krﬁ.i"s-punt

ledere donderdag
ledere donderdag 17.30 Koor The Sunflowers Het Kruispunt
Maandag 4 februari 14.00 Dans Het Kruispunt
Donderdag 7 februari ~ 14.00 Creatief met aandacht Het Kruispunt
Dinsdag 12 februari 19.30 Diaconie Hannie Trenning
20.00 Bijbelkring Het Kruispunt
Donderdag 14 februari  09.45 Leeskring 'God en ik’ Het Kruispunt
Vrijdag 15 februari 10.00 Leeskring ‘Ongelofelijk’ Het Kruispunt
Zondag 24 februari 14.00 Nieuwe Buren Het Kruispunt
Dinsdag 26 februari 10.00 Pastorale ochtend over rouw Het Kruispunt
20.00 Jeugdraad Aytin Goede
Woensdag 27 februari 20,00 Kerkrentmeesters Het Kruispunt
Donderdag 28 februari  20.15 Open deurkring Het Kruispunt
Vrijdag 1 maart 10.00 Koffie met noten Het Kruispunt
Maandag 4 maart 14.00 Dans Het Kruispunt
Dinsdag 5 maart 09.30 Ouderlingenberaad Hanny de Jong
Woensdag 6 maart 19.30 Aswoensdag De Schaapskooi
Donderdag 7 maart 14.00 Creatief met aandacht Het Kruispunt

OPROEP!

Voor de Wegwijzer en onze website zijn we op zoek
naar leuke of mooie foto's van activiteiten, e.d. in onze
gemeente. Heeft u hiervan foto's en mogen we deze
gebruiken, stuur ze dan naar:
communicatie@pglandsmeer.nl

Wijzer Landsmeer

Wijzer Landsmeer organiseert culturele activiteiten voor alle 50-plussers en is een open club.
Programma voorjaar 2019. Programmaboekjes met uitgebreide informatie vindt u in het
Dienstencentrum en de Bibliotheek.

- 8 februari: "Eén beeld zegt meer dan duizend woorden"” door Arend van Dam.

- 22 februari: “Amsterdamse bruggen” door Arie van Egmond.

- 8 maart: "Petersburg, Roem der Hoven” door Harry Donga.

- 22 maart: "Anna en William Singer” door Jenny en Henk Breij.

- 3 mei: “De Pijp"” door Ton Heijdra.

Locatie: Het Dienstencentrum: Dr. M.L. Kingstraat 2b, Landsmeer.

Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur. Deelname: Euro 3,00, incl. koffie/thee.

Contactpersonen: De dames D. Pragt, Tel.: 4824062 en L. Ridder, Tel.: 4824091



Kerkdiensten

Predikant: Ds. Trinus Hibma uit Amsterdam
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Hans Sijmons

Organist: Anje Rietberg

Koster: Arie der Vries

Kinderoppas en kindernevendienst

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Teun van Zanten

Diaken: Joop de Jong

Organist: Simon Plemp

Koster: Ronald de Jongh

Zoldergroep, kinderoppas en -nevendienst

Predikant: Ds. Han van Popering uit Aalsmeer
Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Hannie Trenning

Organist: Anje Rietberg

Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Predikant: Drs. Pieter Pronk uit Amsterdam
Ouderling: Flora Doeven

Diaken: Gera Knibbe

Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Jan Rijswijk

Zoldergroep, kinderoppas en -nevendienst

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Wim Lebbing

Diaken: Jannica Visscher
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Aad Bakker

Kinderoppas en kindernevendienst
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Muis kwam boos aan bij Kikker.

‘lk begrijp er niks van!’ tierde hij. ‘Mijn vriendin heeft
verdriet, en wat ik ook doe om haar te troosten,

ze wordt niet blij!’

‘Wat heb je dan gedaan?’ vroeg Kikker. De muis ging
er goed voor zitten en stak vier vingers omhoog.

Hij telde: ‘De eerste dag heb ik taartjes gebracht.
Daar wilde zij niks van eten. Ze zat helemaal in elkaar
gedoken. De tweede dag had ik een heleboel
cadeautjes bij me, mét hartjes erop. Ze heeft er niet
één opengemaakt. De derde dag las ik een

moppenboek voor om haar aan het lachen te maken.

Het waren keigoeie moppen, hahahaha! Maar zij had
een traan in haar oog. De volgende dag dacht ik:
ik ga voor haar zingen, daar knapt ze vast van op!

Versje

Met God kun je goede vrienden zijn.
Dat klinkt wel mooi en Klinkt wel fijn,
maar hoe speel je dan een spelletie,
maak Je lol en trek je belletie, Eﬁib
als je hem niet hoort of ziet?

Zo verre vriend, dat kan toch niet?

verlang je een arm om Je heen,

Puzzel

In deze zin ontbreken 8 letters. Kun jij ze raden?
Als je ze gevonden hebt, en in de volgorde 1 t/m 8
zet, lees je een woord wat goed past bij februari!

Ik zong de mooiste liedjes. Daar moest ze van huilen.
En bij mijn vrolijke dansliedje krabbelde ze op,
en liep ze weg! Gewoon weg, van mij, haar
beste vriend, ik, die dlles voor haar doe!’

Kikker vroeg: “Waar heeft ze verdriet over?’
Muis dacht diep na. ‘... Weet ik niet. Geen idee.
Dat heeft ze niet gezegd.

‘Heb je naar haar geluisterd?’ vroeg Kikker.
‘Nee’, zei Muis, ‘Ik hou niet van gezeur!’.

Toen zei Kikker: ‘Ik luister wél naar jou. Nu jij
verdriet hebt om haar. Muis keek verbaasd.
‘Een vriend luistert, muis! zei Kikker. Muis wilde
deze les onthouden op zijn vijfde vinger.

Maar hij had er maar vier. L

en wil je kwilt wat in je leeft A~

waarom Je lacht of treurt of beeft,
dan kun Jje juist bij God terecht.
Hi) luistert zeffs dls je niets zegt.
En omdat H{ alles weet en snapt,
voel je je wonderliik opgeknapt!

EN toch ... voel je je soms dlleen, <= C/f:?b
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Uit de Bijbel

Een echte vriend
blijft altijd een vriend, |
in de tegenspoed blijkt
de ware vriendschap.

Uit Spreuken 17,7

- " Teksten: Marjet de Jong
Tekaningen: Marcel Jurrigns




