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Omtebeginnen g

De tijd van Advent is aangebroken als u dit nummer van De Wegwijzer in handen krijgt. Een tijd van
vooruitblikken. Naar Kerst, naar de jaarwisseling, naar het nieuwe jaar.

Dit nummer van de Wegwijzer loopt door tot februari 2019. Weken vol bijzondere momenten
hebben we dan achter ons. Voor de één een opluchting, voor de ander gaan deze weken eerder te
snel dan te langzaam voorbij. In elk geval proberen we in de kerk op verschillende momenten een
plaats van antmoeting te zijh deze weken. Gezelligheid, muziek, stilte, aandacht, warmte, sfeer en
bezinning. Voor alle leeftijden, zelfs voor de jongsten onder ons, is wel iets te vinden.

Van harte welkom in de kersttijd en in het nieuwe jaar!

Ds. Herrianne Allewijn

Van de redactie

Wij wensen u allen een mooie advent, een gezegende kerst en een gezond 2019,
Uiteraard hopen wij u tussentijds nog wel te zien in één van de inspirerende diensten
waarmee we 2018 afs|uiten.

Persoon Wijzer

Op 31 december 1944 ben ik, Gerard Knibbe, in Landsmeer geboren, als
jongste in een gezin van totaal 7 kinderen. De boerderij van mijn vader was
een geweldig mooie plek om als kind op te groeien; midden tussen de
dieren.

Mijn wens was om ook veehouder te worden, net als mijn twaalf jaar oudere
broer Piet, maar de stad Amsterdam lag op de loer met zijn
uitbreidingsplannen, zodat er niet genoeg weiland over bleef om samen
een redelijke boterham te verdienen.

Gelukkig kon ik de dierenartsenstudie met succes afronden en in Landsmeer
een praktijk beginnen, waarin ik mijn liefde voor dieren helemaal kwijt kon.
Intussen was ik getrouwd met Riet, die ik via de G.J.V. leerde kennen en we kregen twee zonen:
David en Eric.

Wij hebben acht jaar in de 'Anna Hoeve' aan het Zuideinde gewoond en vandaar zijn wij verhuisd
naar de 'Klaverhof' aan het Noordeinde, zodat ik de praktijk aan huis kon krijgen. Na vijfentwintig
jaar verhuisde de praktijk naar de Dorpsstraat en daar heb ik tot mijn pensioen gewerkt.

Het beroep van dierenarts betekende toen nog altijd bereikbaar zijn. Daarom bleef er weinig tijd
over om veel voor de kerk te betekenen. Wel ben ik tien jaar voorzitter van de commissie van
beheer geweest.

Na het pensioen kreeg ik meer tijd en heb ik de schoonmaakdienst in de kerk van mijn broer
overgenomen. Het is inspirerend om op zondag naar de kerk te gaan en je verbonden te voelen
met mensen met hetzelfde geloof.

Gerard Knibbe




Ter overweging

Dit jaar staan in de tijd van Advent kinderen
centraal die het niet goed hebben getroffen.
Voor hen wordt door Kerk in Actie geld
ingezameld, om hen te ondersteunen en hen te
helpen een betere toekomst op te bouwen.
Stef Bos schreef een lied, speciaal voor deze
weken van Advent en Kerst.

De tekst roept op om licht niet alleen in eigen
huis aan te steken met Kerst, maar ook
aandacht te hebben voor wie dat warme,
veilige huis mist. Een licht zijn voor een ander.
Dat is een mooie kerstgedachte,

Hieronder vindt u de tekst van het lied:

Geef licht

Het wordt steeds vroeger donker

De winter is in zicht

Alles keert naar binnen

De gordijnen gaan weer dicht

De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen

De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht

Geef licht

Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen

Zie de leugen die regeert

Zie de ongeleide leiders

Zie hun volk dat crepeert

En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier

Onze wereld is te klein

Om het niet te willen zien

Geef licht

Geef licht

Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen

Om een verschil te kunnen maken

Je kunt verdrinken in cynisme

Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster

Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht

Geeft licht

Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is

Dus geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht.

Ds. Herrianne Allewijn




Zondag 23 december, 4e van Advent,
Thema: 'lk geloof in dit kind'

kleur: paars

Micha 5, 1-4a & Lucas 1, 39-45

Deze week lezen we het verhaal over Elisabeth,
een oudere vrouw, die een kind verwacht.
Haar man Zacharias heeft van een engel
gehoord dat zij een kind zullen krijgen en dat
hij Johannes zal heten.

Als Elisabeth bezoek krijgt van haar nicht
Maria, voelt ze het kind bewegen, Elisabeth
weet dat ook Maria een kind verwacht.

Maandag 24 december, Kerstnacht

Het levende kerstverhaal, voor jong en oud
mmv herders en engelen (de kinderen).

De kerstavond heeft een bijzondere sfeer.
Speel mee in het kerstverhaal, zing mee in het
koor, of kom gewoon en luister en kijk naar dat
eeuwenoude verhaal, waarin steeds weer iets
nieuws oplicht.

Thema: 'lk geloof in het licht'

kleur: wit

Jesaja52,7-10 & Lucas 2, 1-20

mmv projectkoor o.l.v. Stijn Aartsen en

o.a. Merel Naomi, harp

Een feestelijk begin van de dag, kerstviering
waarop we voluit kunnen zingen en waarin
gezongen wordt. Daarbij staat het evangelie
van Lucas centraal. 'k geloof in het licht; is het
thema. Dat is een bijzondere boodschap,

in donkere tijden en in donkere dagen.
Alsof je wordt aangesproken om niet in elkaar
gedoken naar de grond te staren. Maar je
hoofd op te tillen en vrijmoedig om je heen te
kijken. Het is het verhaal van de herders.

Het is het verhaal van Jozef en Maria zelf.

Het is het verhaal van mensen nu.

Een Kind is ons geboren, dat licht verspreidt.




Bij de diensten

Maandag 31 december, Oudjaar

kleur: wit

Psalm 91, Prediker 3 & Lucas 2, 21

Op de drempel van een nieuw jaar kijken we
terug en blikken we vooruit. Wat geweest is,
weten we, Wat het nieuwe jaar zal brengen is
voor ons hog verborgen. Nog middenin de
Kersttijd weten we ons aangeraakt door het
Licht. Velen voor ons in moeilijke omstandig-
heden konden, gesterkt door wat hen in dat
Licht duidelijk werd, in vertrouwen het nieuwe
jaar ingaan. Laten wij ons bemoedigen...

Zondag 6 januari, Epifanie, Driekoningen
kleur: wit

Jesaja 60, 1-6 & Mattheiis 2, 1-12
Nieuwjaarsbegroeting

De geboorte van een nieuwe mens begon in de
kleine ruimte van een jonge familie. Het nieuws
van deze geboorte verspreidt zich snel: via de
herders, die als eersten het kind begroeten.
Maar nu wordt de kring groter: vreemdelingen
hebben iets gehoord. Ze gaan op reis. Wat ze
moeten verwachten, weten ze niet precies.

Hun voorstellingsvermogen schiet tekort. Dat
blijkt, als ze gevonden hebben wie ze
zochten....Een feestelijke dienst, nog in de
sfeer van de Kersttijd.

Zondag 13 januari, 1e na Epifanie

kleur: wit

Jesaja 40, 1-11 & Lucas 3,15-16 en 21-22
Johannes doopt mensen in de Jordaan.

Is hij de Messias? Johannes vertelt dat hij dat
niet is. Als Johannes even later Jezus doopt,
weten de mensen dat niet Johannes, maar
Jezus Messias is.

Zondag 20 januari, 2e na Epifanie

kleur: wit

Ester 2, 1-17 & Johannes 2, 1-11

Dienst van Schrift en Tafel

Vanaf deze zondag zal, naast de lezing uit het
evangelie, zes weken lang ook gelezen worden
uit het boek Ester. Vanmorgen staat het vieren
centraal: Koning Ahasveros zoekt een nieuwe
bruid, die koningin wordt. De keuze valt op
Ester, een meisje uit het buitenland. Deze
keuze blijkt grote invloed te hebben op de
toekomst van het land en de bewoners. Maar
dat weet de koning nog niet als hij zijn bruid
kiest. Veel is nog verborgen. Net zo verborgen
is wat er gebeurt op het bruiloftsfeest van
Kana. Het feest lijkt te stokken, als de wijn op
is... Niet voor iedereen is zichtbaar, hoe
toekomst geopend wordt.

Zondag 27 januari, 3e na Epifanie

kleur: groen / Lucas 4, 14-21

Oecumenische dienst in de Schaapskooi, in
de gebedsweek voor de eenheid

Nog niet alles is bekend voor deze viering. Maar
van harte welkom in de Schaapskooil

Zondag 3 februari, 4e na Epifanie

kleur: groen

Ester 4 & Lucas 4, 21-30

De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor
de Koningspoort. Hij is diep in de rouw
vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd
hangt. Hij vraagt Ester om hulp.

Ds. Herrianne Allewijn
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Meeleven






Activiteiten

UIT HET GRUTTOLAANTIJE

Op de drempel van een nieuw jaar, dat was
afgelopen zondag 25 november, toen we nog
eens alle namen hoorden klinken van
gemeenteleden, die het afgelopen jaar ons zijn
ontvallen. Namen, die nu zijn opgetekend in het
namenboek, dat zijn plek gekregen heeft in
onze gemeente. Gemeente zijn wij in Gods
Naam, bij wie geen naam verloren gaat. Met het
namenboek geven we aan hoeveel waarde we
hechten aan mensen die ons voorgingen.
Zonder hen waren wij niet wie we nu zijn...
Juist in de tijd van Advent en Kerst horen we hoe
nieuwe namen klinken bij de geboorte.
Johannes, Jezus, ze laten ons stilstaan bij het
wonder van een nieuw leven dat zich aandient.
Leven, dat doorgaat, al zijn de omstandigheden
niet altijd goed.

In iedere naam die klinkt, komt een levensver-
haal mee. Daarbij zijn er de relaties, waarin
mensen tot anderen staan. Een partner, broer of
zus, ouders, kinderen, andere familie, vrienden
of een lid van de gemeente. Na het overlijden
van een mens, kan er veel veranderen, wat er
eerst nog vanzelfsprekend was. Een levenspart-
ner valt weg. Het ouderlijk huis houdt op te
bestaan. Een generatie maakt plaats voor de
volgende. Een kind, waar je de zorg voor had,
vraagt daar niet meer om. Hoe wezenlijk, dat die
naam niet verloren gaat...

Het ouderlijk huis waarin ikzelf ben opgegroeid
is verkocht. Wat rest zijn nog foto's en een paar
dierbare spullen, die we als kinderen onder
elkaar hebben verdeeld. Herinneringen aan een
voorbije tijd. ..

Met het afsluiten van het jaar 2018 zal dit feit
verbonden blijven. Zoals ieder eigen
herinneringen bewaart aan wat zich het
afgelopen jaar heeft voorgedaan.

Op oudejaarsdag staan we daarbij stil, om
vervolgens ook vooruit te kijken naar 2019.

Mogen onze namen verbonden zijn met de
Naam van de Eeuwige, ook in de tijd die voor

ons ligt.,
Ds. Herrianne Allewijn

SING ALONG IN KERSTSFEER

Zing mee met alle bekende kerstliedjes,
spirituals en Christmas Carols.

Anje Rietberg begeleidt op het orgel. Zelf zingen
én luisteren naar Monique Wierstra, sopraan, en
het koor Holy Sound.

We maken er een feestelijke meezingavond van.
Een avond voor lichtzoekers en lichtbrengers.

Het Kruispunt, Calkoenstraat 12a, Landsmeer.
Donderdag 20 december van 20.00 tot 21.30uur.
19.30 uur is de zaal open. Glaasje gluhwein na
afloop.

Bij de deur een collecte voor de kosten,

Ellen de Paauw

RONDOM KERST

Er kan volop gezongen worden rondom de
Kerstdagen. Wie zingt mee in het kerstkoor op
Kerstavond en/of op Kerstmorgen? Het wordt
één groot feest!

KERST VOOR BABY'S EN PEUTERS

Zaterdag 22 december om 17.00 uur.

Het was afgelopen jaar een succes.

Een half uur programma, waarbij zelfs de
kleinsten stil worden.

Heel bijzonder! De baby's van vorig jaar zijn
intussen peuters geworden, en er zijn nieuwe
baby’s geboren.



Deze bijeenkomst is voor de allerkleinsten, voor
baby's en kleuters. In een ongedwongen sfeer,
met muziek en bewegende beelden, vieren we
Kerst met hen.

Vanzelfsprekend zijn ouders, grootouders en
andere belangstellenden welkom, Deze bijeen-
komst wordt voorbereid door Fleur van Brenk,
Merel Naomi en Gerlieke Aartsen.

In Het Kruispunt aan de Calkoenstraat 12a.

LEESKRINGEN

Donderdagmorgen en vrijdagmorgen.

Op dit moment zijn er twee leeskringen, waar
gezamenlijk een boek gelezen wordt en
besproken.

De leeskring van donderdagmorgen start in
januari met een nieuw boek: God en ik, van
Alain Verheij. Verhalen uit de bijbel zijn
achterhaald, evenals de restanten van het
christendom in Nederland, of..?

Dit boek laat een verrassend geluid horen, juist
voor wie weinig op heeft met het christelijke
geloof. Er blijkt een enorme rijkdom te zitten in
de verhalen en rituelen die men al eeuwen aan
elkaar doorgeeft.

Het lezen van dit boek daagt

onbedoeld uitom na te W
denken over hoe we vele

doorleefde rituelen en h
verhalen die ons land ‘k
hebben gemaakt tot wat het

is, vandaag de dag kunnen

laten herleven.

I - 3

Data: 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april,
9.45 uur inloop, 10.00 uur start.

Op vrijdagmorgen is er de leeskring rondom het
boek van Yvonne Zonderop: Ongelofelijk.

Data: 21 december, 25 januari, 15 februari.,
10.00 uur

Wie wil aansluiten is van harte welkom.

BIIBELKRING

Op dinsdagavond, eens per maand is er de
bijbelkring. Daar verdiepen we ons in een
bijbelgedeelte en we wisselen uit wat een
bijbeltekst ons nu te zeggen heeft,

Data: 18 december, 15 januari, 12 februari,
12 maart, 9 april, 20.00 uur

CREATIEF MET AANDACHT
Donderdagmiddag, 14-16. Kaarten maken,
onder het genot van een kopje thee in een
ontspannen sfeer,

Data: 10 januari, 7 februari, 7 maart...

KOFFIE MET NOTEN

Je samen verdiepen in een of meerdere
liederen. Wat zegt het lied? wie schreef het en
waarom? hoe zing je het? Een uurtje samenzijn
op de vrijdagmorgen.

Data: 11 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april

OECUMENE

In januari vindt de gebedsweek voor de eenheid
plaats. Woensdag 23 januari is er een Vesper in
de Vermaning. Aanvang 19.00 uur en de
voorganger is Ide van der Wijk. Vooraf is er om
18.00 uur een eenvoudige maaltijd.

Kosten hiervoor zijn 5 euro p.p.

Na de Vesper is er een spreker, vermoedelijk
Douwe van der Sluis.

Op zondag 27 januari is er om 10 uur een
Oecumenische dienst in de Schaapskooi.
Voorganger is Herrianne Allewijn.

Namens het Oecumenisch Beraad Landsmeer,
Ad Slik



Ingezonden

DE KERSTSTAL

De kersttijd nadert weer, dus ook weer de tijd
van de kerststal.

Het verhaal gaat dat Franciscus van Assisi in
1223 de eerste was die een grote levende
kerststal opstelde, hij wilde op die manier de
kerstbood-schap uitdragen.

Het kerstverhaal werd al vanafde 11e eeuw in
veel kerken nagespeeld. Het waren soms
prachtige toneelstukken met levende dieren.
De kerststal werd steeds populairder en vanaf
de 16e eeuw gemeengoed.

Niet veel mensen konden lezen en schrijven en
met een levendige voorstelling zou de
boodschap beter blijven hangen dan met een
verhaal, zo dacht men,

Kerststallen in de kerken werden steeds mooier
en kleiner, Pas in de 19e eeuw werd de kerststal
door rijke mensen in huis gehaald.

Na Sinterklaas kwam het stalletje met de pop-
petjes in de kamer. Het kindje Jezus mocht pas
met kerstmis in de kribbe gelegd,

gelijk aan het verhaal. De drie wijzen maakten
reizen door de kamer en kwamen op 6 januari
(Driekoningen) bij de stal aan.

Daarmee was het kerstfeest afgelopen en ging
de stal weer naar zolder. ( Bron: Elly Poshumus.
Waar komt de kerst-stal vandaan? )

Vanaf 15 december tot Driekoningen kunt u
een unieke kerstgroepententoonstelling
bekijken met ruim 150 groepen.

Vaak ontroerende kreaties van volkskunst uit de
hele wereld.

Onder meer uit Afrika, Amerika, Duitsland en
een pronkstuk uit de franse Provence. Deze
laatste heeft een afmeting van 3,5 x 1,2 meter.
Kerstgroepen zijn er in de donkerste tijd van het
jaar. Ze vertellen een verhaal van licht en hoop.
Vaak prachtig vormgegeven door kunstenaars
uit vele delen van de wereld.

De kerstgroepen zijn afkomstig uit de collecties
van Harry en Atty Lammers en

Ben Hilhorst, de koster van de Hofkerk.

Waar te zien : In de Hofkerk, Linnaeushof 94,
Amsterdam.

Wanneer : Van 15 december t/m 5 januari.
Voor de juiste dagen zie website :
hofkerk.amsterdam.

Netty Lebbing

Wij ontvingen een verhuisbericht van onze v.m.
predikante Ds. Rosaline Israel.

Rosaliene begon haar predikantschap als
voorganger van onze Protestantse Gemeente
in Landsmeer. Ze studeerde Godgeleerdheid
aan de Universiteit Utrecht en was project-
docent levensbeschouwing aan de Vrije
Hogeschool in Driebergen. Veel van haar
publicaties gaan over nieuwe vormen van
monastiek leven en een moderne manier om
kloosterling te zijn in het midden van de
maatschappij. Sinds 1 november is zij de
nieuwe scriba van de Protestantse Kerk
Amsterdam (PKA). Als scriba van de 19
wijkkerken en 10 pioniers- plekken is ze
secretaris van de algemene kerkenraad en
begeleidt ze de predikanten en kerkelijk
werkers. Qok stuurt ze het vernieuwingsproces
aan om te komen tot een toekomstbestendige
kerk die relevant is voor de stad. “We zijn onder
de indruk van haar visie op het kerk zijn in deze
tijd en stad. Ze straalt energie en daadkracht
uit. Rosaliene is de juiste vrouw op de juiste
plaats voor deze taak’, aldus Rijk van Ark,
voorzitter van de PKA.

Rosaliene en haar gezin wonen sinds kort op
Kruitberghof 40, 1104 BC Amsterdam.






EET EN ONTMOET

Ook dit jaar heeft het Oecumenisch Beraad Landsmeer weer een EET EN ONTMOET bijeenkomst
georganiseerd in Het Kruispunt.

Het was net als voorgaande jaren weer een buitengemeen gezellige en drukke ontmoeting.

Het was ook nu weer het samen zijn van 'oude’ en 'nieuwe' Landsmeerders.

Onder het genot van eten en drinken zijn er ook dit jaar vele contacten gelegd tussen de inwoners
van Landsmeer. De nieuwe Nederlanders die nu in Landsmeer wonen hebben een keur van heerlijke
gerechten op tafel gezet uit hun oorspronkelijke landen en streken: Irakees, Iranees, uit Afghanistan,
Syrie, Eritrea, Marokko, Bosnié, Azerbeidzjan, Congo en misschien vergeet ik er nog een. Maar ook de
lokalen hebben heerlijke producten gekookt. In totaal hebben er bijna 150 personen van genoten.
Al met al een feest om dat te mogen proeven en meemaken.

Ook dit samenzijn is een vorm om de nieuwe Nederlanders, waarvan de meesten hierheen gevlucht
zijn, te leren kennen en begrijpen.

Na afloop van deze zeer geslaagde bijeenkomst werden we door Otto de Jong muzikaal
beziggehouden met ritmisch bewegen.

Een enorm dankwoord aan Cor en Janny Knibbe die dagen bezig zijn geweest met alle
voorbereidingen. Zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest.

Hopelijk kunnen we het volgend jaar weer organiseren.

Namens het Oecumenisch Beraad Landsmeer,

Ad Slik

Hierbij wil ik alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor de gezellige maaltijd. Het was prima
georganiseerd en het eten was echt heerlijk en gevarieerd. Ook alle mensen die zoveel moeite
hebben gedaan om een lekkere maaltijd klaar te maken wil ik hierbij complimenteren.
Nogmaals dank voor deze succesvolle avond.

Yvonne van Rooy en Arjen Ronner.

Jaaroverzicht 2018 Collecte Opbrengsten Oecumenisch Beraad.
28-01-2018 DG 1lecollecte  M.C.C. Doopsgezind Wereldwerk € 295,31
th.v. comforters en tassenproject

2e collecte Eigenwerk € 105,80
27-05-2018 PKN 1e collecte Oudezijds 100 € 142,20
2e collecte Eigenwerk € 7485
16-09-2018 RK 1e collecte  Nieuwe Buren (Joke) € 139,50
2e collecte  Eigenwerk € 7230

Het Oecumenisch Beraad wil alle gulle gevers héél hartelijk bedanken voor hun giften en hoopt dat u
dat blijft doen om de mooie activiteiten, zoals o.a. 'Eet en Ontmoet' te kunnen laten docrgaan.
Corry Stellema- van Leeuwen, Penningmeester Oecumenisch Beraad.



Kerkenraad

GROENE KERK
Terugblik over de Groene Kerk bijeenkomstop
3 november o.l.v.ds Aarnoud van der Deijl uit
Hoofddorp. Na de liturgische opening met een
‘groen’ ochtendgebed uit de groene bijbel
gingen we aan de slag met “Hoe groen ben
jezelf, wat doe je er in het dagelijks leven mee”
Hieruit kwamen heel veel positieve groene
reacties. Niet geheel verwonderlijk natuurlijk,
tenslotte hadden de 26 deelnemers zich voor
dit onderwerp opgegeven, Verder
hebben we gesproken over de zes
"terreinen’ van het groene kerk zijn:

« geloof en inspiratie

» energie en klimaat

+ schepping en natuur

« bewust inkopen

+ omgaan met geld

+ beleid en aanpak

Concreet hebben we al een paar punten op

papier gezet waarover we verder willen

nadenken en verder willen gaan.

Met het aantal aanwezige enthousiaste
gemeenteleden was het natuurlijk ook direct |
mogelijk om (werk) groepjes zamen te stellen

Kerkrentmeesters

Het CVK en de Kerkenraad hebben in hun
laatste vergaderingen de jaarcijfers van 2017 en
de begroting van 2019 besproken en goedge-
keurd. De inkomsten uit de vaste vrijwillige
bijdrage (kerkbalans) blijven, ondanks het feit
van een krimpend ledental voornamelijk door
overlijden, op peil en daar zijn we dankbaar
voor. Geconstateerd is wel dat de opbrengst
van de collectes voor de kerk op zondag
gestaag terugloopt. Op jaarbasis ongeveer
€1.500,-. Ook wij als kerk merken dat de exploi-
tatie van ons kerkgebouw fors duurder is
geworden. Alleen aan vergunningen en contro-
les - de kerk wordt door de overheid als bedrijf
gezien - zijn we dit jaar fors duurder uit.

die op de verschillende 'terreinen’ verder
wilden gaan nadenken.

Denk daarbij aan Sociale duurzaamheid en
projecten met de jeugd, maar ook aan een
warmetruiendienst (soms is het echt warm bij
ons in de kerk). Natuurlijk kwamen we op
zonnepanelen en een energiezuinig
kerkgebouw. Maar ook de groenstrook aan de
zuidzijde van de kerk. Kunnen we daar geen
mooie tuin van maken met insectenminnende

bloemen en nog veel meer ideeén.

Uiteraard gaat u hier nog meer van horen en
wordt dit met kleine stapjes in gang gezet. De
werkgroepjes die gelijk gevormd zijn komen
begin volgend jaar bij elkaar. Spreekt dit u aan
en wilt u verder meedenken neem dan contact

op.
Teun van Zanten

Daarnaast is de overgangsregeling voor de
salarisen van de predikanten door de landelijke
kerk weggevallen.

Het tekort in de begroting 2019 is ruim €4.000,-.
Al met al nog niet zo schokkend maar we
realiseren ons wel dat er aan de tijd van
sluitende begrotingen een eind is gekomen en
dat we wat meer keuzes moeten maken.

Als u geinteresseerd bent in alle cijfers van de
jaarrekening en begroting, dan liggen die ter
inzage bij onze penningmeester Hans Klaasen
die u ongetwijfeld alle inlichtingen wil
verschaffen.

Wim Lebbing




23 december: Kinderen in de Knel, Myanmar
Ruim honderdduizend Kachin zijn op de vlucht
geslagen vanwege gevechten tussen het leger
en rebellen. Ze willen als etnisch, christelijke
minderheid onafhankelijk worden van
Myanmar. Hun dorpen zijn in brand gestoken.
Duizenden viuchtelingen zitten klem in de
jungle, onder wie meer dan 50 duizend kinde-
ren, gehandicapten en zwangere vrouwen. Zij
hebben ondersteuning nodig, onder andere in
de vorm van medicijnen en voedsel,

24 en 25 december: Kinderen in de Knel,
Kerst

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingen-
kamp, op straat, in een donker naaiatelier of
ploeterend in de volle zon op hetland van hun
ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst
helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede
of corlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere
aandacht en steun. Doe daarom mee met de
kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd
is voor kinderprojecten!

30 december: Kinderen in de Knel,

Syrische kinderen in Libanon.

De Syrische bevolking lijdt al zeven jaar onder
een extreem gewelddadige oorlog. Bijna vijf
miljoen Syriérs zijn het land ontvlucht naar
buurlanden als Libanon. Kerk in Actie onder-
steunt lokale kerken zodat zij voedsel-, medi-
sche, en hygiénepakketten kunnen uitdelen.
Ock kunnen de kerken psychologische hulp en
onderwijs geven aan vluchtelingenkinderen.

31 december: Eindejaarscollecte

Op oudejaarsdag wordt in de kerken
gecollecteerd voor het werk van de eigen
plaatselijke gemeente. Dit jaar is het thema
‘Een goed gesprek’ De gemeente is een plek
van ontmoeting. Een plek waar we met God,
elkaar en anderen in gesprek gaan over wat
ons bezighoudt. Door het organiseren van
activiteiten voor verschillende groepen, zoals
kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en
missionaire activiteiten. Door diaconaal
betrokken te zijn bij mensen die het minder
hebben, dichtbij en ver weg.

Datum Ten batevan Opbrengst diaconie collecte  Opbrengst kerk collecte
21-10 Noodhulp kerken Syrié € 100,15 (aangevuld €200-) € 64,50
28-10 Hervormingsdag € 136,50 (aangevuld €200-) € 94,78 Hartelijk dank
04-11 Najaarszending Brazilié € 119,02 (aangevuld €200,-) € 81,60 voor uw gift!
18-11 PIT hulp voor helden € 155,08 (aangevuld €200-) € 109,71

Missionair Werk € 156,25 (aangevuld €200-) € 215,80

25-1




6 januari: Vluchtelingenwerk Landsmeer
Vereniging Vliuchtelingenwerk Nederland is de
onafhankelijke organisatie die de belangen
behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in
Nederland, vanaf het moment van
binnenkomst tot en met de integratie in de
Nederlandse samenleving. Zo'n tienduizend
vrijwilligers (ook in Landsmeer) zetten zich in
om voor deze mensen, waarmee dan ook hulp
te bieden.

13 januari: Stichting Oudezijds 100
Er verblijven naar schatting 35.000 mensen
zonder geldige papieren in Nederland. Daar

vallen ook kinderen onder, maar niemand weet

precies hoeveel. Het is ook niet bekend hoe
deze kinderen leven, gaan ze wel naar school?
Krijgen ze hun vaccinaties? Op Kruispost
hebben we dat in kaart proberen te brengen
met een onderzoek. In Amsterdam wordt op
Kruispost medische eerstelijns hulp verleend
aan ongedocumenteerde patienten. Op
jaarbasis worden ongeveer 3000 unieke
ongedocumenteerde patienten gezien.

20 januari: Oecumene

Door migratie ontstaan wereldwijd op
onverwachte plekken nieuwe
geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt
de kerk in Marokko een enorme impuls door
migranten uit West-Afrika die na een studie of
(tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in
de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit
migranten, velen afkomstig uit kerken in
Pakistan en Indonesié waar Kerk in Actie al
decennialang relaties mee onderhoudt.
Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in
Nederland zijn er internationale en
migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de
collecteopbrengst bevorderen we contacten
tussen migrantenkerken onderling en met
autochtone Nederlandse kerken, rusten we
leiders van migrantenkerken toe en

ondersteunen we migrantenkerken om meer
zichtbaar te worden in de Nederlandse
(kerkelijke) samenleving, media en politiek.

27 januari: Oecumenische dienst

3 februari: Werelddiaconaat

Water staat de Bengalen aan de lippen

In Nederland weten we dat wonen in een
rivierdelta gevaar met zich meebrengt.

In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen
op rivieroevers zonder dijken die hen tegen
vernietigende overstromingen kunnen
beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen
spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond
onder. Wij willen de Bengalen veilig laten
wonen! Samen met lokale kerken kunnen we
mensen voorbereiden op rampen.

We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp
evacuatieplannen op, trainen mensen om
gewassen te verbouwen die goed tegen
storm en zware regens kunnen en bieden direct
noodhulp na overstromingen

Hannie Trenning




LANDELIKE DIACONALE DAG

Kerk in Actie organiseerde voor de 123e keer de
landelijke diaconale dag. 1100 diakenen uit heel
Nederland gingen naar de jaarbeurs in Utrecht,

Het was een zeer inspirerende dag en fijn dat
zoveel mensen betrokken zijn om in hun eigen
omgeving mensen te helpen, actief te zijn in
hun gemeente en samen met anderen het licht
van Christus uit te dragen.

De 2e workshop had als thema 'hoe humaan is
ons viuchtelingenbeleid?'

Het werd een rollenspel van alle instanties en
mensen die betrokken zijn bij het op weg gaan
van een vluchteling. Het gaf ons niet heel veel
nieuwe inzichten. Wel ontdekten wij dat onze
diaconie, in samenwerking met 'Nieuwe buren),
al heel erg op de goede weg zit met helpen om
mensen zich thuis te laten voelen in Landsmeer.

¢ om zichtbaar
daan moet worden,
ers van licht in de ander,”

Kathleen Ferrier

Na een afsluiting met een mooi optreden van
Stef Bos was het afgelopen. Het was een mooie
dag met veel fijne gesprekken en mooie
thema's.

Uit het liedje van Stef Bos 'Geef licht'

Geef alles wat je hebt en geef de liefde een

gezicht,
We begonnen met een liturgische opening over Gera Knibbe
dit Licht. De kaars werd aangestoken, er werd
bijbel gelezen en gezongen. ‘Geef licht' kunt u downloaden via de website van
Kathleen Ferrier sprak over haar werk in het Kerkinactie.nl

buitenland en gaf een vurig betoog dat we
‘'smaakmakers' zijn. Mensen die omzien naar
anderen in deze, soms harde
maatschappij.

Hierna gingen we allen uiteen naar een in actie - “In het evangelie
i N gaat het om handelen,
gellomemwaishion : Wl niet te veel praten,

Wij gingen naar de workshop = - maar doen.”
‘samenwerken' | - Stef Bos
Met wie, hoe en waarom wil en kan je ) 5
samenwerken. Voedsel- banken,
scholen, huisartsen en noem maar op.
Dit was zeer leerzaam en we gaan hier
zeker meer mee doen binnen de
diaconie.




Licht wil in ons wonen
ons tot leven wekken.
Immanuel

God met ons. Kom!




DE JEUGDWERKER VERTELT...
Gedachten

Wat stom van mezelf, ik heb Flora toch weer veel te
gemakkelijk beloofd dat ik vandaag wel even een
stukje zou schrijven. Hoe kan ik dit nu beloven, ik
weet toch dat ik volledig afhankelijk ben van een
leuk idee of wat inspiratie, en ik heb nu NIETS!
-Walter Reitsma-

Weet ik nog een verdiepend onderwerp waar de
gemeente in Landsmeer op zit te wachten of iets
grappigs uit mijn eigen leven? Zal ik het over gebed
doen? Ik ga eerst wel even De Wereld Draait Door
van afgelopen vrijdag terugkijken voor inspiratie.
-Walter Reitsma-

Wim Pijbes, Frank Evenblij, Jan Beuving, Ruben Hein,
tafelheer Marc-Marie Huijbrechts, dit is De Wereld
Draait Doorrrrrr van 23 november! Marc-Marie is
uiteraard mijn tafelheer, eh, -je ziet de presentator
Matthijs van Nieuwkerk denken: Hoe ga ik Wim
Pijbes ophemelen?- Wim Pijbes maakt Rotterdam
steeds mooier. Frank Evenblij is eehm -Tja wat kan ik
zeggen over deze nogal stevige presentator met een
zwarte Haagse mat vol gel en lange bakkebaarden,
die af en toe wat mensen interviewt?- bezig
misschien wel om de nieuwe lvo Niehe te worden, ik
denk dat jij het stokje van Ivo Niehe gaat overnemen
-Frank Evenblij wordt hier toch een beetje verlegen

van en probeert het af te doen met een flauwe grap-.

En Ruben Hein zingt en dat MOETEN we zien!
Marc-Marie beaamt dit: Ja.

Vol bewondering kijk ik naar deze introductie. Met
volle teugen geniet ik van de welbespraaktheid van
de presentator en de unieke humor van de tafelheer.
Deze heren weten mij het gevoel te geven dat ik al
jaren bij deze show hoor. Hierdoor haop ik heimelijk
als een verloren zoon verwelkomd te worden door
de DWDD-familie als ik de studio binnen zou komen
wandelen. Matthijs van Nieuwkerk is bijzonder
enthousiast over zijn gasten en weet dit
enthousiasme ook op mij over te brengen, ondanks
dat ik weet dat hij dit elke uitzending doet en dit
overdrijft. Dat Matthijs Haagse Frank presenteert als
de nieuwe Ivo Niehe wil ik hem wel vergeven, vooral
omdat dit de aanleiding is voor verscheidene
grappen. -Walter Reitsma-

Matthijs van Nieuwkerk: Hoe was je week? Matthijs
klapt in zijn handen, waarna Marc-Marie hetzelfde
doet Marc-Marie Huijbrechts: Mijn week was eeh
GOED (op zeer hoge toon), ik ben, eeh ja nog steeds
hetzelfde, ja eeh gewoon ietva eh eh eh de de
dingen, ahh dat. Er wordt besmuikt gelachen.

Het 15-seconden durende gesprek wat volgt op dit
zeer ongebruikelijke en beetje ondeugende
antwoord van een 53-jarige man op de meest
normale vraag ‘hoe gaat het?’ op live televisie voor
een presentator die graag kwaliteit wil leveren en
een miljoen kijkers, is zeer vermakelijk. Achteraf had
ik na de aankondiging en het verrassende antwoord
op de meest gestelde vraag na 2 minuten wel
kunnen stoppen met kijken, De presentator beloofde
mij een geweldige show, maar het enige dat ik
onthouden heb is de naam van de Chinese architect
van een nieuw gebouw in Rotterdam tegenover
hotel New York: Ma. Waar heb ik het afgelopen uur
naar gekeken? Pascal had toch gelijk!

-Walter Reitsma-

Zonder alle bezigheden afzonderlijk na te gaan is het
voldoende ze samen te vatten in één woord:
verstrooiing.

-Blaise Pascal-

Wij zoeken nooit de dingen, maar het zuekgn van de
dingen. Zo gaat in de schouwburg van genoeglijke
toneeltjes zonder angst geen I:iékor:ing uit, en
evenmin van barre ellende zonder lichtpunt, of van
tomeloze liefde, of van bittere strengheid.

-Blaise Pascal-

Niets is zo onverdraaglijk voor de mens als in
volledige rust te zijn, zonder hartstochten, zonder
werk, zonder verstrooiing, zonder inspanning. Dan
voelt hij zijn nietigheid, zijn verlatenheid, zijn
ontoereikendheid, zijn afhankelijkheid, zijn onmacht,
zijn leegheid.

-Blaise Pascal-

Misschien kan ik voor de Wegwijzer wel wat losse
gedachten opschrijven net als in het boekje Pensées
van Blaise Pascal...

-Walter Reitsma-



Vriendenboek

Ik heet: Nathan van Eunen

Mijn ouders zijn: Micha en Desiree

Hobby's: voetballen en schaken

Ik doe graaq: bu:ten spelen

Mijn Ilevehn“l«t zakgeldspel

Ik lees graag: Dummie de Mummie

Lievelingseten: pannenkoeken, pizza, pasta en puree
Ik hou niet van: ruzie

Op televisie kijk ik graag: Pokemon

Mijn school: De Hoeksteen, groep 5

Mijn lievelingsvak: rekenen

Mijn grootste droom: dat ik heel

goed kan voetballen en schaken

Later word ik: uitvinder

Het leukste van de kerk is: de liederen




Sint Maarten P . g

Sint Maarten 2018. Wat een gezellig weekend!

Eerst zaterdag een Sint Maarten markt, met zelf gemaakte spullen, een kleding- en
speelgoedruilmarkt, zelf lampionnen maken en heerlijke zelfgemaakte taart en cake voor bij de koffie.
Zondag was de Sint Maarten viering. Het was een hele leuke viering, die eindigde met een bezoek van
Sint Maarten zelf op zijn paard. Sint Maarten deelde zijn mantel met een bedelaar. Na de viering,
hebben we met z'n 45en pannenkoeken en soep gegeten. Nadat iedereen zijn buikje rond had
gegeten, gingen we met de lampionnen de deuren langs. Ondanks het regenachtige weer is er veel
gezongen en is er veel snoep opgehaald.

Tijdens de beide vieringen, is er EUR 308,50 opgehaald voor de kinderen in Nepal en Zuid-Afrika, Paarl.

Kerstnachtdienst

Maandag 24 december is er weer een Kerstnachtdienst voor jong en oud, Traditiegetrouw is
er een fantastisch Kerstspel met alle ingrediénten die u van ons gewend bent, met
medewerking van het engelenkoor, The Amazing Christmas Singers.

De dienst begint om 20:30 uur. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van
warme chocomel of een glaasje gllihwein gezellig na te praten.

KOMT ALLEN TEZAMEN !

Reclamebureau Knetter

De knetter gekke en hilarische musical (2 dec.):
Reclamebureau Knetter. Terug te zien op KerkTV.
Reclame maken voor Vrede, dat is allemaal niet
zo eenvoudig, maar gelukkig hadden de buurt-
kinderen een geweldig idee.




Activiteiten Agenda

Datum Tijd
ledere donderdag 14.00
ledere donderdag 17.30
Dinsdag 18 december 15.30

20,00
Woensdag 19 dec. 19.30
Donderdag 20 dec. 20.00

Vrijdag 21 december 10.00
Zaterdag 22 december  13.00

Kinderkoor Joebilo

Koor The Sunflowers
Adventsmaaltijd Diaconie
Bijbelkring
Kerstzangavend

Kerst Sing Along
Leeskring Ongelofelijk
Levende Kerststal

Het Kruispunt

Het Kruispunt
Het Kruispunt
Het Kruispunt
De Vermaning
Het Kruispunt
Het Kruispunt
De Schaapskooi

17.00 Kerst voor baby's Het Kruispunt
Maandag 7 januari 14.00 Dansgroep Het Kruispunt
Dinsdag & januari 19.30 Diaconie Het Kruispunt

20.00 Jeugdraad Het Kruispunt
Donderdag 10 januati 14.00 Creatief met aandacht Het Kruispunt
Vrijdag 11 januari 10.00 Koffie met noten Het Kruispunt
Dinsdag 15 januari 09.30 Ouderlingenberaad Joke

20.00 Bijbelkring Het Kruispunt
Donderdag 17 januari 09.45 Oecumenische Leeskring Verheij Het Kruispunt
Vrijdag 18 januari 10.30 Oecumenisch Beraad Het Kruispunt

Woensdag 23 januari 18.00
Donderdag 24 januari 20.00

Maaltijd en Vesper
Kindernevendienst

De Vermaning
Carmen

Vrijdag 25 januari 10.00 Leeskring Ongelofelijk Het Kruispunt
Zondag 27 januari 14.00 Nieuwe Buren Het Kruispunt
Dinsdag 29 januari 20.00 Kerkenraad Het Kruispunt
Vrijdag 1 februari 10.00 Koffie met noten Het Kruispunt
Maandag 4 februari 14.00 Dansgroep Het Kruispunt
Dinsdag 5 februari 10.00 Pastorale ochtend Het Kruispunt

Donderdag 7 februari 14.00

Kerstvieringen

Creatief met aandacht

Het Kruispunt

Zaterdag 22 december vieren we kerst voor baby's en peuters (blz. 9).
Op kerstavond spelen we met de kinderen, verkleed als engelen en herders het levende
kerstverhaal. Daarnaast zal het adhoc koor, The Amazing Christmas Singers o.l.v. Eric Knibbe en
David Knibbe op de piano deze dienst muzikaal begeleiden. U wordt natuurllijk zelf ook

uitgenodigd om mee te zingen.

Eerste kerstdag, een feestelijk begin van de dag, een kerstviering waarbij gezongen wordt en

waar we voluit kunnen zingen. Het thema van kerst is "Ik geloof in het licht".

Wilt u meezingen in een koor, neem dan contact op met Eric Knibbe of Stijn Aartsen.
Aanmelden of meer informatie via kerst@pglandsmeer.nl



Zondag 16 december om 10.00 uur
3e Advent

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Anneke Goede

Diaken: Joop de Jong

Organist: Wiger Levering

Koster: Ronald de Jongh
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 23 december om 10.00 uur
4e Advent

Predikant: Mw. Anita Winter
Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Hans Sijmons

Organist: Simon Plemp

Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Maandag 24 december om 20.30 uur
Kerstnachtdienst - Levend kerstverhaal
mmv de kinderen en koor

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Gera Knibbe

Organist/pianist: David Knibbe

Koster: Aad Bakler

Dinsdag 25 december om 10.00 uur

1e Kerstdag

mmv projectkoor en instrumentalisten
Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
QOuderling: Teun van Zanten

Diaken: Jannica Visscher

Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 30 december om 10.00 uur

Predikant: Ds. Anna Hoekstra uit Amsterdam

Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Joop de Jong

Organist: Simon Plemp

Koster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst
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Maandag 31 december om 19.00 uur
Oudjaarsavond

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Hannie Trenning

Koster: Ronald de Jongh

Zondag 6 januari om 10.00 uur
Nieuwjaarsbegroeting
Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Wim Lebbing

Diaken: Hans Sijmons

Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 13 januari om 10,00 uur
Predikant: Ds. Bart Stobbelaar uit Driehuis
Ouderling: Marianne de Vries

Diaken: Gera Knibbe

Organist: Anje Rietberg

Koster: Aad Bakker

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 20 januari om 10.00 uur
Viering Heilig avondmaal
Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Jannica Visscher
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 27 januari om 10.00 uur
Oecumenische dienst Schaapskooi
Predikant: Ds. Herrianne Allewijn

Zondag 3 februari om 10.00 uur
Predikant: Ds. Trinus Hibma uit Amsterdam
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Hannie Trenning

Organist: Anje Rietberg

Koster: Arie der Vries

Kinderoppas en kindernevendienst




%’ AAN HET LICHT 3

De muizen zitten .m’a%sd-nolen onder het gordijn.
Ze luisteren mee met de kinderen die les krijgen
over Kerstmis. Een moeder vertelt dat God naar de
mensen toekomt. “Hij is nu nog verscholen, maar
dan komt Hij aan het licht. Snappen jullie dat?” De
kinderen denken na. Over God die verscholen is en
aan het licht komt, Ze denken aan iets met sterren.
De muizen fluisteren tegen elkaar: “Wij zitten ook
verscholen, maar we willen niet in het licht komen!”
De moeder gaat verder: “God komt bij ons door het
kindje Jezus, Z6 komt Hij aan het licht! Als een
cadeau aan alle mensen.” Een cadeau! Dat snappen
de muizen. Ze hebben een idee. En ze vragen

of Kikker meehelpt. En dan wordt het kerstavond.
De kerk zit vol. 2 =

s )

Maak deze kerstpuzzel met een beetje hulp van iemand die weleens kruiswoordpuzzels maakt.
om het je makkelijker te maken ziin viif letters ol ingevuld. Heb Je de puzzel ingevuld? Kilk dan of

licht komt.
stal te

De dominee vertelt over God die aan
En hij vraagt de kinderen om naar de
komen. Maar wat een schrik! In de kribbe ligt een
rommelige prop cadeaupapier. Het lijkt wel of hij zo
uit de prullenbak kemt. De dominee tilt de prop
verbaasd op en gelukkig, het kindje Jezus komt
tevoorschijn. Ze leggen kindje zachtjes in de
kribbe. En de dominee merkt dat de kinderen iets
hebben geleerd. Dat God soms aan het licht komt
in iets dat er armoedig uitziet. ledereen is blij met
het licht van Kerstmis. En de muizen?

Die zijn trots dat ze het kindje =
hebben verstopt. Wantnu ., §
snapt iedereen het! _—

Je met de letters in de gekleurde vakies een woord kunt vermen dat met Kerstmis te maken heeft.

-

plotseling stond er een engel voor de herders, ze werden omstraald door
de glorie van de Heer Ze schrokken daar heel erg van. Maar de engel zei:
Wees niet bang, want ik breng jullie een blijde boodschap!  Lucas 2,910

Herizentaal

1 Hemelse boodschapper

3 Geboren in een ...

" 5 MNiet donker, moar ... f

8 Groef van de engel aan Maria,
ne?len maanden geleden

10 Lichtje aan de hemel

11 Dier dot bij de herders hoort

13 Hoe doet de ezel?

15 Dier in de stal (zie ook 19)

16 Kerstmis goot over de ... van Jezus

17 'Tij lagen bij nocht in het ...

18 Rendom de ‘ribbe zijn wij ..

25
23 Hij is de ... von de vrede
Verticaal

2 "De herdertjes logen bij ...

4 Mario en Jozef gin

§ Todaelom (o)

7 Geboortestad van Jezus

9 Eerste bedje van Jezus

E Ineens, o&:tla?vudﬁ{ o
... op carde! (pax, sjalom

16 Dit zingen de enge|]sn

19 Dier in de stal (zie ook 15)

20 Voor dog en ... -

Verticaal 2 Nachte; 4 Reis; & Immanuél; 7 Betlchem;
192‘&5153106216

14 Vrede; 16 Gloria; 19 Ezel: 20 Davw; 21

: 23 Konin

; 3 $tal: 5 Licht; 8 dwve: 10 Ster; 11 Schoop; 13 lo; 15 0s; 16 Geboorte;

e ot sy it o e e

 Horizonteal 1 En
Veld: 18 Vrienden: 22

lossi

21 Eerste kerst... ;

8
* 9 yibbe: 12 Plotseli
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