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Om te beginnen

Het zomernummer van dit jaar! Het weer van de afgelopen weken bracht al veel goeds
en dat nodigt uit om naar buiten te gaan.

De eindexamens op de middelbare scholen zijn afgerond. Mooi om te zien hoe dan
vanaf half juni vlaggen met schooltassen verschijnen als een teken dat er in dat huis
iemand is geslaagd. De kinderen van groep acht op de basisscholen bereiden zich voor
op hun afscheid. Het gonst er van de geheimzinnigheid rondom de musicals waarin de
kinderen hun talenten kunnen uitleven. En dan, als dat allemaal achter de rug is, daalt
er een soort rust in het dorp. Voor even minder bedrijvigheid van mensen die naar het
werk gaan, van kinderen die naar school worden gebracht, van verenigingen en clubs.

En daar tussendoor beweegt zich het ‘gewone’ leven.
Ook in de kerk is het de komende weken rustiger. Maar de diensten gaan door en ook
het koffiedrinken na de dienst. En intussen wordt er gewerkt aan het programma voor
het komende seizoen.
Ds.Herrianne Allewijn

Persoon Wijzer

Wat gezellig dat ik me voor mag stellen! Mijn naam is Flora Doeven.

Ik ben sinds 2001 onderdeel van de gemeente en ben dat nog steeds met
veel plezier! Met roots in de Zaanstreek ben ik opgegroeid in een
doopsgezind gezin met muzikale ouders en een muzikale broer. Deze
muzikaliteit draag ik nog steeds met mij mee. Ik zing veel en graag. In de
band Eleven20one, of in andere projecten, zoals musicals of als duo
samen met David op piano.

Ik werk parttime op een uitzendbureau in Volendam, heb daarnaast een
cateringbedrijfje en ben eigenlijk altijd druk! Vooral nu met alle
huwelijksvoorbereidingen (zie verderop in deze wegwijzer!) lijken de
weken soms te kort!

Gelukkig kan ik altijd nog tijd vrij maken voor mijn werk als jeugdouderling en als leiding van OK12+.

De jeugd in de kerk vind ik heel belangrijk, en ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen!

Heeft u vragen of suggesties voor het jeugdwerk? U mag mij altijd mailen op
jeugdouderling@pglandsmeer.nl|

Voor nu geef ik het stokje door aan Nanda Nijstad!



Ter overweging

Veel mensen gaan op pad in de zomermaanden. De één trekt er dagjes op uit. De ander onderneemt
een verre reis. Maar, als het goed is, volgt altijd weer een thuiskomst. Terug naar je eigen plek, je eigen
huis, je eigen bed. Vaak voelt het goed om na het reizen te ervaren dat er een thuis op je wacht.

Velen vertrekken noodgedwongen van huis. Niet voor een vakantie, of een zelfgekozen reis. Maar
omdat er oorlog is in hun land, omdat er conflicten zijn of omdat een natuurramp alles verwoest heeft
wat met dat ‘thuis’ te maken heeft. Sommigen vertrekken omdat zij geen toekomst zien als ze blijven
waar ze wonen. Voor de meeste van deze mensen geldt, dat zij hun thuis nooit meer zullen terugzien.
Hun huizen zijn verwoest, de omgeving is een puinhoop. En zelfs voor wie ooit wel terugkeert zal het
thuis van toen nooit meer hetzelfde thuis worden.

Een thuis hebben is nog iets anders dan je thuis voelen. Je kunt op reis zijn en op plaatsen komen waar
je je thuis voelt. Door de gastvrijheid van mensen die je treft. Door iets wat je ergens anders vindt en
dat je raakt of aanspreekt....

it
1‘1;1_"‘33111'51
1 D i et TS S s
P € M;.n". BAET O A
aioniy o B IO C R TR A faferaiies
vy M irrnn"'“t"i":'wm

= &

Jezus trekt in zijn dagen door het land en velen reizen met hem mee. Zij verlaten, net als Jezus zelf, de
plek waar ze wonen. Samen gaan ze het avontuur van het vreemde en onbekende aan. Als je je
openstelt voor wat er op je weg komt, dan verandert er iets. In het evangelie van Marcus (6, 1-6), wordt
verteld hoe Jezus in zijn oude woonplaats komt. Mensen denken hem te kennen en te herkennen als
een van hen, uit het dorp. Maar Jezus blijkt zich ontwikkeld te hebben tot iemand die ze niet kennen.
lemand die niet past in hun beeld van hem. Hij ontdekt dat zijn thuis niet meer het thuis is dat hij
achterliet, of anders gezegd: hij heeft zich zo ontwikkeld, dat zijn thuis van toen niet meer aansluit bij
wie hij nu is.

Het is een uitdaging voor wie thuis blijft, om open te staan voor de verhalen waarmee reizigers thuis
komen. En omgekeerd voor wie op pad gaat is het een uitdaging om de thuisblijvers mee te nemen in
wat je onderweg meemaakt en wat dat met je doet.

Voor wie op reis gaat: 'Een behouden thuiskomst!'.
En voor wie thuisblijft: ‘Dat het eigen huis een plek mag zijn, waar je écht thuis bent!".
Ds. Herrianne Allewijn



Bij de diensten

Zondag 15 juli, 4e van de zomer

P Jesaja 52, 1-6 & Marcus 6, 6b-13
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal
het goede nieuws over Gods liefde bekend te
maken. Twee aan twee trekken zij erop uit.
Jezus zegt dat zij niets mee moeten nemen
voor onderweg: geen geld, geen eten, geen
extra kleren. De mensen die ze onderweg
ontmoeten zullen voor hen zorgen. Het enige
dat zij meenemen is wat ze hebben gehoord
en geleerd van Jezus.

Zondag 22 juli, 5e van de zomer

- Jeremia 23, 1-6 & Marcus 6, 30-44
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus.

Jezus vraagt hoe hij deze mensen te eten moet
geven.

Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is er
voor iedereen genoeg. Ontvangen en
afhankelijk durven zijn, daarom gaat het hier
met name.

Zondag 29 juli, 6e van de zomer

P Jesaja 63, 7-14 & Marcus 6, 45-52
Tijdens een storm op het meer komt Jezus over
het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: blijf
kalm!

Ik ben het. Wees niet bang! Als iemand dat
tegen je zegt, wekt dat vertrouwen. Je voelt je
minder bang. Er staat iemand naast je.

Zondag 5 augustus, 7e van de zomer

P Deuteronomium 10, 12-21 &

Marcus 7, 1-23

De Farizeeén en Schriftgeleerden weten precies
te vertellen wat de leerlingen van Jezus
verkeerd doen. Zij eten met onreine handen,
alsof eten niet kostbaar en van God gegeven is!
Jezus vertelt in dit verhaal dat 'het goede doen’
niet alleen afhangt van uiterlijke gedragingen.
Het gaat om wat leeft in je hart en wat je aan
anderen daarvan laat merken.

Zondag 12 augustus, 8e van de zomer
I 2Koningen 4, 8-18 & Marcus 7, 24-30
Een buitenlandse vrouw wil dat Jezus haar
dochter bevrijdt van een onreine geest. Jezus
antwoordt dat hij het brood van de kinderen
niet aan de honden wil geven. Hij is gekomen
voor de verloren schapen van het huis Israél.
Maar Jezus laat zich door de vrouw overtuigen.
Als het koninkrijk een brood is, zijn een paar
kruimels voor haar al genoeg.

Zondag 19 augustus, 9e van de zomer

I Jesaja 35,1-10 & Marcus 7, 31-37

Er zijn van die dagen dat alles donker is. In de
zomer kan het dan nog een verschil maken, dat
er meer licht is van de dag.

Maar toch... Dat eriets kan openbreken horen
we vanmorgen. Dat gebeurt door de hand van
iemand, die oor en oog heeft voor de mensen
in zijn nabijheid en voor de mensen die op zijn
pad komen.

Maar het kan ook door de woorden van iemand
die een beeld schetst, waarin je als het ware
‘wonen” kunt. Het biedt een nieuw en
onverwacht perspectief. Dat houdt Jesaja
mensen voor.

Kortom: woorden om mee verder te kunnen.

Zondag 26 augustus, 10e van de zomer
I 2 Koningen 4, 42-44 & Marcus 8, 1-21
De leerlingen zijn opnieuw bang dat ze te
weinig eten hebben meegenomen. Voor Jezus
blijkt dit een kans om weer te laten zien hoe
God mensen laat delen in de hemelse
overvloed.

Het is niet eenvoudig om erop te vertrouwen
dat er voldoende te eten is, als er weinig
voorhanden is. En er is wel iets meer nodig om
iedereen te eten te geven, zo dat niemand
honger lijdt.



Zondag 2 september, 11e van de zomer
- Zacharia 8, 4-8 en 20-23 &

Marcus 8, 22-26

Wat kan er in enkele woorden veel worden
gezegd. Marcus verstaat die kunt. Hij schetst in
een paar zinnen een wereld, waar veel achter
zit voor wie verder kijkt dan op het eerste
gezicht te zien is.

Zondag 9 september, 12e van de zomer
I Deuteronomium 4, 1-2 en 9-20 &
Marcus 8, 27-9, 1

Wie is Jezus eigenlijk? In ons land heeft
iedereen een paspoort of een identiteitsbewijs.
En als je dat niet hebt heet je ongedocumen-
teerd. En dat is een probleem, omdat je dan
geen toegang hebt tot allerlei voorzieningen,
zoals een woning, een ziektekostenverzekering,
etc. In de dagen van Jezus was er niet een
document waaraan je kon zien wie iemand
was. Je moest afgaan op de ontmoeting of op
wat anderen vertelden.

Zondag 16 september, 13e van de zomer
oecumenische dienst in de Schaapskooi.
Deze dienst is in het kader van de
vredesweek.

Zondag 23 september, 1e van de herfst
I Deuteronomium 13, 2-6 &

Marcus 9, 30-37

Om rekening mee te houden: STARTZONDAG.
Deze zondag heeft nog geen definitieve
invulling. Maar er is in elk geval een
gezamenlijk ontbijt voor de dienst. En na de
dienst is er een programma tot en met de
lunch.




Activiteiten

UIT HET GRUTTOLAANTJE

Een mooie dag uit was het, georganiseerd door
de diaconie. De bus reed een route die veel te
zien bood. En het was goed om met een aantal
mensen uit de gemeente op stap te zijn. Een
dag waarop verhalen worden gedeeld en
waarin alle ruimte is om elkaar op een andere
manier te ontmoeten.

Dank aan alle voorbereiders!

Vanuit Nieuwe Buren waren er twee bijzondere
gebeurtenissen. Eind mei was er een bezoek
aan het Rijksmuseum, mogeljik gemaakt door
de Lions dit keer. Het was bijzonder om met
een aantal ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders de
schatten van de Nederlandse geschiedenis te
kunnen bekijken en de verhalen erbij te horen.
Een week later was er in de Voorhof een
iftar-maaltijd. Een aantal nieuwe Nederlanders
houdt zich aan de ramadan. Door een paar
gezinnen is heerlijk gekookt en een groep
Landsmeerders was te gast. Het is belangrijk
om elkaar beter te leren kennen en te leren van
elkaars tradities....

De voorbereidingen voor de dienst waarin de
kinderen van groep 8 afscheid nemen van de
kindernevendienst zijn gestart. Het is altijd
weer een belangrijk moment. De kinderen
hebben hun favoriete Bijbelverhaal
doorgegeven en een lied, dat ze mooi vinden.
In de dienst zullen ze iets laten zien van hun
achtergrond.

In deze zomermaanden kijken we ook vooruit:
de startzondag, activiteiten voor het komende
jaar...

Maar eerst even pas op de plaats.

Een open kerk onderweg kan daarbij helpen.
Stilstaan bij wie je zijn voorgegaan. Je
verwonderen over verhalen die telkens weer
worden doorverteld. Kennelijk de moeite van
het doorgeven waard.

Ook in de zomermaanden gaan de boeken ‘deel
je leven’ door de gemeente. Voor wie thuis

blijft is er wellicht tijd om daarin iets te
schrijven...

Een goede zomer gewenst, en ik geef het
gebed van Franciscus van Assisi mee:

Gebed Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,

niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.

LEESKRING OP VRIJDAGMORGEN:
Ongelofelijk, door Yvonne Zonderop

De leeskring start op een moment dat de
nieuwe activiteitenwijzer misschien nog niet bij
iedereen is bezorgd. Daarom nu alvast de
aankondiging van deze leeskring.

Het boek dat we gaan lezen is kort geleden
uitgekomen.

De eerste bijeenkomst is op vrijdag 14
september, 10.00 uur in Het Kruispunt



Diaconie

BlJ DE COLLECTEN
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22 juli: Pennywhistle Project Foundation
Het Pennywhistle Project omvat als een paraplu
verschillende projecten vanuit het hart
voornamenlijk geconcentreerd rond kinderen
in ontwikkelingslanden. De Stichting beoogt
het verbeteren van de kwaliteit van leven en
welzijn van kansarme kinderen en
volwassenen. Training en het inspireren van
(jonge) mensen, educatie, muziek en toneel.
Het kinderhuis in Katmandu (Nepal) wordt
sinds 6 jaar maandelijks ondersteund in de
huisvestingskosten, water, elektriciteit, gas,
voedsel, medische kosten, kleding, school-
spullen en praktische hulp in en om het huis.
Onlangs hebben Aytin Goede en Geertje
Goede het kinderhuis van de Lotus Family
mogen bezoeken samen met de oprichters van
Pennywhistle Project Foundation.

Er wonen 12 kinderen in het huis, leeftijden
tussen de 5 en de 13 jaar oud, 9 jongens en 3
meisjes. Anita, de kokkin, helpt met het
huishouden. Haar 2 kinderen horen bij de
familie maar slapen ‘s nachts thuis.

29 juli: Voedselbank

In deze tijd moeten helaas mensen gebruik
maken van voedselbanken. Dat is niet alleen zo
in Nederland, maar er zijn voedselbanken in
talloze landen in Europa en ook elders in de

wereld, zoals in Amerika, Marokko, enz.
Het Leefkringhuis geeft al vele jaren eten
aan mensen, die daar behoefte aan
hebben.

Sinds een aantal jaren wordt daarvoor
samengewerkt met de Stichting Voedsel-
bank Amsterdam.

Als je in financiéle problemen verkeert,
waardoor je niet meer in je dagelijkse
levensbehoeften kunt voorzien, dan maak
je een afspraak met de voedselbank.

e

5 augustus: Leger des Heils

In Nederland zet het Leger des Heils zich al
bijna 130 jaar in voor mensen zonder helper.
In Amsterdam gebeurt dit onder de naam
Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).
Goodwillcentra Amsterdam wil er zijn voor
mensen die verder nergens terecht kunnen.
We doen dit vanuit de vaste overtuiging dat
iedereen erbij hoort en juist degenen die
zonder helper zijn extra ondersteuning nodig
hebben. Steun, om weer een plek in de
maatschappij te krijgen en zo zelfstandig
mogelijk te kunnen leven. Steun, om weer een
positief zelfbeeld en eigenwaarde te krijgen.
Goodwillcentra Amsterdam heeft daarom de
volgende missie gedefinieerd:
"Goodwillcentra Amsterdam zet zich vanuit een
positief christelijke levensovertuiging in voor
kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen die
ondersteuning nodig hebben bij het leven,
wonen en maatschappelijk participeren.’
Goodwillcentra Amsterdam wil een
laagdrempelige organisatie zijn en blijven,
waarbij de wensen en behoeften van onze
cliénten uitgangspunt zijn voor een gevarieerd
en samenhangend hulpverleningsaanbod.

De deskundigheid, gedrevenheid,
vasthoudendheid en het respect van onze
medewerkers zijn hierbij van wezenlijk belang.



12 augustus: Zomerzending

In Kameroen worden gehandicapte kinderen
vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen
daardoor geen onderwijs, De school Fedeme
biedt dove kinderen en kinderen met een
verstandelijke handicap onderwijs en gedrags-
therapie. De school staat in de hoofdstad
Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren
kinderen naar vermogen eenvoudige praktische
vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en
sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen
vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien,
houtbewerking of teenslippers maken. Zo
kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen.
De bovenverdieping is ingericht als nacht-
opvang voor leerlingen die van ver komen.
Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe
ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.
Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar
dertig verstandelijk gehandicapte passend
onderwijs krijgen. Recent verhuurt de school de
bovenruimte aan een reguliere school. Dit levert
de school inkomsten op en geeft kinderen met
een beperking de mogelijkheid om in de pauze
met gezonde kinderen te spelen.

erk
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19 augustus: Totale werk

"De mobiliteitspool is ontstaan in september
2013. Het idee is ontstaan omdat we enerzijds
zagen dat jonge predikanten soms moeilijk een
baan vinden. Dat heeft ermee te maken dat
voor gemeenten een net beginnende jonge
predikant en een oudere predikant precies
dezelfde kosten hebben. Dan kiezen ze vaak
voor een meer ervaren predikant. We zagen dus
dat er problemen waren aan de kant van jonge
predikanten, maar aan de andere kant zijn er
ook gemeenten die tijdelijk geen predikant voor
onbepaalde tijd mogen beroepen. Bijvoorbeeld
omdat twee gemeenten in een fusieproces
zitten en nog niet helemaal kunnen overzien
hoe de gemeente er straks precies uit gaat zien.
In dat geval kan een tijdelijke predikant een
veilige keuze zijn, Het kan ook zijn dat de
huidige predikant van een gemeente met
emeritaat gaat en dat het fijn is om een tijdelijke
predikant aan te nemen om een periode te
overbruggen. Het gaat zeker niet altijd om
plekken die anders of moeilijk zijn. Vaak gaat
het om hele gewone gemeenten waar het
passend is om voor kortere tijd een predikant
aan te nemen. Tijdelijk is de grote noemer, en
dat is het meest aantrekkelijke aspect van de
mobiliteitspool.’

26 augustus: Kinderen in de Knel

In Cambodja leven zo'n 750.000 kwetsbare
kinderen. Vooral in de grote steden lopen deze
kinderen grote risico's en krijgen ze geen
onderwijs. Deze kinderen missen één of zelfs
beide ouders, of hun ouders zijn chronisch ziek;
ze werken en/of leven op straat; ze groeien op
in zeer arme huishoudens; ze worden misbruikt,
hebben een handicap, zijn zelf ziek (bv.
hiv/aids), zijn verslaafd of in de criminaliteit
beland.

Het Salvation Centre Cambodja ontfermt zich
over deze kinderen in de hoofdstad Phnom
Penh en de steden Battambang en Siem Reap.
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2 september: Missionair werk en Kerkgroei
Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich
op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu
christenen zijn of onafhankelijke spirituelen.

Bij na een kwart van de Nederlanders is breed
spiritueel en religieus geinteresseerd, maar niet
gebonden aan een gemeenschap.

Het pioniersteam heeft met een divers aanbod
manieren gevonden om aan te sluiten bij de
behoeften van nieuwe spirituelen. Zo zijn er
evenementen rond stilte, massage en gezond
leven. Het centrum voelt zich thuis bij de
neo-monastieke beweging, waarin sociale
gerechtigheid, stilte en het ritme van de
eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw
ontdekt worden, bijvoorbeeld via
stiltewandelingen.

6 september: Paarl Zuid-Afrika

De diaconie heeft in samenwerking met de
Zuid-Afrikaanse Ds. Tony Masent een trustfonds
opgezet voor de kansarme kinderen in Paarl.

16 september: Oecumenische dienst
Het Oecumenisch beraad stelt zelf een
collectedoel vast
Hannie Trenning

]
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DE GROENE KERKEN ACTIE

Met de Groene Kerken Actie willen Kerk in Actie

en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en

groener worden.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website:
www.groenekerken.nl

In de vorige wegwijzer werd al aandacht
gegeven aan de groene kerken route. Ook wij
willen aan de slag met duurzaamheid, sociale
rechtvaardigheid en het vergroenen van onze
kerk. De kerkenraad zal zich daarom op de
komende kerkenraadsdag op 3 november
buigen over dit onderwerp.

Wij vragen uw input hiervoor. Wij zijn benieuwd
of u tips hebt om onze kerk groener te maken.
Of hoe je duurzamer kunt leven. Laat het ons
weten. U kunt hiervoor contact opnemen met
leden van de kerkenraad of een e-mail sturen
aan:

diaconie@pglandsmeer.nl
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Dagtocht diaconie 26 juni 2018 Op de terugreis dankte Jannica onze Kees
Hier een kort verslag, van een geweldige dag. die meer als goede diensten bewees.

De diaconie kwam als elk jaar, Wij sluiten daar spontaan, onze dank bij aan.
voor een bespreking bij elkaar. Diaconie heel veel dank het was weer fijn,
Al snel een besluit, we gaan een dagje uit. zo als gemeente en gasten,

Maar waar, hoe en wanneer, met elkaar uit te zijn.

en wat doen we deze keer? Aart en Tiets Has
Via De Wegwijzer werd ons vermeld,

we hebben al koffie en de lunch besteld.

We zijn vroeg opgestaan,

om op tijd bij de bus te staan.

De bus van Hellingman,

met chauffeur Kees deze keer.

Kronkelt zich een heel netjes door Landsmeer.
Het eerste doel is Spakenburg daar staat
zowaar, al koffie met gebak voor ons klaar.

Na een wandeling door dit oude vissersdorp,
en ook nog stralend mooi weer,

wacht de chauffeur ons op,

op reis naar de volgende stop.

Via de Gelderse vallei en de Veluwe,

de mooie route die Kees koos,

komen we in Eerbeek aan bij “De Heideroos".
Hier wacht onze een warme lunch.

nou ja lunch, zeg maar gerust diner,

het was er meer dan oke.

En tot slot als kers op de taart

wachten ons 2 Jan Plezier's met man en paard.
We hebben een uur over bospaden gereden,
voor iedereen één groot plezier,

en enkele dames op de bok bij de koetsier.
Afgesloten met een drankje op het terras,
vangen we zeer voldaan, de terugreis aan.

Collecte opbrengsten diaconie

Datum Tenbate van Opbrengst

20mei  Zending Bangladesh € 149,12 (aangevuld tot € 200,-) Namens de diaconie
3 juni Care for Children € 93,62 (aangevuld tot € 1000,-) hartelijk dank voor
10juni  Werelddiaconaat € 126,50 (aangevuld tot € 200,-) uw bijdrage!

17 juni Binnenlands diaconaat € 126,10 (aangevuld tot € 200,-)
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Viering 70 jaar Wereldraad van Kerken
Donderdag 23 augustus a.s. is het 70 jaar
geleden dat de Wereldraad van Kerken werd
opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Met de Wereldraad van Kerken ontstond in
1948 een uniek platform voor wereldwijde
samenwerking tussen kerken. Als toon-
aangevende oecumenische organisatie heeft
zij vanaf haar oprichting niet alleen
bijgedragen aan samenwerking tussen kerken,
maar ook aan vrede en recht.

Er zijn 350 kerkgenootschappen lid van de
Wereldraad van Kerken. Gezamenlijk
vertegenwoordigen de lidkerken van de
Wereldraad zo'n 500 miljoen christenen in
meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten
zich verbonden in Christus, over de grenzen
van theologische en culturele verschillen
heen.

De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar
en scherpen zich aan elkaar.

Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij
graag met u dit belangrijke jubileum. Wij
nodigen u daarom van harte uit voor een
feestelijke internationale (Engelstalige) viering
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op
donderdag 23 augustus om 16.00 uur.

Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de
Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom
(voorzitter van het centraal comité van de
Wereldraad) zijn beiden voorganger in deze
feestelijke internationale (Engelstalige) viering.

U kunt zich aanmelden voor deze viering
middels www.aanmelder.nl/70jaarwcc

Walk of Peace door Amsterdam

De Walk of Peace op 23 augustus start om
13.00 uur in de Hoftuin van de Protestantse
Kerk te Amsterdam en eindigt rond 15.00 uur
op de Dam. Een wandeling langs bijzondere
plekken in Amsterdam. Deelnemers aan de
wandeling die ook genodigd zijn voor de
viering, zijn op tijd bij de Nieuwe Kerk. U kunt
dus aan beide activiteiten meedoen. Meer
informatie: klik hier. Aanmelden kan via:
raadvankerkenamsterdam@gmail.com

‘.T_ World Coundil of Churches
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One the Move
De Protestantse Kerk in Nederland in samen-
werking met de Protestants Theologische
universiteit (PTHU) en Samen Kerk in
Nederland (SKIN), organiseert voorafgaand
aan 23 augustus: ON THE MOVE, A Youth
Pilgrimage of justice and peace. Hiervoor zijn
wij op zoek naar jongeren met ideeén over de
kerk van de toekomst. Jongeren die meeleven
in hun eigen geloofsgemeenschap en ook
verder kijken dan hun eigen horizon. Van 19
tot en met 23 augustus 2018 vindt deze
‘pilgrimage’ plaats op een mooie
kampeerlocatie in de bossen van Leusden.
Met een groep van 50 jongeren, die
ambassadeurs zijn van hun eigen kerk, willen
we nadenken over thema's die nu en voor de
toekomst van de kerk spelen op weg naar
vrede en gerechtigheid.



Stenen spreken en bedriegen

Grafstenen bevatten soms opvallende
inscripties. ,Hier liggen doden, hier liegen
levenden.” Een bekende uitdrukking over
begraafplaatsen. Maar al te vaak ook waar, En
om deze uitdrukking te rechtvaardigen, horen
we nogal eens vergoelijkend: ,Van de doden
niets dan goeds.” Zou het waar zijn? In mijn
herinnering komt de leraar wiskunde die eens
de volgende illustratie gaf: Er was jaren
geleden een hoogstaand man overleden.
Vandaag de dag zouden we zeggen: een BN'er,
een bekende Nederlander.

Ondanks de bewieroking in de rouw-
advertenties had een journalist vermoedens
dat er zaken waren gepasseerd die het daglicht
niet konden verdragen. Hij woonde de
begrafenis bij en noteerde de vele loftuitingen
in zijn notitieboekje. Met een vooruitziende
blik, journalisten eigen. Enkele maanden later
kwamen er schandalen openbaar. En dat terwijl
in het opschrijfboekje alleen maar lovende
woorden stonden. Door veel sprekers geuit.
,Een van de beste landgenoten was heen
gegaan...” - hij was een schelm van de ergste
soort.

Wie over een begraafplaats loopt en zijn blik
langs de grafstenen laat gaan, ziet soms
opmerkelijke dingen. Kortgeleden, na een
zesde begrafenis binnen zes(!) weken vanuit
onze kerkelijke gemeente, merkte onze
predikant op, teruglopend naar de volgauto's:
JJe ziet steeds minder kerkelijkheid op de
stenen staan.” Dat is waar. Soms kan men in het
hoge noorden van ons land, op dorpsbegraaf-
plaatsen rond een oud kerkje, nog veel terug-
vinden uit Gods Woord. In Groningen en
Friesland staan vaak opmerkelijke Bijbelteksten
in steen gebeiteld. Papier is geduldig, luidt het
gezegde. Steen trouwens ook. En toch, er
spreekt wel wat uit. Er gaat een dubbele sprake
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van uit: zowel van de teksten als van een
dodenakker zelf: ,stof zijt gij en tot stof zult gij
wederkeren.”

Achter de monumentale kerk van Midwolda in
Groningen, waar ooit ds. Wilhelmus
Schortinghuis (1700-1750) stond, zagen wij
onlangs een oude zerk waarop onder de naam
en data gebeiteld stond: ,0 mensch, gedenk
dat gij sterven moet!!!” Drie uitroeptekens
beklemtoonden deze ernstige waarschuwing.

In 1978 verscheen de zesde druk van een
merkwaardig boekje, uitgegeven in Londen. De
auteur was Fritz Spiegl, die delen van Engeland
doortrok om opvallende inscripties op
grafstenen te noteren. Bijvoorbeeld de zerk op
het graf van Martha Blewit in Chelmsford, die
door haar negende(!) man werd overleefd. De
steen was te klein om al die mansnamen te
vermelden.

En wat te denken van beroepen die eronder
vermeld stonden? Van een verloskundige in
Norwich die 9730 kinderen hielp ter wereld
komen. Van een man die varkensslachter van
beroep was, een vrouw die overleed toen zij

127 jaar was en haar derde man trouwde op
haar 92e. Op de steen van ene John Rees in
Amroth staat een beitelfout: in plaats van 24
jaar staat er dat hij 249 jaar is geworden. Maar
daaronder staat wel een waarheid: ,Lezer,
bereid u voor om God te ontmoeten.” De
sterfdatum 31 februari op weer een andere
steen moet op een vergissing berusten. Fouten
in steen kwamen ook in ons land voor. Op de
nieuwe grafsteen van Jan Geense (1848-1933)
in Nieuw-Lekkerland staat nu de correcte naam
van zijn vrouw: Jannetje Vercijs. Op de vorige
steen heette ze nog Jannetje van Zeist.
Reformatorisch dagblad



Kerkrentmeesters

Wat het college van kerkrentmeesters betreft,
vallen er dit keer geen bijzonderheden te
melden.

WEél zult u waarschijnlijk gezien hebben dat
de werkzaamheden aan het parkeerterrein

in volle gang zijn.

LITURGISCHE KLEUREN

Deze keer dus wat meer over de achtergrond van
de lithurgische kleuren die in de kerk gebruikt
worden. Dit naar aanleiding van een preek die ik
hoorde over de regenboog.

De regenboog, niet alleen de breking van het
licht, niet alleen symbool van Gods verbond met
ons, maar een aantal kleuren hebben ook een
bijzondere betekenis in onze christelijke traditie
gekregen. In Exodus lezen we b.v. over paars-
purper, karmijnrood en scharlaken, wit (linnen)
en goud, kleuren die gebruikt werden voor de
aankleding van de Ark en priester gewaden. In de
loop van de tijd kon met kleuren van alles
worden uitgedrukt, zoals:

Blauw - Kleur van goddelijkheid en onschuld.

Op veel schilderijen zie je dan ook Maria afge-
beeld in een blauw gewaad.

Geel - Kleur van het licht van de zon, maar gek
genoeg ook van afgunst en verraad. Judas wordt
dan ook vaak afgebeeld met een geel gewaad.

Goud - Weliswaar geen regenboogkleur, maar
wel kleur van goddelijkheid en rijkdom, door
zeldzaam- en duurzaamheid van het materiaal.
Goud is ook de kleur van aan God toegewijde
mensen en heiligen, vaak met gouden stralen-
krans om het hoofd. (Nimbus)

Groen - Kleur van hoop, van groei, van nieuw
leven. Van het nieuwe blad in de lente.

Paars - Kleur van ingetogenheid, van rouw, boete
of bezinning, stilte, inkeer. Dit is dus de kleur van
de veertigdagentijd, de adventsperiode en soms
bij uitvaarten.

Purper - Kleur van koninklijkheid en gezag. Kleur
van mantels van koningen in de Bijbel. Purper
was een heel kostbare kleur,werd verkregen uit
klieren van twee soorten slakken.

Rood - Kleur van de warmte van Gods liefde en
van de Heilige Geest (Pinksteren), van vuur, soms
ook van martelaarschap.

Het scharlakenrood en het karmijnrood (karmo-
zijn) in de Bijbel genoemd, ontstaat d.m.v. een
kleurstof afkomstig van insekten voor- komend
op eiken in Israél.

Wit - Kleur van vreugde, feest en reinheid. De
kleur van ongereptheid van sneeuw. Wit is dan
ook de kleur van de grote feesten.

Het mooie is dus, dat al die kleuren (behalve
goud en wit) in die regenboog aanwezig zijn.
Als we ons dit realiseren wordt die regenboog
toch wel een héél krachtig symbool.

Netty Lebbing



De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene
en voert mij naar vredig wa
Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden,
tot eer van zijn naam.

Psalm 23, 1-2
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Kerkenraad

Vergadering mei
In deze vergadering hebben we
gesproken over de stappen naar een
groene kerk. Tijdens de volgende
kerkenraadsdag willen we hierover
verder praten en indien mogelijk een
actieplan/stappenplan opzetten.
Met de GroeneKerkenactie willen
Kerk in Actie en Tear stimuleren dat
kerken duurzamer en groener worden
en dat die kerken - van beginner tot
duurzame expert - elkaar kunnen
vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle
kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan
de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale
rechtvaardigheid en het vergroenen van de
eigen gemeenschap. U kunt hier meer over
lezen op:

www.groenekerken.nl
Eén van onze eerste nog kleine stap is het
liturgiebriefje. In de kerkzaal hebben we
tenslotte een prachtige beeld- en geluids-
installatie. Daar willen we nog meer gebruik
van gaan maken.
Daarom gaan we de liturgie en ook, steeds
vaker, de liederen projecteren. Dit betekent
niet dat het liturgiebriefje direct helemaal is
verdwenen, maar we printen er iets minder.
De briefjes blijven voorlopig ook beschikbaar.
Heeft u nog goede groene ideeén, die zijn
natuurlijk altijd welkom.

Petrus
Magazine over geloof, hoop en liefde in de
Protestantse Kerk in Nederland.
Petrus? Nee dit blad gaat niet over die ene
visser, die vriend en volgeling van Jezus. Wel
over de kerk, want die lijkt wel wat op Petrus.
Sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar.
Soms moedig, soms overmoedig, soms te
voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder
mens welkom is.
In Petrus leest u kleine en grote verhalen over
mensen en lokale protestantse kerken in heel
Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn
mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe
initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken
voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms
twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk
hulp biedt aan mensen in nood. Petruskomt
vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door
de Protestantse Kerk.
Wellicht heeft u het Petrus magazine al eensin
de kerk zien liggen en wilt u het zelf ook graag
hebben, lezen, doorgeven? Dat kan!
Via de website kunt u een gratis abonnement
aanvragen:

www.petrusmagazine.nl
Als u geen internet heeft mag u het
abonnement ook aanvragen via de scriba.
Teun van Zanten




GESLAAGD

Spannende tijden waren het, en misschien nog
steeds voor sommigen, maar de uitslagen zijn
bijna allemaal binnen.

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!

CAMPINGGASTEN GEZOCHT

Kent u jongeren in uw kerk met ideeén over de
kerk van de toekomst? De organisatie van de
ontmoeting rond 70 jaar Wereldraad van
Kerken wil graag met ze in contact komen.
Rommie Nauta heeft daarover aan diverse
kerkleiders vanuit de Protestantse Kerk, de
Protestantse Theologische Universiteit en de
migrantenkerken SKIN een brief gestuurd.
Nauta refereert aan 70 jaar Wereldraad van
Kerken.

‘Al meer dan zeventig jaar over

kerkmuren heen kijken, onderzoeken, [—

ontdekken en vieren wat wij -~
gemeenschappelijk hebben! x
Op 23 augustus zal dat gevierd
worden met een speciale kerkdienst,
een walk of peace en daar aan
voorafgaand een vierdaagse voor
jonge mensen, die het thema mee
heeft gekregen van ‘On the Move, a
youth pilgrimage of justice and peace.

Van 21-23 augustus vindt de
Pelgrimage plaats in conferentie-

centrum De Glind.

Met 12 internationale jongeren en een groep

Nederlands jongeren (18-25 jaar) wil de

organisatie nadenken over de thema's die nu

en in de toekomst van de kerk spelen op weg
naar gerechtigheid en vrede. Deelname aan de
activiteiten op 23 augustus maken onderdeel
uit van het evenement.

Rommie Nauta zoekt voor het bijzondere

evenement duo’s van jongeren tussen de 18 en

25 jaar, van zoveel mogelijk verschillende

kerken, die onder meer:

- betrokken zijn met activiteiten in hun eigen
kerk;

- interesse hebben in thema'’s rond het samen-
brengen van christenen met verschillende
achtergronden;

- houden van kamperen;

- zich goed kunnen uitdrukken in de Engelse
taal.

Opleiding en rol in de kerk zijn niet belangrijk.

Er wordt juist gezocht naar een diverse samen-

stelling.

Jongeren die willen meedoen kunnen per om-
gaande contact opnemen met Hanneke van
den Biggelaar,
h.vandenbiggelaar@protestantsekerk.nl

of bellen naar 030-6927869




T <

Ik heet: Tijs Benjamin Mulder

Mijn ouders zijn: Alfred en Saskia Mulder
Adres: Zwaansburg, Landsmeer

Mijn verjaardag is op: 21 mei

Ik ben nu: 11 jaar

Zusjes\ broertjes: 3 broers; Bas, Luuk en Jelle

Mijn lievelingsdier: hond
Hobby'’s: atletiek, voetbal, basketbal en piano spelen

Ik doe graag: lezen

Ik lees graag: Spirit animals, Donald Duck , Suske en Wiske
Lievelingseten: pannenkoeken

Ik hou niet van: spruitjes en pesten

Mijn lievelingskleur is: rood en groen

Op televisie kijk ik graag: Thundermans

Mijn school: P.C.B. De Hoeksteen, in groep 6

Mijn grootste droom: springen uit een vliegtuig met parachute
Later word ik: iets met mijn handen, maar ik weet nog niet wat
Het leukste van de kerk is: spelen in de musical en limonade met

koekjes na de kerkdienst



Vakantie!!!

Nog een paar weken en dan is het zomervakantie.
Misschien zijn je koffers al gepakt, of misschien
blijf je dit jaar lekker thuis. In elk geval is het tijd
voor jezelf! Heerlijk uitslapen, zwemmen en
andere leuke dingen doen!

We hebben een heel druk en leuk seizoen achter
de rug. Er is een nieuwe OK12+ groep gestart die
heel druk en gezellig is. Er zijn weer een aantal
tieners die van de kindernevendienst de overstap
naar OK12+ en de zoldergroep hebben gemaakt
die we kunnen verwelkomen. Kortom, een
bewogen jaar!

Volgend schooljaar staat er ook weer veel leuks te
gebeuren. Uitjes, misschien een kamp,
evenementen en natuurlijk toffe en gezellige
avonden!

Tot in september!
Walter, Flora en Moniek

Vakantiespel

Als je in de auto zit, is het altijd leuk om met elkaar een spel te doen. Hieronder 2 leuke
ideeén!

Stadstaal

Elke keer als er een bord langs de weg staat met een plaatsnaam erop, speel je ‘stadstaal’ Alle
spelers bedenken in een afgesproken tijd (bijvoorbeeld 2 minuten) een zo lang mogelijk
woord met de letters van de naam van de stad op het bord.

Optie 2

Je kunt hetzelfde doen, maar dan met de optie om zoveel mogelijk woorden te maken van de
naam van de stad

Helaas - Gelukkig

Kinderen kunnen positief denken met het spel ‘helaas-gelukkig’ en het kan tot hilarische
voorstellingen leiden. Speler 1 begint een zin met ‘Helaas’ en bedenkt dan iets.

Bijvoorbeeld: ‘Helaas... worden we aangevallen door een krokodil Speler 2 antwoordt daarop
bijvoorbeeld: ‘Gelukkig....heb ik les gehad in het temmen van krokodillen! Je mag van alles
bedenken, het kan niet gek genoeg!



Activiteiten Agenda

Donderdag 19 juli 20.00 Jeugdraad Flora Doeven
Vrijdag 20 juli 1030  Oecumenischberaad Het Kruispunt
Donderdag 23 augustus  13.00  Walk of Peace Amsterdam
16.00  Viering 70 jaar Wereldraad van Kerken ~ Nieuwe Kerk
Dinsdag 4 september 09.30  Ouderlingenberaad Marianne de Vries
20.00  Kerkenraad Het Kruispunt
Donderdag 6 september 15.10 Kinderkoor Joebilo Het Kruispunt
17.30  Koor The Sunflowers Het Kruispunt
2000  Commissie Eredienst Het Kruispunt
Vrijdag 7 september 10.00 Koffie met noten Het Kruispunt
Dinsdag 11 september 0930  Quderlingenberaad Petra Tasseron
Donderdag 13 september15.10  Kinderkoor Joebilo Het Kruispunt
1730  Koor The Sunflowers Het Kruispunt
19.30 Diaconie Hannie Trenning
Vrijdag 14 september 10.00 Leeskring boek Yvonne Zonderop Het Kruispunt
Dinsdag 18 september ~ 20.00  Jeugdraad Flora Doeven
2000  Kerkrentmeesters Het Kruispunt

Kerkdiensten
ZONDAGISjuliomi000wwr
Predikant: Ds. M. ter Hoeve uit Amsterdam -
Ouderling: Teun van Zanten Diaken Hans Sijmons
Organist: Pieter-Jan Aartsen Koster: Jan Rijswijk
Kinderoppas en Kindernevendienst

Collectes: Oudezijds 100 en de PG Landsmeer

Predikant: Ds. E. Agterhuis uit Driebergen

Ouderling: Flora Doeven Diaken: Jannica Visscher
Organist: Simon Plemp Koster: Aad Bakker
Kinderoppas en kindernevendienst

Collectes: Voedselbank en de PG Landsmeer

Predikant: Dhr. A. van Hilten uit Uithoorn
Ouderling: Aytin Goede Diaken: Gera Knibbe
Organist: Simon Plemp Koster: Ine van Brenk
Kinderoppas en kindernevendienst

Collectes: Voedselbank en de PG Landsmeer




ZONDAG 5 augustus om 10.00 uur

Predikant: Ds. A. Hoekstra uit Amsterdam

Ouderling: Anneke Goede Diaken: Hannie Trenning

Organist: Anje Rietberg Koster: Aad Bakker

Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst

Collectes: Leger des Heils en PG Landsmeer v T

ZONDAG 12 augustus om 10.00 uur

Predikant: Ds. J. Robbers uit Driebergen

Ouderling: W. Lebbing Diaken: Gera Knibbe
Organist: Simon Plemp Koster: Ronald de Jongh
Kinderoppas en kindernevendienst

Collectes: Zomerzending en PG Landsmeer

ZONDAG 19 augustus om 10.00 uur

Predikant: Ds. TH.M. Allewijn

Ouderling: Ank de Cleen Diaken: Joop de Jong
Organist: Pieter-Jan Aartsen Koster: Ine van Brenk
Kinderoppas en kindernevendienst

Collectes: Totale werk en PG Landsmeer

ZONDAG 26 augustus om 10.00 uur

Predikant: Ds. H. van Popering uit Aalsmeer

Ouderling: Teun van Zanten Diaken: Hans Sijmons
Organist: Pieter-Jan Aartsen Koster: Arie de Vries
Kinderoppas en kindernevendienst

Collectes: Kinderen in de knel en PG Landsmeer

ZONDAG 2 september om 10.00 uur

Predikant: Drs. P. Pronk uit Amsterdam

Ouderling: Aytin Goede Diaken: Jannica Visscher
Organist: Anje Rietberg Koster: Jan Rijswijk
Kinderoppas en kindernevendienst

Collectes: Missionaire werk en kerkgroei en PG Landsmeer

ZONDAG 9 september om 10.00 uur

Predikant: Ds. A. Schrage uit Ouderkerk a/d A

Ouderling: Flora Doeven Diaken: Hannie Trenning
Organist: niet bekend Koster: Aad Bakker
Kinderoppas en Kindernevendienst

Collectes: Paarl Z.A. en PG Landsmeer

ZONDAG 16 september om 10.00 uur
Oecumenische dienst in de Schaapskooi
Vredesweek

ZONDAG 23 september STARTZONDAG

23




‘En ons thema deze zomer is ... Groene Kerk!’,
zegt de dominee.

‘Prachtig idee!’ zeggen de mensen. Fotografen
mogen hun mooiste natuurfoto’s meebrengen.
De Bijbelclub praat over de schepping. De Groen-
ploeg maakt een speurtocht door de kerktuin.
Maar de kinderen doen iets heel anders. Ze staan
rond een glazen bak met water en stenen.

‘Er moeten ook waterplantjes in! roept een meisje.

‘Om te eten!!” De muizen nemen ook een kijkje
en shappen er niets van.

‘Een lege bak?!’ fluistert de een,

‘lk zie geen vissen!’ zegt de ander. Ze gaan gauw
op zoek naar lekkers. Een paar weken later staan

de kinderen weer om de bak en praten opgetogen:

‘Wat schattig! Kijk ze zwemmen!’ De muizen
schrikken van het gekrioel in de bak.

‘Kom gauw kijken, Kikker,” piept de een
‘Ze hebben vissen in de bak gedaan!’

¥

Wonderlijk

Uit de vrouwtjeskikkerbil
komt in mei wat kikkerdril.
In het water ligt het, stil, ,
vol met stipjes jong en pril. c,g(
Yo
En die groeien met een vaart < -
tot een kople met een staart:
vigies, zwart en zonder haar ¢
zwemmen Kriskras door elkaar (5

~,
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Na zes weken, flop-flop-flop,
groeien er pootjes aan de kop:
minikikkertjes, hop-hop-hop,
Klimmen uit het water op.

Ze krijgen ogen en een bek,
worden groen, en krijgen trek
in een lekker vers insect,

en hun tong dient als bestek!

Kikkers lijken raar en kaal,
maar ze vertellen allemaal
in hun groene kikkertaal

een wonderljjk Natuurverhadl!

‘Hele lelijke!” griezelt de ander. Kikker gaat mee.

Hij durft heel dicht bij het glas te komen.

‘Kwaak,’ zegt hij met een brede glimlach. De visjes
zwemmen naar hem toe. Alsof ze hem kusjes geven.
De muizen snappen er niets van.

‘Wacht maar’, zegt Kikker geheimzinnig. Elke week
gaat Kikker met de muizen kijken. De visjes worden
groter en groter. Ze veranderen. Kun jij raden wat er
gebeurd is? En op een dag is de bak leeg. De hele
familie is eruit geklommen en gaat bij Kikker

op bezoek. Dan is de kerk inderdaad een stukje

groener geworden. Maar niet helemaal
zoals de dominee bedoelde ... ¢
— : ) s
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Uit de Bijbel

De aarde bracht jong 9roen voort:
allerlei zaadvarmende planten en allerlei bomen
die vruchten droegen met zaad epin.
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