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Om te beginnen

De maand mei ligt voor ons. Een maand, waarin veel gebeurt en waarin veel vrije dagen
zijn. Om te beginnen zijn daar 4 en 5 mei. Dagen, waarin we gedenken wie gevallen zijn
in de oorlogsdagen. Met de spanningen in de wereld en met mensen in ons midden, die
uit oorlogsgebied gevlucht zijn, besef je des te meer hoe kostbaar het is om in vrijheid te
kunnen leven. Vrijheid mag dan ook gevierd worden op 5 mei.

Dan zijn er de dagen van Hemelvaart, wat voor velen betekent; een lang weekend om
eropuit te trekken. Maar er is ook gelegenheid om samen te komen in de kerk op de
morgen van Hemelvaart.

Ruim een week later is het Pinksteren. Een slotakkoord van Pasen, dat met dit feest wordt
afgesloten. Een vrolijk feest, vol kleur en klank.

Ds. Herrianne Allewijn

Mijn naam is Cora Rijswijk, ben 67 jaar en al 46 jaar getrouwd met
Jan. Zolang woon ik ook al in de Dorpsstraat in Landsmeer. We
hebben drie kinderen en zes kleinkinderen. Rieneke en Albertjan
wonen met hun partners en kinderen in Almere en Ernstjan en zijn
vrouw worden binnenkort onze achterburen.

Na ca. 25 jaar kerkenraad- en commissiewerk is er sinds een jaar
ander werk op mijn pad gekomen, n.l. het maken van De Wegwijzer.
Ik kan u vertellen; een hele uitdaging. En natuurlijk blijven er nog
genoeg kerkelijke werkzaamheden over. Buiten deze werkzaam-
heden om vind ik het heerlijk om in de tuin te werken, om met onze
boot op vakantie te gaan en om de fiets te pakken met een tentje
achterop op weg naar..... Geen tijd om te vervelen dus.

Ik heb het stokje overgenomen van Nel en geef het door aan
Klaas-Jan Hammer (steun en toeverlaat bij de realisatie van de
nieuwe Wegwijzer).




Ter overweging

Pinksteren geldt als een feest dat moeilijk te verstaan is. Waar gaat het over? Wat vieren we?
Pinksteren valt altijd in de lente. En dat is niet voor niets. Terwijl de natuur ontluikt, en alles tot bloei
komt, ontstaat een veelkleurig palet om ons heen. De winter is voorhij, de zomer staat voor de deur,
en wij vieren Pinksteren. Van alle feesten is dit het feest dat het meest uitnodigt om naar buiten te
gaan. Om de wereld in te trekken. Pasen, met de aankondiging van het nieuwe leven, landt meer en
meer in de mensen, die Jezus volgen. Het is tijd om zelf handen en voeten te geven aan wat Jezus
heeft meegegeven. Maar zo eenvoudig is dat niet. In het boek Genesis vinden we het verhaal van de
toren van Babel. Mensen bouwen torens, de één nog hoger dan de ander. Ze zijn in de loop van de tijd
verrezen bij kerken. Daar staan ze vaak nog, intussen in de schaduw van andere torens, zoals
bijvoorbeeld die aan de Zuidas. Dat mensen torens willen bouwen is van alle tijden. Mensen streven
naar het hoogste, maken plannen, voeren ze uit. En daarbij komt veel tot stand.

Tegelijk waarschuwt het verhaal van de toren van Babel. Wat eensgezind en met vereende kracht ter
hand genomen werd, kan uitmonden in grote chaos. Als niemand meer naar niemand luistert.

Taal blijkt een struikelblok, als ieder voor zich eigen doelen nastreeft.

Pinksteren is het feest, waar mensen een verschillende taal spreken. En toch verstaan zij elkaar. In één
Geest verbonden, vinden zij elkaar. Als er iets is, dat Jezus leerde, dan is het dat we bereid zijn om een
ander ruimte te geven om zich uit te drukken. Is het niet in woorden, dan in een gebaar. Proberen te
zien en te verstaan wat een ander bezielt.

In onze gemeente gaat het deel-je-leven boek rond. Daarin laten we aan elkaar zien wat belangrijk is
voor een ieder van ons, wat we graag met een ander willen delen. Pinksteren is het feest, waarop
verder gaat, wat Jezus met mensen wilde delen.

"Aan ons om taal te vinden die bruggen slaat naar elkaar.

Ds. Herrianne Allewijn



Bij de diensten : | @

Zondag 6 mei: 6e van Pasen

Genesis 8, 1-14 & Johannes 15, 9-17
Noach is met alle dieren in de ark gegaan en
toen is het gaan regenen. Maar nu wordt het
weer droog. Noach ontdekt dat de aarde
langzaam maar zeker tevoorschijn komt.

Donderdag 10 mei, Hemelvaart

fm Ezechiél 1, 3-5a & Handelingen 1, 1-11
Hemelvaartsdag is een dag waarop aarde en
hemel elkaar raken.

De leerlingen worden uitgenodigd niet te
blijven staren naar bovenaardse streken.

Ze hebben veel meegekregen om hier en nu te
landen en dat handen en voeten te geven.

Zondag 13 mei, 7e van Pasen

| WIT | Genesis 9,8-17, Johannes 17, 14-26
Noach en de dieren zijn uit de ark gegaan. De
aarde is weer droog. Dan doet God een belofte
aan Noach. Nooit meer zal het zo erg zijn op de
aarde. De regenboog is hiervan het teken.

Zondag 20 mei, Pinksteren

I Genesis 11, 1-9, Handelingen 2, 1-13
Dienst van Schrift en Tafel

‘Taal zal alleen verwoesting zaaien, zo heeft
Huub Oosterhuis gedicht in het lied “Licht, dat
ons aanstoot in de morgen." daar lijkt het
inderdaad op, als we deze morgen horen wat
er in Genesis wordt gezegd. Dat het ook anders
kan, wordt ons voorgehouden in Handelingen.
Het zet wel aan het denken. Over hoe taal
mensen van elkaar kan vervreemden, maar
mensen ook met elkaar kan verbinden.

Een waar feest, als dat lukt!

Zondag 27 mei, Trinitatis

@ Exodus 3, 1-6, Johannes 3, 1-16
Oecumenische dienst in Het Kruispunt,
voorganger Truus de Boer

Een gesprek in de nacht. Een zoektocht naar
wat er echt toe doet. Soms is de nacht een

goed moment om van gedachten te wisselen,
zo blijkt.

Zondag 3 juni, 1e na Trinitatis

- Job 1, Marcus 2, 23-3,6

Vanaf deze zondag klinken een paar maal
woorden uit het Bijbelboek Job. Een boek,
waarin zoveel vragen worden opgeroepen, en
waaruit ook weer zoveel te leren valt over leven
en lijden..

Zo net na Pinksteren horen we ook hoe Jezus
wil laten zien wat God beoogt als het om leven
en lijden gaat....

KOM SCHEPPER GEEST
Daar staan de eeuwenoude
woorden
ik spreek hen langzaam uit
VE-NI CRE-A-TOR SPI-RI-TUS
woorden
die kathedralen zingend horen
woorden
die de eeuwen zullen doorstaan

VENI CREATOR SPIRITUS
Kom Schepper Geest
U bent verankerd in
de grond van ons hestaan
geen vaag gelaat
wij mogen U noemen bij Uw
naam
kom Schepper Geest
doorlicht onze weg
zodat wij getroost en gesterkt
naar U op mogen gaan

Ueke Kruythof



Activiteiten

UIT HET GRUTTOLAANTIJE

Met het aanbreken van de maand mei breekt
een periode aan, waarin — wisselend- mensen
in de gemeente op stap gaan. Sommigen
geven aan zich liever niet vast te leggen in de
komende maanden. Voor wie gebonden is aan
de schoolvakanties is er nog een tijd te gaan.
Hoe dan ook, voor een aantal activiteiten geldt,
dat ze weer beginnen in september. Maar er is
nog genoeg te doen en alle kans om elkaar te
ontmoeten.

We mogen terugblikken op een goede tijd naar
Pasen toe: de dienst met de kinderen, het
40-dagenproject, de bloemschikkingen op de
zondagen, het projectkoor op de Goede
vrijdag, de jongeren die de paasnacht mee
hebben voorbereid, de mooie 'rivier’ die
speciaal voor deze viering is gemaakt door Cor
en die elk jaar weer wordt neergezet, de
Paaschallenge, waar zoveel bijzondere
ervaringen zijn opgedaan door de jongeren,
alles bij elkaar was het een intensieve tijd,
waarvoor velen zich hebben ingezet.

Na Pasen bezocht ik een studiedag over
‘Identiteit en tradities onder druk. Wat kunnen
wij van Joden leren?'

Het doorgeven van tradities is essentieel voor
zowel Joden als christenen. Wat geef je door

aan de volgende generatie(s), nu de identiteit
van beide gemeenschappen onder druk staat?
En hoe doe je dat?

Christenen denken primair aan het doorgeven
van geloofsoverdracht. Voor Joden gaat het
vooral om het ‘doen; het leven volgens de
aanwijzingen van de Torah. Beide zijn niet meer
vanzelfsprekend voor een jonge gene- ratie.
Hoe maak je je eigen identiteit dan toch
toekomstbestendig? Emile Schrijver liet hier
zijn licht op schijnen.

Hij trad in 2015 aan als de nieuwe algemeen
directeur van het Joods Historisch Museum
(JHM) en het Joods Cultureel Kwartier in de
Amsterdamse binnenstad. Eerder werkte hij
aan de Universiteit van Amsterdam en was hij
directeur van het Mennasseh ben Israel
Instituut voor culturele en sociale Joodse
studies, dat sinds enige tijd deel uitmaakt van
het JCK. Sinds 2003 is hij curator van
Bibliotheca Rosenthaliana, de Joodse
bibliotheek van de UvA. De collectie van deze
bibliotheek herbergt het overgrote deel van de
collecties van de universiteitsbibliotheek op
het terrein van de Joodse cultuur en
geschiedenis.

Zowel in Joodse kring als in christelijke
omgeving wordt veel nagedacht over wat
waardevol is in de traditie en hoe dat naar de
jongere generatie kan worden overgebracht.
Juist de oudere generatie kan daarbij een rol
spelen die van betekenis is. ..

ACTIVITEITEN

Nog twee maal 'koffie met noten’ voor de
zomervakantie. De afgelopen keer hebben we
ons verdiept in twee Paasliederen. We lezen de
tekst, we kijken naar de achtergrond van het
lied: wanneer is het geschreven? Bij een
Bijbeltekst? Een levensgebeurtenis? Wat heeft
de dichter willen zeggen met het lied? Hoe
spreekt het tot ons nu? >>>



>>> Het blijkt bijzonder waardevol om
rondom een lied met elkaar van gedachten te
wisselen....

Data: 4 mei en 1 juniin Het Kruispunt.

ds. Herrianne Allewijn

TERUGBLIK OP DE SOBERE MAALTIJD.

Op 14 maart was de jaarlijkse zgn. 'sobere
maaltijd' In de tijd voor Pasen staan we meer
dan anders stil bij de overvloed waarin wij
leven. Alles wat voor ons zo vanzelfsprekend is,

een dak boven ons hoofd, schone kleren,
verschillende maaltijden per dag, dat is voor
vele andere mensen helemaal niet
vanzelfsprekend, maar iets waar ze van dromen
Na de maaltijd waren twee mensen van de
gemeenschap Oudezijds 100, Dorothea en
Rosaliene, uitgenodigd om hier iets over te
vertellen.

Oudezijds 100 is een nog steeds groeiende
gemeenschap van mensen die vanuit hun
geloof en maatschappelijke betrokkenheid bij
elkaar wonen en een belangrijke opvangplek
vormen in het hartje van Amsterdam. Mensen
die de aansluiting bij de maatschappij missen
en 'in de goot' belanden krijgen hier weer
bestaansrecht en hoop.

Zo runnen ze onder meer een café 'Soep van
Kana, Oudezijds Voorburgwal 95. Dit is
geopend op donderdag en vrijdag tussen
12.00 en 20.00 uur. U kunt hier genieten van
een goede soepmaaltijd voor een redelijke

prijs. De groenten, die over zijn van de
Noordermarkt en biologische winkels, mogen
ze ophalen en meenemen. Hierdoor wordt
voorkomen dat eten wordt weggegooid terwijl
er nog heerlijke soep van kan worden gekookt.
'Soep van Kana' biedt ook werkervarings
plekken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. En terwijl je daar soep eet kan je
genieten van de mooie mozaieken in het
restaurant.

Verder is er een Kruispost die uitgebreid is met
een team van artsen en maatschappelijk
werkers,

Ook wordt er opvang geboden aan mensen die
weer terug moeten keren in de maatschappij,
door middel van b.v. koffieschenken, koken, de
was doen of in het restaurant werken. Vaak zijn
ze na enige tijd weer in staat om zelfstandig te
kunnen wonen en werken.

Er waren 24 aanwezigen bij de erg gezellig
verlopen 'sobere maaltijd' en bij de lezing over
Oudezijds 100. Vele vragen werden gesteld en
beantwoord. In de Voorhof liggen nog een
aantal exemplaren van Kajuitnieuws, hun blad.
Dit kunt u meenemen ter informatie.

De collecte na de maaltijd bracht een mooi
bedrag op van € 140,00. Dit konden we ter
plekke aan hen overhandigen. Waarschijnlijk
hoort u binnenkort in de Wegwijzer aan welk
project dit geld is besteed.

Marianne de Vries de Gier

o)‘ ledereenﬂieijedo’qxt is,
" maar de hele mensheld'




Ingezonden

Stilte-uur op zondagavonden in de llper Vermaning

Als mensen samen stil zijn, hebben zij een
harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit
onderzoek, aldus de initiatiefnemers van
Stadsverlichting. In steden waar regelmatig wordt
gemediteerd, is er minder criminaliteit, is het minder
druk op de spoedeisende hulp en zijn minder
verkeersongevallen.

® Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. Je
bent effectiever als je samen stil bent. Om dit
mogelijk te maken, stelt de Doopsgezinde Gemeente
de llper Vermaning open voor een wekelijks
stilte-uur.

Bovendien bieden we hiermee de mogelijkheid om even uit onze hectische levens te stappen en stil
te staan bij wie je werkelijk bent en wat je van waarde vindt. Zodat je niet geleefd wordt, maar de rust
neemt om zelf keuzes te maken.

Een stilte-uur kan helpen je concentratie
te verbeteren, je beter te ontspannen,
spanning, stress en onrust te helpen
voorkomen, je empathisch vermogen te
vergroten en meer helderheid te krijgen.

Tijdens het stilte-uur zijn er stoelen, kussens
en kaarsjes aanwezig. Als een uur (nog) te
lang voor je is, kun je om de 20 minuten

uit- of instappen. Je bent van harte welkom
op de zondagavonden, ook als je eenmalig

komt meedoen om te ervaren of je dit vaker
zou willen. Ben je geinteresseerd in relig!e, wil jelaweten wat
mensen beweegt? Overweeg je predikant te worden?

Religie studeren
doe je in Groningen!

Wanneer: elke Zondagavond 20:00 - 21:00 uur Kom dan Theologie of Religiewetenschappen studeren
startend op 22 april aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beide bachelor-
opleidingen zijn Topopleidingen. Theologie wordt in

Waar: "per Vermaning, Den ”D 3in Den ||D samenwerking met de Protestants Theologische
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtlijn 5 euro) Universiteit gegeven en geeft toegang tot de
Contact: Jaantje Thiadens, 06 2614 6002 preclksntamastervandeFThU.

Meer weten?
Eric Tielemans Zie:www.rug.nl/ggw of mail naar studieadviseurggw@rug.nl

www.rug.nl/ggw



Diaconie

BlJ DE COLLECTEN

6 mei: Missionair werk en kerkgroei

Vondst is de pioniersplek van de Lebuinuskerk in
Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat
geloof waardevol is en betekenis heeft in onze
levens hier en nu. De kerk is uit de levens van
veel mensen verdwenen. Samen met twintigers
en dertigers zoekt Vondst naar de waarde en
betekenis van oude bronnen van geloven in de
actuele maatschappij. Middenin het
stadsgewoel en vanuit de oude Lebuinuskerk
biedt Vondst mensen de mogelijkheid stil te
staan bij het leven en bij hun plek in de
maatschappij. Met nacht- wakes, concerten,
debatten en diepgravende |leessessies scheppen
zij gelegenheid voor reflectie. Met deze
activiteit weet Vondst een brede groep mensen
uit de stad aan zich te binden, die in het
verleden niet door de kerk bereikt werden.

13 mei: Stichting Regenboog

De stad verandert voortdurend en daarmee ook
de behoefte van mensen die het (alleen) niet
redden. We initiéren steeds nieuwe projecten
die inspelen op die behoefte. Om het effect van
onze betrokken manier van werken te meten
maken we gebruik van een scala aan
meetinstrumenten en momenten. De gegevens
gebruiken we in verantwoor- dingen aan onze
financiers, in evaluatiege-

sprekken met onze klanten en vrijwilligers en
om ons beleid bij te sturen. Wij stimuleren de
ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede,
zodat zij actief kunnen deelnemen aan de
maatschappij. leder mens is de moeite waard,
dus ook mensen die in armoede leven en/of
sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog
Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te
geven aan hun bestaan.

20 mei: Zending

In het islamitische Bangladesh behoren de
christenen tot de armste bevolkingsgroepen.
Veel christenen in Bangladesh kunnen
nauwelijks lezen of schrijven en ook hun
voorgangers hebben weinig onderwijs gehad.
De kerk in het district Mymensingh (MCCP),
partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei
vormen. Op de zondagsschool krijgen kinderen
elke week bijbelonderwijs en leren ze
tegelijkertijd lezen en schrijven. Door de week is
er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande
kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of
schrijven, dus iedere hulp is welkom! De
volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en
alfabetiseringscursussen volgen. Daarnaast
biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen
aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld
kunnen verdienen om hun gezin te
onderhouden. Vrouwen die de training met
goed resultaat afronden, krijgen een klein
microkrediet om een eigen naaimachine te
kopen. Ook worden microkredieten verstrekt
aan gemeenteleden om een training te volgen.
Ze leren bijvoorbeeld zelf groenten te
verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun
inkomen te vergroten.
www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh



27 mei: Oecumenische dienst

3 juni: Stichting Care for Children

De stichting Care for Children stelt zich ten doel
kinderen in Myanmar (Birma) die onder zeer
moeilijke omstandigheden opgroeien, te
ondersteunen in hun levensonderhoud,
huisvesting, scholing en beroepsopleiding.
Hierbij gaat het met name om een meisjes- en
een jongensweeshuis in het midden van Birma.
Op dit moment hebben wij 43 meisjes en 30
jongens in onze weeshuizen, totaal dus 73
kinderen. In 2015 waren dat er nog 86. De
terugloop wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door de economische groei waardoor er
minder armoede is en dus minder noodzaak
om de kinderen naar een weeshuis te brengen.
Medio 2016 zijn er bijvoorbeeld drie meisjes
door hun familie uit onze weeshuizen gehaald
en naar een andere school overgeplaatst. Deze
meisjes worden nu gesponsord door kennissen
van de familie.

Tien kinderen hebben in 2016 eindexamen
gedaan voor de High School. Ondanks alle
bijlessen die gegeven worden door onze twee
leraren, zijn er maar vier van de tien kinderen
geslaagd. Twee van deze kinderen hebben een
baan gekregen in een hotel en twee zijn in
afwachting van plaatsing op de Distance
University. In december heeft onze adviseur
Maria Overmars de weeshuizen bezocht en
verschillende gesprekken gevoerd met de
weeshuisvader en met de staf.

Datum  Ten bate van
4 maart Voorjaarszending

-)

11 maart  Binnenlands diaconaat € 139,08 (aangevuld tot € 200,-)

€132,75 (aangevuld tot € 200,-) hartelijk dank voor
-)
-)

18 maart Kinderen in Zuid-Indié
25 maart Moeders in Oeganda
1 april JOP Paascollecte

Opbrengst
€ 125,05 (aangevuld tot € 200,

€ 156,85 (aangevuld tot € 200,
€ 142,51 (aangevuld tot € 200,

DAGTOCHT DIACONIE

Dinsdag 26 juni a.s. gaan we weer op pad.
Ditmaal gaan we via Spakenburg, waar we
koffie drinken. Via de Gelderse Vallei en de
Veluwe rijden we richting Eerbeek voor de
lunch. Na de lunch maken we een mooie rit
met de paardentram in de omgeving. Dan is de
dag alweer om en rijden we terug naar
Landsmeer.

Uw bijdrage in de kosten zijn € 35,00 per
persoon. Opgeven kan nu al bij Hannie
Trenning, T: 020 4824112.

We vertrekken 's morgens om 9.00 uur en
verwachten weer terug te zijn om 18.00 uur.
We gaan er weer als vanouds een prachtige
dag van maken. Wilt u heel graag mee maar is
dit financieel niet haalbaar? Laat mij het dan
even weten. De diaconie wil niet dat u om die
reden moet thuisblijven.

Hannie Trenning

Collecte opbrengsten diaconie

Namens de diaconie

uw bijdrage!



Kerkrentmeesters

De actie Kerkbalans loopt naar tevredenheid!
Het college van kerkrentmeesters heeft zich
over de nieuwe privacyregels gebogen, waar
wij ook als kerk mee te maken krijgen.
Wanneer wordt 'meeleven’ 'meekijken’, wat
kan er wel of niet afgebeeld worden en
wanneer zijn gegevens te persoonlijk. De
inhoud van de Wegwijzer zal hier bijvoorbeeld
ook aan moeten voldoen. Een ingewikkelde
zaak welke zal worden uitgewerkt door
Klaas-Jan Hammer vanuit het CvK. U zult er
meer van horen,

Verder ontluikt de natuur weer, dus onze
onderhoudsploeg is weer van start gegaan
met de tuin. Er wordt weer geschoffeld en
gesnoeid. Elke maandagmorgen zijn zij aan
het werk en wij mogen ons daar als gemeente
toch wel zeer gelukkig mee prijzen!

Het Kruispunt en de Amsterdamse School
Zoals misschien wel bekend is het college van
kerkrentmeesters ook verantwoordelijk voor
een goed beheer van ons kerkgebouw. Deze
keer wil ik daar wat meer over vertellen.

=™

Onze kerk is ontworpen door architect J.H. van
der Veen.

Bij een beschrijving van ons kerkgebouw lees
ik: "Ex- en interieur heeft enige Amsterdamse
School invloeden.”

Wat zijn de kenmerken van de Amsterdamse
School en wat zien we daarvan bij ons
kerkgebouw terug?

De Amsterdamse School was een populaire
architectuur in de jaren 1920 tot 1930. Jonge
amsterdamse architecten wilden iets nieuws,
waren 'klaar' met de klassieke bouwstijlen.
Berlage begon ermee en ontwierp het
beursgebouw aan het Rokin in Amsterdam.
Hij ontwikkelde een nieuwe bouwstijl, niet te
vergelijken met bijvoorbeeld de bouwstijl van
het Centraal Station of het Rijksmuseum.

Met Berlage begon eigenlijk de Amsterdamse
School.
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Hij wilde het weer sober hebben en gebruikte Verder zijn b.v. kenmerken de hoge smalle
simpele materialen, maar voor schoonheid was ramen en de verschillende kleuren steen. Ook
weinig tot geen aandacht. rondom de ingang onder de toren zie je

De leerlingen van Berlage vonden dan ook de bijzonder metselwerk.

vernieuwing niet ver genoeg gaan. Ze vonden
de Beurs te zwaar en te somber, wilden meer
fantasie en meer accent op het uiterlijk.

Ze gingen nieuwe vormen ontwikkelen, met
gebruik van gewone materialen als baksteen,
hout, riet en dakpannen. Ze versierden gevels
met mooie strakke horizontale en vertikale
lijnen, soms ook met prachtige welvende
vormen en mooie details. Ze gebruikten
verschillende manieren van voegen, diep, met
veel licht en schaduwwerking.

Binnen valt de hoge vertikale lijn op en
natuurlijk de lampen. Er zullen ongetwijfeld
dingen verdwenen zijn in de loop van de tijd,
maar de Amsterdamse Schoolinvloeden zijn
zeker nog goed te herkennen.

Onze kerk werd gebouwd in 1927. De stijl
eindigde trouwens al in de zware crisis van
1930, heeft dus alleen bestaan in het
interbellum, de periode tussen de beide

Terug naar ons kerkgebouw. Let u eens op de wereldoorlogen. In de crisis was geen sfeer
toren. Op de omgeving van de klok, op de meer voor vernieuwing en fantasievolle
d.m.v. baksteen versierde randen en op de bouwwerken.

mooie strakke belijning ontstaan door Netty Lebbing

dieptewerking van het metselwerk. Typisch
Amsterdamse School.



Kerkenraad

Vergadering maart

Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen was
in de kerkenraad één van de onderwerpen, de
samenwerking met de gemeente, contacten bij
de gemeente en ook de verkiezingen.

Als kerk treden we al jaren niet meer politiek
naar buiten en geven zeker geen stemadbvies.

Kerk en staat moeten tenslotte gescheiden zijn.

Maar zou het niet nuttig kunnen zijn om
politieke partijen, zeker in de verkiezingstijd
aan te spreken op onderwerpen die ons aan
het hart gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
de armoede waarin nog steeds veel mensen in
Nederland verkeren. Denk aan integratie,
vliuchtelingenhulp en Nieuwe buren. Steeds
meer beleid op de terreinen van zorg, armoede
en schulden wordt door gemeenten bepaald
en uitgevoerd.

Ook onze kerkelijke gemeente zet zich in het
diaconale werk in voor mensen die in
armoedesituaties zijn terechtgekomen. Het
gaat dan soms om financiéle hulp, persoonlijke
betrokkenheid of meehelpen om de goede
hulp te vinden. Maar is alleen hulp genoeg.
Als mensen door regelgeving of de uitvoering
in de problemen komen, dan is het belangrijk
om hier tegen in het geweer te komen. Juist
door de hulp die kerken geven, weten we wat
er speelt en heeft de kerk recht van spreken.
Politiek bedrijven is geen doel van de kerk,
maar opkomen voor mensen in nood past wel
bij het diaconale en kerkelijke werk.

Het is in ieder geval belangrijk dat we goede
contacten hebben en onderhouden met de
gemeente en misschien kunnen we bij een
volgende verkiezing het politieke café (debat)
vanuit de kerk organiseren. In Amsterdam
organiseerde de Protestantse Kerk Amsterdam
in de Noorderkerk het verkiezingsdebat, onder
de noemer 'lk geloof in Amsterdam

De middelen hebben we in ieder geval.

Privacy

Een ander punt waar we over gepraat hebben is
de nieuwe privacy wetgeving (AVG, Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Hoe gaan
wij om met de gegevens van onze leden.

De landelijke database, de ledenregistratie
(LRP) voldoet aan de huidige eisen van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Wat betreft
de techniek, de inhoud en de toegang van de
gegevens kunt u ervan op aan dat het systeem
veilig is en dat wij niet meer gegevens kunnen
invullen dan onder de wetgeving is
toegestaan.

Lokaal gebruiken wij de gegevens natuurlijk
ook voor o.a. het bezoekwerk, de verjaardags-
kaarten. Wat mag en wat mag niet. Natuurlijk is
uw privacy ook bij ons een belangrijk thema.
Komende Wegwijzer komen we hier
uitgebreider op terug.

Teun van Zanten

De Nieuwe Wegwijzer
Namens de kerkenraad wil ik iedereen, in het
bijzonder de redacteuren, bedanken voor het
tot stand komen van de nieuwe Wegwijzer.

Hij ziet er wekelijk prachtig uit. In het bijzonder
wil ik Klaas-Jan Hammer noemen die met niet
aflatende ijver en doorzetting iedereen die aan
het project meehielp bij de les hield.

Wij hopen dat deze nieuwe Wegwijzer een
lange looptijd in deze vorm mag hebben.

Wim Lebbing



Tekst: Kalien Blonden Foto: Wessel de Groot

Wilfred Kemp (1960), werkt sinds 1994 bij de KRO (nu: KRO-NCRV). Hij presenteert
Kruispunt, de radioprogramma’s Zin in Weekend en Tussen Hemel en Aarde. Hij groeide
op in een katholiek gezin met geloof als vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks
leven. “Dat heeft me het basisvertrouwen gegeven dat het uiteindelijk goed komt."

vrijheid — matigheid - barmhartigheid - vergeving - liefde — menselijke waardigheid
verdriet - eucharistie - verrijzenis - gastvrijheid - God - Jezus Christus - Heilige Geest

Matigheid Hetiseen van de zeven deug-

den: temperantia, Niet tot het gaatje gaan, maar
matigen. Ik verlang daar vooral naar als ik zie hoe
heftig er in de media gereageerd wordt op allerlei
kwesties. Of het nou de zwartepietendiscussie is,

of een onhandige reclame-uiting: een gematigde
reactie hoor je bijna niet. Het is 6f weerzinwekkend,
of afstotend en een winkel moet meteen geboycot
worden, 6f het is fantastisch en top, maar er zit niets
tussen. Ik denk wel eens dat de samenleving aan
ADHD lijdt, dat we overprikkeld zijn en meteen, als
er iets gebeurt, in die extremen schieten. Ik vind het
wel eens lastig om geen stelling te nemen, maar ik
doe het niet. Ik weiger om in een van beide kampen
te gaan zitten. Matigheid wordt al snel geassocieerd

met saai en lauw, maar ik pleit voor wat meer lauw-
heid, een rehabilitatie van de matigheid.

Verdriet Verdriet willen we het liefst vermij-
den. Maar toch kan er iets heel moois in verborgen
liggen. Na de dood van mijn vader was mijn gevoel
van verdriet nooit alleen maar somber, Want ik was
verdrietig als ik dacht aan mooie momenten, maar
tegelijkertijd troostte dat me. In dat verdriet ligt
ook de liefde besloten voor degene die er niet meer
is. Verdriet is als een buurman die we niet zo goed
kennen. Als we hem beter zouden kennen, en ook
zijn andere kant leren zien, zouden we misschien
minder bang voor hem zijn en hem wat meer kun-
nen ecmarmen. Omdat hij ook eigenschappen heeft
die eigenlijk heel mooi zijn. Maar die houdt hij een
beetje verborgen.

Gastvrijheid lkvind het heerlijk om mensen
samen te brengen rondom mijn eettafel. Samen
eten geeft altijd een bijzondere sfeer. Mensen
zouden vaker samen moeten eten, zeker als het niet
zo lekker loopt. Familie, collega’s... aan de maaltijd
ontstaat er iets van gemeenschap, een basis waarin
irritaties over dingen uit het verleden op een ont-
spannen manier weg kunnen vloeien, zonder dat je
het er meteen over hebt, niet alles hoeft te worden
uitgesproken. Samen eten verbindt en ik vind het
heerlijk om daarin te bemiddelen. Nomen est omen:
Wilfriede; het zit in mijn naam, die betekent: ik wil
vrede,



Jeugd - Terugblik

Pasen

Pasen is weer geweest, en wat kijken wij terug
op mooie evenementen. Zo hadden wij dit jaar
de Paaschallenge, zijn we naar de Passion
geweest en hadden we een prachtige
Paasnachtdienst, mede georganiseerd door
onze jeugd.

De tijd naar Pasen is toch altijd bijzonder, en het
was heel mooi om daar met de jongeren mee
aan de slag te gaan. De Paaschallenge was daar
een goed voorbeeld van. We hebben met
elkaar de Paasnacht doorgebracht, en daarin
spellen gedaan, raadsels opgelost, maar ook
waardevolle en mooie gesprekken gevoerd.

Het was heel tof en bijzonder, en we hopen het
volgend jaar zeker weer te doen!

Het bezoeken van de Passion in Amsterdam
Zuidoost dit jaar, was ook een bijzondere
ervaring. Hoe mooi om de processie te zien
binnenkomen, maar vooral om met zoveel
mensen saamhorigheid te voelen. ledereen
wilde dit eeuwenoude verhaal horen en zien.
Muisstil was het, als de mooie en ontroerende
liedjes gezongen werden en het verhaal
verteld werd. Wij vonden het super!

Flora

Het 40 dagen project

Afgelopen periode hebben we het 40 dagen
project gehad: 'k zorg voor jou!

Voor in de kerk werd elke week een stukje van
de bloem zichtbaarder tot we hem met Pasen
compleet maakten.

Elke week zat er een ander attribuut in de
zorgkoffer, met weer een nieuw verhaal over
hoe je voor iemand kan zorgen.

Zo zagen we een kaart, een rol beschuit, sloffen,
telefoon, slingers, pleisters en bloem voorhbij
komen.

Boven in de ruimte hoorden we dan het verhaal
hoe je met dit attribuut voor iemand kan
zorgen.

18 maart heeft u kunnen genieten van de
kinderdienst. We mochten het verhaal zien en
horen van een zaadje in de wind.

En het verhaal van Evi die samen met haar
vriendjes zag hoe de poes van de buren in de
boom klom omdat ze geschrokken was van de
hond. We konden zien dat als je iemand helpt
dat je er dan zelf ook schrammen aan over kan
houden.

Een mooi verhaal wat heel mooi verbeeld werd
door de jongste kinderen van de
kindernevendienst.

De oudere kinderen die zongen en maakten
muziek die passend was bij de dienst. Al met al
hebben we een mooie 40 dagen tijd gehad
met de kinderen.

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Saskia



Jeugd - Knutsel

Wil je in de vakantie iets leuks
knutselen? Kijk dan eens of je
deze duif kan maken

Je hebt er vouwpapier voor
nodig, in leuke kleurtjes,
oogjes, of een stift om oogjes
mee te tekenen!

En wisten jullie dat de duif
symbool staat voor de heilige
Geest, vredelievendheid en
reinheid? In het bijbelverhaal
van Noach is de duif ook het
teken voor 'hoop' en 'een
nieuw begin',

Een mooi cadeautje om te
geven, of om zelf te houden ;-)

OK 12+ = Super tof

Om de week op vrijdagavond is er weer OK12+! Een leuke en gezellige club voor tieners van
12-15 jaar oud in het 11e gebod. De avond begint met een kort bijbels, maatschappelijk of
ander thema, en daarna kunnen we lekker chillen, of spelletjes doen. We beginnen om 19:30
en eindigen om 21:00 uur.

We hebben al een toffe groep en iedereen is welkom!
Voor de komende periode zijn de data: 11 mei, 25 mei, 8 juni (C-towers event) en 15 juni

We hopen jullie daar te zien!
Walter en Flora



Jeugd - Vriendenboek @

Ik heet: Geertje Sara Elisa Goede

Mijn ouders zijn: Dirk en Aytin Goede
Adres: Dorpsstraat, Landsmeer

Mijn verjaardag is op: 30 oktober

Ik ben nu: 11 jaar

Zusjes\ broertjes: 2 broers, Aart en Tom
Mijn lievelingsdier: hond, giraffe en olifant

Hobby'’s: klarinet, zingen en dansen

Ik doe graag: taarten bakken

Ik lees graag: De Gorgels

Lievelingseten: pizza, hamburgers en rauwkost
Ik hou niet van: pesten en spruiten

Mijn lievelingskleur is: baby roze/blauw _
Op televisie kijk ik graag: Spangas en Nickelodeon
Mijn school: P.C.B. De Hoeksteen, in groep 7

Mijn grootste droom: een Golden Retriever

Later word ik: oppas of kapper

Het leukste van de kerk is:

Alles, vooral de kinderdiensten



De jeugdwerker vertelt

Wat doe je?

Zo nu en dan mijmer ik over de vragen:
Wat vind ik nu echt leuk om te doen?
Wat geeft mij voldoening?

In mijn vrije tijd wil ik nog weleens uren achter
elkaar gamen, hetgeen mij niet de rust geeft
die ik op zulke momenten zoek. Achteraf voel
ik me dan een beetje schuldig, omdat ik
nuttigere en meer rustgevende dingen had
kunnen doen.

Op de studentenvereniging was er altijd wel
wat te doen met groepen andere studenten.
Ik nam me voor na mijn studententijd s
avonds mijn tijd nuttig te besteden door
onder andere meer te gaan lezen. Dat lukt
helaas maar mondjesmaat door een laag
energiepeil en omdat het veel makkelijker is
om even een programma terug te kijken.
Geen succesverhaal.

Wat leverde mij dan wel mij rust en
voldoening op de afgelopen tijd?

Koken. Als student at ik de eerste weken vooral
pizza en frituur, vervolgens leerde ik een
avg'tje (aardappelen, vlees, groente) en
pasta-pesto te maken (de meest

voorkomende studentenmaaltijden). Mijn
huisgenoten stonden dan ook niet te

springen als ik aan de beurt was om te koken.
De tijd van aangebrande en mislukte
gerechten ligt nog niet helemaal achter mij,
maar ik boek langzaam maar
zeker progressie.

Inmiddels heb ik na enkele pogingen geleerd
om een verse Lasagna te maken, die zelfs mijn
zusje lekker vond. De avond (en misschien wel
de week erna) was ik stickem best wel een
beetje trots op mezelf dat dit mij gelukt was.

Met taal bezig zijn was ook iets wat ik altijd al
leuk vond, maar ik had er nooit echt de tijd en
aandacht voor. Inmiddels zet ik mijn eerste
stapjes in het dichten, hetgeen mij verassend
veel rust oplevert. Door mijn gedachten en
gevoelens op het papier kwijt te kunnen, kan
ik mijn hoofd leeg maken.

Tegenwoordig krijg ik op deze plek de kans
om niet alleen mezelf, maar ook anderen
lastig te vallen met wat ik op papier zet. Een
mooie kans en ik ben dankbaar dat ik steeds
vaker doe wat ik echt leuk vind (als ik mijn
scriptie even vergeet).

Tenslotte wil ik u bedanken voor uw steun en
gebed, we kunnen terugkijken op een paar
hele leuke OK12+ avonden met een toffe
groep. Vanuit Leiden wens ik u een heerlijke
tijd met meer dan voldoende voldoening toe.

Pak je rust!

Walter




Activiteiten Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

Vrijdag 4 mei 10:00 Koffie met noten Het Kruispunt
18:45  Herdenking gevallenen inde oorlog ~ Het Kruispunt

mmv Zang en Vriendschap

Dinsdag 15 mei 19:30  Diaconie Hannie Trenning
20:00 Jeugdraad Aytin Goede

Woensdag 16 mei 20:00 Kerkrentmeesters Het Kruispunt

Donderdag 17 mei  15:10  Kinderkoor Joebilo Het Kruispunt
17:30  Koor The Sunflowers Het Kruispunt

Vrijdag 18 mei 10:00 Leeskring Piet en Emma Gautier

Dinsdag 22 mei 20:00 Kerkenraad Het Kruispunt

Het Kruispunt
Het Kruispunt
Het Kruispunt
Het Kruispunt
Het Kruispunt
Het Kruispunt
Het Kruispunt

Donderdag 24 mei  20:00  Kinderkoor Joebilo

17:30  Koor The Sunflowers
Vrijdag 25 mei 10:30  Oecumenisch Beraad
Zondag 27 mei 1400 Ontmoeting Nieuwe Buren
Donderdag 31 mei  15:10  Kinderkoor Joebilo

17:30  Koor The Sunflowers

20:.00 Commissie Eredienst

Vrijdag 1 juni 10:00  Koffie met noten Het Kruispunt
Maandag 4 juni 14:00  Meditatie en Dans Het Kruispunt
Dinsdag 5 juni 09:30  Ouderlingenberaad Joke Grevenstuk

Activiteit Wijzer

Op 6 april jl. besprak Herrianne lied 643 uit het
Liedboek. De dichter N. Grundtvig, een Deense
predikant, leefde van 1783 tot 1872 en dichtte
wel tweeduizend geloofsliederen. Hij werd heel
bekend in Denemarken, verzette zich tegen
Verlichtingsidealen, maar ook tegen de starre
orthodoxie die hij “leeg” noemde. Voor hem was
vrijheid in alle opzichten heel belangrijk; kortom
een bijzonder (en lastig) mens. Als je de tekst
van lied 643 volgt, zie je o.a. dat de dichter het
gesproken woord heel belangrijk vindt. Dat
betekent voor hem: hardop lezen, of nog liever,
voluit zingen! Want zingen voedt je ziel.

Koffie met appeltaart kennen we, maar wat is
Koffie met noten? Het gaat hier om muziek-
noten en 1x per maand zingen we samen in Het
Kruispunt.

Het begon in 2017 met liederen van Luther; we
hoorden van Herrianne over Luthers leven! Ik
wist bv. niet dat hij heel gemotiveerd was om
kerkmensen aan het zingen te krijgen. Dat was
in die tijd niet gebruikelijk; tijdens de kerk-
diensten zong er een priesterkoortje. Luther
dichtte veel geloofsliederen, ook voor kinderen,
en gebruikte dan dikwijls melodieén die bekend
waren in de kerk van toen. Voor zijn eigen
kinderen schreef hij het kerstliedje “Geen wiegje
als rustplaats”. Zo leerden wij Luthers geloofs-
ideeén herkennen in zijn liederen en we leerden
over theologie en muziek. Met Anje aan de
piano wordt er gezongen.

Op 4 mei en 1 juni (van 10-11 uur) is er weer een
uurtje 'Koffie met noten' Het nieuwe Liedboek
wordt zo meer en meer een schatkist.

Caty Samsom
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ZONDAG 6 mei om 10.00 uur

Predikant: Dhr. van Hilten uit Uithoorn

Ouderling: Marianne de Vries Diaken: Hans Sijmons
Organist: Pieter-Jan Aartsen Koster: Ine van Brenk

Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst
Collectes voor: Missionair werk en PG Landsmeer

DONDERDAG 10 mei om 10.00 uur Hemelvaartsdag

Vesper o.l.v. Anje Rietberg Koster: Ronald de Jongh
ZONDAG 13 mei om 10.00 uur

Predikant: Ds. B. Stobbelaar uit Driehuis

Ouderling: Saskia Mulder Diaken: Jannica Visscher
Organist: Anje Rietberg Koster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst
Collectes: Regenboog en PG Landsmeer

ZONDAG 20 mei 1e Pinksterdag om 10.00 uur
Feestelijke Dienst van Schrift en tafel

Predikant: Ds. TH.M. Allewijn Diaken: Gera Knibbe
Ouderling: Teun van Zanten Koster: Aad Bakker
Organist: Anje Rietberg

Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst
Collectes: Zending en PG Landsmeer

ZONDAG 27 mei om 10.00 uur

Oecumenische dienst

Predikant: Ds. T. de Boer Koster: Jan Rijswijk
Organist: Wiger Leverink

ZONDAG 3 juni om 10.00 uur
Predikant: Dhr. J. Veltrop uit Vianen Diaken: Hannie Trenning
Ouderling: Flora Doeven Koster: Ronald de Jongh

Organist: Pieter-Jan Aartsen
Zoldergroep, Kinderoppas en Kindernevendienst
Collectes: St. Care for Children en PG Landsmeer

Kerkdienst gemist?

U kunt de dienst terugkijken via:
www.pglandsmeer.nl/kerkdienst-gemist
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Er is kermis op het plein! De muizen gaan kijken.

Gekleurde karretjes zwieren rond, muziek schettert,

sirenes loeien, ze zien knuffels en vrolijke mensen.
Hoe zou het zijn in zo’n rondzwaaiend ding hoog
boven de grond? Dat hebben ze niet in hun kerk.
Daar heb je alleen de koelkastdeur die openzwaait.
Maar dan zien de muizen iets veel beters. Lekkers!
Het ligt zo voor het oprapen: patat mét, snoepjes,
koekkruimels, popcorn! Ze rennen van kraam J
naar kraam en eten zich helemaal rond.
‘Gaan we naar huis?’ zucht de een.
‘Ja’, kreunt de ander, en neemt nog
wat frietjes mee. Voor kikker.
‘Waarom is er kermis, kikker?’,
vragen ze thuis. Kikker zegt smakkend:
‘Lente. Het komt door de lente.
Dan willen mensen gek doen.
Lekker buiten zijn,

KiK

Het komt door de zon en alles wat groeit en bloeit
en geboren wordt. De hele natuur viert feest.’

‘En jij dan, Kikker," vragen de muizen, ‘wil jij niet naar
de kermis?’ Kikker lacht.

‘Mij niet gezien, tussen de voeten van al die mensen.
Ik heb mijn eigen kermis! Kom maar!’ Hij glipt naar
buiten en sprint naar de vijver. Daar landt hij op een
jong lelieblad, springt steeds naar het volgende

en laat zich heerlijk wiegen op het water. De muizen
doen mee, zij klimmen in rietstengels, zwaaien rond
en maken sirenegeluiden. De lente is fijn!

De lente is leven! Maar hun gezwier duurt maar
even. Dat is niet fijn met een maag vol lekkers...

De tijd Na Pasen is een vrolijke tijd vol leven. baar horen jubelliedies bij, waarin é&n woord vaak Klinkt.
Weet jij welk woord dat is? Spring met de letters mee naar de lelicbladeren en vul ze in. ban zie je

het zo! be zin komt uit qufm 67.

Dank U voor dlles wat groeit in het rond
bank U voor zaad dat ontkiemt in de grond
bank U voor vruchtbare akkers en velden
bank U voor dlles wat Jezus vertelde:
vruchtbare woorden die in ohs gaan grocien,
laat zo uw Kohinkrilk onder ons bloeien! =

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns




