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Pasen: een nieuw begin! Dit jaar letterlijk, met een vertrouwd blad in een
andere jas: in kleur, kleiner formaat, nieuwe rubrieken, ook voor de jeugd.

Nel Bakker en Cora Rijswijk vormen de hoofdredactie en werken samen met
Nettie Lebbing (CvK), Teun van Zanten en Klaas-Jan Hammer (communicatie),
Jannica Visscher en Hannie Trenning (diaconie), Flora Doeven en Aytin Goede
(jeugd) en ds. Herrianne Allewijn.

Pasen valt vroeg dit jaar. Zaterdag 31 maart is de paaswake. Na een week, die
bijna stil valt, met die wonderlijke dagen van Witter Donderdag en Goede
Vrijdag is het Stille Zaterdag. Het is een zaterdag, waar de zon gewoon weer
opgaat. En dat terwijl er zoveel is voorgevallen, dat alles wat leeft de adem
inhoudt.

Soms maak je iets mee, waarbij het voor je gevoel passend is dat alles stil
staat. Er is tijd nodig om tot je te laten doordringen wat er gebeurd is en wat
dat betekent. Stille zaterdag is een dag om samen te zijn met mensen die
vertrouwd zijn. Een dag om niet de drukte op te zoeken. Zo zijn de leerlingen
van Jezus bij elkaar eeuwen terug, nadat ze hebben meegemaakt wat Jezus is
aangedaan.

Het is nauwelijks te bevatten.

Endan is er een nieuwe nacht. Een nacht waarin er een Licht opgaat. In de
Paasnacht is er dat bijzondere moment, waarop de nieuwe Paaskaars wordt
binnengebracht. Licht in het donker. Begin van leven dat zich in het
verborgene voltrekt.

Dit jaar staat op de Paaskaars de afbeelding van de pelikaan die zijn jongen
voedt. Een oud christelijk symbool. De pelikaan voedt zijn jongen door
zichzelf in de borst te pikken. Hij geeft dus iets van zichzelf om de jongen
toekomst te geven. Gevoed ontvangen ze de kracht om op te bloeien.

Ds. Herrianne Allewijn

In deze nieuwe rubriek maken we kennis metiemand uit de
gemeente. In deze eerste nieuwe wegwijzer: Nel Bakker

Geboren in 1952 in Utrecht, woonachtig in Kadoelen sinds december
1974. Ruim 43 jaar getrouwd met Aad, moeder van Ingrid en Paul,
(oppas)oma van Robine, Miu, Duuk en Nuni.

Sinds de vorige eeuw ben ik actief bij De Wegwijzer, ook ben ik 15 jaar
notuliste geweest van de Kerkenraad, beheer nu o.a. de fotopagina
van de website en ben regelmatig zichtbaar als gastvrouw.

Tot mei 2017 werkte ik bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het
nu dus meer tijd hebben voor mijn hobby’s (wandelen, fietsen, lezen,
reizen en fotograferen) heb ik nog niet echt gemerkt.

Ik geef het stokje door aan Cora Rijswijk.




Bij de diensten

Zaterdag 31 maart: Paasnacht 21.00 uur
‘WIT | Genesis 1,1-2, 4a & Marcus 16, 1-8
In deze Paasnacht krijgen we zichtop de
nieuwe mens. De komende weken zullen we
lezen uit Genesis en uit Marcus. Deze ‘nacht’
beginnen we met dat eerste bijbelboek. We
zullen dat uitwerken met een aantal jongeren,
die ook bij deze viering betrokken zullen zijn.
Met name de twaalf-jarigen zullen in deze
viering een aandeel krijgen. De Paasnacht is
een heel bijzondere nacht. Na een donkere
nachten een stille zaterdag mogen we nu de
Levende ontmoeten, De nieuwe Paaskaars
getuigt ervan dat het Licht niet dooft, maar
ophieuw onder mensen ontvlamt.

Misschien wel de meest indrukwekkende
viering van het jaar.

Zondag 1 april: Paasmorgen

| WIT | Genesis 2, 4b-25 & Johannes 20, 1-18
Een feestelijke dienst voor alle leeftijden. Wat
een bijzondere morgen, nu wel voluit kunnen
vieren en wat donker is achter ons mogen
laten. We laten ons meenemen in de vroege
morgen door hen die nauw verbonden waren
met Jezus. Zij zoeken hem, en vinden hem niet.

Hem de laatste eer brengen blijkt niet mogelijk.

Raadselachtig allemaal. Daarnaast klinken
woorden over de nieuwe mens in een
paradijselijke sfeer.

Zondag 8 april: 2e van Pasen

| WIT | Genesis 3, 1-14 & Johannes 20, 24-31
Vanaf Pasen volgen we, naast de lezingen uit
het evangelie, ook de verhalen van het begin:
Genesis. Vanmorgen horen we hoe Adam en
Eva van bijna alle bomen mogen eten, behalve
van die ene. Ze doen het toch. En hun ogen
worden geopend. Vanaf dan ziet alles er anders
uit. Vanaf dan leren ze zichzelf anders kennen.
Jezus verschijnt aan zijn vrienden. Herkennen
ze hem?

Zondag 15 april: 3e van Pasen
‘ wIT } Genesis 4, 1-16 & Johannes 21, 15-24
Twee broers, Kain en Abel. Beide broers
brengen een offer. Het is het begin van een
strijd tussen broers, die eindigt in een groot
drama. Als de ene broer de andere niet
verdraagt, kan het goed mis gaan. Opnieuw
verschijnt Jezus aan zijn vrienden. Nu voor de
derde keer.

Zondag 22 april: 4e van Pasen

| WIT | Genesis 6, 1-4 &Johannes 10, 11-16
Hoe groot kun je worden? Vanmorgen staat een
verhaal centraal, dat ons in een sfeer brengt die
bijna sprookjesachtig aandoet. Wat wil datons
zeggen? Het wordt een zoektocht deze
morgen. Daarnaast klinkt een bekender verhaal
over de goede herder. Jezus herkent zich in het
beeld van een herder die zorgt voor zijn
schapen. Zondag ‘Goede Herder, dat is de
naam die deze zondag in de christelijke traditie
heeft gekregen.

Zondag 29 april: 5e van Pasen

‘ wIT ‘ Genesis 6,5-22 & Johannes 15, 1-8
Noach staat centraal vanmorgen. Bekend als
zijn verhaal is, plaatst dat verhaal je toch ook
voor grote vragen. Waar gaat het eigenlijk om?
Er zit een mooie kant aan de geschiedenis van
Noach, maar ook een kant, die moeilijk te
verteren is. We gaan ermee aan de slag
vanmorgen.

Daarnaast klinken woorden over de wijnstok en
de ranken. Wat in beide lezingen naar voren
komt, is de verbondenheid, die kracht geeft...

Zondag 6 mei: 6e van Pasen

‘_ WIT | Genesis 8, 1-14 &Johannes 15, 9-17
Noach is met alle dieren in de ark gegaan en
toen is het gaan regenen. Maar nu wordt het
weer droog. Noach ontdekt dat de aarde
langzaam maar zeker tevoorschijn komt.



l Een schoot van ontferming is onze God,

Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
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Ter overweging

Vrolijk Pasen!

Pasen!Tijd van nieuw leven. Opbloei. Je ziet het
terug in de ontluikende natuur. In de gemeente
waar ik zelf voorganger ben zeggen we het met
bloemen: een kruis gehuld in lentebloemen. Het is
en blijft ieder jaar een prachtig beeld van ‘geloof uit-
dragen’ Als kerken mogen we wat mij betreft best
wat vaker die uitbundigheid (én levendigheid!) la-
ten zien. Gelukkig zijn ze er: prachtige vernieuwen-
de initiatieven: Kliederkerk, Kerkproeverij, Top2000-
kerkdiensten, het zijn geweldige activiteiten om

op een positieve manier een verfrissend gezicht te
laten zien, Dan zie je mensen tot bloei komen!

Pasen, een apen graf, mogen we vieren als bevrij-
ding: de opstanding van onze Heer, Jezus Chris-
tus. Maar Pasen wordt pas écht Pasen als ook wij
opstaan, om het leven en het geloof te vieren in
zijn naam. Je mag loslaten wat niet goed ging, of de
lasten die je meedraagt. Je mag overeind komen,
opstanding, tot bloei komen. Natuurlijk is dat niet
altijd gemakkelijk. Maar het begin van opbloei is
opstaan, waar je nu nog bij de pakken neerzit als
mens of als kerk, Want Pasen is een feest om ‘opge-
wekt'te vieren. Een Middeleeuwse traditie om Pa-
sen te vieren met een lach was de paaslach: de Risus
Pachalis. Zo vierde de kerk dat met de opstanding
de opgestane Heer de duivel te kijk zette.

(W { . Ds. Hans Hinkamp,
predikant Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Een kritisch denker sprak eens: "Als christenen er

nu eens wat meer opgewekt en verlost zouden
uitzien dan zouden er misschien meer mensen in
geloven.!” Met die wetenschap in gedachten gaf een
cursusleider een les in het kader van de bijscho-
ling van predikanten en pastores: “Als jullie over de
hemel preken, laat dan je gezicht ook echt stralen.
En als jullie over de zwaarmoedigheid van het leven
preken... dan is jullie normale gezichtsuitdrukking
genoeg. (Sorry, dierbare collegael)

Ik vond het wel een aardige en er zit wel wat in! Zou
het niet goed zijn als we echt uitstralen dat het iets
moois is om te geloven? Want de vrede van Christus
is, letterlijk en figuurlijk, om opgewekt door te wor-
den. Kom cp! Kom overeind! Opstanding: je mag
opbloeien! Een vrolijk Pasen gewenst!



UITHET GRUTTOLAANTIE

Dat was nog een staartje van de winter, dat
zich plotseling aandiende in de laatste week
van februari.

Maar op de dagen dat ik dit schijf, begin
maart, dienen zich toch echt de eerste dagen
aan met lente in de lucht.

Deze weken leven we vooral toe naar Pasen,
De veertigdagenkalender, dit jaar opnieuw
door de heer Georg Kellersmann
vervaardigd, ziet er prachtig uit en biedt voor
elke dag een tekst, Vanuit de landelijke kerk
is er de 40-dagenapp, met mooie foto's en
ook enkele woorden om bij stil te staan.

De kinderen werken deze weken rondom het
thema: 'ik zorg voor jou' Een koffertje, met
iedere week een voorwerp, dat kan helpen
om voor elkaar te zorgen: een ansichtkaart,
een telefoontje, een paar sloffen om je
ergens thuis te voelen...

Bij het kinderavondmaal zullen we met de
kinderen bespreken hoe Jezus avondmaal
vierde met zijn leerlingen, en wat dat
betekenen kan.

Dan is er ook nog een sobere maaltijd, waar
we samen eten en ons verdiepen in hoe je
kerk kunt zijn deze dagen, juist ook daar,
waar het minder vanzelfsprekend is, dat er
een kerk is. Vanuit Oudezijds 100 komt dit
keer Rosaliene Israél, bekend in onze
gemeente, om daarover te spreken.

In de stille week zijn er vespers en vieringen.
De kerk is zo de hele week om 19.30 uur
open. Een aantal jongeren zal op donderdag
afreizen naar de Bijlmer om daar de Passion
live mee te beleven, terwijl hier in de kerk de
mogelijkheid is om op groot scherm dit mee
te maken. Dat zal zijn na de Witte
Donderdagviering.

Voor Goede Vrijdag repeteert een koor. Dit
keer ‘O, Haupt voll Blut und Wunden’, van
Medelssohn.

Verder werken we toe naar de Paasnacht met
onder andere een aantal jongeren...

En dan zal het Pasen zijn...

Dat wij allen met die Ene mogen opstaan en
de nieuwe morgen mogen begroeten.

Ds. Herrianne Allewijn

KOFFIE METNOTEN

Een keer per maand, op vrijdagmorgen, van
10.00-11.00 uur is er koffie met noten. We
zijn bij elkaar in Het Kruispunt. We zijn
gestart met de liederen van Luther het
afgelopen jaar. Nu sluiten we aan bij de tijd
van het jaar, we zullen nu kijken naar enkel
liederen voor de veertigdagentijd. We kijken
naar de tekst: wat wordt hier gezegd? Wat
zou dat kunnen betekenen? In welke tijd is
dit lied geschreven? Wat zegt het ons nu?

En we zingen met elkaar.

ledereen van harte welkom op: vrijdag 6 april.




BIJBELKRING op dinsdagavond

Dit seizoen verdiepen we ons in een aantal
gelijkenissen. Wat zou de gelijkenis willen
zeggen? Waar blijven we ‘haken’? Waar
kunnen we mee verder? We leren over de
achtergrond. We leren van elkaar. ledereen
kan zo aanschuiven, die meer wil weten van
de Bijbelse verhalen.

Dinsdag 10 april, Het Kruispunt, 20.00 uur

LEESKRINGEN

Met de leeskringen moeten nog nieuwe
afspraken worden gemaakt voor de maand
april. Wie belangstelling heeft, kan
informeren bij Ds. Herrianne Allewijn.

GESPREKSKRING OPEN DEUR

In februari hebben we een mooie avond
gehad met als onderwerp ‘de nacht’

Het onderwerp voor de komende avond
moet nog worden vastgesteld, maar de
datum is bekend:

Donderdag 12 april, 20.15 bij Joost Oortwijn
en Christa Hart, Roopkoper.

Informatie: Ds. Herrianne Allewijn en/of
Christa Hart en Joost Oortwijn.

Ingezonden

Nadirkonyen - "Een scherp oog en nieuwe
kansen voor straatkinderen in Kenia"

Jaarlijks wordt in de kerk gecollecteerd voor
Nadirkonyen, een rehabilitatiecentrum voor
straatkinderen in het noorden van Kenia. De
straatkinderen die binnen het project nieuwe
kansen krijgen zijn de kerk dankbaar dat op
zondag 15 april weer een collecte zal zijn voor
het project.

Onder leiding van Hans Wennekes begon het
projectin 1991 met 25 kinderen die onderdak
kregen in een bibliotheek, Het centrum is nu
uitgegroeid tot een professioneel
straatkindercentrum, dat straatkinderen
geholpen heeft van basisonderwijs tot aan een
universitair diploma. De kinderen zijn van geen
hoop naar een briljante toekomst gegaan en
kunnen zo een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van hun eigen regio. Inmiddels
hebben 28 kinderen (nu volwassen) een diploma
op een college gehaald en 10 hebben de
universiteit afgerond. Helaas is de hoofdsponsor
van het project in 2016 gestopt, omdat zij zich op
andere doelgroepen wilden gaan richten. Dit is
een aderlating voor het centrum, omdat er ook
kinderen op de middelbare school zitten en op
colleges en universiteiten, wat veel geld kost in
vergelijking met het basisonderwijs. Met behulp
van kleinere sponsoren probeert het centrum
alsnog zo veel mogelijk veelbelovende kinderen
onderwijs te laten volgen.

Binnen het straatkinderencentrum is de
afgelopen tijd veel veranderd. Hans Wennekes is
met welverdiend pensioen gegaan en heeft de
leiding overgedragen aan Frater Alexius uit
Indonesié. Hij werkt al 10 jaar samen met Hans
op het project, waardoor de leiding vol
vertrouwen is overgedragen. Hans zal zich vanuit
Nederland nog zoveel mogelijk blijven inzetten
voor het centrum. >>>



>>> 0ok is er een nieuwe medewerker op het
project gekomen, broeder Efrem. Hij is
computerspecialist, geeft op het centrum
computerlessen en onderhoudt samen met de
kinderen de moestuin. In het droge
woestijngebied is het een uitdaging om een
moestuin te onderhouden. Maar dit is
belangrijk om de kinderen gezonde voeding te
kunnen bieden met voldoende vitamines.
Doordat de kinderen meehelpen in de
moestuin leren ze hoe ze later zelf eten
kunnen verbouwen en zorgvuldig omgaan
met de schaarse bomen en begroeiing in hun
streek.

De afgelopen jaren ben ik drie keer voor
langere periode in het straatkinderencentrum
geweest. Ik heb muzieklessen opgezet binnen
het centrum en de onderwijzers muzieklessen
gegeven, zodat zij de kinderen kunnen blijven
ondersteunen in het ontwikkelen van hun
muzikaliteit. Regelmatig zie ik nog foto's
langskomen en hoor ik uit het centrum de

verhalen van kinderen die vol trots en met
zelfvertrouwen een instrument bespelen,

Ik wil iedereen alvast hartelijk bedanken voor
de steun aan het straatkinderenproject! Meer
informatie over het project is te vinden op
www.nadirkonyen.nl.

Op deze website is ook een mogelijkheid om in
te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat je vier
keer per jaar op de hoogte wordt gehouden
van de ontwikkelingen in het project.

Iris de Vries

GELOOFSBELIJDENIS

ik geloof

in de illusie van gerechtigheid

waarin het voor de hele mensheid
goed is om te leven

en dat het onze taak is

om aan zulk een droombeeld te werken

ik geloof

in gelijke rechten voor alle mensen
in vrede en verantwoordelijkheid
dit geloof is pas een geloven

als het daad wordt

en er nooit toe leiden zal
aanspraak te maken

op exclusiviteit

ik geloof

in de liefde die veel verdraagt
ineen open hand

in de weg

van mens tot mens




Ingezonden

Paasgeloof

Van kracht, licht
bescherming, overwinning
wil ik woorden zingen

te midden van mijn angst
verdriet en rouw -

daar U voor altijd

naast mij gaat

troostend

nooit aflatend trouw -

U Metgezel

Verrezene

Adem van mijn lied:
dagelijks doet U

mijn dood teniet!

Oeke Kruythof

BOLLEN

Om over hun bol geaaid te worden. Zo onschuldig liggen ze
naast elkaar. Zich van geen kwaad bewust. Gereed om zich
bloot te geven. Geduldig wachtend op hun bestemming.
Benieuwd naar een nieuwe toekomst. Het kan nog alle kanten
op. Een dikke sjaal om rond de nek te knopen? Beschermend
tegen de gure wind. Of een stoere trui, versierd met kabels?
Onmisbaar voor een lange winterwandeling. Misschien een
muts om blonde lokken te laten schuilen? Vrolijk gekleurd en
afgewerkt met een pluizig bolletje. Of wordt het uiteindelijk
toch de beroemde sok om spaargeld in op te bergen?

De maker kiest de kleuren en bepaalt de vorm. Vingers
bewegen met de snelheid van een goochelaar. Insteken,
omslaan, doorhalen en af laten glijden. Tikkende breinaalden
vertellen dat er iets nieuws wordt gemaakt. Ritme van
gezelligheid. Een werk wordt op-gezet. Draden worden aan
elkaar verbonden. Tot eenheid geknoopt.

leder mens heeft zo zijn eigen patroon. God heeft het DNA
bepaald. Om er een mooi schepsel van te breien, verweven met
verschillende generaties. Een mens als breiwerk van verhalen,
Niet alle draden worden door de Eeuwige aan elkaar geknoopt.
De laatste steken mogen we zelf afkanten. Om tenslotte het
leven te kunnen ontrafelen,

Uit: Open boek, Een spirituele ontdekkingsreis door het jaar




Vergadering februari

In de kerkenraadsvergadering van februari
waren we wel met een heel klein groepje,
samen, namelijk 5. Deze vergadering stond in
het teken van de voorgestelde wijzigingen in
de Kerkorde. In Kerk 2025 ligt de nadruk op
samenwerking van gemeenten in de situatie
van een krimpende kerk. De samenwerking
met buurtgemeentes en de mobiliteit en
aanstelling van de predikanten,

Onze gemeente is hier al een tijdje mee bezig,
kijk bijvoorbeeld naar de samenwerking met
de Protestantse Kerk in Amsterdam v.w.b. de
jeugdwerker en ook de diaconie. De samen-
werking tussen gemeentes moet er in de
toekomst ook toe leiden dat, bij een eventu-
ele vacante plaats, eerst gekeken wordt naar
een gecombineerde vacature met een
buurtgemeente. Verder werd het collecte-
rooster voor de komende maanden goedge-
keurd. De jeugdouderlingen vertelden over de
samenwerking met de jeugdwerker. Walter
Reitsma is inmiddels ingewerkt en op de
jeugdpagina kuntu meer over hem lezen.

Classis Edam - Zaandam

Op woensdag 21 februari hebben ds. Herrian-
ne Allewijn en ondergetekende de laatste
classisvergadering in onze regio bijgewoond.
In het kader van Kerk 2025 zijn alle classes van
Noord-Holland samengevoegd. Dit betekent
ook dat onze kerkenraad niet altijd een
afgevaardigde in de Classis meer heeft,

Generale Synode

Tijdens de laatste Synode vergadering is als
nieuwe synodepreses gekozen ds. Saskia van
Meggelen, sinds januari 2014 predikant in
Breda en sinds begin 2018 afgevaardigde naar
de synode.

Zij volgt ds. Karin van den Broeke op, die vijf
jaar preses is geweest en nu weer ‘gewoon’

gemeentepredikant wordt in Zeeland.

Ds. Saskia van Meggelen voelt zich, naar eigen
zeggen, thuis in het meer charismatische deel
van onze kerk, maar wil er uiteraard zijn voor
de gehele breedte. Opnieuw dus een
vrouwelijke preses.

Ouderling en diaken bijzondere opdracht
Zondag 18 maart zijn Anneke Goede, Ank de
Cleen en Saskia Mulder als ouderling met een
bijzondere opdracht en Hans Sijmons als
diaken met een bijzondere opdracht bevestigd.
Zij gaan de komende tijd in het rooster
meedraaien als ambtsdragers in de
zondagsdiensten. We wensen jullie Gods
zegen toe in je werk en veel plezier in deze
nieuwe functies.

Er zijn nog steeds vacatures voor o.a. een
ouderling kerkrentmeester (CvK) en een
pastoraal ouderling of pastoraal medewerker.
Teun van Zanten (scriba)

—



Diaconie

BlJ DE COLLECTEN

01 april: Jeugdwerk JOP

Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen
een moeder en haar dochter schuchter een
kerk binnen waar Kliederkerk plaats vindt. Al
snel verliezen ze zich in de creatieve
werkvormen waarmee ze spelenderwijs een
Bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van
een vertelling en een gezamenlijke maaltijd.
Ze hebben weinig met de kerk, maar willen
wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste
bezoek komen ze regelmatig terug en nemen
zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee,
Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100
Kliederkerken gestart. JOP, JongPrtestant,
brngt deze Kliederkerken via digitale en
fysieke ontmoetingen met elkaar in
verbinding. Ook ondersteunt JOP
Kliederkerken met tips en advies om verder te
groeien in geloof en creativiteit.

08 april: Stichting Heifer

Kwetsbare, maar ondernemende Afrikaanse
boeren worden ondersteund met duurzame
landbouwprojecten waarin veehouderij een
belangrijke rol speelt. Boeren ontvangen vee
als een 'Levende lening), die ze aflossen door
nakomelingen van de dieren met de
opgedane kennis door te geven aan nieuwe
projectdeelnemers. Met de combinatie van
vee en praktijkgerichte trainingen kan een
boer voldoende voedsel produceren voor
zichzelf, én voor de markt.

15 april: Stichting Nadirkonyen
Diep in het noordwesten van Kenia ligt een
gebied ter grootte van Nederland en Belgié
dat behoort aan de Turkana-stam met
Lodwar als district-stad. In antwoord op de
problemen van de straatkinderen in Lodwar
werd in 1991 een centrum opgericht waar
deze 'kinderen zonder toekomst' een plek
kregen om te rehabiliteren en zich te
ontwikkelen. Voor de kinderen betekent dit
een nieuw thuis met mensen die om hen
geven en zich inzetten voor hun toekomst.
Een geboorterecht van ieder kind.

22 april: Eredienst en Kerkmuziek

Op het gebied van vieringen is in onze
protestantse gemeenten veel in ontwikkeling.
Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe
manieren en andere muziek om de
erediensten vorm te geven. Daarnaast is er
een groei van het aantal plekken waar in het
ritme van de dag of de week korte vieringen
worden gehouden met veel aandacht voor
stilte, ontmoeting met God en met de ander.
Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle
dagen van de week kunnen meedoen in het
morgengebed en het avondgebed. Het is een
initiatief van een gemeenschap van
vrijwilligers die op de adem van de getijden
Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt.

29 april: Nederlands Bijbelgenootschap

Het Afrikaanse land Ghana telt veel blinden en
slechtzienden. Dat komt door een combinatie
van armoede, slechte hygiéne en gebrekkige
medische zorg. Meer nog dan in Nederland is
hetvoor deze mensen moeilijk om mee te
doen aan het normale leven. >>>




>>> 'Zelfs in de kerk voelen ze zich vaak buiten
gesloten; zegt Charles Adu-Twumasi van het
Ghanees Bijbelgenootschap (NBG).
‘Braillebijbels zijn voor de meeste blinden
onbetaalbaar. Ze kunnen dus niet zelf in de
Bijbel lezen of mee praten in studiegroepen!
Met uw hulp wil het NBG 3.500 blinde
Ghanezen een brailleboek met Bijbelse
verhalen geven. Al voor € 8,- kunnen we zo'n
boek in Ghana verspreiden. Geeft u mensen
die niet kunnen zien ook een tastbaar
geschenk?

Student Atitsogbe Agbemafle (20) mocht al
ervaren hoe hetis om een eigen braille
Bijbelboek te hebben. 'k geniet van het zelf
lezen van de teksten. Als mensen me
voorlezen, kan ik niet stoppen of iets herhalen
als ik dat wil. Nu ik zelf kan lezen, begrijp ik
beter wat er staat. Dat helpt mij om het toe te
passen in mijn leven!

Geeft u blinden in Ghana
een tastbaar geschenk?

DIACONIE UITJE - 26 JUNI

Inmiddels hebben we een prachtige viering
‘'op weg naar Pasen’ achter de rug. De
diaconie zit echter niet stil en heeft de
datum bekend gemaakt voor de jaarlijkse
dag uit. Dit zal zijn op dinsdag 26 juni a.s.
Waar we heen gaan houden we nog even
geheim maar zal bekend worden gemaakt in
De Wegwijzer van mei. Wiltu mee? Noteer
dan vast de datum.

Collecte opbrengsten diaconie -

Datum Ten bate van

4 februari Werelddiaconaat
11 februari Missionair werk
18 februari Syrie en Libanon
25 februari

Namens de diaconie bedankt voor uw bijdrage!

Kees de Gooijer, Meervalweg 128, 1121 LE Landsmeer

M: c.gooijers@upcmail.nl T: 06-38511751

Opbrengst

€ 148,82 (aangevuld tot € 200,-)
€ 142,07 (aangevuld tot € 200,-)
€136,30 (aangevuld tot € 200,-)
Binnenlands diaconaat € 103,39 (aangevuld tot € 200,-)




College van Kerkrentmeesters

Even voorstellen

Een nieuw kerkblad en dan nog wel een
paasnummer. Hoe symbolisch kan iets zijn.

Ik neem mij voor, u voortaan op de hoogte te
houden van het reilen en zeilen van het
College van Kerkrentmeesters.

Dat college bestaat uit een groep zeer
betrokken mensen, die met elkaar proberen
ons kerkgebouw en veel dingen die daarmee
samenhangen, optimaal te houden.

Er gebeurt heel veel, zichtbaar en niet zichtbaar.
Feit is dat het gebouw er goed bij staat. leder
collegelid heeft zijn/haar eigen specialiteit en
dat werkt prima. Dit jaar willen we het parkeer-
terrein vernieuwen zodat dat we definitief van
wateroverlast af zijn.

U begrijpt dat hier een behoorlijk prijskaartje
aan hangt. Misschien kunnen we hier als
gemeente iets leuks voor organiseren. Ideeén
zijn welkom!

Netty Lebbing

Onderhoud de tijd

Door aangekoekt vet en vuil is de torenklok
enkele maanden van slag geweest. In overleg
met onze expert Aad Naves, hebben Jan
Rijswijk en Cor Knibbe de radertjes en
tandwielen schoongemaakt. Het uurwerk blijft
nu goed doorlopen. Tenminste als

regelmatig het gewicht wordt opgedraaid (32
slagen), want onze klok gaat nog niet
elektrisch, Dus...1 of 2 keer per week 3 trappen
op, goed voor de conditie,

Door de schoonmaakbeurt stonden de wijzers
t.o.v. de cijfers niet meer goed. Wij hopen dat
als u dit leest het probleem opgelostis enu
weer van alle kanten de juiste tijd kunt aflezen.
Cor Knibbe en Aad Bakker (foto's)

Parkeerterrein even geparkeerd

We wilden dit voorjaar het parkeerterrein
ophogen en opnieuw indelen, zodat u zonder
laarzen uw fiets met regenachtig weer kan
parkeren. We kregen echter bericht van de
gemeente Landsmeer dat ze ook de
Calkoenstraat en omgeving opnieuw gaan
inrichten.

Het lijkt ons daarom beter te wachten totdat dit
is afgerond en wij daarop kunnen aansluiten.
Het is de bedoeling om weél in 2018 de klus te
klaren.

Cor Knibbe

Frisse hal en Voorhof

De schilder is geweest en alles is weer mooi en
fris. Heeft u ideeén om deze wanden aan te
kleden of te verfraaien met eigen kunstzinnige
attributen of artistieke uitspattingen, neem
dan contact op met Cor.

Cor Knibbe



Belastingvoordeel 2017

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u
voor 1 mei 2018 belastingaangifte doen voor
2017. Middels een'Overeenkomst Periodieke
Gift' kuntu nog over het jaar 2017 aanvullend
belastingvoordeel genieten over uw gehele
vrijwillige bijdrage en het bedrag aan bestelde
collectebonnen in 2017,

Doet u dit niet dan geldt voor gewone giften
een drempelbedrag van 1% van uw inkomen
wat niet aftrekbaar is.

Meer informatie over de '‘Overeenkomst
Periodieke Gift' vindt u op de website of neem
contact op met de penningmeester Hans
Klaasen (penningmeester@pglandsmeer.nl).
Hans Klaasen

Collecte opbrengsten PG Landsmeer
Hieronder vindt u de collecte opbrengsten ten
bate van de Protestantse Gemeente Landsmeer
van de afgelopen maanden. Namens het CvK
bedankt voor uw bijdrage!

Hans Klaasen
Datum Opbrengst
22-10-2017 73,95
29-10-2017 92,55
05-11-2017 94,00
12-11-2017 95,20
26-11-2017 190,55
03-12-2017 133,17
10-12-2017 77,45
17-12-2017 53,92
24-12-2017 59,35
25-12-2017 165,08
31-12-2017 122,13
07-01-2018 108,01
14-01-2018 86,65
21-01-2018 125,85
04-02-2018 70,28
11-02-2018 105,60
18-02-2018 79,60
25-02-2018 80,13

PAASMENSEN
Jesaja 25:8 Openbaringen 21:4

Als jij mij vraagt:
wie zijn dat eigenlijk
die Paasmensen van jou -
dan heb ik hier het
antwoord voor je klaar
de slotsom van vele jaren:
Mirjam, een jonge vrouw
door de artsen opgegeven
nog één hooguit twee jaar
maar ze blijft trouw schrijven
warme woorden
de vele brieven naar haar
pleegkind in Senegal

Johnny, een kind nog
door chemo kaal
maar hij blijft lachend
spelen, dapper tot de
volgende dag, en de volgende
en de volgende

Herman, zijn vrouw verward
van geest en opgenomen
al jarenlang
maar hij blijft dagelijks
gaan naar haar en
brengt zo leven terug
inuitgedoofde ogen

Zoek, kijk en luister, ze zijn er echt

de Paasmensen, dichtbij
naasten om je heen

Zij trekken lichtlijnen, door de tijd
spreken woorden van, een nieuwe taal

de universele taal van
het komend Koninkrijk!

Oeke Kruythof
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Tekst: Kalien Blonden Foto: Raul Neijhorst

mmm Denise Jannah

Denise Jannah (1956), jazz-zangeres, zangpedagoge, actrice, componiste. Als domi-
neesdochter opgegroeid in de Evangelische Broedergemeente gaat ze nog steeds
regelmatig naar die kerk. “Maar ik ben breed georiénteerd: ik bezoek op reis ook een
tempel of moskee. Op elke plek van aanbidding voel ik me goed.”

vrijheid - schepping - spiritualiteit — vergeving - liefde - menselijke waardigheid
klooster — eucharistie - empathie - dankbaarheid - God - Jezus Christus - Heilige Geest

Spiritualiteit Erisinderdaad meer tussen he-
mel en aarde, dat ervaar ik ook wanneer ik zing. Een
oude Surinaamse vrouw zei me ooit: "Als jij zingt,
ben je't soms niet zelf! Klopt: als ik zing, zing ik niet
alleen. Ik word gedragen in wat ik muzikaal doe,

Ik beschouw mijn stem, mijn talent als een Gods-
geschenk waarmee ik iets mag betekenen voor
anderen. En draag daarin een verantwoordelijkheid.
Muziek is voor mij heilig, een goddelijk gegeven,
Machtig ook: muziek heelt, geeft troost, kracht,

laat je lachen, laat je huilen, muziek verbindt. Als
mensen geraakt worden door mijn muziek, dan
geeft mij dat een ‘wauw-gevoel: heb ik dat teweeg
mogen brengen? De spirituele dimensie van muziek
wordt extra tastbaar wanneer ik op een begrafenis

zing. Hoe verdrietig het ook is, ik zal altijd kunnen
zingen, Omdat ik het méag doen, Omdat ik er een
taak heb: ik mag troost brengen.

Dankbaarheid Elke ochtend steek ik een
kaarsje aan, mijn lichtje voor Liefde, Vrede en Dank-
baarheid. Dat spreek ik ook hardop uit. Dankbaar-
heid is veelomvattend. Ik ben dankbaar voor wie ik
ben, wat ik ben, dat ik mag zijn. Voor Gods liefde,
mijn talent en mijn leven. Mijn stem is een fysiek
instrument dat kan slijten. Ik ben dankbaar dat
mijn stem nog steeds sterk is, dat ik er mijn brood
mee verdien. Die dankbaarheid en liefde neem ik
mee het podium op. Wanneer je je bewust bent
van ‘dankbaar zijn’ erken je ook het geschenk dat je
gekregen hebt: het is zeker niet vanzelfsprekend.
Dankbaarheid geeft alles een meerwaarde, en ver-
sterkt de liefde die ik geef én ontvang.

Empathie Empathie doet relativeren: iedereen
heeft een verhaal, ook die vervelende persoon.
Probeer je te verplaatsen in de ander en oordeel
niet te snel. Je hoeft niet iedereen lief te vinden,
maar laat negativiteit niet de boventoon voeren.
In de actualiteit zie je weinig goed nieuws, maar

ik hou mezelf voor dat het er wel degelijk is, ook

al haalt het nauwelijks de nieuwsmedia. Ik heb de
bewuste keuze gemaakt een positief persoon te
zijn. Empathie roept positieve energie op. Helpt
begrip kweken. Met name wanneer je liever niét in
andermans schoenen wil staan...




Sirkelslag 2018 =

Op vrijdagavond 2 februari was het weer zover: Sirkelslag 2018! Een jaarlijks evenement waarbij teams
van jongeren van kerken uit heel Nederland tegen elkaar strijden om de felbegeerde eerste plek,

Om half 8 startte het spel. Door middel van een livestream
konden alle teams in Nederland op precies hetzelfde moment
starten met dezelfde spellen. Ondertussen kon er ook door de
teams en leiding druk getwitterd en ge-instagramd worden over
wat er allemaal gebeurde die avond.

Bij ons in Landsmeer waren we met 21 kinderen! Zij waren
verdeeld over twee teams. Team Ruben en Team Luuk: De
Toppers. Het was een heel spannend geheel, Steeds weer
moesten de teams terug naar de Voorhof waar op de beamer de
spelonderdelen werden uitgelegd. Vervolgens moesten ze,
natuurlijk onder begeleiding van Walter, Carmen, Aytin en Flora,
deze spellen uitvoeren en punten scoren.

Het was een hele gezellige avond. Er is met potloden in
waterzakjes gestoken, we hebben met bezemstelen onder
stoelen doorgekropen, en echte meelwormen gegeten onder
het mom van: overwin je angst! Uiteindelijk hebben ze een echte carnavalskraker moeten schrijven
over het thema van de avond. Dit was: Onvoorwaardelijke Liefde en het verhaal van Esther.
Uiteindelijk heeft bij ons team Ruben met 2 punten verschil gewonnen van team De Toppers. In het
totaalklassement zijn wij met beide team zo halverwege geéindigd. Maar het gaat ook uiteindelijk om
het spel, niet om de eerste plek, toch?

Kindernevendienst

14 februari is de 40-dagentijd begonnen, de
tijd dat we toeleven naar Pasen. Ook met de
kindernevendienst doen wij dit altijd door
middel van een mooi thema.

Het thema van dit jaar is: “ik zorg voor jou.”
Er was een plaat met een mooie bloem en
elke week is er een bloemblad op de bloem
bijgeplakt tot deze vol was. Met Pasen
plakken wij het laatste blad in de bloem.




Eiersalade recept

Ingredienten:

4 hardgekookte eieren

2 eetlepels mosterd

4 eetlepels fritesaus

halve theelepel kerriepoeder
peper en zout

1 theelepel verse bieslook

Hoe maak je deze eiersalade?

Kook de eieren hard en laat ze afkoelen. Snijd de eieren met de eiersnijder in plakjes
en daarna keer je de eieren een kwartslag en snijd je ze nog een keer tot smalle
reepjes. Uiteraard kan dit ook met een mes, maar met de eiersnijder is het sneller en
veiliger.

Doe de eieren, mosterd, fritessaus, kerriepoeder in een schaaltje en roer alles goed
door elkaar. Breng op smaak met peper en zout en roer er de verse bieslook door
heen.

Heerlijk op een toastje, maar ook op brood smaakt deze eiersalade superlekker.

Vanaf september tot de week voor Pasen is er elke
maandagavond van 18:45-19:45 de knutselclub.

19 Maart was onze laatste avond. Er waren wel 16
kinderen! Deze hebben we weer traditiegetrouw
afgesloten met het eten van patatjes en het maken
van een laatste (paas)knutsel. Het was weer een mooi
seizoen en we hebben nu al weer zin in het volgend
seizoen!

Namens de leiding,
Opa Bert, Opa Fred, Ronald, Anneke en Aytin




Ik heet: Remi van Oeveren
Adres: Stoutenburg, Landsmeer
Mijn verjaardag is op: 77 september
Zusjes\ broertjes: 1 zusje, Marusha
Mijn lievelingsdier: hamster
Hobby’s: schaatsen en rennen
Ik doe graag: buiten spelen
Ik lees graag: Hans & Grietje
Lievelingseten: Mc Donalds
Ik hou niet van: sla en ui

Mijn lievelingskleur is: rood
Op televisie kijk graag: Buurman & Buurman
Mijn school: P.C.B.De Hoeksteen, in groep 3
Mijn grootste droom: Playstation

Later word ik: schaatsmeester

Het leukste van de kerk is:

kindernevendienst, in onze eigen ruimte boven




De jeugdwerker vertelt..

"We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon
was dood, maar nu leeft hij weer" - Lukas 15

Vrijdag gingen we met een mooie groep van
start met OK12+. Een avond met een gesprek,
een avond met toffe spellen en een lekker
fanatieke groep. Het ging over een jongen, die
met een zak geld de wereld rondtrok. En over
een jaloerse broer, die altijd goed zijn best had
gedaan, en die niet zo blij was met het
uitbundige feest dat de vader had
georganiseerd voor de jongste. Er was
waardering voor de reactie van de vader, die
was voorbeeldig. Helaas worden wij niet altijd
zo behandeld als wij fouten maken. Soms
blijven de mensen om ons heen wel eens
doorzeuren en oude koeien uit de sloot halen.
Onze Vader is anders, Hij laat ons elke dag
weggaan en fouten maken, en Hij staat elke
dag weer met open armen op ons te wachten.
Kuntu meebidden dat de Tieners
onvoorwaardelijke liefde van Onze Vader leren
kennen en daaruit ook echt mogen leven? Als
u dit opneemt in uw gebedspunten zouden
wij dit zeker waarderen!

Om de 2 weken zullen wij met de tieners deze
mooie avonden houden. Eerst gaan wij met
elkaar in gesprek over God en daarna staan
toffe spellen op het programma. Wij hopen
dat er snel een hechte groep zal ontstaan met
een open sfeer en op uw steun. Als u nog tips
of leuke suggesties heeft voor OK12+ horen
wij het graag.

Een hele goede maand met hopelijk een hoop
eten en veel feestvieren toegewenstl
Walter

De Paaschallenge

Aanstaande zaterdag 31 maart gaan wij voor het
eerst de Paaschallenge spelen meteen groep
jongeren vanaf 13 jaar uit onze gemeente.

Wat is de Paaschallenge?
Je speelt de Paaschallenge in de nachtvoor
Pasen. In de Paaschallenge leren de jongeren
het verhaal van Pasen kennen. Door de
nachtelijke opdrachten komen de emoties uit
het verhaal naar boven. Hierdoor gaan de
jongeren Pasen echt beleven. We starten het
spel rond 22:00 uur na de Paasnachtdienst met
een eenvoudige maaltijd (laatste avondmaal).
Met behulp van filmpjes wordt de groep door
het verhaal en door de opdrachten heen geleid.
Normaal eindigt de Paaschallenge bij
zonsopkomst (het licht van Pasen), maar wij
eindigen ietsje eerder, namelijk om 02:00 uur!
Het wordt een heel bijzondere challenge.

Herrianne, Aytin en Flora

PAAS CHALLENGE
is powered Iay

- Jong protestant

Kik. op www.jopni



Activiteiten Agenda

Datum Tijd  Activiteit Locatie
Dinsdag 3 april 20:00 Jeugdraad Flora Doeven
Woensdag 4 april 20:00 College van Kerkrentmeesters Het Kruispunt
Donderdag 5 april 15:10 Kinderkoor Joebilo Het Kruispunt - Voorhof
17:30  Kinderkoor Sunflowers Het Kruispunt - Voorhof
Vrijdag 6 april 10:00 Koffie met noten Het Kruispunt
5iﬁ5_dég;_1(i april 09:30 Ouderlingenberaad Petra Tasseron
20:00  Bijbelkring Het Kruispunt
Donderdag 12 april 1510  Kinderkoor Joebilo Het Kruispunt - Voorhof
17:30 Kinderkoor Sunflowers Het Kruispunt - Voorhof
20:15  Gespreksgroep Open Deur Christa Hart en Joost Oortwijn
Dinsdag 17 april 19:30  Diaconie o ' Hannie Trenning
Donderdag 19 april 15110  Kinderkoor Joebilo Het Kruispunt - Voorhof
17:30  Kinderkoor Sunflowers Het Kruispunt - Voorhof
20:00  Werkgroep Eredienst Het Kruispunt
20.00  Kindernevendienst Het Kruispunt
Dinsdag 24 april 20:00  Kerkenraad Het Kruispunt
Zondag 29 april 13:30  Ontmoeting Nieuwe Buren Het Kruispunt
Dinsdag 1 mei 10.00  Vakantiebijbelschool De Schaapskooi
13.30  Ouderlingenberaad Marianne de Vries
Vrijdag 4 mei 18:45 Herdenking gevallenenin de oorlog  Het Kruispunt

mmv Zang en Vriendschap

Activiteit Wijzer

In deze nieuwe rubriek wordtiedere
wegwijzer één van de vele activiteiten

uitgelicht...

DE BIUJBELKRING bestaat al jaren in onze
gemeente. De bijbel blijkt een onuitputtelijke
bron voor gesprek en verdieping te zijn.

We kijken wat de woorden voor onszelf kunnen
betekenen en ‘leren’ zo met en van elkaar.

Eens per maand, op dinsdagavond, komen we

bij elkaar in het Kruispunt.

Een impressie van een paar deelnemers:

Ria: "lk vind het fijn om met de bijbel bezig te
zijn. Om zo verdieping te krijgen en met elkaar
van gedachten te wisselen. Ik kijk ernaar uit
om eens in de maand naar de bijbelkring te
gaan! Het blijft altijd weer mooi en nieuw."

Marja: "Leuk is ook dat Herrianne vaak een
afbeelding van een schilderij over het
onderwerp heeft, of een mooi verhaal, die een
interessante toevoeging is.

Fijn om contact te hebben met andere
geloofsgenoten.'

Jan: "Waarom bijbelkring? Omdat je
gewoonlijk vrijwel nooit over geloof praat.
Hooguit opperviakkig. Hier leren we en
luisteren we naar elkaar. Een verdieping”
Cobie: "Al jaren ben ik op deze bijbelkring
omdat ik hetinteressant vind. Herrianne maakt
veel werk van de voorbereiding. Regelmatig
nemen we een ander boekje. Nu over 10
beelden, over hoop, bemoediging en troost."

Je bent van harte welkom!
Herrianne



Colofoon

Kerkdiensten

De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar

: Abonnementsprijsis €10,- per jaar
ZONDAG 1 april 1e Paasdag om 9.50 uur IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

Dienst van Schrift en Tafel o . ) )

Het Kruispunt Predikant: Ds. T.H.M. Allewijn H;;r:,'g,‘ ;?n: a':f ::fli‘r? ﬁgﬁ?ﬁ;ﬂﬁgﬂ ‘1}‘32 YYag ] 2es

Ouderling: F. Doeven Diaken: J.M. Trenning hoofdredactie.

Organist: P.J. Aartsen Koster: J. Rijswijk Hopfﬁgdaﬂg;: wegwijur@pglandsmeer.nl
: : i mw. P.JM. Bakker-van Bart, Stentorstraat /8, 1035 XJ

Kinderoppas en Kindernevendienst Amsterdam, T: 020-6332014

Collectes: JOP en PG Landsmeer mw. (i:lf &swlj k-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 4825381

Distributie:

ZONDAG 8 april om 10.00 uur dhr. JS. Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

Het Kruispunt Predikant: Ds. R.J. van Amstel

Ouderling: A. Goede Diaken: J. Visscher Het Kruispunt Landsmeer
Organist: S, Plemp Koster: A. Bakker www.PGLandsmeer.nl
Zoldergroep, Kinderoppas en Kindernevendienst ikerk-t-v :
Collectes: St. Heifer en PG Landsmeer / kerkdienst-gemist

ZONDAG 15 april om 10.00 uur PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER

Het Kruispunt Predikant: Ds. J. Robbers
; . Het Kruispunt: Dorpsstraat 35 / Calkoenstraat 12a
Ouderling: W. Lebbing  Diaken: G. Knibbe T: 4821402 / 06-34014205
f . - Beheerders kerk: beheerder@pglandsmeer.nl
Organist: A, Rletperg Koshr.‘A. de Vries . dhr. C. Knibbe, Violierweg 5, T: 4823192
Zoldergroep, Kinderoppas en Kindernevendienst mw. JH. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128

Collectes: St. Nadikonyen en PG Landsmeer A LR L e e

Predikant:  ds.herrianne.allewi n@ggiandsmeer.nl

ZONDAG 22 april om 10.00 uur mw.ds. TH.M. Allewijn, Gruttolaantje 2, T: 4822490

Het Kruispunt Predikant: Ds. T.H.M. Allewijn  Vrije dagen: maandag en woensdag

Ouderling: A. de Cleen  Diaken: J. de Jong Preses:

Organist: P.J, Aartsen Koster: |. van Brenk Vacant

Zoldergroep, Kinderoppas en Kindernevendienst Scriba: scriba@pglandsmeer.nl

Collectes: Eredienst, Kerkmuziek en PG Landsmeer Bt i Zatien, Bacbol a1 SSaG1aR

College van Kerkrentmeesters: wk@ﬁglandsmeer.nl

ZONDAG 29 april om 10.00 uur Secretariaat: mw. N. Lebbing-de Vrries, Waterput 56,
i i 1511 JC Oostzaan
Het Kruispunt Predikant: Ds. THM. Allewijn 0 2 dle bijdragen: NL86 RABO 0334401739
Ouderling: A. Goede Diaken: J.M. Trenning tnv Protestante Gemeente Landsmeer
Organist: D. Knibbe Koster: R de Jongh Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:
Kinderoppas en Kindernevendienst Penningmeester: dhr. H. Klaasen, Schoolstraat 16,
w 1127 PZ Den llp, T: 4824166 of stuur een e-mail naar:
Collectes: Nederlands Bijbelgenootschap en penningmeester@pglandsmeer.nl
PG Landsmeer Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,-

IBAN: NL86 RABO 03344 01739 ovv Collectebonnen

VRIJDAG 4 mei om 18.45 uur Kerkelijk bureau: Iterkelci!kbureau@p landsmeer.nl
orp,

Het Kruispunt Predikant: Ds.T.H.M. Allewijn mw. JH. van Zanten-Dissel Radboud 11, T: 4826128
Organist: A, Rietberg Koster: |. van Brenk

= Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl
ZONDAG 6 mei om 10.00 uur Secretariaat mw. JM. Trenning-Ledegang,

i ® i Roerdompstraat 18, T: 4824112

net I(r'u Spunt. Eradfoun: i S Naplliten IBAN Financiéle bijdragen: NL73 RABO 0334 4339 83
Ouderling: M. de Vries Diaken: H. Sijmons tnv Diaconie Protestantse Gemeente Landsmeer
Organist: PJ. Aartsen Koster: J. Rijswijk
Kinderoppas en Kindernevendienst Oscmmenisdiberaad:
Collectes: Missionair Werk en PG Landsmeer Penningmeester: mw. C.M. Stellema-van Leeuwen

Robinsonhaven 20
IBAN Financiéle bijdragen: NL84 RABO 0334 426413
tnv Oecumenisch Beraad



t% OPBLOEIEN £ KiK

—_
Plof! Toen Kikker van zijn bloembakje sprong, Maar toen werd het Pasen. En vroeg in de morgen
belandde hij in een hoop zand. Wie had die maakten de muizen Kikker wakker.
kruiwagen daar geparkeerd? En wat deden ‘Kom nou eens kijken, er is iets gebeurd in de tuin
de kinderen in de kerk? Ze sjouwden een tafel _ van Jezus!’ Ze vlogen er samen heen. De woestijn
helemaal naar voren en legden er een kleed op. was een bloeiende tuin geworden. Er borrelde
Toen kwamen ze de kruiwagen halen. Kikker kon water in een aarden kom, overal was het groen,

er nog net afspringen toen ze met grote lepels het er stonden narcisjes te trompetteren en primula’s
zand op de tafel gingen scheppen. Mevrouw Bontje  te pronken. Het kruis lag omver, de steen van het
bracht een doos met keien, vetplanten en takjes. graf van Jezus lag opzij en binnen lag een witte doek.
‘Maak er maar een mooie woestijn van!’ riep ze. ‘Wat is er gebeurd?’ riepen de muizen,

Weken stond de woestijn daar. ‘Waar is de dood gebleven?’ Ze sprongen rond,

De muizen mopperden. / maar de dood was weg. Het leven was opgebloeid.
‘Wat een saaie tuin’, zeiden ze. ‘Zand en stenen. En de mensen in de kerk ook. Ze waren veranderd

En ook nog een kruis!" Kikker fluisterde: in blije lentebloemen.
‘Dit gaat over Jezus die dood is gegaan.
Dat is droevig!'.

‘la, zeiden de muizen. ¢ : : - i : S
‘Dood is droevig.” | RSy R - oty (LR e

Opgebloeid

Bolletje zag er zo treurig uit
met haar sombere Kleur en haar ruwe huid,
dat een somber meisje dat haar vond
't bolletie wegstopte in de grond.

Bolletie zag er zo fleurly uit

met haar groene pluim boven alles uit,
dat het meisje dat haar had weggedaan
haar vol verbazing weer zag Staan.

met haar gele jurk als een lentebruid
en er is zoh vriendschap uit gegroeid,
dat ook het meisje is opgebloeid!

Wat de Bijbel zegt

Wat God ons belooft:
De woestijn zal blij z{jn. de dorre vlakte vrolijk,
de wildernis zal jubelen en bloeien als een lelie!

—

jﬂSQ}Q 351 2

= Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns




