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~ Omtebeginnen =

Kerstfeest valt in onze streken in de donkere tijd van het jaar. Niet alleen het Kerstfeest in de christelijke traditie kennen we. In
Toen ik een aantal jaar terug in Zuid-Afrika was, hoorde ik een de Joodse traditie wordt Chanoeka gevierd op ongeveer
paar mensen verlangend uitspreken, dat ze de sfeer van Kerst in dezelfde dagen als waarin Kerst valt. Van harte uitgenodigd om

donkere dagen wel eens wilden proeven. Aan de andere kant van in deze donkere tijd van het jaar mee te vieren, mee te zingen,
de aardbol is het hoogzomer tijdens de Kerstdagen. Maar wij even de stilte op te zoeken, een moment van ontmoeting met
verlangen deze dagen naar licht, juist rondom de kortste dagen leeftijdgenoten, of juist met verschillende generaties.

van het jaar. Ds. Herrianne Allewijn

En hoe passend zijn dan de feesten, waarin Licht centraal staat.

Geef licht!

Het is een inspirerende oproep. Een uitdaging
ook. Als mens word je aangesproken om te laten
zien wat positief is, wat in het licht mag zijn, wat
niet verborgen hoeft te blijven.

Geef Licht!

Dat vraagt om mensen, die zich ervan bewust
zijn, dat ze licht kunnen geven. Mensen, die
weten dat ze iets te geven hebben, dat voor een
ander aanstekelijk of hoopvol kan zijn.

Geef licht!

Niet iedereen is in staat om licht te geven. Er
kunnen tijden zijn, gebeurtenissen in een
mensenleven, waar donker het licht
overschaduwt. Grote ontwikkelingen, waar je
als enkeling weinig of geen invloed op hebt.
Denk aan oorlog, een natuurramp, dictatuur. In
Bijbelse verhalen is daarover veel geschreven.
Gaan we alleen maar terug naar het
Kerstverhaal: de geboorte van Jezus, en we
bevinden ons middenin een tijd van vreemde
overheersing. In die omstandigheden moeten
mensen zien te overleven.

Geef licht!

In een mensenleven kunnen ook andere
omstandigheden zijn, waardoor het nauwelijks
mogelijk is om licht te geven. Verlies van een
geliefde, kwijtraken van een baan,
teleurstellingen die te maken hebben met eigen
falen of andere mensen die niet betrouwbaar
bleken, teveel stress, verwachtingen die niet
uitkomen, een ongeluk, ziekte.

Geef licht!

Dat is een oproep, gericht op mensen die in staat
zijn om licht te geven. Tijd en aandacht voor een
mens in het donker kan verlichting brengen,
zowel voor wie geeft als voor wie ontvangt. En
hoe bijzonder is het dan, dat het Kerstverhaal
vertelt over Licht dat gegeven wordt, juist door
mensen van wie je het niet verwacht. Een man,
een vrouw onderweg. Een kind, geboren ergens
achteraf. Herders, niet gezien en niet in tel in de
samenleving van die dagen.



Jezus is de meest unieke persoon van alle tijden. Hij heeft de loop
van de geschiedenis veranderd. Zelfs onze datum geeft aan dat
hij 2019 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.

Er wordt veel over Jezus gezegd. Hij zou een leider zijn geweest,
of een profeet en een goed mens. Hij zou allerlei wonderen
gedaan hebben en zelfs zijn opgestaan uit de dood. Maar wat
zegt de Bijbel eigenlijk over hem?

Laten we beginnen bij het begin. Een van de eerste keren dat zijn
naam genoemd wordt in de Bijbel is door een engel. Dat is nog
eens een introductie!

In het bijbelboek Lucas lezen we dat Maria, een jonge vrouw die
nog maagd is, bezocht wordt door een engel. Ze is verloofd met
Jozef. De engel vertelt haar dat ze in verwachting zal raken en de
zoon van God zal krijgen, die ze Jezus moet noemen.

En zo gebeurde het ook. Maria werd zwanger door de Heilige
Geest en er werd een zoon geboren. Met Kerst vieren we dat
Jezus is geboren en dat God mens is geworden.

Honderden jaren voordat Jezus geboren is, zijn er al voor-
spellingen gedaan over zijn komst.

In het eerste deel van de Bijbel is door verschillende mensen
geschreven over een periode van meer dan 1500 jaar. Er staan
meer dan 300 profetieén in over Jezus. Alle details zijn
uitgekomen: over zijn geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele
wonderen, zijn dood en opstanding.

Lees dit eens uit het bijbelboek Jesaja (700 jaar voor Christus):
“Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: een maagd zal een
kind krijgen en zij zal het kind Immanuél noemen (dit betekent
“God is met ons”).” - Jesaja 7:14

In Matteis 1 kun je lezen dat deze voorspelling uit is gekomen.

Jezus werd, net als Jozef, een timmerman die in het begin van de
1ste eeuw opgroeide in Galilea, een streek in het noorden van het
huidige Israél.

Rond zijn dertigste begon Jezus rond te trekken als rabbi, een
soort Joodse filosoof. Zijn boodschap: "Ga leven zoals God het
wil, want het Koninkrijk van God komt bijna." (Matthels 4:17) Hij
vertelt de mensen over de liefde van God, de noodzaak om te
gaan leven zoals God dat wil en roept hen op om te geloven in
Hem.

Jezus gaf onderwijs aan mensen, hij deed wonderen, en ging
bijzondere gesprekken aan met diverse personen.

Hij zdg mensen. Hij had oprechte aandacht voor hen.

Mensen die buiten de samenleving stonden werden opgezocht
door hem. Voor Jezus is iedereen gelijk. Levens veranderden
radicaal door de boodschap die hij bracht.

Jezus heeft waarschijnlijk zo'n drie jaar op deze manier
rondgetrokken en werd steeds populairder. Intussen begon Hij te
suggereren dat Hij de langverwachte ‘Messias’ was. Dat is een
figuur die veel Joden in die tijd verwachten: een soort generaal
die de vijanden, de bezettende Romeinen op dat moment, zou
verslaan en een lang vredesrijk zou stichten, het zogeheten
‘Koninkrijk van God'.

Jezus vertelde dat Hij die Messias was, maar wel op een
onverwachte manier. Hij zou inderdaad dat 'koninkrijk van God’
stichten, maar niet via een (guerrilla)oorlog. Zijn vredesrijk zou als
een '‘mosterdzaadje’ zijn, zo vertelde Hij, dus iets wat zich
ondergronds en in stilte verspreidt, maar uiteindelijk heel groot
wordt.

Inderdaad is Zijn invloed ongekend groot geworden.



Zondag 15 december, 3e van de Advent
kleur: rozerood

Micha 6. 1-8

Matteiis 11, 2-11

Op deze zondag klinkt er een vraag-en-
antwoord in de lezing van Micha. Via
Micha horen we hoe God mensen aan-
klaagt, die er een puinhoop van maken.
We hebben tot op de dag van vandaag
genoeg voorbeelden daarvan. Niet
iedereen is onverschillig voor deze
woorden van Micha. De vraag is: wat kun
je doen om het tij te keren? Om wat scheef
gegroeid is, om te buigen naar recht?

Ook Johannes, wegbereider voor Jezus,
zet mensen op een juist spoor.

Dat is toch bemoedigend!

Zondag 22 december, 4e van de Advent
kleur: paars

Micha7,1en7,18-25

Matteiis 1, 18-25

Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker
door de bijna leeggeplukte wijngaard om
te kijken wat er nog te halen valt, wat de
eerste ronde nog niet rijp was of vergeten.
Zo voelt de profeet Micha zich in
Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad kaal-
gepluktis. Toch wordt een hoopvol visioen
geschetst: er zal een nieuwe begin komen.
Dat er een nieuw begin mogelijk is, krijgt
ook Jozef te horen als hij wakker ligt in de
nacht. Hoewel alles er donker uit ziet, zal
het weer licht worden, zo krijgt hij te
horen.

Dinsdag 24 december, Kerstnacht
kleur: wit

Lucas 2, 1-20

Kerstavond. Dat is een bijzondere avond.
En dat kan iedereen meemaken die deze
avond de kerk bezoekt. Buiten is het
donker en kil. Binnen straalt warm licht je
tegemoet, en meer: liederen, maar vooral
ook een eeuwenoud verhaal dat telkens
weer actueel blijkt. Dat verhaal komt tot
leven in deze viering voor jong en oud,
waarin de jongsten de rol van engelen en
herders op zich nemen.

Woensdag 25 december, Kerstdag
kleur: wit

Jesaja52,7-10

Lucas 2, 1-20

met medewerking van projectkoor en
orkest olv Pieter-Jan Aartsen

En dan is het feest! Dat mag voluit gevierd
worden. De bekende woorden van Lucas
klinken. We horen hoe het licht wordt in
een donkere nacht, waar mensen
samenzijn, die ‘s nachts waken. Een teken
van Hogerhand. Dat licht zet mensen op
weg naar nieuw leven: een kind is
geboren. Een kind dat de wereld een ander
aanzien zal geven.

Dat nodigt uit om te zingen en om te
musiceren.

Zondag 29 december, zondag na Kerst
kleur: wit

Jesaja61,10-62, 3

Lucas 2, 33-40

Vandaag horen we het bijzondere verhaal
van Hanna, de vrouw op hoge leeftijd, die

naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel.
Vele jaren heeft ze God gediend met
vasten en bidden. Hij is het licht in haar
ogen. En nu zien die ogen dit kind: het licht
van de wereld.

Dinsdag 31 december, Oudjaar

kleur: wit

Numeri 6, 22-27

Lucas 2, 21

Het is altijd een bijzonder moment om het
Oude jaar uit te luiden: nog even samen in
de kerk, voordat een nieuw jaar aanbreekt.
Terugkijken aan de ene kant, samenzijn in
het nu, met het oog gericht op de
toekomst. Lezing, een enkel woord, gebed
in het zachte schijnsel van kerstlicht.

Zondag 5 januari, Epifanie

kleur: wit

Jesaja 66, 1-6

Matteiis 2, 1-12

Nieuwjaarsbegroeting

We hebben het Kerstfeest gevierd. Maar in
de oosterse christelijke traditie wordt Kerst
gevierd, als ook de wijzen het Kind hebben
gevonden. Toch is het ook in de westerse
christelijke traditie nog Kersttijd, als het
verhaal klinkt van de drie wijzen uit het
oosten. De kring rondom dat pasgeboren
kind wordt steeds groter. Nu komen
mensen van ver om dit kind te zien en hem
eer te brengen.

Na de dienst is er alle gelegenheid om met
elkaar het nieuwe jaar te begroeten.



Zondag 12 januari, 1e na Epifanie
kleur: wit

Jesaja42,1-7

Matteiis 3, 13-17

Vandaag lezen we dat Johannes de Doper
mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus
laat zich dopen. Johannes de Doper
begrijpt daar niets van. Na Jezus' doop
verschijnt er een duif. Een teken uit de
hemel.

Zondag 19 januari, 2e na Epifanie
kleur: wit

Jesaja 62, 1-5

Johannes 2, 1-11

Oecumenische dienst

Jezus is te gast op een bruiloft. De
leerlingen die bij hem zijn, horen dat ze
bijzondere dingen zullen meemaken.
Daarvan krijgen ze op de bruiloft een
voorproefje.

Zondag 26 januari, 3e na Epifanie
kleur: groen

Jesaja 49, 1-7

Matteiis 4, 12-22

Jezus is zijn werk begonnen. Daarbij heeft
hij andere mensen nodig. Hij roept
mensen in hun gewone dagelijks bestaan.
En hij sluit aan bij de wereld die zij kennen
en bij de ervaring die ze hebben
opgedaan. Dat is een gegeven, waar je tot
op de dag van vandaag iets mee kunt.

‘Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het licht niet weggevaagd.’

(Johannes 1, 5)




KERSTPROJECTKOOR

Op eerste Kerstdag, 25 december, zal er
een projectkoor zijn om de dienst extra
feestelijk te maken. Het koor wordt
begeleid door een instrumentaal
ensemble.

Wie wil meezingen, kan zich aanmelden bij
Pieter-Jan Aartsen. Repetities op 8, 15 en
22 december, 20.00 uur in de Voorhof.

KERSTZANGAVOND - 17 december
Komt allen tezamen op dinsdag 17
december. De jaarlijkse kerstzangavond in
de llper Vermaning heeft dit jaar het
thema “Een licht is opgegaan”.

Ds. Truus de Boer zal een verhaal vertellen
dat ondersteund wordt met bijzondere
kerstliederen en muziekspel.

De altvioliste, Irma Haverkamp, die vorig
jaar met enthousiasme de avond
begeleidde, zal weer voor ons spelen.

Onze succesformule is:

19.30 Koffie

20.00 Zingen en luisteren

21.00 Afsluiting: Glihwein & iets lekkers

Allen van harte welkom om van het licht te
genieten op 17 december vanaf 19.30:
Doopsgezinde gemeente in de llper
Vermaning, Den llp 3, 1127 PA Den lIp

SING ALONG - 19 december

De Sing Along, samen kerstliedjes zingen,
is een nieuwe traditie in het Kruispunt.
Vorig jaar was het een groot succes.
Donderdag 19 december 2019 is er
opnieuw een sing along.

Veel samenzang, zing mee met alle
bekende kerstliedjes, spirituals en
Christmas Carols. Anje Rietberg begeleidt
op het orgel. Het koor Holy Sound zingt vijf
kerst gospels, de Landsmeerse sopraan
Monique Wierstra werkt mee.

Veel bekende kerstliederen, ook enkele
nieuwe liedjes. Zoals “Sjok, sjok, sjok liep
het ezeltje”.

De sing along is een feestelijke mee-
zingavond, voor lichtzoekers en licht-
brengers.

Donderdag 19 december van 20.00 tot
21.30 uur. Het Kruispunt.

19.30 uur is de zaal open. Gluhwein na
afloop.

Gratis entree, vrijwillige bijdrage na afloop.
U bent van harte welkom!

LEVENDE KERSTSTAL - 21 december

De kerststal was jarenlang een traditie in
de Schaapskooi. Die traditie zetten we
voort in Het Kruispunt. Het is een mooie
middag voor baby’s, peuters, kleuters en
grotere kinderen. Voor ouders, groot-
ouders, ooms en tantes.

Voor iedereen, groot en klein.

Komt allen tezamen in de kerststal op de
laatste zaterdag voor Kerst, 21 december
van 13.00 tot 16.00 uur in Het Kruispunt.
De schapen staan je op te wachten en zijn
blij dat je er bent.

Binnen liggen verkleedkleren. Je kunt
engeltje worden of herder. En als je wat
ouder bent mag je Maria spelen of Josef. In
het midden van de kerststal staat de
kribbe. Daarin ligt meestal een pop en
soms een echte baby. Voor ouders en
grootouders is dit een prachtig foto-
moment.

Heb je een baby, dan mag je hem
natuurlijk in de kribbe leggen.

Intussen kunnen de kinderen bij de piano
kerstliedjes zingen, luisteren naar Amicitia,
meedoen met kerstdansen, luisteren naar
het Kerstverhaal. Een dennenboom zagen
of kerstlichtjes maken.

Volwassenen genieten van zang en
muziek, meezingen, wenskaarten maken
om anderen te verrassen, meedansen en
genieten van de kerstsfeer.

Koffie, thee, gluhwein, limonade, taart en
cake is er in overvloed. Komt u genieten
van de kerstsfeer in de sfeervolle kerk?

Programma:
13.00 Welkom

13.15 Kerstliederen samenzang
orgel Anje Rietberg

13.45 Dansen voor groot en klein

14.00 Kerstliedjes bij de piano

olv PieterJan Aartsen

Nelleke de Ridder & leerlingen op

viool

14.30 Dansen voor groot en klein

14.45 Kerstverhaal

15.00 Amicitia opleidingsorkest

15.45 Dank voor uw aanwezigheid!

16.00 Kerst met baby’s en peuters

16.30 Einde

14.15



Dansen in de kerk! Jawel!

In de Bijbel en in diverse oostelijke landen
is het gebruikelijk om op een feest in rijen
of in een kring te dansen met elkaar.
Onder leiding van Geartrude Brouwer
(meditatief dansen) wordt u uitgenodigd
om op vrolijke kerstliedjes (Anje Rietberg)
aan te sluiten bij een slingerdans door de
ruimte op eenvoudige danspasjes.

En smaakt het naar meer?

We dansen iedere eerste maandag van de
maand in Het Kruispunt van 13.30 tot
15.30 uur.

U bent van harte welkom om mee te doen.

Workshop hartverwarmende kaarten
Aan deze tafel wordt u als volwassene
uitgenodigd ansichtkaarten te maken
waarmee u een ander kunt verrassen. Als
techniek wordt een soort collage gemaakt
door te knippen, plakken, bewerken van
divers materiaal en tenslotte een
hartverwarmende tekst.

Leiding: Marja Wijntje.

En smaakt het naar meer?

We maken iedere eerste donderdag van de
maand om 14.00 uur hartverwarmende
kaarten in Het Kruispunt. U bent van harte
welkom om mee te doen.

Kerst met baby’s en peuters
Ook dit jaar is er weer Kerst voor baby's.

Kerst is een feest waarin de geboorte
centraal staat. En na de geboorte gaat de
ontwikkeling snel. Baby’s vanaf ongeveer
drie maanden nemen al veel waar. Ze
horen, zien, volgen bewegingen en
bewegen zelf, zijn gevoelig voor sfeer.
Daar gaan we op inspelen. Bewegende

beelden, een grote kerstboom met lichtjes
en versiering, stemmige live-muziek; alles
in kerstsfeer.

Een half uur, en een hapje en een drankje
toe voor de ouders en grootouders.

De ervaring leert dat dit het beste aansluit
bij baby’s vanaf ongeveer drie maanden.
ledereen is van harte welkom!

KERSTAVONDDIENST - 24 december

De Romeinse wachters staan om 20.30 uur
op het kerkplein de orde te bewaken.
Buiten brandt het kampvuur en binnen
kunt u zich, samen met uw kinderen of
kleinkinderen, inschrijven. In de hal van de
kerk staat de herder met zijn schapen.

De kerkzaal is sfeervol verlicht. Hier spelen
we het toneelspel met Jozef en Maria en
het kindje Jezus in de kribbe.

Engeltjes, herdertjes en natuurlijk een koor
zullen niet ontbreken.

We willen het kerstverhaal toegankelijk
presenteren voor jong en oud. Aan de
hand van beeld en geluid zal het
toneelspel en de (samen)zang hand in
hand gaan.

Na afloop komt Amicitia op het kerkplein
de kerstfeer nog verder muzikaal omlijsten
en gaat daarna het dorp door. Onder het
genot van een glaasje glihwein of warme
chocolade kunt hier extra van genieten.

KERKEBREED - 24 december

Traditiegetrouw is er op kerstavond,
dinsdag 24 december, vanaf 22.00 uur een
extra uitzending van het radioprogramma
Kerkebreed. Kerkebreed is een program-
ma van de gezamenlijke kerken van

Landsmeer. Deze avond wordt verzorgd
door alle medewerkers van het program-
ma en veel kerstmuziek.

Kerkebreed, wordt ieder weekend uitge-
zonden op zaterdagavond van 19.00 uur
tot 20.00 uur en herhaald op zondag-
morgen van 8.00-9.00 / 9.00-10.00 uur en
is te beluisteren in de ether op 105.7 en op
de kabel 103.3 en via de webradio van de
lokale omroep Landsmeer:
www.lokaleomroeplandsmeer.nl/webradio

De medewerkers van Kerkebreed wensen
u een goede Kerstdagen en een gezond
2020 toe!

KERSTDIENSTEN
De aanvangstijden van de kerstdiensten in
de kerken van Landsmeer ziet u achter in
deze KerstWijzer.




KOFFIE MET NOTEN

‘Wat zing ik nu eigenlijk?’. Dat kan weleens
bij je opkomen als je een nieuw lied zingt.
Een melodie combineren met onbekende
woorden is een activiteit, die inspanning
vraagt. De woorden van de tekst kunnen
dan langs je heen gaan. Maar ook als je een
bekend lied zingt is het niet
vanzelfsprekend om ook aandacht te
hebben voor de inhoud van de tekst die je
zingt.

Bij ‘koffie met noten’ gaan we dieper in op
de tekst van een lied. Wat heeft de
dichter(es) willen zeggen? Voor wie heeft
hij/zij de woorden bedoeld? In welke
omstandigheden heeft de dichter(es)
geschreven?

En passen de melodie en tekst bij elkaar?
Wellicht ten overvloede: je hoeft niet goed
te kunnen zingen voor deze bijeenkomst.
Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd.

ledere eerste vrijdag van de maand van
10.00-11.00 uur in Het Kruispunt.

BIJBELKRING

Voor wie meer wil weten over wat er inde
bijbel staat en hoe je die woorden kunt
verstaan. Naar aanleiding van wat we
lezen gaan de deelnemers in deze kring
met elkaar in gesprek. Wat kunnen
eeuwenoude woorden vandaag nog
zeggen? En wat kan dat betekenen voor je
eigen leven?

Deze kring komt eens per maand samen
op de dinsdagavond. Volgende datum is
14 januari om 20.00 uur in Het Kruispunt.

LEESKRINGEN

Twee leeskringen zijn er in het Kruispunt.
In de leeskring op donderdagmorgen
lezen we samen het boek ‘God en ik’, van
Alain  Verheij. In de leeskring op
vrijdagmorgen verdiepen we ons in leven
en werk van de theoloog Dietrich
Bonhoeffer, die 75 jaar terug stierf door
hand van de nazi's.

in beide leeskringen is plek om aan te
sluiten. Data en tijden vindt u in de
agenda, achterin deze KerstWijzer.
Informatie: Ds. Herrianne Allewijn

OECUMENE

leder jaar vindt in januari de gebedsweek
voor de eenheid plaats. In Landsmeer
komen de gezamenlijke kerken dan bij
elkaar op zondag en op de woensdag
wordt samen gegeten, waarna er een
spreker is. Er wordt dan ook een
avondgebed, een vesper, gehouden.

Ds. Herrianne Allewijn

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

De lezingen voor de adventstijd 2019 zijn
gekozen uit het boek Micha. Micha was in
zijn tijd een criticus van het systeem, hij
becommentarieerde de maatschappij op
sociale en religieuze thema’s. In zijn
kritieken wees hij naar een hoopvolle
toekomst en gaf hij zijn mening over hoe
het zou kunnen of zelfs moeten zijn. Hoe
actueel kan het zijn? De naam Micha komt
regelmatig voor in de Bijbel en dan
meestal in de vorm van Michael.

Michael betekent: wie is als God? De
bekendste Michael in de Bijbel is de

aartsengel die genoemd wordt in de
boeken Daniél en Openbaringen als het
gaat over de eindtijd. De basis voor de
adventsschikkingen bestaat uit een hoge
driehoekige vorm waar omheen kransen
worden geschoven.

De driehoek staat symbool voor: ik, jij en
God (ook wel: ik, de ander en het spirituele
genoemd). Micha houdt zich in de
verhalen volop bezig met de mensen en
de wereld om hem heen en verwijst
daarbij naar de genadige en rechtvaardige
God.

De kransen verwijzen naar de voort-
durende cycli van beginnen en eindigen
en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het
opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we
waarschuwingen en altijd is er hoop op
een toekomst. Windstreken en de vier
elementen water, vuur, aarde en lucht.
Micha is een man van soberheid

Micha geeft waarschuwingen over aardse-
zaken, het gaat over het leven op aarde.
Ank de Cleen




22 december: Adventscollecte,
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in
Myanmar

Als gevolg van de langdurige conflicten in
Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen de
grens met Thailand over gevlucht. Kerk in
Actie steunt via partnerorganisatie Mae
Tao Clinic (MTC) de opvang en scholing
van kinderen in het grensgebied van
Myanmar en Thailand. Want ondanks dat
de politieke-en veiligheidssituatie
in Myanmar aan het veranderen is,
kunnen veel kinderen niet terug,
omdat ze geen ouders meer
hebben of omdat hun ouders als
illegale arbeiders in Bangkok
werken. Terug in de dorpen in
Myanmar zijn vaak nog geen
voorzieningen zoals scholing,
voldoende voedsel of uitzicht op
een inkomen.

24 en 25 december:
Kerstcollecte, Geef licht aan
kinderen in de knel in Moldavié
Voor miljoenen kinderen op deze
wereld is het elke dag donker. Ze
moeten leven met oorlog,
armoede of ziekte. Ook in
Moldavié, het armste land van
Europa. Veel mensen proberen
werk te vinden in het buitenland
en laten hun kinderen thuis achter.
Kinderen in Moldavié zijn daarom
vaak al op jonge leeftijd op zichzelf
aangewezen en krijgen niet de
zorg die ze zo hard nodig hebben.
De organisatie Bethania komt op

kerk

in actie

voor deze kinderen. In twee opvangcentra
krijgen de kinderen naschoolse opvang,
huiswerkbegeleiding en een goede maal-
tijd. De meeste kinderen die naar het
centrum komen, hebben gedrags-
problemen. Daarom biedt het centrum
psychologische begeleiding en therapie.
Bethania wil de kinderen een veilige plek
bieden, zorgen dat ze naar school blijven
gaan en hun school succesvol kunnen

Geef licht aan
kinderen in Moldavié

afmaken. Op langere termijn betekent dit
dat ze minder risico lopen om verslaafd te
raken aan alcohol en drugs en minder kans
lopen om het slachtoffer te worden van
mensenhandel. Met de opbrengst van
deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in
Moldavié een lichtpuntje bieden in hun
donkere bestaan. Ook worden andere
Kinderen in de knelprojecten gesteund.
Helpt u mee?

29 december: Kinderen in de
Knel
Deze collecte valt nog in het
Advent en Kerstproject van Kerk in
Actie.

31 december: PG Landsmeer
Deze eindejaar collecte is bestemd
voor onze eigen Protestantse
gemeente in Landsmeer. Deze is
voor het onderhoud van het
kerkgebouw.

5 januari: Project Nadirkonyen

Diep in het noordwesten van Kenia
ligt een gebied ter grootte van
Nederland en Belgié€, dat behoort
aan de Turkana-stam met Lodwar
als district-stad. Als antwoord op
de problemen van de
straatkinderen in Lodwar werd in
1991 een centrum opgericht waar
deze ‘kinderen zonder toekomst’
een plek kregen om te
rehabiliteren en zich te ontwik-
kelen. Voor de kinderen betekent
het een nieuw plek met mensen
die om hen geven en zich inzetten



voor hun toekomst. Nadirkonyen is de
naam van de wijk waarin het
straatkinderenproject ligt. Dit betekent in
het Ki-Turkana ‘scherp oog’ en verwijst
naar de kunst om in het pikkedonker de
zelf gebrouwen drank over te gieten
vanuit een kopje in een fles, zonder ook
maar één druppel te morsen. In het
straatkinderenproject bedoelen we met
Nadirkonyen ook scherp oog maar dan
een ‘scherp oog’ voor het welzijn van deze
kinderen.

12 januari: Stichting Oudezijds 100

Er verblijven naar schatting 35.000 mens-
en zonder geldige papieren in Nederland.
Daar vallen ook kinderen onder, maar
niemand weet precies hoeveel. Het is ook

niet bekend hoe deze kinderen leven,
gaan ze wel naar school? Krijgen ze hun
vaccinaties? Op Kruispost hebben we dat
in kaart proberen te brengen met een
onderzoek.

In Amsterdam wordt op Kruispost medi-
sche eerstelijns hulp verleend aan
ongedocumenteerde patiénten. Op jaar-
basis worden ongeveer 3000 unieke
ongedocumenteerde patiénten gezien.

19 januari: Oecumenische dienst
Deze collecte opbrengst verzorgt het
Oecumenisch beraad

26 januari: Jeugdwerk (JOP) Sirkelslag
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP,
Jong Protestant, spelen kinderclubs en

jeugdgroepen op eigen locatie een
interactief spel. Ze voeren als groep
uitdagende opdrachten uit en strijden
tegen andere groepen in heel Nederland
om de hoogste score. De groepen staan
via internet en sociale media met elkaar in
verbinding. Sirkelslag is een ideale manier
om ongedwongen bezig te zijn met
geloofsonderwerpen waarin altijd een Bij-
belverhaal centraal staat. Het vervult in
gemeenten vaak een missionaire rol. Er is
een kant-en-klaar programma voor twee
leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar)
en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar).
Collecteer mee zodat JOP nieuwe
werkvormen kan blijven ontwikkelen voor
jeugd binnen én buiten de kerk.

KERSTQUIZ JEUGD

1. Welke gebeurtenis vieren we met Kerst?
a. Hetbegin van de winter
b. De geboorte van Jezus Christus
c. De verjaardag van de kerstman
d. De dagen worden vanaf nu weer
langer

2. Hoe lang geleden werd Jezus geboren?
a. Ongeveer 1000 jaar geleden
b. Ongeveer 2000 jaar geleden
c.  Ongeveer 3000 jaar geleden
d. Datis niet bekend

Antwoorden op pagina 12

3. Waar werd Jezus geboren?

a. InRome

b. InJeruzalem
c. InBetlehem
d. InNazareth

4, Wanneer werd Jezus geboren?
a. Midden in de winternacht
b. Op een zomeravond
¢. Opeenmooie lentedag
d. Dat staat nietin de Bijbel

5. Wat zongen de engelen bij de geboorte
van Jezus?
a. "ErezijGod en vrede op aarde"
b. "Stille nacht, heilige nacht"
¢. "Jingle Bells"
d. Niets, want engelen bestaan niet

6. Wie kwamen er langs bij het baby-tje?
a. Drie koningen uit het oosten
b. Drie wijzen uit het westen
c. De presidenten van Amerika en
Rusland
d. Dat staat nietin de bijbel

7. Wat deed koning Herodes toen hij
hoorde dat het baby-tje was geboren?

a. Hijdeed niets

b. Hij ging uit nieuwsgierigheid op
bezoek bij het kind

c.  Hij liet uit jaloezie alle kinderen
jonger dan 2 jaar vermoorden

d. Hij liet overal rondbazuinen dat
hij de koning was




Kaarsenstandaards herdenkingsdienst
Voor de herdenkingsdienst op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar worden er
door de kinderen altijd kaarsenstandaards
gemaakt. Dit jaar zijn ze gemaakt door de
kinderen van de knutselclub.

De herdenkingsdienst was nu afgelopen
zondag 24 november. Er zijn weer veel
standaards mee met de families naar huis
gegaan. Mooi om dat elk jaar weer te
kunnen doen.
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Kerstbrownie-boom recept

Leuk en lekker kerstrecept: chocoladetaart
met amandelen in de vorm van kerst-
bomen.

Ingrediénten
300 gr suiker

125 g boter

100 gr pure chocolade

75 gr amandelen, grof gehakt
125 ml melk

160 gr bloem

1 zakje vanillesuiker

Snufje zout

4 ejeren

2 eetl cacaopoeder

Decoratie

50 gr pure chocolade

50 gr witte chocolade

Strooisels zoals zilveren balletjes
Kerstzuurstokjes

Materialen
Ronde spring/bakvorm van ca 24 c<m,
ingevet

Bereiding
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Smelt de chocolade au bain marie.

o

Mix de margarine met de suiker met een
mixer in een kom. Voeg vervolgens de
melk, eieren, gesmolten chocolade,

bloem, cacao-poeder, vanillesuiker en een
snufje zout toe en mix alles goed door
elkaar.

Spatel de gehakte noten door het beslag
en schep vervolgens in de ingevette vorm.
Bak de chocoladetaart ongeveer 45 min in
de oven totdat de bovenkant knapperig is.
Controleer met een sateprikker of hij gaar
is van binnen.

Hij moet niet te droog zijn van binnen. Laat
de taart 30 min afkoelen en verwijder dan
de zijkant van de bakvorm. Snijd de taart in
8 punten. Snijd de zuurstokjes in stukken
en stop deze als stam in de zijkant van de
taartpunten. Smelt de pure en witte
chocolade een voor een au bain marie.
Trek met een lepeltje mooie slierten
chocolade over de stukken taart. Versier
met zilveren balletjes of andere strooisels.
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Datum Tijd Activiteit
ledere donderdag 14.00 Kinderkoor Joebilo
ledere donderdag 17.30 Koor The Sunflowers
|
17 december 15.30 Adventsv
19.30 Kerstzangavond De llper Vermaning

19 december 20.00 Kerst Sing Along
— 20 december 9.30 Leeskring Bonhoeffer
22 december 20.00 Repetitie kerstkoor 1¢ kerstdag

3 januari 10.00 Koffie met noten

48 6 januari 20.00 College van Kerkrentmeesters
9 januari 14.00 Creatief met aandacht
14 januari 20.00 Bijbelkring

22 januari 17.30 Maaltijd met aansluitend een verhaal van mensen
die naar ons land zijn gevlucht en hier een nieuwe
woonplek vonden. De Schaapskooi |
23 januari 20.00 Commissie eredienst
18 februari 19.30 Diaconie — Hannie Trenning
Tenzij anders vermeld in Het Kruispunt

i




Zondag 15 december om 10.00 uur - 3¢ Advent

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Gera Knibbe
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 22 december om 10.00 uur - 4¢ Advent

Predikant: Ds. Trinus Hibma uit Amsterdam
Ouderling: Anneke Goede

Diaken: Joop de Jong

Organist: Anje Rietberg

Koster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst

Dinsdag 24 december om 20.30 uur - Kerstavond

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Marianne de Vries
Diaken: Corry Stellema
Organist: Anje Rietberg

Koster: Aad Bakker

Woensdag 25 december om 10.00 uur - 1¢ Kerstdag
Feestelijke viering voor alle leeftijden mmv projectkoor
en instrumentalisten olv Pieter-Jan Aartsen

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Saskia Mulder
Diaken: Jannica Visscher
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 29 december om 10.00 uur

Predikant: Pastor Piet van Veelen uit Bennebroek
Ouderling: Ank de Cleen

Diaken: Hans Sijmons

Organist: Simon Plemp

Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas en kindernevendienst

Dinsdag 31 december om 19.00 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Hannie Trenning
Organist: Simon Plemp

Koster: Jan Rijswijk

Zondag 5 januari om 10.00 uur - Driekoningen
Nieuwjaarsbegroeting

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Flora Doeven

Diaken: Gera Knibbe
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Arie de Vries

Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 12 januari om 10.00 uur

Predikant: Dhr. J. Veltrop uit Vianen
Ouderling: Anneke Goede

Diaken: Jannica Visscher
Organist: Anje Rietberg

Koster: Ine van Brenk

Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 19 januari om 10.00 uur - Oecumenische dienst
Gebedsweek voor de eenheid - Het Kruispunt

Predikant: Dhr. Ide van der Wijk
mmv de voorbereidingsgroep

Organist: Pieter-Jan Aartsen

Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas

Zondag 26 januari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn

Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Hannie Trenning

Organist: Anje Rietberg

Koster: Aad Bakker

Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst



Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap “De Goede Herder”
De Schaapskooi, Zuideinde 34, 1121 CM Landsmeer

Dinsdag 24 december om 20.00 uur - Kerstavond
Communieviering mmv Het Goede Herderkoor
Voorganger: Diaken Jack Noé

Zondag 29 december om 10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luis Weel

Zondag 5 januari 2020 om 10.00 uur
Communieviering mmv Het Goede Herderkoor
Voorgangers:  Diaken Jack Noé en Ide van der Wijk

Na afloop: Nieuwjaarsreceptie

Doopsgezinde Gemeente Den llp - Landsmeer
De llper Vermaning, Den llp 3, 1127 PA Den llp

Zondag 22 december om 10.00 uur - 4¢ Advent
Voorganger: ds. Ciska Stark

Woensdag 25 december om 10.00 uur - Eerste kerstdag
Thema 'Licht in de kribbe'
Voorgangers:  ds. Truus de Boer

Geen geboorte van een onoverwinnelijke zonnegod maar
licht in een kribbe, heel dichtbij mensen!

Voor kinderen klinkt een verhaal en is er een knutsel-
programma.







