


De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar
Abonnementsprijs is €10,- per jaar
IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

Uiterlijk 26-06 kopij voor de volgende Wegwijzer liefst
per e-mail of in de brievenbus bij de hoofdredactie.
Die Wegwijzer verschijnt op 14-07 let op kopij t/m 16-09

Hoofdredactie: wegwijzer@pglandsmeer.nl
mw. P.J.M. Bakker-van Bart, Stentorstraat 78, 1035 XJ
Amsterdam, T: 020-6332014

mw. C.B. Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 4825381
Distributie:

dhr. J.S. Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

Het Kruispunt Landsmeer
www.PGLandsmeer.nl

/ kerk-tv
/ kerkdienst-gemist

PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER

Het Kruispunt: Dorpsstraat 35 / Calkoenstraat 12a
T:4821402 / 06-34014205

Beheerders kerk: beheerder@pglandsmeer.nl
dhr. C. Knibbe, Violierweg 5, T: 4823192

mw. J.H. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128
Autodienst: Gera Knibbe, T: 4822478

Predikant: ds.herrianne.allewijn@pglandsmeer.nl
mw.ds. TH.M. Allewijn, Gruttolaantje 2, T: 4822490
Vrije dagen: maandag en woensdag

Preses:
Vacant

Scriba: scriba@pglandsmeer.nl
dhr. T. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128

College van Kerkrentmeesters: cvk@pglandsmeer.nl
Secretariaat: mw. N. Lebbing-de Vries, Waterput 56,
1511 JC Oostzaan

IBAN Financiéle bijdragen: NL86 RABO 0334401739

tnv Protestante Gemeente Landsmeer

Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:
Penningmeester: dhr. H. Klaasen, Schoolstraat 16,
1127 PZ Den llp, T: 4824166 of stuur een e-mail naar:
penningmeester@pglandsmeer.nl

Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,-
IBAN: NL86 RABO 03344 01739 ovv Collectebonnen

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pglandsmeer.nl
mw. J.H. van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, T: 4826128

Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl
Secretariaat: mw. J.M. Trenning-Ledegang,
Roerdompstraat 18, T: 4824112

IBAN Financiéle bijdragen: NL73 RABO 0334 4339 83
tnv Diaconie Protestantse Gemeente Landsmeer

Oecumenisch beraad:

Penningmeester: mw. C.M. Stellema-van Leeuwen
Robinsonhaven 20

IBAN Financiéle bijdragen: NL84 RABO 0334 4264 13
tnv Oecumenisch Beraad

Pagina
Om te beginnen 3
Persoon Wijzer 3
Klaas-Jan Hammer
Ter overweging 4
70 jaar Wereldraad
Bij de diensten 5
Meeleven 6-8
Activiteiten 9-10
Groene Kerken Route
Diaconie 11-13
Het Wereldhuis
Kerkrentmeesters 14-15
Friese Elfkerkentocht
Goed Gebruik
Privacy
Boekbespreking 16
Kerkenraad 17
Beeld & Geluid
Jeugd 18- 21
Doei Doei Groep 8
Knutsel
Hartige hartjes
Klapstoel
Activiteiten agenda 22
Kerkdiensten 23
Kinderpagina 24

De redactie behoudt zich het recht voor
bijdragen in te korten of te wijzigen.




Om te beginnen

De maand juni is meestal een tijd, waarin veel mensen, die niet gebonden zijn aan de
schoolvakanties, op stap gaan. Het begin van een periode, waarin telkens anderen even
ontbreken.

De eindexamens zijn geweest en er wordt gewacht op de uitslag. Anderen bereiden zich
voor op de laatste weken voordat ze naar een nieuwe school gaan of een volgende klas.
In de kerkelijke gemeente breekt de tijd na Pinksteren aan. Een tijd, waarin veel
activiteiten even stil liggen en waarin al vooruit gekeken wordt naar de periode na de
vakantie. Dit jaar weer een late zomervakantie. Daarom beginnen we ook iets later in
september met de start van ons nieuwe seizoen.

Ds. Herrianne Allewijn

Persoon Wijzer

Cora, leuk dat ik mij mag voorstellen! Ik ben Klaas-Jan Hammer en
woon sinds 2004 in deze mooie gemeente. Ik co-ouder voor mijn drie
kinderen: Tijmen, Sanna en Job. Samen met mijn vriendin Sandra en
haar drie kinderen, vind ik het heerlijk om te camperen als het zonnetje
schijnt. Sinds mijn afgeronde studie Informatica (1995) werk ik bij
ABN-Amro, waar ik samen met mijn collega's allerlei verbeteringen
creéer en implementeer binnen de bank.

Deze creativiteit en ervaring zet ik ook graag in voor de Protestantse
Gemeente Landsmeer. Bijvoorbeeld bij deze nieuwe Wegwijzer, de
website en achtergronden bij de Musicals en kerstnachtdiensten. |k
vind het fantastisch om in Verbinding met velerlei mensen, ieder met
verrassende kwaliteiten, positieve Veranderingen neer te zetten. lk zit in
het College van Kerkrentmeesters, de Communicatie- en de Vermogensbeheer Commissie en ben
op dit moment bezig met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Heeft u suggesties of vragen neem dan gerust contact op: communicatie@pglandsmeer.nl.

Ik geef het Persoon Wijzer stokje door aan David Knibbe.




Ter overweging

70 jaar geleden, in het jaar 1948, werd in Nederland de Wereldraad van Kerken opgericht. Het was
Willem Visser 't Hooft, die aan de wieg stond van wat uitgroeide tot een wereldwijde koepel. In de
jaren na de oorlog drong meer dan ooit door hoe belangrijk het was om contacten te hebben met
mensen uit verschillende kerken plaatselijk, maar ook buiten de eigen grenzen.

Willem Visser 't Hooft heeft ongeveer 15.000 brieven geschreven en 1500 publicaties laten drukken om
de organisatie van de Raad te ondersteunen. Met name jongeren, die samenkwamen, hebben
bouwstenen aangeleverd voor wat nu de Wereldraad van Kerken is.

Dit jaar zijn ook juist jonge mensen benaderd om onder woorden te brengen wat hun idealen zijn,
waarvan zij dromen. Aan hen is de vraag gesteld: ‘Wat zou je missen als er geen kerk bestaat?’

Eén van de jongeren, Irini Sorial, lid van de Koptisch orthodoxe kerk, schrijft: als mijn kerk er niet
geweest was, dan was ik niet geworden die ik nu ben. Dan was ik spiritueel gezien ondervoed en
ongezond geweest. De aanwezigheid van mijn kerk is een vastomlijnd gegeven in mijn verleden,
heden en toekomst, omdat het ,
mijn christen-zijn vormgeeft,
zichtbaar en tastbaar maakt,
want de kerk is de plek waar ik
God mag ontmoeten en waar
God tot mij spreekt...Maar
bovenal is de kerk mijn thuis.
De plek waar ik me altijd veilig
en opgenomen heb gevoeld,
waar ik gehoord word en
serieus genomen, waar ik mag
zijn wie ik ben en waar ik word
aangemoedigd de beste versie
van mezelf te worden.
Betekent dit dat ik niet kan
functioneren buiten de kerk
om? Ik denk het wel... Ik kan
genieten buiten de kerk om,
natuurlijk, maar voor de meer
voedzame onderdelen van
mijn spirituele dieet heb ik de
kerk echt nodig. Een mens kan
niet alleen leven van taart, niet
waar?

Donderdag 23 augustus zal, in Amsterdam, het 70-jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken worden
gevierd. Dan zal er ook een 'walk of peace’ zijn door de stad, eindigend op de Dam, waar dan
verschillenden sprekers zullen zijn. ledereen kan meelopen op deze donderdag, die wordt afgesloten
met een viering in de Nieuwe Kerk.

Ds. Herrianne Allewijn



Bij de diesten

Zondag 3 juni, 1e na Trinitatis

Job 1 & Marcus 2,23-3,6

Vanaf deze zondag klinken een paar maal
woorden uit het Bijbelboek Job. Een boek,
waarin zoveel vragen worden opgeroepen, en
waaruit ook weer zoveel te leren valt over leven
en lijden.

Zo net na Pinksteren horen we ook hoe Jezus
wil laten zien wat God beoogt als het om leven
en lijden gaat.

Zondag 10 juni, 2e na Trinitatis

I Job 2 & Marcus 3, 20-30

In de maand juni zullen we op zondag lezen uit
het boek Job. Job is een mens, die je mee-
neemt in een wereld, die aan de ene kant
herkenbaar is. Een wereld waarin alles wat
menselijk is passeert. Het goede en het kwade,
de levensvreugde en het lijden, de hoop en de
wanhoop, mensen die je steunen en mensen
die je verlaten. Met Job ben je nooit ‘klaar’
Deze morgen horen we over een gelukkig en
rechtschapen mens, die getroffen wordt door
ziekte. Zijn vrienden komen bij hem en
zwijgen.

Zondag 17 juni, 3e na Trinitatis

I Job 10 & Marcus 4, 26-34

Zeven dagen zitten de vrienden van Job
zwijgend bij hem. Daarna doen ze hun mond
open en gaat het mis. Als Job zich beklaagt
over wat er met hem gebeurt, brengen de
vrienden naar voren dat dit niet zonder reden
kan gebeuren. Heeft Job niet toch iets verkeerd
gedaan?

Zondag 24 juni, 1e van de zomer

I Job 38, 1-38 & Marcus 4, 35-41

Job klaagt God aan. Waarom moet hij zo lijden?
Waarom is alles hem afgenomen? Job roept om
hulp. Hij redt het niet meer. Er volgt een
antwoord van Godswege. Job wordt
aangesproken. Hij wordt bij zijn naam
genoemd. Hij wordt gezien. God spreekt tot

Job vanuit de storm. Het is alsof alleen al dat
gegeven iets zegt over hoe God bij Job
betrokken is. In het leven van Job stormt het.
De golven overspoelen hem. Hij snakt naar
adem. Op wie kan hij nog rekenen?

Zondag 1 juli, 2e van de zomer

B Job 42 & Marcus 5, 22-43

Job wordt weer een even gezegend mens als
eerst. Tegelijk kun je je afvragen: Wat is er
veranderd door dit verhaal? Zou Job veranderd
zijn? En de vrienden? En God? Heeft het onszelf
veranderd? Tot nieuwe inzichten gebracht?

Zondag 8 juli, 3e van de zomer

P Ezechiél 2, 1-7 & Marcus 6, 1-6
Afscheid van de oudste kinderen van de kinder-
nevendienst. Deze dienst wordt met hen en met
de leiding van de kindernevendienst voorbereid.
Thema: doe maar gewoon!

Jezus komt terug in de plaats waar hij is
opgegroeid. De mensen kennen hem daar al
van kleins af aan. Dat kan mooi zijn. Je komt
weer thuis. Maar het kan ook dat mensen niet
met je meegroeien en niet openstaan voor wie
je geworden bent. Dat ervaart Jezus. Juist nu
een aantal tieners de overstap gaan maken
naar een andere school, die hen verder brengt
op hun weg, is dit een mooi thema. We mogen
hen als gemeente leren kennen, in de hoop dat
zij de ruimte ervaren om zichzelf te zijn en zich
verder te ontwikkelen.

Zondag 15 juli, 4e van de zomer

I Jesaja 52, 1-6 & Marcus 6, 6b-13
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal
het goede nieuws over Gods liefde bekend te
maken. Twee aan twee trekken zij erop uit.
Jezus zegt dat zij niets mee moeten nemen
voor onderweg: geen geld, geen eten, geen
extra kleren. De mensen die ze onderweg
ontmoeten zullen voor hen zorgen. Het enige
dat zij meenemen is wat ze hebben gehoord
en geleerd van Jezus.






Activiteiten

UIT HET GRUTTOLAANTIJE

Pinksteren 2018 is nog in aantocht als ik deze
woorden schrijf. Het is het eerste christelijke
feest, waarop ik niet meer een bemoedigend
woord of een tekst ter inspiratie ontvang van
mijn oude docent van de theologische
opleiding. Jaren trok hij op met oud-studenten

die hun weg in het kerkelijk landschap zochten.

Hij stond aan de wieg van de ‘werkgroep
vieren, die een platform bood aan beginnende
predikantes en predikanten, die zich verder
wilden verdiepen in achtergrond en vorm van
de viering van de eredienst. Met een voort-
durend enthousiasme bleef hij deelnemen aan
de groep, totdat het hem teveel werd en dat is
nog maar een paar jaar terug.

Maar zijn aandacht bleef hij geven. En hij ging
door met zijn aanmoediging om vooral het
erfgoed van onze christelijke traditie over te
dragen aan de komende generatie.

Zijn naam: Johannes Pieter Boendermaker,
hoogleraar op het vakgebied van de liturgie
aan de Universiteit van Amsterdam en het
Luthers Seminarie. Hij is 92 jaar geworden.

Op de dag van zijn uitvaart, de vrijdag na
Hemelvaart, was ik een aantal dagen op reis
met mijn koor in Hongarije. Juist die dag
ontmoetten we daar het koor, waarmee we
samen een concert zouden verzorgen. Dat
bleek een kerkkoor te zijn. Voor het concert
bezochten we o.a. de Lutherse kerk. Daar bleek

een grote gemeente te zijn. ‘Het werk van de
Geest gaat door, zo kwam bij me op.

Goed is het, om elkaar te ontmoeten, ook over
de grens. Net voor het concert sprak de
predikant een paar woorden in het Hongaars.
Hij had daarbij een gedeelte uit Psalm 62
uitgekozen om voor te lezen. Na zijn lezing in
het Hongaars heb ik deze woorden in het
Nederlands voorgelezen.

Zo werd iets zichtbaar van Pinksteren op de
dag, dat professor Boendermaker naar zijn
laatste rustplaats werd begeleid.

‘En niemand weet wat leven is, alleen dat het
gegeven is en dat van dat geheimenis God het
begin en einde is, zo schreef Huub Oosterhuis.
Deze woorden typeerden de mens, die dank-
baar was voor het leven dat hij ontvangen had.

ACTIVITEITEN

Door de agenda bladerend blijkt de maand juni
vooral gevuld met vergaderingen en voor-
bereidende bijeenkomsten voor het komende
seizoen.

Op 1juniis er nog een keer 'koffie met noten’
voor de zomervakantie.

TAKECAREBNB

Enkele maanden terug werd ik benaderd door
Sylvia Verhulst. Zij bemiddelt voor takecarebnb.
Wat is dat? Vluchtelingen die in Nederland
aankomen wachten een lange procedure,
voordat duidelijk is of zij asiel krijgen, of niet.
Het komt regelmatig voor dat zij jaren in een
asielzoekerscentrum wonen, en vaak ook nog
verschillende malen moeten verhuizen,
voordat zij te horen krijgen waar zij uiteindelijk
kunnen gaan wonen. Dit is een moeilijke
periode. Na alles wat zij hebben moeten
doorstaan is het nieuwe contacten maken en
weer afscheid nemen, telkens opnieuw.

Zodra mensen weten dat zij asiel krijgen, en dus
een statushouder worden, weten mensen ook
in welke plaats zij terecht komen. Het wonen in
een asielzoekerscentrum is uitputtend. >>>



>>> En mensen verlangen ernaar eindelijk een
plek voor zichzelf te vinden. Dan kunnen zij
starten met het opbouwen van een nieuw
leven. Maar woningen zijn er niet in overvloed.
Ook zij moeten wachten.

Om deze tijd te overbruggen is takecarebnb
opgericht. Bij voorkeur in de plaats waar
mensen gaan wonen worden gastgezinnen
gezocht, die voor maximaal drie maanden
onderdak kunnen bieden. Het is de bedoeling
dat statushouders zo alvast kunnen
kennismaken met Nederlandse gebruiken, de
Nederlandse taal, etc.

Op dit moment wonen twee jonge mensen uit
Iran bij Gerard en Riet Knibbe. Voor beide
‘partijen’ een bijzondere ervaring.

Er ligt intussen een nieuwe vraag: een jong
gezin (met een meisje van twee) uit Syrie wil
ook graag op deze manier wonen. Het contact
loopt via takecarebnb. Daar wordt bemiddeld
en wordt ook gekeken of er een match is
tussen wie in een gastgezin wil wonen en wie
bereid is gastgezin te zijn.

Misschien wilt u eens overwegen of u ruimte
hebt? Zie voor meer informatie de website
takecarebnb.org

Ds. Herrianne Allewijn

Kinderkoor & The Sunflowers

We oefenen altijd in de Voorhof.

Op donderdagmiddag (meteen uit school) van
15.10 tot ongeveer 16.00 Joebilo, 8 — 12 jaar
(met instrument) en The Sunflowers (besloten
groep) van 17.30 tot 18.30. We gaan dit
seizoen door tot circa half juni en in september
gaan we weer verder.

Er zijn helaas wat zangers gestopt. Nieuwe
zangers of zangeressen vanaf 7 a 8 jaar zijn
welkom, die kunnen zich bij mij aanmelden. Als
er minstens 3 a 4 nieuwe kinderen willen
beginnen, zal de oefentijd zijn, ook op
donderdagmiddag, van 16.15 tot 17.00 uur.
Anje Rietberg

ONTMOETING NIEUWE BUREN

Tot en met donderdag 14 juni is het Ramadan.
Daarom is er deze maand geen bijeenkomst
Nieuwe Buren. Daarna volgen de vakantie-
maanden.

De eerstvolgende ontmoeting is op zondag 30
september.

Joke Grevenstuk

GROENE KERKEN ROUTE 2018

Neem een kijkje in de
keuken van diverse
Groene Kerken en fiets een
Groene Kerken route!
Voor de allereerste keer
organiseren Groene
Kerken regionale
fietstochten langs diverse
Groene Kerken in Nederland. Groene Kerken
zetten een dag lang hun deuren open voor
bezoekers om te laten zien welke duurzame
acties de gemeentes ondernemen.

wij zijn cen

GROENE

KERK

De Groene Kerken route wordt gefietst op
zaterdag 23 juni. Samen fietsen we een
nieuwe groene zomer in! Laat u duurzaam
inspireren. Fietst u mee?

Er zijn 5 routes uitgezet voor de Groene Kerken
actie, door heel Nederland. Op elke route
liggen een aantal kerken, waar een korte
pitstop gemaakt wordt onderweg. Uiteraard
wordt u na de nodige inspanning van het
fietsen bij de Groene kerken op de route
hartelijke ontvangen door een gastheer of
gastvrouw. Bij elke kerk wordt een duurzame
actie getoond en ontvangt u een heerlijke
biologische versnapering. Ga er alleen op uit, of
samen met familie- of andere gemeenteleden.

Geef u nu op voor één van de 5 fietsroutes via
groenekerken.nl/
fiets-23-juni-mee-groenekerkenroute/



Diaconie

BlJ DE COLLECTEN

03 juni: Stichting Care for Children

De stichting Care for Children stelt zich ten doel
kinderen in Myanmar (Birma) die onder zeer
moeilijke omstandigheden opgroeien, te
ondersteunen in hun levensonderhoud,
huisvesting, scholing en beroepsopleiding.
Hierbij gaat het met name om een meisjes- en
een jongensweeshuis in het midden van Birma.
De kinderen (50 meisjes en 40 jongens) krijgen
onderdak, voedsel en kleren. Ook gaan ze
allemaal naar school en krijgen ze extra scholing
in de weeshuizen. Duurzame voorzieningen
kunnen de weeshuizen blijvend ondersteunen.
Op dit moment beschikken de weeshuizen over
een paar honderd kippen die voor wat
inkomsten zorgen. In 2009 hebben wij een
(kleine) warmte/kracht installatie gebouwd
waarbij afval van rijst wordt verbrand en dankzij
de ontstane warmte, stroom opgewekt wordt
voor eigen gebruik. In 2010 is een vrijwilligster
uit Hawaii (U.S.) naar de weeshuizen gegaan om
adviezen te geven voor het verbouwen van
groente voor eigen gebruik. In december heeft
onze adviseur Maria Overmars de weeshuizen
bezocht en verschillende gesprekken gevoerd
met de weeshuisvader en met de staf.

10 juni: Werelddiaconaat

Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd
door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd
heeft de bevolking te kampen met veel geweld
en corruptie. De sociale en economische
ongelijkheid in het land is groot. Vooral
jongeren die tot de Maya-bevolking behoren,
hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en
weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara
Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil
hier verandering in brengen en biedt deze
jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot
imker of een opleiding textiel bedrukken. De
organisatie brengt de jongeren vervolgens

samen in cooperaties, waarbij ze gezamenlijk
een onderneming starten. Ook leren jongeren
op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo
een unieke kans om een eigen inkomen te
verwerven en hun levensomstandigheden
structueel te verbeteren. Dit jaar wil het
Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden
en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten.
Maakt u dit mogelijk met deze collecte?

17 juni: Binnenlands diaconaat

Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het
hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de
plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn.
Het werk van inloophuizen wordt steeds
belangrijker, omdat steeds meer mensen sociaal
geisoleerd zijn. Het gaat niet alleen om dak- en
thuislozen en mensen in armoede, maar ook om
ouderen die weinig familie zien. Soms is het
inloophuis de enige plaats waar nog contact is
met andere mensen. Een huiselijke plek waar
een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de
dag kan breken. Gelukkig zijn er steeds meer
vrijwilligers die zich inzetten. Op al die plekken
wordt gewerkt aan een samenleving waarin
ieder mens telt. “Ik woon vier jaar hier in een
flat, kende niemand en kwam bijna niet meer
buiten. Sinds twee jaar kom ik in het inloophuis
en nu ga ik voor het eerst bij iemand op de
koffie" Bezoekster inloophuis.



24 juni: Roosevelthuis

Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van de
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk
(PSDV). PSDV wil er vanuit de christelijke visie
aan bijdragen dat mensen zich niet buiten-
gesloten voelen. Daarom bieden wij in samen-
werking met en steun van de Protestantse Kerk
vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor
wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet
vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
Hetvakantiebureau.nl van PSDV organiseert
vakanties, waarin de ontmoeting en de
gezelligheid centraal en waarin zo nodig zorg
en begeleiding wordt verleend. Een ieder die
zich thuis voelt in de sfeer, waarin de vakanties
worden gehouden, is welkom. Dit geldt voor u
als vakantiegast of voor u als vrijwilliger! De
vakanties zijn mogelijk door de inzet van ruim
1.500 vrijwillige medewerkers.

Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van het
samenwerkingsverband: Groepshotels.com.
Hierin werken samen De Werelt in Lunteren,
F.D. Roosevelthuis in Doorn, Dennenheul in
Ermelo, De Heerenhof in Mechelen (L) en
IJsselvliedt in Wezep.

1 juli: Jeugdwerk

Met school naar de kerk. Veel gemeenten
hebben een bijzondere relatie met de nabij
gelegen school. Ze organiseren leerlingen-
bezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij
godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit
achterstandswijken een luisterend oor. Het
lijntje tussen kerk en school is op sommige
plaatsen echter dun geworden of zelfs
verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor
een oplossing bieden door kennis uit het hele
land rond het thema Kerk en School te
bundelen en door samen met gemeenten
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de
collecteopbrengst kan JOP deze kennis en
initiatieven delen.

8 juli: Het Wereldhuis

Ongedocumenteerde kinderen. In het
wereldhuis zien wij een beperkt aantal
kinderen. Vaak zijn ze in Nederland geboren,
soms hebben zij de Nederlandse nationaliteit.
Hun ouders verblijven echter illegaal in
Nederland. Kinderen hebben volgens het
Verdrag van de Rechten van het Kind recht op
bescherming, onderwijs, onderdak, voedsel en
verblijf bij hun ouders. Vaak oordeelt de
Nederlandse regering dat het gezinsleven van
deze kinderen niet in Nederland hoort plaats te
vinden maar in het thuisland van hun ouders.
Desondanks kiezen hun ouders voor een
bestaan in Nederland zonder rechten. Kinderen
zijn afhankelijk van de keuzes van hun ouders.
Hoe wij ook over deze keuzes denken, de
ouders hebben het beste voor met hun
kinderen. De perspectieven van deze kinderen
na hun 18e zijn ongewis. Zij zijn gebaat bij een
zo goed mogelijke scholing. Zij hebben
onderdak en goede voeding nodig. Zij mogen
niet het kind van de rekening worden. Door dit
project kunnen maximaal tien kinderen
worden ondersteund door een maandelijkse
bijdrage aan hun levensonderhoud en
begeleiding van hen en hun ouders.




15 juli: Oudezijds 100

Er verblijven naar schatting 35.000 mensen
zonder geldige papieren in Nederland. Daar
vallen ook kinderen onder, maar niemand weet
precies hoeveel. Het is ook niet bekend hoe
deze kinderen leven, gaan ze wel naar school?
Krijgen ze hun vaccinaties? Op Kruispost
hebben we dat in kaart proberen te brengen
met een onderzoek. In Amsterdam wordt op
Kruispost medische eerstelijns hulp verleend
aan ongedocumenteerde patienten.

Op jaarbasis worden ongeveer 3000 unieke
ongedocumenteerde patienten gezien.
Aangezien kinderen Kruispost nauwelijks
bezoeken (3% van totaal bezoeken) rees de
vraag hoeveel van de volwassenen
ongedocumenteerde kinderen in Nederland
hebben en of deze wel de benodigde zorg
krijgen. Daarnaast bestaat er een regeling voor
ongedocumenteerde kinderen die al langdurig
in Nederland verblijven, vaak 'kinderpardon'
genoemd. Het is onduidelijk of de groep waar
deze regelijk mogelijk voor geldt, wel op de
hoogte hiervan is.

22 juli: Stichting Pennywhistle

Over dit project in Nepal is op dit moment nog
geen informatie beschikbaar. U kunt dit lezen
in de volgende Wegwijzer.

Hannie Trenning

DAGTOCHT DIACONIE

Dinsdag 26 juni a.s. gaan we weer op pad.

We vertrekken vanaf de kerk om 9.00 uur en
verwachten terug te zijn om 18.00 uur.
Ditmaal gaan we via Spakenburg, waar we
koffie drinken. Via de Gelderse Vallei en de
Veluwe rijden we richting Eerbeek voor de
lunch. Na de lunch maken we een mooie rit
met de paardentram in de omgeving. Dan is
de dag alweer om en rijden we terug naar
Landsmeer. Uw bijdrage in de kosten zijn

€ 35,00 per persoon. Opgeven kan nu al bij
Hannie Trenning, T: 020 4824112 of via de mail
diaconie@pglandsmeer.nl. Ook staat het bord
vanaf 3 juni weer in de hal. We gaan er weer als
vanouds een prachtige dag van maken. Wilt u
heel graag mee maar is dit financieel niet
haalbaar? Laat mij het dan even weten. De
diaconie wil niet dat u om die reden moet
thuisblijven.

Hannie Trenning

Collecte opbrengsten diaconie T

Datum Ten bate van
8april  St. Heiffer
15 april  St.Nadirkonyen

6 mei Missionair werk
13mei  St. De Regenboog

Opbrengst

€ 142,10 (aangevuld tot € 200,-)
€ 102,52 (aangevuld tot € 1000,-)
22 april  Eredienst Kerkmuziek € 114,20 (aangevuld tot € 200,-)
29 april  Ned Bijbel genootschap € 119,10 (aangevuld tot € 500,-)
€ 79,40 (aangevuld tot € 200,-)
€ 90,35 (aangevuld tot € 2000,-)

Namens de diaconie
hartelijk dank voor
uw bijdrage!



Kerkrentmeesters

Koffiepot

Wat de kerkrentmeesters betreft, is er deze
keer niet veel te melden. Er zijn weinig nieuwe
ontwikkelingen.

Wel heeft Cor rekenwerk verricht. Er zijn het
vorig jaar 7.870 koppen koffie uitgeschonken
en 1.685 koppen thee, De opbrengst van de
koffiepot was ongeveer € 730,-. Omgerekend
is dit zestien en een halve eurocent per kopje.
Dat vond Cor een beetje zuinig. Misschien
kunnen we in het vervolg dus de koffiepot iets
meer aandacht geven.

Nettie Lebbing

Leden panel Protestantse Kerk gezocht
Bent u een betrokken kerklid en wilt u
meedenken over activiteiten, diensten en
producten van de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk ?

Meldt u dan aan als panellid en ontvang vier
tot vijf keer per jaar een uitnodiging om aan
een onderzoek mee te doen.

Door deze onderzoeken weet de Protestantse
Kerk bijvoorbeeld dat eenzaamheid en
veiligheid belangrijke thema's zijn voor haar
leden.

Ook zijn er b.v. onderzoeken over de 40-
dagentijdcampagnes of over de
dienstverlening rond de Aktie Kerkbalans.

U kunt zich aanmelden op
www.protestantsekerk.nl/panel

De Friese Elfkerkentocht

Wie een reisje door Friesland wil ondenemen
kan meedoen aan de Frieze Elfkerkentocht.
Als gids kun je dan meenemen het pas
verschenen boek: De Frieze Elfkerkentocht.
Auteur van het boek is prof. dr. Jusin Kroesen.
Hij is gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis
van het christendom, met name tijdens de
middeleeuwen en de vroeg moderne tijd.
Voor de kerkentocht heeft hij de kerken van
Aldtsjerk, Buitenpost, Easterlittens,
Hegebeintum, Huizum, Kimswerd, Wantgum,

Marsum, Sexbierum, Weidum en Wommels
geselecteerd.

Het gaat om gebouwen met een vrijwel
compleet bewaarde protestantse inrichting.
De kerken van deze plaatsen behoren tot de
top van heel Nederland.

Ze vertegenwoordigen een culturele erfenis
van Europese betekenis. Kroesen geeft van
elke kerk een beschrijving, zowel van het
interieur als van het exterieur met de diverse
onderdelen ervan.

De rondgang langs de elf kerken levert zo
een prachtige ontdekkingtocht op door de
Frieze kerkelijke bouwgeschiedenis en
kunsthistorie.

De Friese
Elfkerkentocht
The Frisian Eleven
Churches Tour
Die friesische
Elfkirchentour

Op kerkenpad naar Friesland dus. Zijn de
kerken dan wel open? De meeste nederlandse
kerken zijn alleen 's zondags open. Maar in
Friesland zijn gedurende de zomer maanden
de kerken ook op zaterdag open. Dit noemt
men Tsjerkepaad. Tsjerkepaad loopt t/m 9
september. Check vooraf eventueel op
www.tsjerkepaad.nl (onder 'kerken'). Ook zijn
hier de fietsroutes te bekijken.

Meer info: www.aldefrysketsjerken.nl

Bron: Kerkbeheer, verenigingsblad kerkrent-
meesterlijk beheer in de PKN



Goed gebruik van de kerk
Als u gebruik wilt maken van een ruimte in de
kerk zou u dit dan in alle gevallen twee dagen

van tevoren kunnen melden aan Cor. Dit kan
telefonisch (06-34014205) of via de agenda
die in de keuken van de kerk ligt. Dit geldt 66k
voor afmeldingen. Meld ook als u gebruik wilt
maken van de beamer.

Als u stoelen of tafels verplaatst, gebruik dan
de steekkar voor stoelstappels en til de tafels
met z'n tweeén op. Het slepen met meubulair
geeft strepen op de vloer die zeer moeilijk zijn
te verwijderen.

Laat na gebruik de ruimte en zeker ook de
keuken netjes achter zoals je hem alvorens
gebruik aan trof. Doe de koffie zetter uit en
noteer koffie- en theegebruik op de lijst.

Als iedereen op deze manier weer "goed
gebruik" maakt van de kerk dan wordt het
voor onze interieurverzorgers en beheerder
ook weer makkelijker te doen. Alvast dank
voor ieders goede medewerking.

Nettie Lebbing

Privacy

In de vorige Wegwijzer berichtten wij u al over
de nieuwe privacy wetgeving. Inmiddels zijn
we weer een stapje verder om als Protestantse
Gemeente Landsmeer en Diaconie te voldoen
aan deze Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG).

Er ligt inmiddels een concept Privacy
Statement waarin staat vermeld welke
persoonsgegevens voor welk doel worden
gebruikt. Tevens wordt beschreven welke
rechten gemeenteleden hebben met
betrekking tot hun gegevens. Middels de
nieuwe wet heeft een ieder recht op
bijvoorbeeld inzage, aanvulling, correctie en
verwijdering. Het concept Privacy Statement
wordt in de komende periode verder
aangevuld en uiteindelijk goedgekeurd door
de Kerkenraad die eindverantwoordelijk is.

Specifiek voor De Wegwijzer wordt een
redactiestatuut vastgesteld met daarin een
privacy paragraaf, zodat voor een ieder
duidelijk is hoe met persoonsgegvens in De
Wegwijzer moet worden omgegaan.

Ook de website, e-mails en Facebook pagina
van de Protestantse Gemeente Landsmeer
zullen aan vergelijkbare voorwaarden moeten
voldoen.

In verband met de video opnames die worden
gemaakt voor Kerk TV / Uitzending gemist
zullen zichtbaar in de kerk bordjes worden
opgehangen zodat voor iedere kerkganger of
bezoeker duidelijk is dat er opnames worden
gemaakt.

Met het WMO loket van de gemeente
Landsmeer wordt op dit moment een
Verwerkingsovereenkomst afgestemd voor de
aan de Diaconie verstrekte persoonsgegevens.

Zodra het definitieve Privacy Statement is
vastgesteld is deze uiteraard beschikbaar voor
alle gemeenteleden. Heeft u vragen of
opmerkingen mail deze dan naar:
communicatie@pglandsmeer.nl

Klaas-Jan Hammer



Boekbespreking

Israél, hoe verder

Begin er maar eens aan, ‘Bijbellezen
met het oog op het Israélisch-Palestijns
conflict’ Kan dat wel, kan dat wel goed
gaan? Talrijke Schriftkenners en leken
hebben het geprobeerd, maar vaak is
hoon hun deel en het conflict dat de
kern lijkt van de onrust in het Midden-
Oosten verhardt zich nog steeds. Het
zou mooi zijn als de Heilige Geest van
Pinksteren er wat vat op kreeg.

Voor me ligt een boekje van nog geen
80 bladzijden, dat ook nog eens richt-
lijnen biedt voor een gesprek met ‘we-
derzijds respect’ Uitverkoren volk? met
een vraagteken dus, zo heet het boekje.
Voor iedereen die zich bezighoudt met
Israél, en dus ook met de Palestijnen

is het van harte aan te bevelen om tot
zich te nemen wat Walter Brueggemann
heeft geschreven. Zeker nu we deze
zomer de zeventigste verjaardag vieren/
herdenken van de staat Israél, is er ook
70 jaar of al langer het slepende conflict
van de twee staten Israél en Palestina.
Brueggemann is emeritus-hoogleraar
Oude Testament en predikant van de
United Church of Christ in de VS. Hij
behandelt in dit boekje vier thema’s: Bij-
bellezen met het oog op het Israélisch-
Palestijns conflict; Gods uitverkoren

Titel: Uitverkoren volk? Bijbellezen
met het oog op het Israélisch-
Palestijns conflict

Auteur: Walter Brueggemann

79 pagina's

ISBN: 978-90-2395-1773

Uitgeverij Boekencentrum

Prijs: €9,99
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volk, claim en probleem; Heilig land?;
en: Zionisme en Israél,

Ik beperk me tot de kwestie van het
land. In het Oude Testament staat
nogal eens dat God het land geeft

aan de nakomelingen van Abraham,
van Isaak, van Mozes. Duidelijk, maar
valt het huidige Israél samen met het
Bijbelse Israél? We focussen even op de
Groter-Israélgedachte van de huidige
Israélische regering, Israél inclusief de
Westelijke Jordaanoever waar de Pa-
lestijnen wonen. Brueggemann schrijft
daarover:'Een beroep doen op de oude
geloofstradities over landbeloften om
daarmee aanspraken op land ni te
rechtvaardigden is weinig overtuigend
(...) Huidige Israélische leiders doen
gemakkelijk en snel een beroep op de
landtraditie alsof die traditie een recht-
vaardiging biedt voor de hedendaagse
politiek (...) De traditie van de Schrift
laat nog altijd haar machtige aanspraak
horen, maar biedt geen dwingende
lezing voor een heldere oplossing!
Neem kennis van dit boekje en ga het
gesprek aan over het thema dat kerken
en christenen, maar ook joden en mos-
lims zo bezighoudt.
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Kerkenraad

Vergadering april

Deze vergadering hebben wij een presentatie
gehad van Klaas-Jan Hammer (CvK) m.b.t. de
nieuwe privacy wetgeving. De landelijke kerk
heeft al wat voorwerk gedaan, waardoor wij
het algemene 'privacy statement' nog wel
moeten aanpassen op onze plaatselijke regels,
maar verder door kunnen voeren in onze
gemeente. We moeten nog wel wat zaken
afstemmen met de gemeenteleden over wat u
wel en liever niet wilt. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de camerabeelden van de
kerkdiensten. Kijk zelf ook een keer terug wat
er nu in beeld is en of u misschien in beeld
komt. Vindt u dat wel of niet prettig, laat het
dan aan ons weten. U kunt de diensten
meekijken en terugkijken via de website:
www.pglandsmeer.nl/kerktv/

Kort na de zomer krijgt u van ons een
vragenlijstje, waarin wij 0.a. uw instemming
vragen m.b.t. het gebruik van uw persoonlijke
gegevens en over de camerabeelden en
eventuele foto's.

Beeld- en Geluidsdiensten

We maken in de kerk steeds meer gebruik
van onze camera's en buiten de privacy
regels zoals hierboven omschreven,
maken we hier natuurlijk ook veel mensen
heel blij mee. Steeds meer gemeenteleden
kijken de dienst online mee of kijken later
terug, omdat zij de zondag of misschien
zelfs wel langere tijd niet naar de kerk
konden komen. Ook wordt er tijdens de
vakantie op de camping meegekeken en
hebben wij gasten uit het buitenland.
Daarnaast verzorgen wij met onze
opnames een mooi aandenken bij
bijvoorbeeld een begrafenis. Steeds vaker
kan de kerk verhuurd worden voor een
begrafenis of bruiloft, omdat wij zo een
goede beeld en geluidsinstallatie hebben.
Ook aan niet gemeenteleden.

Kort na de aanschaf van deze installatie hebben
wij al eens geinformeerd wie er graag zou
willen assisteren bij de geluidstafel. Op dat
moment was dat waarschijnlijk nog iets te
vroeg, maar inmiddels ligt die vraag weer
open. We willen de groep graag uitbreiden en
met name omdat we steeds meer één of
meerdere liederen ook via de beamer willen
delen.

Afgelopen weken hebben we al een iets jonger
nieuw team, Bas en Luuk, achter de knoppen
gehad en dat werkte heel goed.

Als u ook wilt meehelpen dan kunnen we onze
groep uitbreiden en een rooster maken waarbij
iedereen maar één keer per maand of zelfs
minder aan de beurt is.

U kunt zich aanmelden via
beamer@pglandsmeer.nl

Dit e-mail adres mag u ook gebruiken als uiets
actueels te melden hebt voor de agenda van
de komende week.

Teun van Zanten




Sluitingzondag en afscheid Kindernevendienst

Zondag 8 juli is er weer sluitingszondag.

Dan nemen de kinderen die nu in groep 8 zitten
afscheid van de kindernevendienst. Dan is het na
de zomervakantie tijd voor een nieuwe school.
De tijd van het voorgezet onderwijs is dan
aangebroken. Een heel spannende en leuke
nieuwe tijd.

Dit jaar nemen er ook weer een paar kinderen
afscheid. Carmen en Joost gaan, samen met de
dominee, in gesprek met de kinderen en gaan
met elkaar deze dienst voorbereiden.

Een heel mooie afsluiting van het laatste jaar
op de basisschool en de kindernevendienst!

Vaderdagknutsel -

Een geweldige kaart om voor Vaderdag te knutselen: van
papier en knoopjes maak je een 'bijna echt' overhemd! 4

Wat heb je nodig?

+ 2 vellen gekleurd papier (A4)

+ 2 knoopjes

- lijm

« schaar

» stickertjes of andere versiering

Vouw het A4-tje voor het overhemd in de breedte
doormidden (naar A5 formaat) en knip aan de bovenzijde
links en rechts een inkeping voor het boord.

Vouw de kaart open en knip de achterrand eraf.

Vouw de 2 stroken om tot een boord. Knip uit het andere vel papier een
stropdas en versier deze. Plak de das op het overhemd en plak het boord
in het midden vast. Plak de knoopjes op het boord.

Schrijf iets liefs aan de binnenkant en klaar is je overhemd-met-stropdas-kaart. Voor papa'smet stijl!



Jeugd - Recept C

Kleine of wat grotere koks verrassen papa op vaderdag met deze super lekkere...

hartjes met spinazie en zalm

Wat heb je nodig voor vier hartjes?

150 gram spinazie (vers of diepvries maakt niet uit)
1 pakje bladerdeeg

4 flinke plakken gerookte zalm
1ei

zout en peper
bakpapier

Hoe maak je het spinaziehart?
Verwarm de oven voor op 180 graden.

Gebruik je verse spinazie? Was deze en laat de spinazie uitlekken. Gebruik je diepvriesspinazie?
Laat deze dan ontdooien in een zeef, laat uitlekken en druk eventueel het vocht er met je
handen verder uit.

Verwarm de spinazie op een matig vuur zonder olie of boter in een pan met anti-aanbaklaag tot
deze geslonken is. Laat de spinazie daarna in een zeef uitlekken.

Steek met een vormpje acht hartjes uit het bladerdeeg en uit de gerookte zalm. Pak nu de
hartjesvorm, doe daar onderin een hartje van bladerdeeg in en leg hier een stukje zalm op. Leg
vervolgens wat spinazie op de zalm en voeg naar smaak een beetje zout en peper toe. Leg hier
nog een hartje van bladerdeeg bovenop. Verwijder voorzichtig het vormpje. Maak op deze
manier vier hartjes.

Breek een ei en klop het los. Bestrijk met een kwastje de bladerdeeghartjes met het losgeklopte
ei. Leg de hartjes op bakpapier op de bakplaat en bak ze in ongeveer 15 minuten mooi bruin.

Eet smakelijk!



Jeugd - Vrienenboek—)€—

Ik heet: Charlotte Sijmons

Mijn ouders zijn: Ed en Corrie Sijmons
Adres: Dr. M.L. Kingstraat, Landsmeer
Mijn verjaardag is op: 17 augustus

Ik ben nu: 8 jaar

Zusjes\ broertjes: 2 broers en 2 zusjes,

Eddie, Lieneke, Wilco en Marjon

Mijn lievelingsdier: konijn en paard

Hobby'’s: klarinet spelen, zwemmen en paard rijden
Ik doe graag: zwemmen, tekenen en buiten spelen
Ik lees graag: Dummie de Mummie
Lievelingseten: spagetti, patat en bloemkool

Ik hou niet van: bruine bonen

Mijn lievelingskleur is: roze

Op televisie kijk ik graag: Nickelodeon

Mijn school: P.C.B. De Hoeksteen, in groep 4

Mijn grootste droom: naar Afrika

Later word ik: mama en oppas

Het leukste van de kerk is: kindernevendienst



De jeugdwerker vertelt

Zondagochtend, 10:00 uur Kijk mij m'n zegeningen tellen

Daar zit je dan, op je oude vertrouwde plek. Op een klapstoel in de tuin

Met toch wel een beetje verwachting, voor iets En misschien ligt heel mijn leven

van God, een woord voor jou, een rustment, Straks wel grandioos in puin

Om je heen bekende gezichten, die samen

met jou wachten op wat komen gaat. Er hoeft En misschien ook niet

even helemaal niets, heerlijk. God weet het en dat is me wel genoeg
Misschien ook niet

Maar hoe zit het op maandag? God weet het en dan komt,

Dan komt het ooit weer goed
Als je agenda op een hoog tempo vol loopt en

de deadlines harder op je afkomen dan jij kunt Tekst lied: Als dit het is
rennen en vliegen? De stress slaat toe, want je Matthijn Buwalda
moet dit, je moet dat, verwachtingen zus,

verwachtingen zo.

Maar dan komt Jezus.

Ga lekker zitten op je stoel, op je zetel zonder
zorgen. Maar wat moet ik daar? Je hoeft even
helemaal niets. Maar wat dan wel? Je mag
alles, want je bent mijn kind, maar ik zou het
2o graag samen met je willen doen.

Walter



Datum

Vrijdag 1 juni
Dinsdag 5 juni
Donderdag 7 juni

Dinsdag 12 juni
Donderdag 14 juni

Dinsdag 19 juni
Zondag 24 juni
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Dinsdag 3 juli
Zondag 10 juli
Dinsdag 17 juli

AN

DE REGENBOOG
GROEP

Tijd
10.00
09.30
15.10
17.30
09.30
15.10
17.30
19.30
14.00
09.00
20.00
20.00
10.00
19.30

Activiteit

Koffie met noten
Ouderlingenberaad
Kinderkoor Joebilo

Koor The Sunflowers
Ouderlingenberaad
Kinderkoor Joebilo

Koor The Sunflowers
Diaconie

Ontmoeting Nieuwe Buren
Dagtocht diaconie
Kerkrentmeesters
Kerkenraad

Afscheid oudste kinderen
Diaconie

STEUN DE REGENBOOG GROEP:
NL21 INGB 0000 0080 81

B2 De Regenboog €

Locatie

Het Kruispunt
Joke Grevenstuk
Het Kruispunt
Het Kruispunt
Hanny de Jong
Het Kruispunt
Het Kruispunt
Hannie Trenning
Het Kruispunt

Het Kruispunt
Het Kruispunt
Het Kruispunt
Hannie Trenning




ZONDAG 3 juni om 10.00 uur

Predikant: Dhr. J. Veltrop uit Vianen

Ouderling: Flora Doeven Diaken: Hannie Trenning
Organist: Pieter-Jan Aartsen K oster: Ronald de Jong

Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst
Collectes: St. Care for Children en PG Landsmeer

ZONDAG 10juni om 10.00 uur

Predikant: Ds. T.H.M. Allewijn

Ouderling: Marianne de Vries Diaken: Hans Sijmons
Organist: Simon Plemp K oster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst
Collectes: Wereld diaconaat en PG Landsmeer

ZONDAG 17 juni om 10.00 uur

Predikant: Pastor Cor Ofman uit Amsterdam

Ouderling: Anneke Goede Diaken: Jannica Visscher
Organist: Pieter-Jan Aartsen K oster: Aad Bakker

Kinderoppas en kindernevendienst
Collectes: Binnenlands diaconaat en PG Landsmeer

ZONDAG 24juni om 10.00 uur

Predikant: Ds. T.H.M. Allewijn

Ouderling: Aytin Goede Diaken: Gera Knibbe
Organist: Anje Rietberg K oster: Ronald de Jong

Kinderoppas en kindernevendienst
Collectes: Roosevelthuis en PG Landsmeer

ZONDAG 1juli om 10.00 uur

Predikant: Ds. H. van Popering uit Aalsmeer

Ouderling: Wim Lebbing Diaken: Hannie Trenning
Organist: Anje Rietberg K oster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst
Collectes: Jeugdwerk en PG Landsmeer

ZONDAG 8juli om 10.00 uur

Predikant: Ds. T.H.M. Allewijn

Ouderling: Ank de Cleen Diaken: Joop de Jong
Organist: Pieter-Jan Aartsen K oster: Arie de Vries

Kinderoppas en Kindernevendienst
Collectes: Het Wereldhuis en PG Landsmeer

ZONDAG 15juli om 10.00 uur
Predikant: Ds. M. ter Hoeve uit Zaandam
Ouderling: Teun van Zanten Diaken: Hans Sijmons
Organist: Pieter-Jan Aartsen K oster: Jan Rijswijk
Kinderoppas en Kindernevendienst
Collectes: Oudezijds 100 en PG Landsmeer



Op de kerk hing een spandoek:
‘KerkVaart. Komt dat zien! Zaterdagmiddag
om 3 uur op het weiland van Groeneveld’.
‘Wat is dat, KerkVaart, wat is dat?’ piepten
de muizen, ‘dat moeten we zien! Zijn we nog
op tijd?’ Kikker tuurde omhoog naar de klok.
De kleine wijzer stond voorbij de 2. ‘Piiieeeep!’ gilden de vriendjes, maar niemand
‘Een, twee... drie!’ En met een vaartje rendenze " hoorde ze, want de ballonvaarders keken vol
naar het weiland achter de Kerkstraat. Daar was het  bewondering naar het steeds wijder wordende

| Er klommen mensen in de mand: de dominee,

| mevrouw de voorzitter, boer Groeneveld, een

/' fotograaf en nog meer mensen. Ineens blies het
apparaat een grote drakenvlam recht in de ballon.
En toen de touwen waren losgemaakt

schoot de mand omhoog.

een drukte van belang. Er stond een reusachtige landschap onder hen. De dominee bad:
mand op het gras met daarnaast een auto. ‘Hemelse Vader, draag uw kerk overal op aarde en
Gemeenteleden waren bezig een enorme lap stof laat haar zichtbaar zijn voor ieder die omhoog kijkt!

uit te rollen over het gras. Kikker en de muizen ver-
stopten zich in de mand en keken verwonderd door
de gaatjes. Ineens begon het keihard te waaien.
Een blazer blies lucht in de lap, die dik
en rond van de grond loskwam!
‘Uitstappen!!’ kwaakte Kikker, - A\ \ o4
maar het was te laat. : ) 2

a8 \P

De bangste muis bad verder:
‘... en laat uw kerk niet vallen’.
‘Amen’, bibberden zijn vriendjes.
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Toen Jezus over zijn leerlingen blies

op een mooie dag Na Pasen,

deed hij als God, die ooit op dag zes

Adam heeft warmgeblazen. ol
(e

Mensen zijn mensen, een hoopje Klei,

zwaah Uit de aarde genomen,

maar komt de adem van God erbi)

dan worden ze licht en gaah dromen!

ban leren ze denken en durven en doen,
ze voelen een warmte vah binnen.
be heilige Geest, als een vurige zoen,
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Johahnes 20,22
en Genesis 2,7)

Verborgen vlammen

Ontdek in deze tekeningenwolk vier dingen die met
‘vlam’ te maken hebben, letterlijk of figuurlijk!

Twee letters zijn al gegeven. En de eerste letters
vormen een bekend woordje!
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AN
0 T ~ Teksten: Marjet de Jong
Jojow ‘Iaye)suee ‘eidwao| ‘plalisa Tekeningen: Marcel Jurrigns




